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XDOX Oyunlari 


GeleceginiKonsoluliçinihazirlananıoyunlardan / — 
dem üzerindeihaberler; lm 


Gekonce3 


Gekorcetsiilethazirlanan'ınanılmaz oyunlar... 


Tokyo Gameshow ./ 


Altayda'bir.düzenlenen oyün'füarindan, 
ensonhaberleri'sizler için derledik: 


Desperados 
Wanted Dead'ol ii) 


Commandos'2ininen di rakibi 


raflardaki'yerini'almaya'hazirlanıyor. 


Tümzamanların en çok beklenen oyunu, 
e Kestei önce'GamePro editörleri tarafından incelendi. 


si | > ei 


>. 


ge. 


MAYIS 2001 Jam Boözuüm i 


2.250.000 TL 
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“Undvina x Tribes 2 m Serious Sam mw Fate of The Draaon m Dizza Connection 2 m Adventure Dinbali 


“BİLGİ ve İRTİBAT 
A R 

YAZI TESLİMİ: Eğer GamePro'da yayınlanmasını istediğiniz makaleleriniz varsa gameprodgamepro.com.ir adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak gönderilen makalelerin MS Word veya MS Word tarafından açılabilecek bir formatta olması gerekmektedir. 
GamePro'da yer alan makalelerdeki fikirler 
yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


LL ABONELİK. HİZME LE Bim 
GamePro dergisinin bir yıllık yurtiçi abonelik 
bedeli 27,00,000 TL'dir. Yurt dışı abonelik 
bedeli 100 $'dır. GamePro'ya abone olabilmek için derginin içinde yer alan abone formunu doldurup posta ile bize yollayabilir veya (212) 454-2188'e faks çekebilirsi 
türlü abonelik şikayetiniz, adres değişikliği ve 
aboneliğin uzatılması işlemleri için lütfen 
Abonelik Departmanı ile görüşünüz. 

ABONE SORUMLUSU 

Bünyamin Durmuş, bdurmus Oimg.com.tr 
TEKRAR BASKI: Ticari amaçlarla kullanmak 
üzere bir makalenin özelleştirilerek tekrar basılması için lütfen Ahmet Aslantürk ile görüşünüz (ahmet pcworld.com.ir). 

e ça 
GamePro, bir International Data Group, 

Inc. (1DG) yayınıdır. Merkezi Boston'da bulunan IDG, bilgi teknolojisi konusunda 
dünyada en geniş kitleye ulaşan kuruluştur. 
BT sahasında dünyanın en önde gelen yayıncılık, araştırma, konferans ve fuarcılık 
şirketi olan IDG, 75 ülkede 290 bilgisayar 
gazete ve dergisi ile 700 bilgisayar kitabının 
yayıncısıdır. Ayrıca IDG, 55 ülkede 225 Web 
sitesini içinde barındıran IDG.Net 
www.idg.net vasıtasıyla Internet kullanıcılarına en büyük teknoloji ağını sunmakttadır. 
Her ay 75 ülkede go milyondan fazla kişi 
IDG'nin 290 dergi ve gazetesinden en az 
birini okumaktadır. 

M M 6 Ni AB 
GamePro, Türkiye'nin lider bilişim yayınları grubu İMG Bilişim Yayınları'nın Multiplatform oyun dergisidir. 4 ayrı bilişim dergisi ve bu dergilere ait elektronik yayınlarla faaliyet gösteren İMG Bilişim Yayınları'nın 
bilişim yayıncılığı sektöründeki dergileri, 
aylık son kullanıcı dergişi PC LIFE, 15 gün- 


Sleek ay AYANLO 
lük BT gazetesi COMPUTERLIFE, dünyanın en büyük multiplatform oyun dergisi 
GamePro ve Türkiye'nin tek Internet dergisi NetLIFE'dır. PC LIFE, PC WORLD USA; 
COMPUTERLIFE, COMPUTERWORLD 
USA; GamePro ise GamePro USA işbirliği 
ile çıkarılmaktadır. 


ADRES: GamePro Dergisi, 

İMG Bilişim Yayınları, 

Örs Turistik İş Merkezi 
İstiklal Cad. No: 251/253 Kat: 5 
80060 Beyoğlu/İSTANBUL 


(212) 454-2550 
(212) 454-2188 


TELEFON: 
FAKS: 
E-MAİL: 


mmm LEMSİLGİLİK MER! 


ANKARA TEMSİLCİSİ 
Saadettin Ayhan 
Tel: (312) 427-1501 
Faks: (312) 427-3924 
BURSA TEMSİLCİSİ 
Lütfullah Uzun 
Tel: (224) 211-3500 (5 hat) 
Faks: (224) 211-3506 


G.ANTEP TEMSİLCİSİ 
Feyzullah Aslantürk 
Tel: (342) 221-2460 
Faks: (342) 221-2464 

KONYA TEMSİLCİSİ 
Metin Demir 
Tel: (332) 238-1071-72 
Faks: (332) 238-0174 
İZMİR TEMSİLCİSİ 
Ozan Bayraktar 

Tel: (232) 489-0170 (pbx) 
Faks: (232) 489-2993 

DENİZLİ TEMSİLCİSİ 

Yılmaz Yurtdüzen 
Tel: (258) 242-7252 
Faks: (258) 265-9036 
KAYSERİ TEMSİLCİSİ 
Mehmet Üzümcü 
Tel: (352) 221-0639 
Faks: (352) 221-0566 
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GamePro'nun Türkiye'deki tüm yayın hakları İleri Magazin Gazetecilik Yayıncılık San. Tic. A.Ş'ye aittir. Tüm 


hakları saklıdır. Kısmen veya tamamen yeniden basılması veya kullanılması yasaktır. Sanatsal çalışmalar, metinler, fotoğraflar, oyunlar ve video görüntüler dahil olmak üzere gönderilen tüm materyaller yayıncıya aittir. Gönderici bu materyalleri geri isteyemez; birer kopyasını bulundurmak zorundadır. GAMEPRO” ismi ve 
logosu IDG'nin tescilli markasıdir. 


Günümüzde Teknolojik gelişmeleri bilmek yeterli değildir; bilmenin yanı sıra öğrenen ilk 
kişi olmak son derece önemlidir. GAMEPRO'nun hedefi, dünyada oyun teknolojisinin yaşadığı gelişmeleri aynı anda Türk okurlarına aktarmak, bilginin dağıtılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak oyun ve bilgi/ile- 
tişim sahasındaki gelişmeleri teşvik etmektir. 


İÇİNDEKİLER mavıs 2001 


DOSYA KONULARI 


Desperados 
Commandos 2'nin en büyük rakibi Desperados'a, 
derinlemesine bir bakış. 


Black & White | 
Beklenen oyun en sonunda l a 

geldi. Black & White'ın He j 

ayrıntılı incelemesi bu ay © Gg Eh. / 
GamePro'da. : r Say” 


78 Tokyo Game Show 2001 
Bugüne kadar çıkmış tüm konsollara ve 
binlerce oyuna sahip olan yeni yazarımız 
Melih Güven, oyun dünyasının kalbinin 
attığı fuarı sizler için değerlendirdi. 


30 
B 


GeForce 3 
Oyunları 
GeForce 3 gra- © 
fik kartıyla hazırlanan mükemmel grafikli 
oyunlar... 


PROSTRATEJİ 
REHBERİ 


1 8 Galip Kartoğlu ve 
Slashers 
Türkçe oyun yapımına verdigimiz destek devam ediyor, 
bu ay Galip Kartoğlu ve 3TE 
grubu GamePro sayfaların- 
dan size sesleniyor. 


Dracula 2 

Dracula efsanesini konu 
alan mükemmel adventure 
oyununun tam çözümü bu 
ay ProStrateji sayfalarımız- 
da. 
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Point Blank 3 


e 


La İğ 


iy Revolution, Army Men: World War, Final Front, Toy Story Racer, 


7 ii 
>” yi v » m | : 
sâlhle 
Top Gear Dare Devil, Toy Story 2, Seaman, Phantasy Star Online, Rayman 2 
Revolution, Tomb Raider Chronicles, Star Wars Demolition, 


GA 


Oyun İndeks 


Wiooles, icewind Dale: Heart of Winter, X-Com: Enforcer Shatt 2 85. 


Clive Barker's: Undyina, Serious Sam, Tribes 2, Bugs Bunny & Taz: Time Busters, a 
Fate of the Dragon, Adventure Pinball: Forgotten Island, Pizza Connection 2 le 


Red Faction, Flogian Brothers, 0oga Booga, Virtua Fighter 4, Mat Hoffman's Pro BMX 


Ring of Red, NBA Live 2001, Bouncer, MotoGP ei 


Coaster Works, Daytona USA, Surf Rocket 


A 100: * <A 


Razor Freestyle Scooter, Forsaken 64, Tony Hawk's Pro Skater 2, 
Mega Man X5, Street Fighter Alpha: Warriors” Dreams, Serious Sam, 
SWAT 3: Close Ouarters Battle, Sega Smash Pack Volume |, 


TOCA 2: Touring Cars, The Mummy, Warlords 3: Reign of Heroes, 


MechWarrior 4: Vengeance, The Settlers IV, X-Men Mutant Wars, 


Wacky Races, Tony Hawk's Pro Skater 2, Spider-Man 


PS2 Aksesuarlarında Yeni Bir Yüz, Konami'nin 
GameBoy Advance Planları, Ödül Almış Oyunlar ve 
dahası... 


Uğur Aksüt'ün yeni köşesinin bu ayki başlığı Bahar 
Kıpraşmaları. 


— —.. - - - & 


Fırat bu ay Spectrum oyunlarına başladı. 
Unutulmayan oyunların hepsi bu köşede... 


Alp bu ay “Günlük Yayın Akışımız”dan Silent Hill 2 5 LİR 
enstantaneler sunuyor. | Silici E | 


7“* vaun 


Ümit Öncel bu ay RPG'lerle ilgili sık sorulan sorulara 
cevap veriyor. 
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EDiTÖRDEN 
Bu Mektup Senin İçin... 


Bu ay yazımı sana yazdım. Sayfanın tam ortasına da yalnızca senin ve benim görebileceğim; gizli bir Kamera yerleştirdim. Az-önce Yazı işlerindeki diğer arkadaşlar, 
bilgisayarlarının başında, yorgunluktan uyu- 
ya kalmışken yerleştirdim oraya. Boşuna 
başkalarına göstermeye çalışma; göremeyeceklerdir. Onların gözü zaten yıllardır 
önünü bile göremiyordu. Neyse artık başkalarını boş ver, ben seni görüyorum ve 
sen de beni. Biliyorum, işte bu yüzden lafı 
kıvırmadan, çevirmeden direkt olarak suratına söylüyorum. Şimdi sana bir soru soracağım. Ne de olsa "insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan" yaşıyorlar bu 
ülkede. Ben onlardan değilim, sen de olma. 


İstersen Oku, 
Bir Şey Kaybetmezsin... 


Geçtiğimiz ay içerisinde kutladığımız İnternet haftasından haberin var mı? Ya da soruyu şöyle değiştireyim. İnternet'in bize 
sağladığı nimetlerin kaçının farkındasın? Çogu zaman: sanal'sonsuzlukta; beyinleri ve 
beyaz bilgisayar ekranlarını, sarf ettiğin gereksiz kelimelerle kirletmekten başka neler 
yaptın? Yada şöyle sorayım; ASP, Photoshop, Basic, Excel, HTML sana bir şey ifade 
ediyor: mu? Nasıl yani? Daha bitmedi... 

Üzerinde çaba sarf edilmiş onca şarkıyı, 
beleşe dinlemek için saatlerce sitelerin altın üstüne getirdin. Sevdiğini sandığın bir 
oyunu gidip tezgahtan.2 milyona alırken 
“Amaaaan zaten verdiğim 2-milyon, begenmezsem: çöpe atarım" diyerek, emeğe 
saygı duymadan, bu ülkedeki gereksiz çogunluğun içine sen de-dahil oldun. Şimdide 
kalkmış "Ne olacak bu memleketin hali" 
diye soruyorsun. Komik, acı... 

Biliyorum bu satırları okurken üzerine 
alınmayacaksın. Bende seni kastetmemiştim Zaten. Emeğe duyduğun saygıyı, harçligından kısarak aldığın dergiyle, kopya 
oyunlara verdiğimiz savaşa destek olarak, 
zaten gösterdin. Benim sözüm; omzunun 
üzerinden dergiyi okumaya çalışan, o arkandaki adama. Bak ayaklarını üzerinde 
yükselip otobüsün kalabalığından sıyrılma- 
ya çalışiyor. Hey açık göz, sana diyorum. 
Eğer bu ülkede bir şeylerin, en azından bir 
şeyin doğru gitmesini istiyorsan önce emege saygı duy. Sonra araştır ve öğrenmeye 
çalış. Unutma ki; tam anlamiyla bir iyilik 
içinde yaşayabilmek için, her şeyin iyi olması için çabalaman lazım. Ama her şeyin... 

Not: Yeni telif yasasını destekliyoruz. Yaşasın emeğe verilen değer... 


Oğuzhan Özdemir 
ozi©gamepro.com:tr 
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İlk önce GamePro cemiyetine ve tabi ki 
yeni yazı işleri müdürümüz Oğuzhan 
abiye selamlarla başlıyorum yazıma. Bu 
ay beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Dergiyi almadan önce çok hevesliydim, ama dergiyi alıp açtıktan sonra bürtün hevesim gitti. İlk dikkatimi çeken 
sayfaların kalitesizliği oldu.tabi buna bağlı olarak baskılarda kalitesizdi. Tanıttığınız oyunlara gelince; şimdiye kadar hiç 
bu kadar kötü oyun bir arada tanıtılmamıştı. Oyunların istatistiklerinin ortalaması alınsa 2.5'i geçmez herhalde. Bi de 
derginin ebatı büyümüş. Bütün bu değişiklikleri ne gibi bir ekonomik çıkar için 
yaptığınızı anlamadım. Eğer böyle bir çıkar için yapıldıysa (örnek olarak kalitesiz 
sayfa kullanarak harcamaları azaltmak) 
bu size çıkar sağlamaz daha çok zarara 
sokar. Bu günlerde Türkiye krizde ama 
bu size dergiyi rezil etme imkanını sağlamaz. Tamam her zaman dört dörtlük 
bir dergi hazırlayamazsınız. Ben sizi uyararak bunları tekrarlamamanız için uyarıyorum. Zaten siz bunları farkındasınız 
ama müşteri veli nimettir bunu da unutmayın.zaten ayda bir dergi keyfimiz var 
(domestos reklamı gibi oldu) onu da elimizden almayın yaw. Herkesi öpüyorum 
yazıma ilgi gösterip okuduğunuz için teşekkürler. Byeeeee muccckkkkkkkk 
KUBİLAY ŞENTUNALI/EDİRNE 
Not:başlığı hep değiştiriyorsunuz ondan 
yazmıyorum Oğuz abi sen kafana göre takıl. Bu yazıyı yayınlaman biraz zor ama... 
Hayatta bazen mucizeler gerçekleşir. 
Merhaba Kubilay, 

Dergimiz hakkındaki eleştirilerine birer birer 
cevap vermeye çalışacağım. Böylece mektup 
köşesinde sadece bizleri öven mailleri yayın- 


ladığımızı söyleyenleri de mahcup edeceğim. 
Ayrıca hakkımızda ileri geri konuşanları da 
listeliyorum, hepsiyle hesaplaşacağım :) 
Cevap |: Sayfaların kalitesizliği hakkındaki 
yorumların sanırım bu ay değişecektir. Tabi 
baskı kalitesi de kağıt kalitesi ile doğru orantılı. Bu tespitinden dolayı seni kutluyorum. 
Cevap 2: Oyunların kötü olmasından bizi sorumlu tutma. Piyasaya o ay çıkan oyunlar 
kötüyse ya da kaliteli oyun çıkmadıysa bunu 
da size bildirmek zorundayız. Ancak bu konuda son bir-iki handikabımız daha var. Yeni 
çıkan telif yasası ile Türkiye distribütörü olmayan firmaların oyunlarını hiçbir şekilde 
bulamaz olduk. Tabi böyle olunca biz de ancak bulabildiğimiz oyunları yazıyoruz. 

Cevap 3: Derginin ebadını büyüterek sizlere 
daha çok bilgi ve daha büyük ve kaliteli resimleri sunmayı hedefledik. Bilmiyorum hata 
mı yaptık? Ama yine de sizlerin görüşleri 
eğer derginin ebadını eski boyutlara dönmesi olursa bunu da göz ardı etmeyiz. Zaten 
önümüzdeki ay bu konu ile ilgili kapsamlı bir 
anket yayınlayacağız. 


Sim, Siz MÖ.3200 yılında Mezopotam- 
ya'nın bir köşesinde ileri zekalı bir işsiz 
güçsüz tarafından bulunan yazıyı, 14.yüzyılda bulunmuş matbaayı ve insanoğlunun en temel içgüdülerinden biri olan 
oyunu, 21I.yüzyılda birleştirerek yapılmış 
en iyi multiplatform oyun dergisi olarak 
önümüze her ay yalnızca 2.250.000 lira- 
ya sunma erdemine erişmiş GAMEP- 
RO'ya selamlar. Daha fazla uzatmadan 
sorularıma geçeyim... 


I-1SS KONAMİ FOOTBOAL PC'ye 
uyarlanacak mı? FIFA çok saçma.Ama 
alternatifi yok... 
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2-PC için 3D pokemon oyunu çıkmayacak mı? 

3-İnternet sayfalarını tanıtan sayfalara ve SporBoard'a ne oldu?7?? 
4-İstanbul olimpiyatı alır mı? 

5-Ne olacak bu memleketin hali 

6-Niye hepiniz Lara Croft düşmanısınız? 

7-Lara ölmedi dimi(Ben 5'in sonundan öyle anladım da) 
8-Nintendo emülatörleri arasında en iyi olanı hangisi?Ben Ultra ve 
Nemu64'ü indirdim. Ama ikisi de Pokemon Snap'ı çalıştırmadı. 
Ultra da ne ses var ne görüntü. Nemu ise PC yi kilitliyor. 

. Efe Altınal 

Merhaba Efe, 

Bu kadar yağlama yıkama yapanına ilk kez rastlıyorum :) Ama olsun tarzını sevdim. Neyse ben de sana benzemeden cevaplara geçelim. 
I-Nerdeeeeee.... İyi bir FIFA oyuncusu olarak benim ve tabi sürekli bana 
kaybetmekten bıkmayan Fırat'ın da bu konuda şikayetimiz var. Her yıl biraz daha cilalayarak piyasaya hep aynı oyunun sürülmesinden ve yıllardır 
değişmeyen hatalardan bıktık. Ama şu anda görünen tek çare hatalarını 
görmeden FIFA oynamak. Tabi dua etmekten başka. 

2-Aman çıkmasın. Pokumanları bir türlü sevemedim gitti. 

3-Köşelerde bazen değişiklik yapmak gerekiyor. Internet sayfalarını önümüzdeki aydan itibaren tekrar tanıtmaya aşlayacağız. SporBoard içinse 
aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Köşenin mimarlarından ve yazarlarından biri 
olarak SporBoard'un miadını doldurduğunu düşünüyorum 

4-İnşallah 

5-Amma kazık soruyorsun sen de:) 

6-Düşmanlık değil bir alacak-verecek davası. Borcunu ödesin yine seveceğiz biz onu. 

7-Ölmesi için çok dua ettim ama bilmiyorum. Zombi gibi bu kadın ölüp 
ölüp diriliyor. 

8-Emülatörler her oyunu çalıştırmayabiliyor. Ama Nemu iyi bir emlatördür. Ben kullandım ve memnunum. 

playstation, playstation, playstation 
Öncelikle böyle güzel bir dergi çıkardığınız için size teşekkür ediyoruz. Çok uzatmadan sorulara geçiyoruz..Bu arada birimizin 
PSX'i birimizin PC'si var. 

I-PSX sayfaları git gide azalıyor. Bizce eski hali daha güzeldi. 
2-Bir yerlerde Shogun 2 ya da Shogun'ın expansion pack'i ile ilgili 
bazı haberler okumuştum. Nedir? 

3-Eskiden PSX için Metal Gear Solid ya da Resident Evil gibi kaliteli oyunlar vardı ama bunların devamları başka konsollara çıkıyor. 
Acaba bizi de görmezler mi? 
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Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz bu tarz çalışmalarınızı bize gönderin. Her ay farklı bir çalışma ve yeni bir tasarımcı burada kendine yer bulacak. Bu ay Ediz Kepir'in çalışmaları GamePro okurlarıyla buluştu. 
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4- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 
bilgisayarda çıkar mı. MGS çıkmıştı da 
5-Duke Nukem Forever PSX'de çıkacak mı? Çıksa bile Planet of The Babes 
kadar kötü olacak mı? 

6-Xbox mı almalıyım yoksa PS 2 mi. 
Xbox almak daha kârlı gibi duruyor. 
Xbox ile Internet'ten oyun da oynanıyormuş ama hızı yavaş olmaz mı? 
Merhaba Bahadır ve "e", 

Okurlarımızın kardeş kardeş dergimizi 
okuyup sonra da bize kardeş kardeş mail 
atmaları gayet güzel:) şimdi cevaplar... 

I- PlayStation sayfalarını özellikle azaltmak 
gibi bir çabamız yok. Ancak bazı aylar bazı 


; 


konsollar sayfa olarak diğerlerinden daha 
fazla yer alabiliyorlar. Bu orantıyı tutturamamış olabiliriz. Dergimizin değişen yanlarına rağmen değişmeyen şey sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmemizdir. 
Mesaj alınmıştır, için rahat olsun. 

2- Doğrudur. Shogun: Total War Warlord 
Edition Mayıs ayı içerisinde piyasada olacak. Yeni tapınaklar ve yeni askeri birliklerle zevkli bir strateji daha geliyor. 
3-Sanırım artık oyun yapımcıları PSX'i miadını doldurmuş bir konsol olarak görüyorlar. Gerçi dünyada milyonlarca PSX 
kullanıcısı var ama... Bir de PS 2 çıktıktan 
sonra PSX'e oyun yapmak biraz "out" oldu 
sanırım. 

4-İnşallah çıkar. Henüz o konuda bir bilgi 
yok. 

5-Çıkarsa o zaman bir daha konuşuruz. 
Şimdiden oyun hakkında kötü bir eleştiride 
bulunmak istemem. 

6-Her iki konsolda şu anda iyi bir seçim 
olabilir. Ama aralarındaki farkı teknik ve 


MEKTUPLARINIZI ALDIM 


donanımsal özelliklerden başka kıyaslayabileceğimiz başka özelliklerde var. Örneğin; 
hangi firmalar hangi konsola oyun yapıyorlar? Hangi oyun hangi konsola gelecek? Internet erişimini hız ise ancak oyunun Internet” nasıl ve nereden bağlanacağı ile ilgili 
bir problem. Değişken olabilir. 


Tuna'nDan MEKTUP VaR 


Evet Merhabalar. Bu Size Yolladığım 3. 


mail umarım bunu yayınlarsınız. Yayınlamasanız da intihar etmem :) 

Neyse param cebimde sizden gelecek 
yanıtlara göre DC'mi alacağım umarım 
bana DC konusunda açıklık getirirsiniz 


size DC'mi PS 2 mi diye sormayacağım 
ama bence DC :) bir kaç sorum olacak; 
I-DC aldığım zaman Internet'e nasıl 
bağlanacağım saatlik ücreti için ödeyeceğim miktar ne kadardır mesela 0 822 
numaralar 415 bin gibi ? 

2-Oyunları kopya oynayabilecek miyim 
yoksa bayılacak mıyım 48 dolar 

3-Bazı sitelerde modchıp felam yazıyorlar ve makinenin içini açıp bıosuyla 
felam oynuyorlar dreamcastın bu nedir 
açıklama yapsanız ? 

4-Dreamcast üretilmeyecek ama bazı 
sitelerden aldığım haberler göre dc nin 
sorumlu başkanı olmuş ondan üretmiyorlarmış galiba ne kadar doğrudur? 
5-DC oyunlarının screenshotlarını bulabileceğim bir site var mı bildiğiniz 
www.dreamcast.com'dan başka ? 
6-Türkiye'de konsollara oyun yapmak 
ile yükümlü kuruluş var mı varsa isimleri nedir ? 

7-Bir de Tuna abıye sorum olacak; ya 
bu dreamcastte futbol oyunu yok mu 


Hakan Gürses, Bülent Sarıkaya, Yunus Gezer, Uğur Eryılmaz, Barış Yaşar, 


Bekir Yıldırım, Cumhur Akbulut. 
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madden değil ? 

8-Son olarak dreamcastte titresim var 
mı modemi kaç kb acaba ? 

9-sunuda araya sokayım dc offical sitesinde 99.99$ dolar çok ucuz Türkiye'de 
neden ole değil? 

Merhabalar, 

**Bu mektubu Tuna'nın yanıtlaması yazı işleri tarafından uygun bulunmuştur. Sağol 
Tuna** 

I- De aldığın zaman, içinden çıkacak modem sayesinde, Internet'e sanki bilgisayardan bağlanıyormuş gibi bağlanabiliyorsun 
ama İnternet'e kullanmak için Web Browser veya DreamKey adında bir CD kullanıyorsun. Ödeyeceğin miktar da, seçtiğin ISS 
(mesela superonline, turknet vs..)'ye vereceğin para ve 822'li hatlara ödeyeceğin 
miktarın birleşimi olacak. Yine bilgisayarda- 
ki gibi yani. 

2- Kopya oyunlar Türkiye'de yayıldı zaten 
yeterince. Kopya oyun oynamak için, bir 
hack CD'ye ihtiyacın var ve o CD'yi satın 
aldıktan sonra, bütün kopya oyunları oynayabiliyorsun 

3- Modchip, dünyada çıkan tüm oyunları 
Dc'de çalıştırmak için hazırlanmış bir çip. 
Bunu De'ye taktırdığında, Dreamcast'in 
hangi ülkeden alınmış olursa olsun, tüm 
oyunları çalıştırabilir. Normalde Amerikan 
bir sistem, Avrupa (PAL sistem) oyun çalıştıramaz ama modchip ile bu sorunu çözmüş oluyorsun 

4- Dreamcast'in üretilmeme sebebi, Sega'yı 
içinde bulundukları maddi sıkıntıdan kurtaracak kadar para kazanamamış olmaları. 
Yani daha çok Dc satmış olsalardı, Dc üretimi devam edecekti. 

5- Screenshotlar için bir dolu site var: 
www.segaweb.com 

www.segadojo.com 

www.dreamcast.net 

6- Ben şu ana kadar, konsol oyunu üretmeyi bırak, üretmeyi düşünen bir firma bile görmedim Türkiye'de. 

7- Ben Tuna Abi olarak, Virtua Striker'i 
önerebilirim. 

8- Titreşim vaar ve ayrı bir aparat olarak 
satılıyor. Bunu kontrolöre takıyorsun ve 
titreşimli bir kontrolörün oluyor. Modem, 
PAL sistemde 33.6K, NTSC yani Amerikan 
sistemde 56K. 

9- Türkiye'de satılan hangi ithal mal, yabancı ülkedekinin ayni fiyatından satılıyor ki? 
Ps 2 550 milyon mesela. Normal fiyatının 2 
katı. Dreamcast de aynen böyle. Üstelik 
Sega'nın bir distribütörü olmaması da, bu 
fiyat yüksekliğinde büyük etken. 

Umarım her şeye cevap verebilmişimdir. 
Başka sorun olursa rahatça sorabilirsin.. 
Görüşmek üzere. 
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lan kullanılabilir WAP hizmetleri hakkında bilgi 


gösterebilir. Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Şebeke operatörünüz ve/veya servis sağl 


scilli markalarıdır. Ürün ve hizmetler bölgeye göre çeşi 


Telif hakkı © 2001. Nokia Mobile Phones Ltd. Tüm hakları saklıdır. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporatio: 


NOKLA 
3330 


Artık gidelim mi? 
Henüz zaman var! 


Kimler geliyor? 


Yaşam dolu herkes! 


Kimliğin yanında mı? 


Tabii! 


Maceraya hazır 


Dikkatli ol! 
Biletler kimde? 
Cepte! 

Eğlence başlıyor! 


Ben hazırım! 


Club 
NOKLA 


NOKILA 


www.nokia.com.tr 


Club Nokia'ya katılarak Nokia cep 
telefonunuzun bütün özelliklerinden 
yararlanmanın keyfini çıkarın. 

Üye olarak, sadece üyelere özel 
avantajlardan yararlanabilir 

ve web” üzerinden ya da 
mobile.club.nokia.com adresinden 
WAP hizmetlerine ulaşabilirsiniz.** 
Tıklayın, ücretsiz üye olun: 
*WWW.club.nokia.com.tr 


*“Bu serviste sunulan bazı 
hizmetler ücrete tabi olabilir. 


WAP'lı Nokia 3330. 
Yaşanacak her şey için! 


NOKLA 


(CONNECTING PEOPLE 


MESdj PpanesU 


Artık sizin de mektup arkadaşı edinebileceğiniz, bir panonuz, var. 
Bu aydan itibaren bu sayfalarda Karşılıklı olarak mektuplaşıp 
haberleşmek için mektup©gamepro.com.ir adresine mail atmanız, ya da 
mektuplarınızı aşağıdaki irtibat adresimize yollamanız, yeterli olacaktır. 


Eğer DC si olan arkadaşlar oyunlar hakkında bilgi alışverişi yapmak isterlerse 
aşağıdaki adrese mail atsınlar 
sabaersinozkulGturk.net 


Ben bu yazıyı mektup köşesi- 
ne iliştirmek istiyorum. 
DC'den Internet'e bağlanamayanlar ya da Online oyun 
oynayamayanlar benimle 
bağlantı kurabilir. 
Tel:6536832-05357615141 
emrekocak©superonline.com 


Bir oyun sitesi hazırlığı içindeyim. Tavsiyelerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum. 
Bykush serefgonuller©veezy.com 
www.karayazilim.com 


Bir Dreamcast sahibiyim. 

Eğer benimle irtibat kurmak istiyorsanız 
zehir2002©hotmail.com adresine mail 
atabilirsiniz. 


Bana mail atmak isteyen 


olursa, aşağıya yazmış oldu- 


ğum mail adresinden, bana 
ulaşabilirler. Benden, tüm 
GamePro yazarlarına ve 
okurlarına tekrar selamlar:) 
Orçun / İzmir 
cyıstal©mynet.com.tr 


Merhaba sevgili GamePro çalışanları. Ben 
Mardin/Şenyurt'ta vatan görevini yapmakta olan 
21 yaşında bir gencim. İstanbul'da oturmaktayım 
ve tam bir PlayStation hastasıyım. Mektubumun 
mektup arkadaşlığı köşesinde yayınlanmasını 
istiyorum. Adres: AS.POS.K2 47440 Tozan Karakolu 
Şenyurt/Mardin 


Bu panoya mesaj attım çünkü benim gibi delikanlı PSX'çi ar- 


kadaşlar arıyorum, tabi iyi oynayan. Ayrıca geçen sayıdaki 


arkadaşımız irtibata geçebileceğimizi söylemişti. (Bülent 


Sarıkaya) Eğer bana e-mail ile ulaşırsa sevinirim. 


Yaş: 14 
Konsol: PlayStation, Sega Dreamcast 


ara.t©turk.net ICO©:107760148(ssSpeeD) 


Bu dergi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. Mektuplarınızı, 
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Veya, mektup(Ogamepro.com.tr 
e-mail adresine gönderin. 


Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel 
olarak cevaplar gönderemiyoruz. 
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TAŞINI 


İYORUZ!.. 


ADRESİMİZ: 


İstiklal Cad. Örs Turistik İş Merkezi, (Çiçek Psj. Karşısı) 


No:251/253 Kat:5 80600 Beyoğlu-İstanbul 


Tel: (212) 292-8210 
Faks: (212) 292-8211 


we 


İMG 


Bilişim Yayınları 


kof ahmetaslanturk 


aysenurdurak 
bunyamindurmus 
cuneyder 
ersinerenozlu 
farukbilgen 


firatakyildiz 


firuzefahjankaymaz 
gokalpharman 


£ haldunerim 


handeuyak 


K  hidirolcar 


ibrahimcubukcu 


Kg ibrahimozdemir 
gilhanozel 


isacubukcu 


ii kadirkaymakci 
kof mansuryilmaz 


mehmetneseli 
melihcelik 
müuratbesiktas 


İf muratosmanvanlI 
Kğ muratyildiz 
İf musasavas 
iğ neclakose 
4 oguzhanozdemir 
 omerkahraman 
J oznurozaydin 


satiozturk. 
serhatyilmaz 


4 sevcancakilli 
4 sezinerday 
Ka sidikaakyol 


çi 
G 


“m 


Yeni sistemin Amerika'daki çıkış tarihi bir ay 
öncesine alınarak Haziran oldu. 


Bir ürünün piyasaya çıkış tarihinin değiştiğinin çok sık duymayız—böylesi daha iyi— ama sezonun Sİ 
sabırsızlıkla beklenen avuçiçi sisteminin çıkışı erkene alındı. Nintendo daha önce 32 bit'lik Ga- ç o 
me Boy Advance'ini Temmuz ayında piyasaya çıkaracaklarını bildirmişti ama ürün Haziran ayın- AY 9 
da raflardaki yerini alacak. | 
Game Boy Advance, Nimtendo'nun avuçiçi sistemlerinde önemli bir adım e) — 
niteliği taşıyor: Yeni sistem aynı anda 512 rengi gösterebiliyor ve temelinde 32 
Star Trek Deep bit'lik bir işlemci var. Game Boy Advance ayrıca geriye dönük olarak Game Boy amm 
Space Nine: Color ile uyumlu olacak. Böylece GBC sahipleri eski oyunlarını Nintendo'nun yeni sis- mam 


Dominion Wars teminde oynayabilecekler. Daha ayrıntılı bilgi için GamePro'nun Aralık 2000 sayısına © GameBoy Advence'e 


e Ml gl bakabilirsiniz. Ayrıca ileriki sayılarımızda daha kapsamlı bilgilerle karşınızda olacağız. (o Haziran ayında kavuşutaktiksel uzay strateji oyunu yoruz. 
Star Trek Deep Space Nine: 


Dominion Wars, Haziran'ın 


22'sinde piyasaya çıkıyor. Bir öykü GAM r- G FAR YA IYOR! 
üzerine oturtulacak oyunda, fazla © 


sayıda bölüm bulunuyor 


Nintendo, bu yıl piyasaya renkli avuçiçi sistemleri getiren tek firma değil. Majesco, 


: a 
Blizzard Pete Testeleri arilor Sega'nın 8 bit'lik renkli Game Gear'ının üretim haklarını satın aldı ve sistemi sadece 


Blizzard, Temmuz ayında yayınlayacağı 


$29.99 gibi bir fiyatla tekrar piyasaya çıkardı. Sistem hala Sega'nın adını alıyor. Ayrı- 


Diablo Il'nin yeni expansion pack'i Dia- 


bis Lerdat Desteieieh Lin BE ca Majesco sisteme yazılım desteği de sağlıyor. Bunların arasında Sonic Spinball, 


Testiçileri arıyor. Eğer siz de Lord of De- Sonic Chaos ile arcade klasiklerinden Pac-Man, Ms. Pac-Man, Super Battle Tank, 
struction'i test etmek istiyosanız, Caesars Palace ve Disney özellikleri taşıyan dört oyun bulunuyor. Kartuşların her 
www.blizzard.com'a uğrayın. birinin fiyatı $14.97 olarak belirlenmiş. Game Gear ürünlerini bulabileceğiniz tek 


İnteiplay Makrik'de yer Toys 'R' Us. Bu ürünlere online olarak da Toys 'R” Us firmasının 


“Beni duyuyor musun Mr. Anderson? Bu ka- www.toysrus.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
çınılmazın sesi” Bununla yüzleş—er veya geç, 

birileri Matrix'e dayanan oyunların haklarını 

alacaktı. Interplay bu birilerinin kendisi oldugunu açıkladı ve Shiny Entertainment “şimdiki 

ve gelecek nesil” platformlar için yazılım üretecek. Elimizde daha fazla bilgi yok ama elimi- j ELE ar eza (ül e e 
ze kaçınılmazlıkla ilgili daha fazla bilgi geçtiğin Y «xXx A,...|.....“.... 


de siz de GamePro'dan okuyabileceksiniz. çok eski kahramanımız Game Ge- 


ar'la geri dönüyor. Sağol Majesco! 


Infogrames cCc 0000 mm AM... 
Charlie Brown, Snoopy ve Peanuts çetesinin 

çoğu İnfogrames sayesinde konsollara geliyor. İnfogrames PS2, GameCube, Xbox ve 

diğer platformlar için bu oyunları üretme 

haklarına sahip. İlk olarak gözükecek olan 

oyun ise Game Boy Color için Snoopy 

Tennis olacak. Bu dev Fransız yazılım devi 

ayrıca La Femme Nikita ve The Termina- 


tor'ün haklarını satın aldı. 


Sega'nın PlayStation 2 için oyun üretecek olması haberini duymak tam bir sürpriz oldu. Şimdi de Sony, Sega ve Namco ile 
anlaşarak PS2-tabanlı bir arcade makinesi üretmek üzere ortaklık kurduğunu açıkladı. Yeni makine PlayStation 2'nin gelişmiş 
bir versiyonu olacak ve mühendisliğini Sony'nin Japonya bölümü gerçekleştirecek. Yenilikler arasında linkli video kameralar ve 
yüksek hızlı bir veri ağı bulunuyor. Bu sayede arcade makineleri arasında bilgi transferi gerçekleşecek ve farklı bölgelerdeki 
oyuncular karşılıklı olarak oyun oynayabilecekler. 

“Bu birliktelik, evlerin daha hızlı Internet bağlantılarına erişmesinden önce, hızlı bir biçimde yüksek bant genişlikli işler yapma 
arzumuzu ortaya koyuyor” diyor Sony'nin Eğlence başkanı Ken Kutaragi bir konferansta. “Heyecan verici interaktif servisler 
üzerinde çalışıyoruz—sadece oyunlar için değil, video dosyalarını download etme veya elektronik alışveriş gibi bir şey”. Sony geçen yılki E3 fuarında da, PlayStation 2'yi tanıtırken de benzer yüksek bant genişlikli hedeflerini vurgulamıştı. 

Yeni multiplayer network'ün yıl sonuna kadar Japonya'da kısıtlı bir kapasitede çalışır durumda olması hedefleniyor. 2002 yılında da proje daha da genişletilecek. Arcade network sistemleri için daha önce adım atılmıştı, çoğu özellikle WMS tarafından 
(Midway ve Atari Games'in kardeş firması) ama önemli bir başarı elde edemediler. Ayrıca Sega'nın Alient Front Online'ı, arcade oyuncuları ile Dreamcast kullanıcılarının karşılıklı oyun oynamalarını sağlıyor ama Sega'nın yakın zamanda aldığı Dreamcast'in 
üretiminin durdurulması kararı ile bu teknolojinin işlevsellik kazanacağı konusunda muamma oluşuyor. 


GAMEPRO MAYIS 2001 WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUP 


Gilbert Goodmate | 7775 
Prelusion Inc. and ClearWater Interactive, 2D ad- y 
venture oyunu Gilbert Goodmate'in demosunu yayınladı. Oyun aynı Monkey Island serisinde olduğu 
gibi çizgi film vari grafiklere sahip. Oynanış da aynı 
şekilde Monkey Island'dan izler taşıyor. Gilbert 
Goodmate 40 saatten fazla oyun süresine ve 
15.000'den fazla dialoğa sahip. Demo'yu oyunun 
resmi web sitesi olan www.gilbertgoodmate.com'- 


dan indirebilirsiniz. 


web sitesinde oyuncuların sorularına cevap 
veriyor. Www-firaxis.com)/civ3/ask- 
theteam 040601.cfm adresinden oyun 
hakkında daha detaylı bilgiye 
ulaşabilir ve oyun yapımcılarına 
sorular yöneltebilirsiniz. Civilization |l- 


"ün 2001 yılı içinde çıkması bekleniyor. 


Ençok Satar Konsol Oyunları 


En Çok Satan Oyunlar: Şubat 2001 


Sıra — İsim Platform Yayıncı 
1 Paper Mario N64 Nintendo 
2 xe NBA Live 2001 ps2 i Electronic Arts 
3 Madden NFL 2001 PS2 Electronic Arts ili 
) vi Star Wars Starfighter PS2 Lucasarts 
5 Knockout Kings 2001 PS2 Electronic Arts 
6 (WWE Smackdown2 PSX THO 
7 | Teny Havk's Pro Skater 2 PSX Activision. . 
GATY Off Road Fury PS2 Sony Computer Ent. 
9 DRIVER 2 PSX : Infogrames 
l10  DONKEY KONG 64 ,Ne4 i Nintendo ç 


Kaynak: NPD TRSTS Video Games Tracking Service 


Dune'un yeni 
ekran görüntüleri 


Dreamcatcher'ın geliştirdiği action-adventure oyunu 
Dune'un ekran görüntüleri yayınlandı. Oyun gerçek 
zamanlı olarak ilerliyor ve bu da gerçekçiliği artırıyor. Outcast'den de izler taşıyan Dune'da, yeni bir 
dövüş tekniği kullanılıyor. Firmadan verilen'bilgiye 
göre, oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkmış 


olacak. 


Ençak Satan PE Oyunları 


En Çok Satan Oyunlar: Şubat 2001 


Sıra İsim Yayıncı 


I THE SIMS Electronic Arts 


2 THE SIMS: Livin Large Electronic Arts 


3 Roller Coaster Tycoon Infogrames 
4 Frogger Infogrames 


5 Who Wants To Be Millionaire Disney Interactive 


6 NASCAR Racing 4 Sierra On-Line. 

7 Diablo 2 Blizzard > 
8 Expedia Streets/T rip 2001 Microsoft Leri 
9 100 Great Games Vi Valusoft 

10 — Roller Coaster Tycoon: Loopy Infogrames 


Kaynak: Leisure PC Software Tracking Service 


Yeni Çıkan Patch'ler 


Kohan: Immortal Sovereigns 

Multiplayer oyunladaki chat problemi ve options'daki değişiklikleri kaydetme 
sorunu, bu patch ile ortadan kalkıyor. 2.94 MB boyutundaki bu patch'i, 
www.timegatestudios.com'dan indirebilirsiniz. 


Kingdom Under Fire v1.09 
Oyuna bu patch'le birlikte, tek kişilik görevler için hile kodları ekleniyor; Level geçme: RTS mod için “-lickmybun”, RPG mod için “.lickmybun” Yenil- 


mezlik: RTS mod için “<theuntouchable”, RPG mod için “.theuntouchable” 


Bunun yanı sıra, artık, yapıları araştırmadan inşa edemiyorsunuz. Patch ile 
birlikte bir iki ufak bug daha düzeltilmiş. 


www.phantagram.com 
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Age of Sail 2 v1.5 

vl.5 patch'i ile oyuna; esir alınmış gemiler için yeni ikonlar, internet game 
window'una Gamespy logosu, multiplayer mod'da oyundan ayrılan oyuncuları chat penceresinde belirten bir mesaj, gelişen gemilerin bir listesi ve agresif yapay zeka eklenmiş. Bunun yanında save ve load'lardaki problemler 
de, bu patch ile ortadan kalkıyor. Patch'i www.phantagram.com'dan download 
edebilirsiniz. 


Fate of the Dragon 

Bu patch ile, internette oyuncu sayısı artırılmış, 10. görevdeki hata düzeltilmiş, Kore ve Japonya keyboard desteği eklenmiş ve uzun isimli save dosyalarındaki bug'lar ortadan kalkmış. Ayrıca 8.görevdeki ufak bug'da, bu patch ile 
tarih oluyor. 

www.eidosinteractive.com 
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Sims Tahtından Oluyor 


E" heyecanla beklenen oyunu Black & White'ın piyasaya çıkması ile birlikte, uzun süredir listelerin en üst sırasında duran The Sims, 
tahtından iniyor. 


Electronics Arts tarafından yayınlanan ve gerçek hayatı simüle eden The Sims oyunu, oyun severler tarafından çok tutulmuş ve aylarca 


zirvede kalmıştı, ancak Black & White'ın piyasaya fırtına gibi girmesiyle beraber, The Sims yerini sessizce Black & White'a bıraktı. Aslın- 


ER GE Sn da sessizce demek biraz iyimser bir yaklaşım sayılır, çünkü daha çıktığı ilk gün onbinlerce satış rakamını yakalayan Black & White, uzun 


araba-savaş oyunu Spy Hun- üre bu İlderiinik ibi rerüni a MO i EEE Mi) Şi 
ter'ı PlayStation 2 sahipleri için süre bu liderliğini koruyacak gibi görünüyor. Diğer yandan, her iki oyunun da Electronic Arts tarafından yayınlandığı göz önüne alı- 


yayınlayacağını duyurdu. Oyunda nırsa, bunun Electronic Arts için iyi bir haber olduğu söylenebilir. 
yağ ve roket gibi birçok silahınız osman LârsThevne 

olacak. Bu silahlarla rakiplerinizi saf 
dışı bırakmaya çalışacaksınız. Bekli- 


yoruz 


Klasik platform oyunu Rayman'in GameBoy Color versiyonunun ekran görüntüleri yayınlandı. Oyunda 62 ayrı level bulunuyor. Bunun yanında 16 da 
bonus level sizleri bekliyor. Oyun 22 Haziran'da piyasaya sürülüyor. 


6 <5 


—....du 


Gangsters 2 


Gangsters 2'nin ekran görüntüleri, oyunun resmi web sitesi 

Www.gangsters2.com “da yayınlandı. Gerçek zamanlı 

olarak ilerleyen oyunda, görevleri gece veya gündüz 

oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında şehirdeki habere Are EUURCAMİĞMM O Jori takip edebileceğiniz bir gazeteniz de bulunuyor. 
GK Gangsters 2'nin Haziran ayında çıkmasını bekliyo- 
bir hayvanat bahçesi yönetiyorsunuz. 40'dan 
fazla hayvanın bulunacağı oyun, 2001 yılı içinde 
oyun severlerle buluşuyor. 


Pusu'ya Yatın ve Bekleyin! 


TE'den yepyeni bir savaş oyunu geliyor. Bir dakika... Bu 3TE de ne? Sanırım pek tanıdık gelmedi. 3TE bir Türk oyun 
mi Grup, Cem Uzunlar (programcı) ve Hakan Yüksel (tasarımcı) adlarında iki kişiden oluşuyor. Hazırladıkla- 


Bam! Entertainment'ın geliştirdiği yarış oyunu 
Driven, PS2 ve GameBoy Advence için geliyor. 
Oyunda plot, arcade ve multi-person olmak 
üzere 3 ayrı yarış modu bulunuyor ve Crazy 
rı oyunun adı ise Pusu, diğer adıyla Ambush. Oyun macera-çatışma tarzında ve yayınlanan screenshot'lar gerçekten mü- 


Taxi 2'de olduğu gibi gerçekçi bir kontrol sistekemmel. Pusu'nun grafikleri, Rainbow Six veya Hidden and Dangerous ile yarışacak kadar iyi. 


mi kullanılıyor. Bunun yanında araçların aldığı 
hasarlar da gözlenebiliyor. Oyun Tuğgeneral Kazım Albayrak'ın, Üsteğmen Fatih Yıldırım'ı odasına çağırmasıyla ve ona anne-babasının bombalı 


bir saldırıda yaşamlarını yitirdiklerini söylemesiyle başlı- 


yor. Fatih komutanından görevi bırakmak için izin alarak 


Kira yaplan açiKlADAya GÖLE AM Türkiye'ye hareket ediyor. Cenaze töreninden birkaç 


PlayStation 2 için geliştirilen oyun, kısa bir sü- 


reel mde Gamelep Color. Ger ey Ad gün sonra Fatih'in babasının arkadaşlarından Salih eve ge- 


vance, PlayStation ve Xbox için de piyasaya iyor. Fatihle babasının ölümü hakkında konuşuyor ve 


sürülecek.Tasarımcıların üzerinde büyük ti- olaydaki şüpheliler hakkında bildiklerini anlatıyor. Daha 
tizlikle çalıştıkları yeni oyundan başka ha- sonra Fatih birkaç gün boyunca ailesinin ölümü üzerine düberler de var tabi. şünüyor ve olayın sorumlularını bulmaya karar veriyor. 


Yeni bölümler de daha kalabalık insan 3TE gerçekten de bu işe profosyenel olarak yaklaşıyor 


bm le sem ör saim el ve biz de onlardan çok şey bekliyoruz. Oyunun resmi web 


rin arka sokaklarında, trafiğin en yoğun aya k 0 YENİN 
yi ZN sitesi 3te.freeservers.com'dan, oyundaki gelişmeleri takip 
olduğu saatlerde ve tabi özel olarak ta- 


sarlanmış pistlerde tekerlerimizi dön- edebilir, mail listesine üye olabilir ve screenshot'ları daha ya- 


dürmeye devam edeceğiz. THPS 3'te kından görebilirsiniz. Bunun yanında oyundaki silahları ve ka- 
içinde yarışacağımız yeni şehirler ek- rakterleri de inceleyebilirsiniz. 

lendi. Bunlar Rio de Jeneraio, Los 
Angels, Kanada, Tokyo ve Paris. 
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CİNLİ 1) Laboratuarı 


“Eski GameShark'ım PS2'im ile çalışmıyor!”. Problem çözüldü arkadaşım. GameShark 2'nin özel memory kartını kullanmak için birlikte gelen özel bir CD 
(biz yazılımın 1.3 versiyonunu test ettik) 
işinizi görecek, sistem gayet iyi çalışıyor-kısa zamanda SSX'de maksimum 
puanları yapacak ve Smuggler's Run'ın 
tüm görevlerini açacaksınız. Daha iyisi 


Uideo Game Enhancer 


ise, içinde PlayStation oyunlarınız için 
yaklaşık 3000 kod barındıran ikinci bir 
CD. Bu çok güzel bir paket ve eğer hile 
kullanma alışkanlığınız varsa elinizde 
olması gereken bir çalışma. 
—Dan Elektro 
www.gameshark.com 


PC ve PlayStation 2 için 


Hem PC hem de PS2 için Project 
Eden bu yaz geliyor. Eidos Interactive ve Core Design'ın third-person 
action oyunu, gelecekte geçiyor ve 
ortamlar da buna uygun. Oyunda 
third-person kamerasından first-person kamerasına geçiş 
yapılabiliyor ve 
oyunu istediğiniz gibi 
oynayabiliyorsunuz. Karakterler arasında geçiş yapabildiğiniz Project Eden'de, grafikler de iste- 


diğinizden fazlasını veriyor. 


sağlayamadı. 


olacağız. Bir dahaki ay görüşmek üzere... 


RAE PORLDE EİT bi SOR MA 
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fiste bir ay daha, Fifa 2001 ağırlıklı geçti gitti. Dergi sakinleri, heyecanlı maçları izledikten sonra, sakin olmaktan çıktılar. Fırat'la Oğuz- 


PS2 Upgrade! 


PC'lerde upgrade'e alışkınız. Her zaman 


biz ne alırsak alalım, daha ne olduğunu 


anlamadan onun bir yenisi çıkar ve 
bizim aldığımız elimizde kalır. Bu 
olaylar çok hızlı 
gelişir. 

PlayStation'da ise bu 
tip sorunlar pek yaşanmazdı, ama Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 2'nin yeni 
versiyonunu Nisan ayında piyasaya süreceğini açıkladı. Bu tam anlamıyla bir 
upgrade sayılmayabilir, ama sonuçta, yeni PlayStation 2, PlayStation 2'den daha 
iyi bir sistem. 

PlayStation 2'nin yeni versiyonunda, dahili bir harddisk ve broadband adaptörü bulunuyor. Bunun yanı sıra internet bağlantısı da artık daha hızlı. 


Crazy Taxi 2 PS2'ye geliyor 


PS2'ye de geliyor. Oyunda 4 farklı 


taksi-sürücü bulunuyor ve gerçekçi 


bir kontrol sistemi kullanılıyor. Taxi 
2'de size verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Belki de oyunun 
en çarpıcı yanı, müziklerin Offspring 


ve Bad Religion'dan olması. 


Oyun firmaları, geleceğin oyun kon- 


solu Xbox için şimdiden yarışa 


başladılar. Activision da yarışa yeni 


başlayan firmalardan biri. Activision, 
Xbox için ilk olarak Tony Hawk's 


Pro Skater 2x'i E3 fuarında tanıtacak. 


Tony Hawk Pro Skater şimdi de Xbox için 
hazırlanıyor. 


Bakalım Tony Hawk's Pro Skater 


Xbox'da da başarılı olabilecek mi? 


i 
E 
p 
& 
N 
MErEme EA İl 


DEME. 


han'ın maçlarındaysa izdiham yaşandı ve neyse ki yaralanan olmadı. 
Fifa 2001'den sonra en çok oynanan oyunsa PowerSlide oldu. Network'den karşılıklı oynanan oyunlarda, taraflar birbirlerine üstünlük 


manlarının büyük bir bölümünü bu iş için harcadı. Belki o oyunları oynayamadılar, ama olsun. Ekran görüntüleri nelerine yetmiyordu ki? 


Bu ay, dergideki bir diğer konu ise GeForce 3 oldu. GeForce 3 ile yapılmış oyunların ekran görüntülerine bakan GamePro editörleri, za- 
Dergide bu ay, biraz daha farklı geçti. Bunun nedeniyse taşınma heyecanımız. Siz bu yazıyı okuduğunuz sıralarda, belki de biz Taksim'de | 


PowerSlide 


MEKTUP 
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ÇOKAYASAYSPOR 


EA.GOM'UN SÜREKLİ GELİŞEN ONLİNE SPOR SERVİSİ PC 


OYUNCULARINA TAMAMEN YENİ BİR ARENA SUNUYOR. © 


6 olitaire'de yeni bir düşüncesi sizi hasta mı ediyor? Şimdiye kadar temizlemek isteyebileceğiniz tüm mayınları mı temizlediniz? Şimdi, EA.com 
(www.ea.com) Hearts'ın sınırsız online oyunlarına eşsiz alternatifler sunmak 
üzere sıkı bir çalışmanın içinde 
ve birkaç ay önce yeni aboneliktabanlı EA Sports Service başladığından beri, hızlı ve kolay online gaming iştahınızı ifade 
edebilmenin daha fazla yolu 
var-özellikle de eğer spor çatlaklarındansanız. 


WEB'DE KIYASIYA 


Basit, sezgisel kontrollerle Tiger Woods PGA Tour Web Golf'ü bir profes- KAPIŞMA 
yanel gibi oynayabiliyorsunuz. EA Sports Service'ın hedeflerin- 


den biri anında erişilebilirlik ve 3 MB'lık oyunların 10 dakika içinde download 
edilebilmesi ki bu 56K modem kullananlar için mükemmel. Ve bu konuştuğumuz Atari 2600 Baseball değilbunlar favori EA Sports oyunlarınızın browser'da streaming ile çalışacak versiyonları. Servis hizmete girdiğinde üç oyun 
hazırdı: Oyuncular NASCAR Web Racing, Tiger Woods PGA Tour Web 
Golf ve Knockout Kings Web Boxing oyunlarını tek başlarına veya bir başkasına karşı online olarak oynayabiliyorlardı. Ayrıca her oyunda dünya çapında küçük bir spor topluluğu oluşturmak için çeşitli turnuvalar ve EA.com'un 
önceden hazırladığı özel karşılaşmalar bulunuyor. 


ONLINE EVRİM 


CD-ROM veya yazılım satın almak zorunda 
olmadığınızdan ve download süreleri minimum tutulduğundan evrimin adı 
EASS oyunları denilebilir. Yepyeni 
başlıklar tanıtılmaya devam edecek ve yeni sezonları yansıt- 


02 iken ilme 
RPM :6870 Besta, 
4 Rocordlap: 


MPİ 100:08:823) 


Gear : 


Star Dingo 


mak için yeni takımlar, isimlerle ve özelleştirme seçenekleri 
eklenecek. Bazı oyunların ilk versiyonları için donanım hızlandırıcı upgrade'ler ve genişletilmiş multiplayer 
desteği sağlanacak. 


KRİSTAL FUTBOL 
TOPUNA BAKIN 


Halihazırdakilere baktığımızda sıradaki 
başlıkların çok daha ileri bir durumda 
gözüküyor: FIFA Web Soccer'ın bir 
demosu tam ekranda, donanımsal 
olarak hızlandırılan 3D aksiyonu, güzel kaplamaları, tamamen animasyondan oluşan ara-sahneler ve eşsiz 
oyuncu animasyonları sunuyordu. Özellikle bunun 
sadece 3 MB'lık bir download olduğunu düşünürsek çok şık olduğunu söyleyebiliriz. FI- 
FA'dan kısa bir zaman sonra EASS 8 
rışıma Triple Play'i de ekleyeceğini 
söylüyor. Görmüş olduğumuz 

Triple'ın erken demosu FIFA kadar gelişmiş değildi ama yine de gayet 

iyi, etkileyici ve-her şeyin ötesinde— eğlen- 


.i” 


Şimdi, PC oyuncuları iKnodkout Kings 
Web Boxing'de (oyunun piyasadaki tek 
PC versiyonu) online rakiplerinin canını 


okuyabilir. 


ÜR 


N 


e 
4 


celi gözüküyordu. EASS bu yılın başlarında hizmete başladı ve aylık sınırsız 
erişimin bedeli 4.99 dolar. Bilgi için www.easportsservice.com adresine 
bakabilirsiniz. (3 


TARDEB 


Pos:15/18 7. - David Beckham 


Lap :1/4 


Gerçek hayattan onaltı NASCAR sürücü 
sü, beş parkur, görülebilir araba hasarları ve özelleştirilebilir boyama işlemleri 
NASCAR Web Racing'in özellikleri arasında. 


MPH : 173 
RPM : 6563 


Lap Time 


00:29:809 
BesiLap :- 


EASS tarafından sunulan FIFA, kutlamalardan sonra kart gösterildiğinde yapilan itirazlara sunduğu ara sahneleriyle 
ve animasyonlarıyla gurur duyuyor. 


Basit Web-tabanlı ayarlarla bir oyunu 
ball, favori MLB takımlarındaki tüm başlatmak parkta yürümek kadar kolay. kamera açıları ile Triple Play Web Ba- (o oyun listesinde tam ekran ve hızlandırıloyuncuları ve stadyumları beğeninize e seball'da aksiyonun damlasını kaçırma- mış 3D oynanış sağlayan ilk oyun olasunacak. yacaksınız. cak. , 


Sıradaki başlık Triple Play Web Base- 


Tekrar görüntüleri ve geniş yelpazedeki FIFA Web Soccer, bu servisin sunacağı 
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LRMAMEDOA TEAM 


SLASHERS 


dosya konusu 


Saglam Adımla 


eçtiğimiz ay, size Trükiye'de oyun yapımıyla ilgili en güncel haberleri duya- 
Br. sözünü vermiştik. Nitekim sözümüzü tutuyoruz da, Geçen ayki 
konuğumuz Mevlüt Dinç ve Dinç İnteraktif büyük ilgi gördü. Dinç İnteraktif 
ve yoldaki oyunlarıyla alakalı en son haberleri bu sayfalarda bulabileceksiniz. 
Fakat bu ay, Mevlüt Dinç ve ekibine göre “nispeten” daha amatör çalışmalarıyla dikkat çeken iki konuğumuz var: Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Galip 
Kartoğlu ve oyunu Slashers ile Pusu isimli 3D FPS üzerinde çalışmaya başladıklarını duyuran Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel'in 3TE grubu. 


Galip ve Slashers 


Galip Kartoğlu 20 
yaşında Rize dogumlu. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Mühendisligi'nde 2 sınıf öğrencisi. Çok uzun 
zamandır oyunlarla ilgilenen Galip'i oyun dünyasına en çok çeken 
şey arcade salonlarındaki dövüş oyunları olmuş. Galip, ortaokul yıllarında her gün okuldan çıkar çıkmaz kendini arcade salonlarında buluyormuş (bunu hangimiz yapmamıştır acaba?). Arcade salonlarındaki Capcom ve SNK'nın yapmış olduğu ne 
kadar dövüş oyunu varsa ezbere bilen Galip, tam bir Samurai Shodown 2 
hastası. Fakat Galip, arcade salonuna gittiğinde aldığı jetonlara verdiği parayı 
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İN 


-Alp Burak Beder 


biriktirdiğinde, Japonya'da karate kursu bile açabileceğini hesaplayabilecek kadar matematik öğrendiğinde bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini anlamış. Ve 1994 yılından 
itibaren karate kursu 
açmak veya Japonya'ya gitmek için değil 
ama kendi oyununu 
yazıp bedavaya oynayabilmek için ilk çalışmalarına başlamış. Bu 
yıl Basic dili ile tanışmış ve kısa sürede 
küçük çaplı uygulamalar yazabilecek seviye- 
ye ulaşmış. 


Karate Kid Galip 


Ve 1997'de arkadaşı Osman ile dalga geçmek için, GW Basic dilini kullanarak 
Mario benzeri bir platform oyunu olan “Galip ile Osman”ı yapmış. Bu oyunun ardından çalışmalarına kısa bir süre ara veren Galip, bir sene sonra bugünkü Slashers'ın ilk versiyonu olan Knights of the Earth üzerinde çalışmaya 
başlamış ve hayalindeki dövüş oyununu kısa sürede bitrimiş. Knights of the 
Earth, Slashers'ın şu anki görünümünün yanında oldukça zayıf bir oyun gibi 
kalıyor ama kullanılan tekniğin gelişmemiş olmasını bir yana, Galip'in kısa sürede bu büyük hayalini gerçeğe dönüştürmesi övgüyü hak edecek nitelikte. 
Zira Galip, tüm ders yoğunluğunun arasında Knights of the Earth'deki karakterleri, DOS ortamında çalışan ilkel (ama kullanışlı) bir resim işleme programı olan Deluxe Paint 2 ile piksel piksel uğraşarak çizmiş. Hareketlendirmeyi 
kolaylaştırmak için karakterlerin eklemli yerlerini ayrı ayrı çizen ve sonra her 


SLASHERS Revenge Wars v1.12a 
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bir animasyon karesi için bu eklemleri birleştiren Galip, bu modern Karagöz- 
Hacivat tekniğiyle oldukça iyi sonuçlar elde etmiş. 

DOS ortamında çalışan ve arka plan 
yerine mor bir fona sahip olan Knights of 
the Earth'ü kısa bir süre sonra “Slashers” 
ismiyle Windows ortamına aktaran Galip 
için Slashers'ın geliştirme aşamaları, hem 
zevkli bir uğraş olmuş, hem de bu sayede, çoğunluğunu kendi çabalarıyla öğrendiği yeni programlama dillerini uygulama 
(Visual Basic gibi) fırsatı bulmuş. Oyundaki her şey ilk başlarda Galip'in sırtındaymış. Karakter çizimlerinden seslendirme- 


lere, müziklerden senaryoya kadar her şey sadece ve sadece Galip'e aitmiş. 
Galip, Knights of the Earth'ün zayıf karakter çizimlerini bile Slashers'a aynen 
aktarırken tek yaptığı, önceden çizdiği kareleri Photoshop'la renklendirerek 
ve düzelterek yeni formatında kaydetmek olmuş. 


Bu yüzden Slashers'ın 
grafiklerine bakıp burun 
kıvırmanız gayet normal. 
Fakat Slashers'daki potansiyel, tahmininizden 
daha büyük. Galip önce- 
, likle Slashers'daki oynanış üzerine durduğunu 
söylüyor: “Xmen ve 
* Capcom oyunları ama 
özellikle Samurai Sho- 

- down 2 beni çok etkiledi. Onlardaki oynanışı yakalamak 
istedim ve sanırım bunda başarılı 
da oldum” diyor ve oynanışla ilgili 
bütün ayrıntıları anlatmaya başlıyor. Mesela, bir dövüşçü seçerken, 
onun dövüş esnasında yapacağı süper hareketi oyundan önce belirliyorsunuz; oyun sırasında süper hareket yapmanız için ekranın alt 
köşesindeki göstergenin (hırs göstergesi) yanıp sönmeye başlaması gerekiyor. Fakat bu göstergenin boyu ve 
cinsi de seçtiğiniz süper harekete ve karaktere göre değişiyor. Yani oyunda 
basit bir RPG mantığı da hakim. Oyun içerisinde ise en çok göze çarpan 
combo ve süper hareketlerin fazlalığı. Her karakterin ortalama iki tane süper 
hareketi, üç tane “son darbe”si ve sayısısız combo'su var. Galip, parmakların 
hızına bağlı basit zaferlerden hoşlanmıyor, ona göre hareketi zamanında ve 


3TE Team, Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel'in kurdukları bir oyun yapımı grubu. İlk 

çalışmaları olan Pusu isimli FPS oyunu Pusu'yu Mart ayının sonlarına doğru duyurdular. Kısa bir süre sonra da oyundan alınan ilk görüntüleri yayınladılar, Pusu, 
gerçekçilik üzerine kurulu bir 3D oyun olacak. Bu yüzden oyunda kullanılacak mekanlar da, limanlar, caddeler, garajlar, evler gibi günlük hayatta rastlayabileceğiniz cinsten mekanlar olacak. Olaylar 2003 yılında ve çoğunlukla Türkiye'de geçecek. Oyunda akıcı bir senaryo olacak ve bu şekilde oyuncunun oyundan kopması 
engellenecek (tHalf-Life'daki olay akışını düşünün). 
3TE Team, Pusu için kendi grafik motorlarını yazdıklarını ve oyun piyasaya çıktığında bu motorun mevcut bütün teknolojileri kullanacağını söylüyor. Bu teknolojiler arasında, bu ay dergimizde dosya konusu olarak da bulabileceğiniz GeForce 3 
teknolojisi de bulunuyor. Oyundaki karakterlerin hareketlendirilmesi için iskelet 
sistemi kullanılıyor. Bu şekilde hareketler daha doğal görünüyor. 


Kahin miyim, Neyim? 
3TE Team, şu an Pusu'nun 9630'unun tamamlandığını söylüyor. Oyunun konusunun 
2003'te geçmesine bakacak olursanız, oyunun muhtemel çıkış tarihi ile ilgili bir 
yorum yapabilirsiniz belki. Pusu hakkında daha detaylı bilgilere çok yakında kavu- 
. Şacağız ve size duyuracağız. Şimdilik Pusu'nun web sitesine bir göz atın: 

© http://3te.freeservers.com/ 
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SLASHERS 


yerinde yapmak en önemlisi. “Çoğu dövüş oyununu bu yüzden sevmiyorum, 
çok ruhsuz ve soğuklar. Tuşlara kim daha hızlı basarsa o kazanıyor ve bu benim midemi bulandırıyor. Bence yerinde ve zamanında yapılan hareketle dövüşü kazanmak en önemlisi.” Slashers'ın yapay zekası da bu öğüte kulak vermiş olmalı ki, bilgisayara karşı yaptığınız dövüşlerde rakibiniz en ufak bir 
boşluğunuzu gördüğü an atağa geçiyor ve sizi tez yoldan parça pinçik ediyor. 
“Kendime göre yöntemlerim var” diyor Galip yapay zekasını tarif ederken, 
“Zaten bilgisayarın oyuncunun boşluklarını değerlendirmesini sağlamak için 
yapay zekayı bu şekilde programladım.” 


Çizgi-Dövüş-Roman 

Galip'in kendi başına yazdığı oyun motoru sayesinde, oyuna herhangi bir şey 
eklemek veya bir özelliği değiştirmek çok kolay bir hal almış. Galip bu motoru biraz daha geliştirdikten sonra yeni animasyonları da oyuna ekleyeceğini, 
karakterlerin, arka planların ve menü tasarımlarının, kısaca oyundaki özel 
efektler hariç bütün görselliğin Abdülkerim Keskin tarafından hazırlanacağını 
söylüyor. Abdülkerim Keskin çok başarılı çalışmaları olan bir çizer 
(Www.c4comics.com). Bu sayfalarda gördüğünüz yeni Slashers karakterleri 
çizimleri tamamen Abdülkerim 
Keskin'e ait. Yeni oyunun adı 
Slashers: The Power Battles olacak. The Power Battles'da çok 
daha akıcı animasyonlar ve yeni 
bir takım görsel efektlere ek olarak yarı etkileşimli 3D arkaplanlar kullanılacak, fakat karakterler 
2D kalacak. “3D dövüş oyunları çok ruhsuz. Yapımcılar 3D'yi sadece gösteriş için kullanıyorlar, 3. boyutun hiçbir avantajından faydalandıkları yok. Bir 
tek, sanırım Dead Or Alive 2 bunu aşmış gibi. Orada ortamın 3D olmasından faydalanıyorsunuz ve taktik yapabiliyorsunuz” diyor fakat 3D oyunlardan nefret 
etmediğini de ekliyor. The 
Power Battles, eğer Galip denemelerinde başarılı olabilirse 
İnternet üzerinden de oyananabilecek. Fakat The Power 
Battles'ın belki de en ilginç 
özelliği oyunda dövüşçülerin 

i aldıkları XP puanlarıyla güçlenecek olmaları. Ortalık buram buram RPG kokmaya başladı! 

Oyunun hikayesi, Abdülkerim Keskin tarafından çizilecek ve kağıda basılı 
çizgi-roman olarak oyunla birlikte ücretsiz verilecek. Tabii bunun için öncelikle oyunun bitmesi ve piyasaya sürecek bir yayıncının bulunması gerekiyor. 

Galip'le ilgili haberleri iletmeye devam edeceğiz. 
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dosya konusu ÇI OYUNLARI—ODDWORLD: MUNCH'S ODDYSEE 


Evet, box çak iyi görünüyer, değil mi? Fakat hepimiz biliyoruz ki, #box'ı 
yaşatarak ueya öldürerek oyunlardır. yamel'ru iftiharla sunar: Mirrosaft'un makinesini destekleyerek ilk oyunların derinlemesine üönbakışları! 


Poü için tasarlanmaya başlayan Oddurorld: İllunch's 


Oddysep, artık #box'ın en güvendiği oyunlardan biri. Peki 
Oddunarld dünyası #box evrenine nasıl adapte olarak? musun 


layStation 2 için yapılmakta olan oyunların listesi ilk 


defa yayınlandığında üzerinde en çok konuşulan oyunların"başında, ilk defa 1997'de tanıştığımız Oddworld dünyasında geçen üçüncü oyun olan Oddworld: Munch's Oddysee geliyordu. Munch'a olan ilgi, Electronic Entertainment Expo (E3) 
2000'de yapılan ve izleyenleri şaşkına çeviren demo gösterimi- 
nin ardından iyice arttı ve bu gizemli oyun herkesin en çok almak istediği 10 oyun arasında yerini aldı. PS2'nin oynanış konusundaki üstünlüğüne rağmen Oddworld: Munch's Oddysee'nin 
devasa tasarımı Sony'nin güçlü oyuncağının sınırlarını aştı. Ve sonuç: O artık Xbox için geliştirilmeye devam ediyor. 


Odworld oyuncuları daha önce Abe ve ahbapları Mudokon'larla tanıştırmıştı. Oddworld dünyasında başkalarınin da 
yaşadığını bu action/adventure sayesinde öğreniyoruz: Gabbit'ler. Bu yarı su canlısı zararsız yaratıklarda bulunan bir şey vardır ki, Glukkon'lar için çok önemlidir: Glukkon'ların sigaradan 


A k mahvolmuş akciğerlerlerinin yerini alacak Gabbit akciğerleri. Kadere bakınız ki, sigara 
üretimi: Oddworld'de büyük para demektir ve sağ kalmış ender Gabbit'lerden biri de 
77 a de Munch'ur. 

© pe “ Munch'ın başlangıcındaki göz kamaştırıcı video tüm 

AMAR wi ü bu olayları uzun uzun anlatıyor ve birden oyuna adapte ol- 

Gİ manızı sağlıyor. Munch bir gün yakalanır ve laboratuarda kobay olarak kullanılır. Bir deney için kafasına zihin 
kontrol etme cihazı yerleştirilir. Zoru bir kaçışın ardından, Munch kafasındaki radyo benzeri alıcı sayesinde işçilerin 


kullandıkları aletleri ve mekanik cihazları kontrol edebildiğini keşfeder. 


3 : 3 
p Bu Oddworld oyununda Munch iyi iş çıkaracağa benzese de, serinin hayranları için Abe'siz bir Oddworld oyunu 
düşünülemez. Aslında Munch oyunun başrol oyuncusu gibi. Daha çok onunla oyanayacaksınız fakat Abe'i de unut- 
i *, mayın. O da ikinci oynanabilir karakter. İkincil mi demeliydi acaba? Munch kafasındaki cihaz sayesinde makineleri 
41 7 kontrol edebilirken, Abe'in, canlıların idaresini eline alabildiği telepatik güçleri devam ediyor. PlayStation ve PC'de- 
© ki Abe'in hayranları kendilerini tanıdık -fakat biraz soğuk— bir denizin içinde yüzerken bulacaklar. Oddworld: 
-f Munch's Oddysee'deki yaratıklar farklı zihin güçlerine sahip. Bu yüzden, Abe ancak telepatik gücünü geliştir- 


—. 
. m. i mii ; MR : 
am pe dikten sonra onları etkileyebilecek. Ama bu maceranın sadece "bir Gabbit-bir Mudokon" gösterisi olduğunu 
> : 
—. düşünmeyin. Oynanış daha çok takım oyununa dayanıyor. Oyun esnasında puzzle'ları çözmek için ve faklı alan- 
». lara girebilmek için Abe ile . 
p VE 5 . 
di - g* 7 ce. Munch arasında geçiş yapma- 
Si ME) sü | vş lısınız. 
p> NN A vd 
» EA 
yn,» 
ş : 
v 
. 
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Abe hareket repertuarını önceki 
Buna düşmanlarının yanında sessizce geçme kabiliyeti de dahil. 


İKİNCİ BOYLUTTAN ÜÇÜNÜ 


CÜYE GEÇMEK 
İ Bildiğiniz gibi, PC ve PlayStation'daki Abe oyunları tamamiyle 2 


ğ boyutluydu. Oddworld dünyasını Xbox için 3 boyutlu bir hale getirmek, yapımcılara sınırsız olanaklar tanıyor gibi gelebilir, fakat aynı zamanda da karşılarına çözülmesi gereken yığınla problem çıkarıyor. Halledilmesi gereken en büyük iş, diğer 
pek çok 3D action/adventure'u da çok kötü etkileyen eksiklikleri ortadan kaldırmaktı. 
Sorunlardan biri, ekranın görünmeyen kısmının oyunda nasıl kullanılacağı ve bunun oynanışa nasıl yansıyacağı idi. Mesela, ekranın dışındaki bir düşman tarafından vurulmamalısınız ve ekranda gözükmedikçe karakteriniz onlardan bir (7777 E 
zarar görmemeli. Bir başka sorun ise karakter-nesne et- j 
kileşimiydi. Örneğin, bir kapıyı açmak için pozisyonunuzu 
milimetrik olarak ayarlamak zorunda olmamılısınız; kapılar veya çekilecek kollar gibi çoğu etkileşimli nesnenin 
etrafında belirlenmiş bir güvenli alan olacak. Böylece, etkileşimli bir nesneyi kullanmak üzere yapmanız gereken 
tek şey, bu alana girip gerekli tuşa basmak olacak: 
Kontroller ise mümkün olduğunca kolaylaştırılyor. 
Analog kontrolörlerden en iyi şekilde faydalanılıyor. Bu 
sayede karakterinizi koşturmak için bir tuşa iki defa 
basmak zorunda kalmayacaksınız. Karakter analog çubuğu itiş şiddetinize göre yürüyecek ya da koşacak. 
Düğmeler de baskıya duyarlı olacaklar. Bir tuşla birden 
fazla konuşma şekli gerçekleştirebileceksiniz. Mesela, 
eğer Abe birden fazla Mudokon'la karşılaştıysa, konuşma tuşuna yumuşak bir defa basması aralarından sadece biriyle konuşmasını sağlarken, aynı düğmeye sert bir 
basış bütün grubun size cevap vermesini sağlayacak. 


GÖRSEL ZENGİNLİK 


Oddwerld: Munch's Oddysee daha yolun ortasında ve oyunun çıkmasına da hâlâ epey bir süre var. Fakat 
şimdiden, Microsft'un bu oyuna neden'bu kadar büyük umutlar bağladığını anlamak oldukça kolay. a 
Xbox'ın görsel gücü, muhteşem manzaralardan mikroskobik ayrıntılara kadar hemen her yerde kendini : 
gösteriyor. Küçük bir tepenin üzerinde duran oyun içi bi karakterin gözünden her yönde kilometrelerce 
uzağı görmeniz mümkün. Çok çok çok yüksek çözünürlüklü PC grafiklerini 
düşünün. Oyundaki iç mekanlarda gayet başarılı: Özellikle otomasyon fabrikalardaki taşıyıcı bantlar, ezilmiş işçiler ve diğer onlarca hareketli parça harika görünüyor. Ayrıca 3. boyutün ne kadar büyük bir nimet olduğu burada 
bir kere daha anlaşılıyor: Bütün her şey gerçek hayattan fırlamış gibi capcanlı 
duruyor. Bu grafiklerde sırıtan kaba bir poligon (veya herhangi bir poliğon) 
bulmak için çok uğraşacaksınız ama boşuna! 


<-aMaN dazEN GEMÇELK TEN DE 
GEÇMEK BİLMİYOR 


, Munch'ın yapımının nihayete ermesine 
halen nereden baksanız sekiz ay var. 
Ama telaşlanmayın, Xbox da o sıralar 
piyasaya yeni çıkmış olacak. Bu esnada, 
önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak 
Electronic Entertainment Expo (E3) 
pek çok sorunun yanıtlanmasında bizlere yardımcı olacak. (6) 


Abe ve Mudokon dostları Oddworld'de tekrar ortaya çıkıyorlar: M 
see, Oddworld serisinin en yeni oyunu ve Xbox'daki ilk Oddwe 


..” 
“ 


Se 


e epi 


Abe ve Muhdn bifaz gerip ir iki falint hayatta kalmak için birbirlerine ihtiyaçları var. 
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X OYUNLARI: NEW LEGENDS 


Mistik sanaş sanatları, THI'nun hırslı artinn/aduenture 
uyunu Neu Leyends'da ağır topçu birlikleriyle buluşuyor. 
#box'ın çıkışıyla siddetli bir sanaşa hazır ulsanız iyi olur. 


Uncle Dust 


apımcı İnfinite Machine, New Legends üzerinde çalışmaya üç seneden daha uzun bir zaman önms © ce başlamışlar. İlk başlarda PC için geliştirilmekte olan oyunun yapımının ilk aşamalarında yalnızca iki kişi çalışıyormuş. O zamandan bu yana, Infinite2in çalışan sayısı 20'ye yükselmiş ve oyunları da kendine Xbox gibi sağlam bir ev ile THO gibi usta bir yayıncı bulmuş. Şimdi bütün parçalar yerinde gibi. Yeni 


bir efsane mi doğuyor, ne? Roket üretim tadili girmek için tren ar 
.. a çevreleyen gardiyanların yanından sessizce içeri dal- 
eN BUYUK aşKLan KavcavLa dBaşLan manız gerekiyor. 


New Legends zıtlıkları ustaca bir araya getiren ilginç bir oyun. Oyun aslında gelecekte geçmesine rağmen, 
mistik Çin öğelerine de yer veriyor ve garip bir dünya meydana getiriyor. New Legends üçüncü kişi bakış 
açısından oynanan bir action/adventure oyunu ve Unreal Tournament motorunun iyice modifiye edilmiş 
bir versiyonunu kullanıyor. New Legends'da, bir yandan, tıpkı Soul Calibur'daki gibi keskin silahlarınızı 
kullanırken, diğer yandan da, Syphon Filter'da olduğu gibi elinizdeki silahlarla ortalığı 
birbirinize katabiliyorsunuz. Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Peki, bittiğinde kendisi 
de bu kadar ilginç olabilecek mi? Şimdiye kadar her şey 
yolunda görünüyor. Başı belada olan Çin krallığının 
tahtının varisi durumundaki Sun Soo'yu oynayacaksınız. Kötü adam rolündeki Xao Gon ve ordusu krallık 
N tahtını işgal etmiştir ve bu durumda Sun Soo'ya düşen i 
> de vatanını geri almaktan başka bir şey olamaz. 30'dan fazla  Mızrağı düşmanınıza fırlatabilir ve ardından onu bir 
bölüme yayılmış tüm macera boyunca karşılaşacağınız zorluk- - silah olarak kullanabilirsiniz. 
larda size yardımcı olacak pek çok iyi insana rastlayacaksınız. 
Eh, kötülerine de rastlayacağınızı söylemeye gerek yok herhalde. Asıl söylenmesi gereken, New Legends'in bundan 
sonra ilginç bir hal almaya başladığı. 
Savaş stili oyuncuların, iki elinde aynı anda iki silah birden (örneğin, bir elinizde kılıç ve diğer elinizde de makineli tüfek) veya iki ellle taşınabilen bir silahı (uzun balta, büyük bir kılıç veya roket 
atar) taşımalarına izin veriyor. Silahlar iki kategoriye ayrılıyor: klasik silahlar (kılıçlar, mızraklar, kazmalar, baltalar ve dahası...) ve teknolojik silahlar (tabancalar, roket atarlar, 
ve hatta oklar). 
Oyuncular 10 tane klasik silahı kullanırken basit bir combo sistemiyle savaşabilecekler: sol atak, sağ atak ve bir de süper hareket butonu işiniz görecektir. Com- 
pek bo'larher silah için değişecek ve bu da savaşlar esnasında çok farklı stiller oluştur- 
Y.N manızı sağlayacak. Bunun dışında düşmanlarınıza isabetli vuruşlar yaptıkça 
A yükselecek bir “Chi meter” da var. Bu gösterge en üst seviyesine ulaştığında, 
«g3 oyundaki en etkileyici ve en güçlü ataklar olan Chi süper ataklarından birini yapa- 
«A. biliyorsunuz. “Chi meter”ın nasıl kullanılacağı ve silah başına kaç combo'nun yapılabileceğine henüz tam olarak karar verilebilmiş değil. Oyuncular boss'ları 
yenerek onların en güçlü klasik silahlarına sahip olabilecekler. Özel elementel güçlere sahip Forbidden Blades bunlardan en etkileyici olanı. 


Ez 0 e —. 
> m : w. # 
— A 3/0 V V Her klasik silah kendine özel >) 
j > ? vg  w “ combo'lara sahip olacak. Bir tok- ve 
Sa z O i) -. y maklı baltanın neler yapabildiğini 
e 9 v7 e de p- 2 görüyor musunuz! e . 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


GAMEPRO MAYIS 2001 


Klasik silahların yanında dokuz tane de teknolojik/ateşli silah sayesinde uzak 
mesafedeki düşmanlarınızı darmadağın etmeniz mümkün. Karakteriniz ateşli 
silahları veya klasik silahları kullanırken hedefini otomatik olarak belirleyecek. 
Bu da demek oluyor ki, oyuncular daha fazla aksiyona, daha az sinirle sahip 
olabilirler. Artı, iki elle kullanılan pek çok ateşli silahın alternatif ateş kabiliyetleri var. Mesela, roket atardan güdümlü bir füze bırakabileceğiniz gibi, yayınızla bir defada birden fazla ok fırlatmanız mümkün. Kamerayı sıfırlama butonu sayesinde de sağa ve sola yan hareket etmeniz mümkün. Bu sayede 

© koşarken ateşli silahları kullanmak iyice kolaylayacak. 

Preview versiyonunda sadece iki silah tam olarak bitmişti fakat, özel hareketleri ve combo'ları yapmak adeta çocuk oyuncağı, izlemek ise tam bir görsel 
ziyafeti. İster büyük tokmakla yerde kalıcı bir imzanızı bırakın, isterseniz de sihirli asanızla elektrikli bir hortum gönderin ve düşmanınızın acılar içinde yokoluşunu seyredin, New Legends'in kontrol ve savaş sistemi şu an için gayet güzel çalışıyor. Belli olan diğer silahlar arasında bir kanca, zincir, üç parçadan 
oluşan bir mızrak, ele takılan pençeler ve pek çok da ateşli silah mevcut. 


Oyundaki bölümler oldukça geniş ve şiddetli 

savaşlar için de gayet elverişli. Çin mimarisini 
başarıyla yansıtan bu bölümler arasında Sun 

Soo'nun şatosu ve ona komşu şehir, devasa köprüler ve geçitleriyle tastamam karlı bir dağın tepesi, 
ve bir roket üretim tesisine giden kocaman bir tren 
istasyonu var. Her ne kadar bölümlerin modellenmesi 
tam olarak tamamlanmamış olsa da, şimdiden her şey göz 
kamaştırıyor. Yine bu bölümlerde kullanılan detayın fazlalı- 


ğından dolayı da yavaşlamaların söz konusu olabileceği endişesi oyunun yapımcılarına göre yer- 
siz. Zira Xbox bundan daha fazlasını da 
kaldıracak güçte bir sistem olacak. Bunun dışında oyunun muhteşem görsel detayları arasında 
yer alan karmaşık yüz animasyonu sistemi sayesinde karakterler canlanıverecek. 

Toparlamak gerekirse, New Legendsufukta 
görünen en ilginç oyunlardan biri. Gelişmiş “ 
dövüş sistemiyle ve baş döndürücü sanatsal tasarımıyla, New Legends, Microsoft'un oyuncağı- | 
nı çok iyi kullanacağa benziyor. (3 
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X OYUNLARI: HALO 


UZAKTAKİ DÜNE 


Bungie'nin #box için hazırladığı ve uzun 
zamandır merakla beklenen oyunu, 
attinn/aduenture tarzını bambaşka bir 
boyuta taşıyabilir.  aomevaw 


yeli ungie, bilim kurgu oyunu Halo'yu geçtiğimiz sene ilk defa duyurduğunda, bu kadar gürültünün kopmasına sadece etkileyici bir kaç 
screenshot yetti de arttı bile. PCP ve Mac platformlarında çıkması düşünülürken, Microsoft geldi ve yapımcı şirket Bungie'yi satın alıp onu kendi bünyesinde bağımsız çalışan bir stüdyo statüsü verdi; Halo'yu da Xbox'ın çıkışına yetişecek anahtar oyunlarından biri (belki de en büyük olanı) haline getirdi. Oyun 
bir süre daha yapım aşamasında kalmaya devam edecekmiş, ne büyük söz! 


ÇEMGENMNDE DONER artTaL FanrnE 
Halo hayata gözlerini açtığında üçüncü kişi bakış açısıyla oynanması düşünülüyordu fakat artık FPS bakış açısını kullanacağı kesinleşti. Bir uzay gemisinin sağ e Td EY Pp iğ k “ei 
kalan mürettebatından bir askeri oynuyor- | Microsoft'un Halo'sunda, gezegendeki en güçlü askeri yöneteceksiniz. 
sunuz. Yaratıkların donanmasından kaçarken Halo ismindeki gizemli ve yapay dünyaya inersiniz. Burası aslında 
10.000 kilometre çapındaki dev bir çemberin iç çevresine inşa edilmiş 
devasa bir çevredir ve büyük bir gaz kütlesinin etrafında dönmektedir. 
Halo'nun aslında tam olarak ne olduğunu çözmek oyundaki en büyük amaçlarınızdan biri. Ve bu yüzden Bungie bunu kimselere anlatacak gibi görünmüyor. Halo, düşmanlarınız olan Covenant isimli uzaylı 
dayanışmasının elindeki gelişmiş bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor 
olabilir. Bunu ortaya çıkarmak ise size düşüecek gibi. Bilim-kurgu 
kurtları, hikaye akışındaki belli başlı elementlerin Larry Niven ve lain 
Banks'ten ödünç alındığını hemen fark edeceklerdir. 


I4aLO rarRLIyYon Farklı araçlarda sürüş tekniğinizi geliştirmek, Halo'da 
Henüz preview aşamasında olmasına rağmen, Halo, ölümcül bir O Sizi başarıya ulaştıracak anahtar kurallardan biri. 
cazibeye sahip. E, ne de olsa bu grafiklerin arkasında, Xbox'ın içinde yatan Nvidia grafik canavarı var. Bungie'deki çocuklar, görsel efektlerde 

dozu kaçırmışlar gibi: Devasa dünya dışı manzaralar Halo'nun yapısını tam 
anlamıyla ortaya koyuyor, çember şeklindeki gezegen, gökyüzünde yukarı doğru kıvrılıyor; savaş kıyafetinin üzerindeki gerçek zamanlı yansımalar gibi hoş detaylar da gözlerinizi kamaştıracak; ve silahınızdan çı- 
© X kan her merminin kovanı da tek tek fiziksel modellere sahip ve 
© gösterecekleri davranışlar silahınızın pozisyonuna göre değişiyor. 

Oynanışın geliştirilmesi şu an için ilk aşamalarında fakat çok 

açık bir şey var ki, Bungie FPS tarzını tercih edecek. İnsan PX  X e z 

veya uzaylı olsun, araçlar oyunda büyük yer tutacak. İn- Halo'daki bü döndürücü görsellik, Xbox'ın 


sanların standart taşıyıcı aracı, zırhlı Warthog olacak. PC'den ne kadar üstün olduğunun kanıtı gibi... 
şimdilik. 


Warthog'da üç kişilik yer olacak: Bir sürücü, aracın arkasındaki silahı kullanan bir silahşör, bir de silahlı yolcu. Multiplayer 
oyunlarda üç oyuncu Warthog'un koltuklarına kurulacak. Preview versiyonunda bölünmüş ekran sayesinde her oyuncu 
olayları kendi gözünden görebiliyordu. Tabii ki Xbox'ın üzerinde dört tane kontrolör girişi mevcut. E, peki dördüncü 
karakter nerede? Telaşa kapılmayın, kendisi muhtemelen 
yaya olarak keşfe çıkmıştır veya uçan bir araçla tam tepenizde size destek sağlıyordur. 
Tüm bunlara ek olarak, tankları yönetecek ve uzaylı- 


Warthog (şu anda bir PC ekranında görünüyör) in- 


sanlarıni en önemli aracı olacak ve bir kerede üç kişi- ların hava araçlarına el koyacaksınız. Çoğunu havada vurabilmeniz de mümkün.Yeterince zarar 
yi birdeh taşiyebilecek. vermediğinizi düşünüyorsanız şunu da dinleyin, onları uçurabileceksiniz de. 
Me El 
# A ye gm 
©»... > vas CcaNıNa 
p ” sa sil - Daha evriminin ilik basamaklarında olan Halo, yazılmış olan en ürkütücü ürkütücü ya- 
e e ne > aa m 
il : —. zılımlardan biri olsa gerek. Eğer Bungie onu Xbox'ın çıkışına kadar hazırlayabilirse, 


Xbox, çıkar çıkmaz konsol piyasasını karıştırabilir. 47 
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DİĞER X OYUNLARI 


FİMUZ İİİ 
7 

Yapınıcı ve Yayını: Mirrosaft e Piyasaya çıkış tarihi: önnbahar GüN e 

SX, YOL VER. Microsoft Amped: Freestyle Snowboarding ile kendi snowboarding destanını : 
kendisi yazıyor. Peki, fark ne? Parkurlar, X Games'in mimari uzmanı Chris Gunnerson tarafından geliştiriliyor. Gunnerson sayesinde, oyundaki dağlar gerçekleriyle birebir aynı şekilde modelleniyor ki bunlar, Utah'daki Brington, Vermont'taki Stratton ve California'daki Snow Summit. Bu 
isimler bir kulağınıza bir yerlerden tanıdık geliyorsa amped tam size göre bir oyun olacak. 
Oyundaki tek amacınız 120 parkur boyunca artistik hareketlerle seyircileri coşturmak değil. 
Önemli olan bunları doğru yerlerde yapmanız (örneğin gizli rampalar) ve bunları yaparken sizi 


pp 7 doğru kişilerin (televizyoncular gibi) izliyor olması. Kim bilir, 


belki de çok medyatik olursunuz. —Dan Elektro 


Fa Se 
Pa 


gi 


ğe 
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Yapımcı: UR! Entertainment e Yayıncı: Microsoft » Piyasaya çıkış tarihi: snnbahar GüN! 
una ne dersiniz? Üçüncü kişi bakış açısıyla (bkz. onlarca Tomb Raider klonu) oynanan ve büyülerle savaştığınız bir 
oyun. Üstelik ana karakter Arra, çömez bir sihirbaz olarak yola çıkıyor ve efsanevi serüveni boyunca kendi kendini geliştirerek yaşlı bir büyücü haline geliyor. Evet! Zelda hayranları Nightcaster'a takılmadan, öylece yanından geçemeyecekler. 
Hele bir de şunları duysalar: dört disiplinden elde edilen 50 büyü; dinamik ışık ve gölge efektleriyle bezenmiş, partikül 
efektleriyle iyice süslenmiş yanmış bir şehir, karlı bir şato gibi etkileyici 3D mekanlar; 30'dan fazla çeşit düşman tipi ve 
sizin performansınıza göre değişen ve yaşayan fantastik bir dünya. Dünyayı sonsuz karanlıktan kurtarmak için sabırsızlanıyorsunuz, biliyoruz. Aman bir taşkınlık yapmayın, sonbahara ne kaldı? —Dan Elektro 


Yapımuı: Bizarre (reatinns s Yayıncı: Microsoft » Piyasaya çıkış tarihi: sonbahar Gill 


azen ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemlidir. İşte bu, Metropolis Street Racer'ın ağabeyi Got- N N 
ham'ın (şimdilik adı bu) iddialı olduğu nokta. Gotham, oyuncuları oturdukları yumuşak koltukların- ik 
dan alıp, onları fotorealistik ayrıntılarla bezeli San Francisco, New York, Londra ve Tokyo sokakla- 5 iy 


rında son sürat hatalı sollamalar yapmaya 


götürüyor. Sürücüler, artık sadece yarışı kazanmalarıyla değil, aynı zamanda stilleriyle, becerileriyle 

ve aldıkları riskle de ödüle layık görülebilecekler. 

25 adet gerçek hayattan fırlayan arabayla (Corvette 

Z06, desek yeter herhalde), yine gerçekleriyle aynı 

şekilde modellenmiş bölgelerdeki 300 parkurda yarışacaklar. Eğer kendi kendinize, başarılarınızla tatmin olamayan K- —. 


—. 


megalomanyak bir kişiliğe sahipseniz korkmayın; bölünmüş (5 


ekranda dört kişi oynamaya müsaade eden multiplayer 
gani modu sayesinde arkadaşlarınızın lastiklerinizden çıkan tosw İ zu yutmasını keyifle seyredebileceksiniz. —Dan Elektro 
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THE X GAMES: GHOST RECON 


MEKİNENEKİ 


Tanı Clanry'nin Ghost Heron'unu şu şekilde tarif etmek çuk doğru olacaktır: “Himin haklı 
ulduğunun anlaşılamadığı ama sunuçta kazananın sağ kaldığı bir sayaş." YünümüZ Salaş 
anlayışına ne kadar da uyyun değil MİT rosrtyedurasan 


urası şüphe götürmez bir gerçek ki, Redstorm'un efsanevi Rainvbow Six serisi action oyunları hayranlarını aldı 


ve takıma dayalı stratejiyle FPS aksiyonunun keyifli bir karışımından 
oluşan uzun bir maceranın tam ortasına bırakıverdi. Sadece bu kadar da değil, oyunda kullanılan otantik savaş oyuncakları ve aşırı 
doz gerçekçilik oyun dünyasına yepyeni standartlar getirdi. Şimdilerde bu tarz aksiyonun düşkünleri için iyi haberler var. Xbox'ta 
Rainbow Six tarzı heyecan daha da şiddetli bir şekilde, üstelik güçlenerek ve daha da zırhlanarak devam ediyor. 


zl ez EN m“ 
“vg 


Çarpışmaların fazla olduğuı yerlere girebilmek için, zırhlı taşıyıcı araçlara hiti- Takımınız daha fazla alanı korumak ve farklı görev- 


İÇERİ GİRİP IM4ER ŞEYİ yacınız olacak. leri yerine getirmek üzere parçalara ayrılacak. 
DaGMıMaı< 


Rainbow Six'te oyuncular Rainbow isimli bir takımı kontrol ediyorlar ve uluslararası bölgelerde anti terörist görevlere çıkarak barışı tehdit eden grupları etkisiz hale getiriyorlardı. Ghost Recon ise, takma adı “The 
Ghosts” olan çok gizli özel bir askeri birimi konu alıyor. Bu grubun askerleri Amerika'nın en tecrü- | Pi eeecemuevei 
beli askerleridir ve ölümcül bir takım meydana getirmek için bir araya gelmişlerdir. İİ (O( merarızımm TO) 
Oyunun rengi biraz daha asker yeşili olduğuna göre, aksiyonun da biraz daha çekici ol. a ok 
ması gerekir tabii. Görevleri yaya olarak yerine getirirken, diğer uluslararası güçlerin — (f) sene enrenou 
yanında kara veya hava desteği de alabileceksiniz. 18 görev boyunca, düşman sa- OCE YO İs “yon Rookits 
i vunmasını gafil avlayacaksınız; binaları havaya uçuracaksınız; asilerin kamplarını basacaksınız ve hatta rehin alınmış askerleri ailelerine kavuşturacaksınız. Kendi kirli çetenizi oluşturun. Ghost 
«4 GhostRecon'un yapım ekibinin başındaki isim Brian Upton, yeni oynanış im- ker al oy nr 
eği var. 
kanlarından sonuna kadar faydalanılacağını söylüyor. “Rainbow Six'teki görevler, 

gerçek şehir operasyon kurallarının tamamına uymak zorundaydı. Bu yüzden görevler içeri girip her şeyi dağıtmaya ve 
suçluları ele geçirmeye dayandırılmazdı. Diğer yandan ordudan bahsediyorsanız, içeri girip her şeyi dağıtmak ve suçluları ele 
geçirmek, sorun edilecek bir şey değil, yapılması gereken şeyin ta kendisidir.” Upton orijinal Rainbow six serilerini de tasarlayan isim. Red Storm'un ilk kurucuları arasında yine onun adına rastlayabilirsiniz. İşte bu sebepten, Tom Clancy'nin 

Xbox'taki yeni oyunu için en mükemmel isim de yine o. 


Ax e BU GÜNLÜK İŞLERİNİZDEN BİRİ DEĞİL! 


i. r Ghost Recon, Rainbow Six'teki savaş modelinin aynısını sunuyor. Mesela, tam yerine 
© İ — e... yapılmış bir atış sizin veya düşmanınızın işini bitirebilir. Bunun yanında görevinizi 
/N P - . başarıyla tamamlamanız takım stratejisini başarıyla uygulmanı- 
Bm N Mi. N <, Ni > 
j > < Bip za bağlı. Ek olarak, eğer bir görev sırasında takım üyelerin- 
Si .i > den biri ölürse onu unutun. Bir daha geri gelmeyecek. 
En önemlisi de, silahlar gerçek hayattaki eş- 


lerinin aynısı gibi görünecek ve davranacak. 


ir 


Ghost Recon'daki aksiyon, hiç de öyle mantıksız “koş ve herkesi (o Takımınızın bir kısmına savunma hattını, diğer kısmı- 
* vur” aksiyonu değil. Genellikle takım arkadaşlarınızı korumalısı- o na da hücum hattını oluşturmalarını emredebilirsiniz. 
nız, aksi takdirde bütün müfreze zor duruma düşebilir. 
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HE SELE 


Upton, “Sanırım, bizdeki Jane's Infantry Weapons'ı epey bir yıp- > > 
rattım” diyor. Bu da oyunlarını en doğru oyuncaklarla silahlandır- 


mak için ne kadar uğraştıklarının bir kanıtı olsa gerek. “...Ve or- — 
dudan bazı bağlantılarımız bizim için geleceğin piyade ve piyade SlüNR  wmcces |) 
silahları teknolojisiyle ilgili gizli belgelere erişim sağladı. Bu teknolojiler ancak bir kaç sene sonra kullanılmaya başlanacak.” Sonuç 

olarak, Ghost Recon'da epey bir mermi harcanacak gibi. Şöyle 

düşünün: Elinizde bir M16 ve sırtınızda da M136 anti tank roket atarıyla çölün 


ortasında yürüyorsunuz. 

Oyundaki bazı mekanikler Rainbow Six'tekilerden farklılık gösterecek. Ordunun bütün teknolojik zırzavatlarını üzerinde taşıyan bir çöl askeri olarak 
planlarda yapılan bir değişikliği anında öğreneceksiniz ve yeni pla- 


Mi 


na göre davranacaksınız (Rainbow Six'te en baştaki planı aynen 
uygulamak zorundaydınız). Ayrıca grubunuzdan diğer askerlerin 
de yerini istediğiniz an, çabucak görebileceksiniz. Tüm bunlar kafanızdaki bilgisayarlı kask sayesinde gerçekleşecek. Ayrıca oyunda 
bir RPG sistemi de mevcut olacak. Bu sayede karakterlerher görevin ardından puanlar alarak tecrübelerini geliştirecekler. 


Xbox'ın çıkışıyla birlikte piyasada olması beklenen Ghost Recon 
şimdiden, gerçek aksiynun nasıl olması gerektiğini, kanıtlanmış 


bir oynanışı kullanarak herkese gösteriyor. Takım stratejisine 
dayalı oynanış yine yapacağını yapacak ve Rainbow Six fanatikleri eğlence dolu saatler boyunca ekranın karşısına çivilenecek. 
Şu sonbahar bir gelsin yeter. (7 


GAME TYPE: 


> olmu O) 
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(9) Diğer X OYUNLARI 


Yapımcı: Pitbull Syndicate » Yayıncı: ınfayrames 
Taryet release date: sonbahar Gl 


ran Turismo yolların hakimi olmadan çok önce, Test Drive serisinin gerilimli yarışları heyecanlı oynanışı, takip heyecanı ve terleten hızıyla çoğu 
sürücü-oyuncuyu kendine bağlamıştı. İki senelik bir pit-stop sonrasında 
Infogrames Xbox'ın devasa beygir gücünü de kullanarak, bu sonbaharda 
yollara geri dönmeyi hedefliyor. Test 


İŞ Drive'ın garajında her zevke 

ğ ye” göre bir şeyler bulmak mümkün. 
> yi 9 20'den fazla arabanın arasında, güçlü motorlaş - war ıyla hız arabaları da ver egzotik arabalar da var. Neler 


G mi? Dodge Viper'dan tutun da, Jaguar XK-R'a, Plymouth 'Cuda'ya kadar, ne ararsanız var. 

y San Francisco ve Londra'nın da aralarında bulunduğu 4 şehirdeki yüksek ayrıntıya sahip sokaklarda hız 
yapmaya başladığınızda karşınızda rakip olarak yapay zekası çıldırmış sürücüleri bulacaksınız. Ve rakibinizi 

geçmek için telefon klubelerini ve ne kadar nesne varsa her şeyi yıkmayı göze almak zorunda kalacaksınız. Eh, toiser? de peşinize 


düştü mü değmeyin kefinize. 
Dört kişiye kadar bölünen ekranda, sadece arkadaşlarınızla yarışırken herhangi bir yavaşlama beklenmiyor. Infogrames, Xbox'ın grafiksel gücü sayesinde, Test Drive'ın şimdiye kadar gözükmediği kadar güzel gözükeceğini müjdeliyor. Burada gördükleriniz oyunun henüz erken görüntüleri olduğu halde gayet iyi. Test 


Drive piyasaya çıktığında enfes yarışların bizleri bekleyeceği kesin. —Air Hendrix 


TIME OO 


TER OMMARD 


TER OĞGD!DD Lg TOZ 00800 


MATT MASINI , 


> — 
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Yapımcı: #nawlllonder Digital Media Works » Yayıncı: Mirrosaft » Piyasaya çıkış tarihi: #nnbahar Gül 


icrosoft'un action/adventure oyunu Elemental hakkında bilinen pek bir şey yok. Oyunun adının bu olacağı bile kesin değil, Düşünülen bir başka isim Azurik. Fakat Şu şek iyi biliniyor: Oyuncular, dünyayı felaket sondan kurtaracak 
diskin izindeki mavi tenli genç savaşçı Jayden'i yönetecekler. Elemental'de Jayden, dört elemente dayalı 
(ateş, toprak, su ve hava) dünyaları dolaşacak. Doğrusal olmayan oynanışın içine, zeki ve grup halinde hareket edebilen ve savaş esnasında yardımlaşabilen düşmanlar girdiğinde, siz de kayıtsız kalmayacaksınız ve 
elinizdeki, elementel güçlerin enerjisini dönüştürerek 
combo ataklar yapabilen silahı kullanacaksınız. Yakın 
zamanda, size bu oyunla ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Fakat ayrıntılı bilgiye önceden ulaşmak istiyorsanız, Ww.gamepro.com.tr adresindeki Xbox kısmına 
bir göz atabilirsiniz —Dan Elektro 
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.iX4 8VW0 2 
Yapımını: Terminal Reality » Yayıncı: yathering of Develupers * Piyasaya çıkış tarihi: Yılbaşı GüN 


4x4 Evolution'ın bu tutkulu devam oyununda, oyuncular, yepyeni, göreve dayalı tek kişilik oyun modu sayesinde, ilk 
oyundakinden daha fazla oynanış derinliği bulabilecekler. Off-road yarışçıları oyuna başlarken yeni bir kariyere de başlayacaklar (tıpkı Evolution'ın oynanışında olduğu gibi). Bunu istemeyenler, profesyonel kaşif kariyeriyle oyuna başlayabilecekler. Bu kariyerdeki görevler arkeolojik kazı sitelerine vamak veya dağın birine çarpan uçağın enkazına ulaşmak gibi 
oldukça ilginç görevleri yerine getirmeyi gerektiriyor. Doğru zemin için doğru aracı almak zorunda olacaksınız, aksi 
takdirde başarı sizin için hayal olur. Fakat üzülmeyin, oyun piyasada olduğunda, 10 farklı markadan 70 tane aracı seçme şansına sahip olacaksınız. Evo 2'de ayrıca, 30 parkur (en az yarısı yepyeni parkurlar) ve kariyer modunda da oynayabileceğiniz online multiplayer modu mevcut 
olacak. Mesela, siz ve bir arkadaşınız beraberce, uçak kazasından sağ çıkanları kurtarmaya çalışabileceksiniz. Doğal olarak, gerçek- 
* çi fiziklere, doğal yaşama ve hareketliliğe 

İra sahip olan çevre şartları karşınıza bir engel 
olarak çıkacak. 4 X 4 EVO 2, önümüzdeki 
yılbaşını evde geçirmek isteyenlere birebir 
görünüyor. —Dan Elektro 


3BLOOD WalE i 


Yapımcı: ötormfrant ötudins s Yayıncı: Microsoft s Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 400) 


D enizcilerin her limanda bir sevgilisinin olup olmadığı tartışılabilir. Fakat, Blood Wake'deki denizcilerin, oyunun aksiyonundan kurtulup, deniz taşıtlarını da limana park ettikten sonra limanda sevgili aramaya çıkacak kadar vakitleri olduğunu düşünmek saçma olur. Zira, bu denizcilerin işi gücü altlarındaki botlarla, gemilerle ve hatta yük kruvazörlerle saj 
vaşmak. Boş bir gemiyle savaşmak da olmaz canım. İşte bu yüzden her araç ağzına kadar silahla dolu olacak. Neler mi “ 
var? Neler yok ki: Makineliler, anti-zırh toplar, roketler, torpidolar, mayınlar... 25'den fazla bölüm boyunca amcasıyla 
çalışan bir deniğzci subayın çevresinde gelişen olaylar işleniyor. Ama amca hiç masum değil ve oyun boyunca korsanlarla suçlulardan yardım alıyor. Bölünmüş ekranda oynanan multiplayer oyunlarda ise oyuncular gemileriyle deathmatch maçları yapacaklar, ilginç, değil mi? Stormfront Studios bu tür oyunlarıyla pek bilinmez (EA Sports'un NASCAR 
“99'undan bu ismi hatırlayacaksınız). Ama bu Snowstorm'un başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Gerçekçi su fizikleri ve gelişmiş yapay zeka, Blood Wake'in kocaman bir dalga'ylasahilleri vurmasını sağlayabilir. —Dan Elektro 


NEL FEVER 2002 


Yapımcı ve yayıncı: Microsoft s Piyasaya çıkış tarihi: Sunbahar Gl) 


Tamam, NFL Fever 2002 ismini PC versiyonundaki kardeşlerinden almış olabilir ama bu defa 
Xbox'ın gücünden sonuna kadar yararlanması için özel olarak geliştiriliyor. Bu yeni versiyonda 31 
takım ve gerçek stadyumların hepsini bulabileceğiz. Buna ek olarak 32 sezona yayılan kariyer modu 
da yeni bir özellik. Tıpkı bir RPG'de olduğu gibi, futbolcuların yetenekleri geliştikçe güçlenecekler 
ve daha hızlı koşabilecekler. Bir de şunu duyun: Futbolcular iyice ünlü olup isimlerini efsanevi oyuncular arasına yazdırdıktan sonra emekli olabilecekler. Menajerlik oyunları düşkünlerinin tarihin en 
iyi NFL takımını oluşturmaları için ayrı bir mod da bulunacak. EA Sports, Madden serisinden bir 
oyunu Xbox'da çıkaracağını duyurana kadar, NFL Fever 2002, Microsoft'un harika konsolunda rakipsiz bir oyun gibi görülüyor. Top tekmelenmeye hazır olacak mı? Bu sonbaharda NFL hayranları 
bunu bir kontrol etseler iyi olacak. —Dan Elektro 


ÇÖZÜLEN ESİRİ Dp. Peki, #box'ta başka neler göreceğiz” (üzel soru faka, Fir- 


maların yepyeni sürprizlerini göstereceği £ö'e kadar detay 
bulmak, samanlıkta iğne bulmak kadar zor. işte size bir iyilik daha. Gu oyunlar şu an için kesinlikle geliştiriliyorlar... 


Crash Bandicoot X (Konami) Metal Gear Solid X (Konami) Tony Hawk's Pro Skater 2X 


Jurassic Park X (Konami) Mutant Chronicles: Warzone Online (Activision) 


(Paradox) Ö WWE: Raw Is War (THO) 


Knockout Kings (EA Sports) 
Shrek (TDK Interactive) © vs artı İnfogrames ve Ubi Soft'tan henüz 


Mad Dash Racing (Eidos) 
Silent Hill X (Konami) — açıklanmamış pek çok oyun. 


Madden NFL (EA Sports 
( ? ) SSX (EA Sports Big) © Daha ayrıntılı bilgi için GamePro'yu takip 


alice (Argonaut) i etmeye devam edin! 
| 
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— Fırat Akyıldız 
w Her şey iki kare bir çizgi ile 


— tekno jiler- 
den hangisini kullan- 


NX 


dığını düş şünmez- 


| sini ei Tam tamı 
na 8 renk vardı. Dile 
kolay... 


Zamanla bu gördüklerimize grafik dendiğini öğrendik. Bu grafik denen şey, 
her neyse çok hızlı gelişiyordu. 16 rengi görmemiz de çok zaman almadı. 

2, 8, 16 derken, 256 rengi de gördük sonunda. Gerçekten inanılmazdı. O 
iki rengin bile ekranda nasıl hareket ettiğine bir anlam veremezken, 256 rengi 
bir arada görmek de neydi? 

Daha sonra fazladan bir boyutla tanıştık. Artık oyunların içindeydik. Kafamızı çevirdikçe farklı farklı yerler görüyorduk. Karelerin sayısı da epey artmıştı. En azından artık tek tek sayamıyorduk onları. Biz grafiklerin, en fazla biraz daha renklenmesini bekliyorduk, ama oyunun içine girmek bambaşkaydı. 
Kendimizi kaybetmiştik. Uykunun nasıl bir şey olduğunu unutmuştuk. 

3. boyuttan sonra 4. boyutu bekledik, ama gelmedi. O güne kadar koşa 
koşa gelen grafik teknolojisi, ne olduysa bir anda durdu, ama bir gün... 

.. Bir gün, öyle bir grafik kartı geliştirildi ki, 3. boyuttan sonra başımızdan 
geçen en önemli olay oldu. 3dfx firmasının geliştirdiği bu kart, belki grafiklere 
4. boyutu getirmedi, ama 3. boyuta yeni bir boyut kazandırdı. 

Oyunlarda artık, kareleri göremiyorduk. Bu, dışardan bakan biri için belki 
anlamsız bir şeydi, ama grafiklerle biraz ilgili olan biri, bunun ne demek oldugunu çok iyi biliyordu. 

3dfx, bu devrimden sonra boş durmadı. Bu kartın devamlarını geliştirdi. 
Diğer yandan da nVIDJA yeni grafik kartları geliştirdi. 3dfx ile nVIDİA, yaklaşık 3 sene birbirleriyle yarıştılar. 3dfx hızlı başlangıç yaptığı bu yarışta çabuk yoruldu ve nVIDIA 3dfx'i neredeyse tamamıyla satın aldı. nVIDIA artık 
yalnızdı. 

Gelişim, nVIDJA'in yeni grafik kartlarıyla devam etti ve en sonunda, 3. ve 
son devrim gerçekleşti; GeForce 3! 


gGPURCE 5| 


THE İNFINITE EFFECTS GPU 


Son Durak... GeForce 3... 

nVIDİA'in 27 Şubat 2001'de tanıttığı GeForce 3, size beklediğinizden daha 
fazlasını veriyor. Peki GeForce 3 grafiklere nasıl yansıyacak? Sizi sıkmadan, basitçe açıklayalım; oyunların ara videolarındaki grafik kalitesini, belki daha da 
fazlasını, oyunun içinde de görebileceksiniz. İnanılmaz değil mi? Zaten bu kar- 


tın gerçek olduğuna inanmak da çok zor. 


«* 


/ VIDLA, 


Bizim konumuzsa, GeForce 3 ile yapılan oyunlar. Bu oyunlara geçmeden 
önce, GeForce 3'ün teknik özelliklerine ve önceki kartlardan ne farkı olduğuna bakalım. 


Teknik Şeyler... 


GeForce 3'de 0.15 micron teknolojisi ve 57 milyon transistör kullanılıyor. Intel'in Pentium 4 serisi işlemcilerinde, 42 milyon transistör kullandığı düşünürseniz, GeForce 3'ün ne kadar güçlü bir kart olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. 
GeForce 3'de her pipeline'da 2 tane olmak üzere, 4 ayrı rendering pipeline 
bulunuyor. Yeni grafik kartı 230 MHz 3.8ns DDR SDRAM ile çalışıyor ve 
7.36 Gig/s'lik bir Ram bant genişliğine sahip. GeForce 3'de, Ram bant genişliginden iyi sonuç alabilmek için, Lightspeed Memory Architecture mimarisini 
kullanılıyor. Bu da, grafiklerin hızlanmasına yardımcı oluyor. 

GeForce 3 Transform&Lightning birimine sahip. Bu birim, objelerin fiziksel 
hesaplarını da yapabiliyor. DirectX 8'le uyumlu çalışan GeForce 3'de Motion 
Compansation özelliği bulunuyor ve bu özellik sayesinde DVD'lerde performans artışı sağlanıyor. Bunun yanı sıra, GeForce 3 işlemci gücünün istediği 
kadarını üzerine alıyor ve oyunlar için gerekli olan işlemcinin de aza indirgenmesini sağlıyor. 

Şimdiye kadar oyunlarda kullanılan kırıklı yüzeyler, FSAA (Full Scene Anti- 
Aliasing) denilen bir teknikle yok ediliyordu, ama bu işlem sistemi çok ağırlaştırıyordu. GeForce 3'de kullanılan HRAA (High Resolution Anti-Aliasing) tekniğiyle, bu ağırlık ortadan kalkıyor ve görüntü kalitesinde de artış sağlanıyor. 

GeForce 3'ün en vurucu kısmı ise, nfiniteFX adlı grafik motoru. Bu motor, Pixel Shader ve Vertex Shader isminde iki ayrı bölümden oluşuyor. Bu 
bölümler, yeniden programlanabiliyor ve gerektiğinde farklı görevler yapabiliyor. Vertex Shader, 32 farklı kontrol noktasına izin veriyor ve bu sayede ortaya gerçekçi karakter animasyonları çıkıyor. Su, sis ve yağmur gibi efektler 
de bu birimin yardımıyla çok gerçekçi gözüküyor. Vertex Shader'ın bir başka 
özelliği ise, mantıklı oranda deformasyona izin vermesi. Yani objelerin dalgalanması gerçek zamanlı olarak hesaplanıyor. 

Pixel Shader ise, GeForce 2'den farklı olarak, bir defada her pipeline'da 2 
texture işleyebiliyor. GeForce 2 bu işlemi, ancak 2 geçişte yapabiliyordu. Bu 
da bant genişliğinin daha fazla yorulmasına yol açıyordu. Pixel Shader, tüm işlemleri pixel bazında yapıyor. Dolayısıyla ışıklandırmalar ve kaplamalarda mükemmel grafik kalitesine ulaşılıyor. GeForce 2 bir pixel'de 2 kaplamaya izin 
verirken, GeForce 3'de bir pixel'de 8 kaplama kullanılabiliyor. 

Genel olarak GeForce 3'deki yenilikleri; nfiniteFX, High Resolution Anti- 
Aliasing ve Lightspeed Memory Architecture olarak sıralayabiliriz. Bu özelliklere sahip olmak istiyorsanız, 600 doları gözden çıkarmanız gerekecek. 

Dip Not: Bu ayki GamePro CD'mizde, GeForce 3 ile hazırlanan özel videoları bulabilirsiniz. 


GeForce 3ün Özellikleri 


Üretim teknolojisi: 0.15 micron 

Render için kullanılan pipeline sayısı: Her pipeline'da 2 tane olmak üzere, 
4 tane. 

Çalışma frekansı: 200 MHz 

Hafıza çiplerinin çalışma frekansı: 230 MHz DDR SDRAM 

RAMDAC: 350 MHz 

En fazla çözünürlük: 2048x1532 - 32 bit 

Transistör sayısı: 57 milyon 


Lightspeed Memory Architecture 
High Resolution Anti-Aliasing 
nfiniteFX motoru 

Vertex Shader 

Pixel Shader 

DVD Oynatımı 


Sis efektleri: Radial, Elevation ve Non-linear 
Lens efektleri: Balık Gözü, Fresnel, Geniş Açı ve Sıvı İçinde Işık Kırılması 


Desteklenen uygulamalar: Open GL 1.2 ve alt versiyonları, 
DirectX 8.0 1.1 veya sonrası 


İşletim sistemleri: Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Windows 95, 
Linux ve MacOS 


3D PROPRET 1 
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AguaNox 


AguaNox 2666 yılında geçen bir su altı 
FPS'si. Oyunda; 3D, detaylı, etkileyici 
ve su altında geçen 50 farklı bölüm 
bulunuyor. Bu bölümler, bir öykü 
doğrultusunda ilerleyecek. Size 
görevler verilecek ve bunları farklı 
yollardan bitirmeye çalışacaksınız. 
Işıklandırma ve parça efektleri 
mükemmel bir atmosfer sağlıyor. 
Heyecanlı bir su altı macerasına 
çıkmak için, biraz daha bekleyin. 


Everslade 
Rush 


Everglade Rush, hovercraft yarışlarını 
konu alıyor. Oyunda seçebileceğiniz 
karakterler olacak ve her karakterin 
kendine ait bir aracı olacak. Yarışlar 
Everglade Rush Grand Prix Circuit yollarında gerçekleşecek. GeForce 3'ün 
gücü, yine sonuna kadar kullanılıyor. 
Gerçekçi su efektleri ve dalgalanmafar, oyunu görsel olarak kusursuz yapıyor. 


X-isle: Dinosaur 
Island 


Jurrasic Park'ın içine girmek istiyorsanız, X-Isle Dinosaur Island bu isteğinizi 
karşılayacak. Hem de fazlasıyla... Oyun 
tam bir FPS action ve Dinazor Island 
adlı yerde geçiyor. Bu adada bilinen 
tüm dinazor cinsleri bulunuyor. Crytek 
Studios'un geliştirdiği oyunda, CryEN- 
GINE 3D adlı grafik motoru kullanılıyor 
ve sonuç mükemmel. Bu screenshot'ların oyun içinden olduğuna inanmak, 
gerçekten de çok zor. İnanılmaz... 


GeForce 3'ün neler yapabildiğini görmek istiyorsanız, 
bu oyunlara yakından bakın. 


DroneZ 


DroneZ, MDK benzeri bir platform-action oyunu. Oyun fantastik ortamlarda 
geçiyor ve genelde platformlardan 
platformlara atlayarak, karşınıza çıkanı alt etmeye çalışıyorsunuz. MDK veya Tomb Raider tarzı oyunları sevenler 
için alternatifsiz bir oyun. 


İnevitable 
Evolution 


Inevitable Evolution, fantastik bir action oyunu. Oyunda GeForce 3'ün tüm 
özellikleri sonuna kadar kullanılıyor. 
Uçsuz bucaksınız çöller, masmavi sular 
ve vadiler çok iyi bir atmosfer sağlıyor. Inevitable Evolution'ın en önemli 
özelliği ise, karakter modellemeleri. 


Neverwinter 
Nights 


Bioware'in yeni RPG oyunu Neverwinter Nights, RPG'lere farklı bir boyut 
getiriyor. Oyun gerçek zamanlı olarak 
ilerliyor. Çok basit bir kontrol sistemine oturtulan Neverwinter Nights'da, 
tek bir tıklama ile kavgaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Oyunda NPC'lerle, yani oyun dışı karakterlerle etkileşime 
girebiliyorsunuz. Oyundaki bir Ouickbar sayesinde de, diğer işlemleri kolaylıkla yapabileceksiniz. 
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Ballistic 


Ballistic, gelecekte geçen bir yarış 
oyunu. Oyunda yaklaşık 20 aracı, birbirinden ilginç yollarda kullanacaksınız. Yollar tünel gibi kapalı alanlardan 
oluşuyor ve aracınızı Rollcage'de oldugu gibi 360 derece çevirebiliyorsunuz. 
Oyunun en önemli yanıysa, çok hızlı olması. Ballistic görsel olarak size mükemmeli veriyor. Kar, yağmur, gerçekçi ışıklandırmalar ve bumpmapping 
tekniği ile, her şey çok etkileyici... 


Silicon Dreams 
Soccer 


Futbol oyunu denilince, insanların aklına ister istemez FIFA serisi geliyor. 
GF3 desteğiyle hazırlanan SDS ise, 
buna bir son verebilir. Hiçbir şey olmasa bile, sadece grafikler oyunu kotarıyor. Her bir oyuncu, tam tamına 
8000 poligonla kaplanmış. Sonuç mükemmel. Futbolcuların saç tellerini bile görebiliyorsunuz. Fizik modellemeleri de gerçeğine çok yakın. Yapay zeka üzerinde özellikle duruluyor. 
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Incoming 
Forces 


Braveheart benzeri action-strateji 
oyunu olan Incoming Force, ilgi çekici 
öyküsü ve etkileyici grafikleriyle, strateji sevenlerin vazgeçilmez oyunu olabilir. Incoming Force'da, diğer GeForce 
3 oyunlarında olduğu gibi, Vertex ve 
Pixel Shader tekniği kullanılıyor. 


4x4 Evolution 


GeForce 3'ün en çok kullanıldığı alan, 
şimdilik yarış oyunları gibi görünüyor. 
4x4 Evolution da bunlardan biri. Terminal Reality firmasının geliştirdiği 
4x4 Evolution, adından da tahmin edeceğiniz gibi bir off-road oyunu. Oyunda 
15 farklı yolda, 70'den fazla lisanslı 
araçla yarışabileceksiniz ve kendi yollarınızı bir editör yardımıyla oluşturabileceksiniz. 


Independence 
War 2 


Independence War 2, Independence 
War'dan 100 yıl sonra geçen savaşı konu alıyor. Oyun tamamıyla uzayda geçiyor ve siz devasa uzay gemilerini yönetiyorsunuz. Oyunda çok basit bir 
kontrol sistemi kullanılıyor ve bu da 
oyunun akışını hızlandırıyor. Independence War 2'de, Flux grafik motoru 
kullanılıyor. Bu sayede ortaya gerçekçi 
fizikler çıkıyor. Oyun multiplayer 
oyunlara da tam destek veriyor. 


Doom 5 


FPS'lerin babası da GeForce 3'le birlikte geri geliyor. Hem de ne gelmek... 
John Carmack tarafından GeForce 3'le 
birlikte tanıtılan Doom 3, şu an yapım 
aşamasında olan GeForce 3 oyunları 
içinde en çok beklenileni... Bu ayki GamePro CD'sinde, Doom 3'ün bir videosunu bulabilirsiniz. Bu video, oyun 
hakkında size yeterli fikri verecektir. 
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ADOS: WANTED DEAD OR ALIVE 
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John Cooper 
Süper bir nişancı ve 
binici olarak, birçok 
düşmandan daha üstün. Bir yumrukla rakibini nakavt eder, 
yanında bir biçak taşır ve kayalıklara, duvarlara tırmanır. 
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Kate O'Hara 

Bu pokerci güzeli, 
rakiplerin dikkatini 
tercihen bacağını 
göstermekle başka 
yere doğru çeker, el 
aynasıyla haydutlarin gözünü kamaştı- 


rır ve bir vuruşla ba- 


cak arasını bir anda 
yok eder. 


Sam 

Patlama uzmanı olan 
bu şahıs, dinamitler- 
den ve TNT fıçıların- 
dan anlar. Yakaladığı 
zehirli yılanları, atları 
korkutur ve düşmanları şaşırtır. 


Doc 

Gerektiği zaman 
yaralı arkadaşlarını 
tedavi eder. Şişesi- 
ne doldurduğu bayıltıcı gaz ile, rakipleri sersemletir; 
stetoskopu sandıkları ve kapıları açmakta yardımcı 
olur. 


Sanchez 

İri yapılı bu Meksikalı, sadece kapıları kırmakla kalmayıp, ağır nesneleri 
(kayalar, fıçılar, kişiler vs.) ortadan 
kaldırır. 
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Mia, narin, fakat dövüş konusunda tecrübeli bir Çinli. Hedefini şaşırmayan 
tekme ve vuruşlarıyla rakipleri etkisiz 
hale getirir ve kapı, 
sandık gibi nesneleri 
kırar. Özel silahı: Zehirli okları üfürebileceği ince bir boru. 
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Kahramanların Hareket Kombinasyonları 


Aşağıdaki dört resimde, düşmanınızı alt etmeniz için gerekli olan kombinasyonu gösteriyoruz. Desperados'un bu Adventure tarzı kombinasyon 
stili biraz el çabukluğu marifet istiyor. Siz de düşmanları sesizce halletmek istiyorsanız, gösterdiğimiz yolu takip edin. 


kz 


Cooper'la, yeşil görüş alanı beliren adamı alt etmek için önce sol alttaki Burada, en garanti yol; adamı uzaktan bıçakla öldürmek. Bunun için sol 
saat ikonuna tıklayın. üstte beliren menüden bıçak fırlatma seçeneğini tıklayın. 


Yapacağımız hareketi belirledikten sonra, Cooper'ın alt edeceğini ona Şimdi sol altta Cooper'ın resminin üzerinde beliren yeşil ok işaretine 
belirtmek gerekiyor. Adamın üzerine gelin ve tıklayın. tıklayın. Bundan sonra olacakları seyretmek gayet zevkli. 
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( ön bakış 
Wiggles 


abahları sağı solu eşelemek, akşamları bowling oynamak: Wigg- 
bir iş günü işte böyle geçiyor. Ancak bu sevimli bücürlerin 
toprak altındaki günlerinin daima böylesi rahat geçtiğini düşünenler, 
yanlış yaptıklarını bilmeliler. Kötü yaratıklar cüce aşiretinin varlığını 
tehdit etmekte. Bu komik inşa stratejisini saatlerce oynama keyfini 
sürmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. 


Baltalar Elimizde Uzun İp Belimizde... 


Olayı olduğundan fazla abartmayalım: Wiggele'lar biraz bodur, biraz 
kilolu, patates burunlu, kırmızı şapkalı varlıklar. Ancak bahsettiğimiz 
cüceler, "Kim benim tabağımdan yedi?" gibi saçma cümlelerle ağlayıp 
sızlayan laylaylom tiplerden değiller. Wiggle'lar sadece toprağı eşelemekle kalmıyor, Matrix'teki Neo'dan bile daha hızlı karate de öğrenebiliyorlar. Ayrıca Wiggle'lar Hamster da besliyor; ki bunlar da lezzetli bir barbekü ziyafeti anlamına geliyor. Evleri ise yerin bir kat 
aşağısında: Orada bulunan uzun koridorlar bizim sevimli dostlarımızın evlerini meydana getiriyor (hem uzunlamasına, hem de yanlamasına) ve odalarla salonlar oluşturuyorlar. Tüm bunları az çok Dungeon Keeper'a benzetebilirsiniz; tek fark, dünyayı yukardan aşağı doğru 
değil de, yan kesitten görecek olmamız. 


Bu Ne Güzel Grafikler! 

Birçok şirin detayın tadını çıkarabilmek için çok 

yakına zoom yapabilirsiniz. Ama elbette ki geniş 

bir mesafeden de bu dünyaya göz atabilirsiniz; 

böylelikle bütün eseri gözden kaybetmemiş olursunuz. Kontrol çok basit: Dungeon Keeper'de olduğu gibi, boşaltılması gereken madeni işaretliyorsunuz. Hemen akabinde Wiggle'lar kazmalarıyla 

yola çıkıyor. Yani muhtemelen öyle oluyor. Çünkü bir Wiggle'ın ihtiyaç duyduğu şey, mola ve elbette ki tok bir mide. Nu Wiggle'lar boş zamanlarında ise ya uyur, ya bowling oynar, ya diskoda kurtlarını döker, ya küvet keyfini çıkarır ya da 
barlara takılırlar. Anlayacağınız biraz sosyal yaratıklar bu Wiggle'lar. 


Dokunnabilirsiniz, Çekinmeyin 
Her Wiggle'ın üzerine tıklayarak, tokluk derecesini, uyku ihtiyacını ve diğer değerlerini kontrol 
edebilirsiniz. 50 Wiggle'i aynı anda koruyabiliyorsunuz. The Settlers'deki yüzlük birimlerine nazaran 
az gibi gelen bu rakam, gerçek hayatta sizi epey uğraştırabilir. Çünkü her bir Wiggle, kendine has 
bir kişiliğe ve çalışma temposuna sahip. Aynı anda 


bütün Wiggle'ların mola yapmasını istemezsiniz 
herhalde! 
Boş zamanı ve işi ayırmanın en iyi yolu, her 
bir Wiggle için saat kurmaktır. Boş zamanı az 
olan bir cüce, hemen suratını asacak ve protesto 
amacıyla kazmasını yere firlatacaktır. Ayrıca yeni doğacak çocuklar da bir sorun teşkil edebilir, çünkü yeni Wiggle'lar ancak 
a) Wiggle erkeği ve Wiggle kadını birbirlerini severse 
b) Her ikisinin rahatlığı söz konusuysa, dünyaya geliyor. 
Ebeveynlerinin yeteneklerin yalnızca bir bölümü ırsi oluyor: 
Baba tecrübeli bir savaşçıysa ve anne işini 
bilen bir mantar toplayıcıysa, çocuk derhal 
bu özellikleriyle Wiggle dünyasına adımını 
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j Piyasada Winpows 95/98! 


atabiliyor. Ve bu yüzden eldeki bu bilgilerle Wiggle'lar kendilerine özgü kişilikleriyle yetiştiriliyor. 
Doğal ölümle dünyaya veda edemeseler bile, ara 
sıra bir cüce kendini bir ejderhanın midesinde buluveriyor veya yıkılan bir mağaranın içinde mahsur 
kalıp, öbür dünyaya göç etmek zorunda kalıyor. 


Bir Başkadır Benim Madenlerim 
Eşelemekle meşgulken, yedi işlenebilen hammaddeye rastlıyorsunuz; aralarında taş, kömür, demir 
ve zümrüt de bulunuyor. Wiggle dünyasındaki en 
önemli maddelerden bir tanesi, mantarlar. Gövdeleri normal ağaç kalaslarına eşdeğer; mantar başları ise yemek amaçlı kullanılıyor, örneğin sıcak güneşin altında 
içilen bir yudum buz gibi cola gibi. Öğle arası acıkıldığında ise ızgara mantarın yanı sıra kurtlar veya tabi ki sapanla vurulup, çiftliklerde yetiştirilen hamsterler yardıma koşuyor. Bu sevimli tüylü hayvanlar yalnızca mönüyü süslemekle kalmayıp, karate okulunda pönçingbol olarak veya tekerlekli arabaların önüne bağlanarak da işe yarıyorlar. 
Hamsterler çöpşiş olarak ızgarada pişmiyorlarsa, koşu bandında ter atarken, buharlı makinelerin ihtiyaç duyduğu 


enerjiyi sağlıyorlar. 


Tornacı tezgâhlarını, kereste ve bileği makinelerini, 
çekiçhaneyi ve yüksek fırını çalıştıran su çarkı, türbin 
ve reaktör sayesinde de elektrik üretilebiliyor. Halkınızın hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu her araç 
gereç ve silah burada yapılıyor. Bücürlerin aklına neler geliyor, şaşar kalırsınız: Düzinelerce icatların 
oluşturduğu teknoloji her ne kadar da Civilization'a yakın boyutlara ulaşamasa bile, sayısız stratejilere fazlasıyla hareket serbestliği sağlıyor. Uzun süre içersinde bilimsiz hiçbir şey yürümüyor: Merdiven icat edilmediği sürece, zavallı cüceler freeclimber stilinde ya aşağılara ya da yukarılara tırmanması gerekiyor. Merdivenden sonra gelen basamak ise asansör. Hem daha hızlı, hem de bizimkileri pek 
yormuyor. Palanga, el arabası, küfe ve hamsterler bu sayede daha konforlu nakil edilebiliyor. 


Seksen Günde Devri Alem 

ğ Sizin Wiggle'lar, dünyanın merkezine yolculuk yapan dört aşiretten yalnızca bir tanesi. Bu görevin 
anlam ve ehemmiyeti: Yer altı dünyasını tehdit eden cehennem köpeği Fenris'i yakalamak. Sorun: Devi tutan 
demir zincirlerin her bir halkası bütün dünyaya yayılmış olduğu için, görev, Wiggles nesilleri boyunca sürüyor. 
Yolculuk boyunca aşiretler arası çatışmalar da eksik olmuyor; kaldı ki, troli'lerle ejderhaların saldırıları ayrı 


bir sürpriz. 

Yakınlarda imdada yetişecek bir silah da yoksa, Wiggle'lar gerektiğinde balta, kazma, rende veya çekiç ile 
de kendilerini savunabiliyor. Fakat en iyi çözüm, takımınıza örneğin Uzakdoğu dövüş tekniklerini (karate, taekwondo, vs.) öğretmek. Daha sonra kılıç, balta, sapan, ok ve yay, kalkan ve tüfek bile üretiliyor. Şansı olan, 
zümrüt bulur ve bu değerli taşları toplayıp, örneğin ışık kılıçlarının yapımı için kullanabilir. Bu sayede Wiggle'lar kendilerini zamanın Luke Skywalker'ı gibi hissedebilir. 


Emret Komtanım! 
Birlikleri bilinen RTS oyunlarında alışmış olduğunuz gibi kontrol ediyorsunuz. Kapan ve mayınlar, istenmeyen yabancılara karşı korumaya yarıyor. Yaklaşık 24 
görevden oluşan senaryonun nasıl gelişeceği, oyuncunun oynama şekline bağlı: Görevler duruma göre seçiliyor; böylece yapılanmayla çatışma dengeleniyor. 
Senaryonun ana kordonun dışında, bir de sayelerinde ödüller kazanıp, diğer dünyaları geçebileceğiniz yan görevler bulunuyor. Ayrıca toprağı eşeleyeceğiniz 
yönün de önemi büyük, çünkü aldığınız kararlar, hangi hazinelere, düşmanlara ve sürprizlere rastlayacağınızı belirliyor. Yani her senaryo tamamıyla farklı gelişiyor. Eh, bu da oyunu birden fazla kereler oynamak için iyi bir motivasyon sayılır. 

Wiggle'ları ilk kez görüp oynayan, sevimli, zoomlanabilir ve evirip çevrilebilen grafiğine rağmen, oyunun derinliğini küçümseyebilir. Ancak en 
önemli teknolojilerin icat edilmesi, beş dünyanın tümünün araştırılması, 
bulmacaların çözülmesi ve düşman aşiretlerinin yenilmesi haftalarca sürebilir. Wiggle'ları etkileyici kılan, 3D grafiğiyle inşa stratejisinden oluşan yeni 
kombinasyon, esprili fikirler ve kolayca anlaşılan kontroldür. Zekice ayarlanan görevler başarılı geçer ve 20'den fazla cüceye hakim olunursa, Wiggle 
bu yılın en orijinal oyun sıfatını kazanmış olur. 
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Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 2001 


zaylıların dünyayı istila etmesi fikri, neredeyse ilk buzdolabı projesinin ortaya atılması kadar eskidir. Orson Welles'in radyodan yaptığı "Uzaylılar az önce dünyayı istila ettiler" konuşmasının yarattığı panikte, insanların bu bilimkurgusal olayın gerçekleşme ihtimalini hafife almadıklarının bir göstergesiydi. 

Yapılan ilk bilgisayar oyunlarında bile uzay savaşları vardı. Aradan geçen 
yıllar, teknolojinin öngörülmediği kadar ilerlemesi ve gişe rekortmeni uzay 
filmleri sayesinde, marslılar her zaman PC'mizde özel bir yere sahip olmayı 
başardılar. 

Bu temada yapılan pek çok oyun sadece bu popüler konudan ününü sömürme amacı güden ve bahsetmeye deymeyecek kadar zayıf kaldı. Ama 
aralarında biri vardı ki, gelmiş geçmiş oyunlar arasında en büyük etkiyi sağladı. Bu X-Com'du... 

Macera X-Com: Enemy Unknown ile başlamıştı. Ardından yapılan devam 
oyunları büyük oranda başarıyı sürdürdüler. Ve şimdi sıra X-Com: Enforcer'a geldi... 

X-Com fanatiklerinin gayet iyi bildiği gibi oyun; dünyamızın bir kez daha 
zeki ve inatçı uzay yaratıkları tarafından istilasına karşı koymak üzere kurulu. Enforcer'da uzaylılar yine aramızdalar. Onalrı durdurmak üzere tasarla- 


—— 


nan bir robot'un peşindeler. Ve siz onları önce Enforcer'ın geliştirildiği laba- | Pek çok bilimkurgu gerektiğini göstermişti. Artık bu tipleriyle sevimli bile gelmeye başladılar. 


ratuardan, ardından da dünyadan kovmak üzere iş başındasınız. 


X-Com: Enforcer'), 
serinin önceki oyunlarından ayrıran çok 
önemli bir farklılık var. 
Bu farklılık özellikle; 
alıştığımız X-Com'un 
stratejik öğelerinin degişikliğiyle ilgili. Sanırım, oyunun Unreal 
Tournament motoru üzerine yapılmış olduğunu söylersem bunun bir strateji değil, bir aksiyon oyunu olduğunu açıkça 
anlayabilirsiniz. Turn bazlı savaşlara girmek, üsler kurmak 
ve uzay gemileriyle kapışmak yerine, bu kez yapmanız 
gereken sayısız bölüm boyunca elinizdeki ölümcül silah- 


larla, karşınıza çıkan her uzaylıyı yok etmek... zo 
Tüm olan bitenleri, yönettiğiniz adamınızın omuzunun üzerinden görüyorsunuz. Ve bu görüş açısı oldukça 
kullanılışlı. Bu arada önemli bir not; kurşunlarınız size iş 
yada masum sivillere zarar vermiyor. Böylece hiç 


g medi 
düşünmeden hareket eden herşeye ateş edebili- 


yorsunuz. Dolayısıyla yüzünüzü çevirdiğiniz her 
yerde, her an adrenalinizi yükseltecek şeyler gö- 2 
rüyorsunuz. Evet, bu o eski turn bazlı X-Com 
değil. Bu her anında aksiyon olan bir 
3D Shooter... 


Ama gene de X-Com'u, X-Com yapan özelliklerin hiçbirinin Enforcer'da bulunmadığını düşünmeyin. Hala araştırma ve geliştirme departmanınız sizin için çalışıyor. Ama bu kez faklı bir sistemle. Yolculuğunuz 
boyunca Data puanları toplayacaksınız. Bu puanlar, hem ne işe yaradıgını bilmediğiniz silahların özelliklerini araştırmanızı sağlıyacak, hem de 
cephaneliğinizde var olan silahları geliştirip, en basitini bile tam bir ölüm 
makinesine çevirmenize yol açacak. 

Oyunun güzel bir özelliği de, seçebileceğiniz pek çok farklı silahın bulunması. Yakın savaşlar için Shotgun'dan, Flametrower'a, Freezer Gun'- 
dan, Boomerang Gun'a kadar geniş bir yelpaze sizi bekliyor. Hepsinin kullanım alanları ve etkili oldukları durumlar farklı. Ama bunlardan sadece 
oniki tnesini yanınızda taşıyabiliyorsunuz. O yüzden seçiminizi dikkatli 
yapmalısnız. 


GAMEPRO MAYIS 2001 WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUP©GAMEPRO.COM.TR 


s« Yapımcı: Black Isle 
8 Yayıncı: Virgin Interactive 
«RPG 


İcewind Dale: 
Heart of Winter : ra 


Siz tüm çabalarınızla kötü ruhları yendiniz ve aslında şömine başında bir 
Grog'u hak ettiğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Cevap: hayır. Size tekrar ihtiyaç duyuluyor. Çaresiz kalmış bir şaman, şaşkın kahraman birliğini kötü Sibirya 
hava şartlarının yanında vahşileşmiş barbarların olduğu ve pek de iyi bir ortam 
oluşturmadıkları bölgenin kuzeyine gönderiyor. 


Aslına bakılacak olursa Heart of Winter, Icewind Dale'in biraz cilalanarak yeni- 
de piyasaya sürülecek hali diyebiliriz. Ancak itiraf etmeliyim ki, yenilenen grafikler gerçekten güzel olmuşlar. Tamamıyla baştan tasarlanan grafikler sayesinde en ince detaylar bile daha net görünüyorlar. Özellikle çözünürlük seviyesini 
1024*768 yaptığınız zaman görecekleriniz Baldurs Gate 2'ye taş çıkartacak 
cinsten. 

Baldurs Gate 2 demişken bir noktaya temas etmekte fayda var. Baldurs 
Gate 2'deki bazı özellikler oyuna dahil edilmiş. Bunlar neler mi? 


Notlarımı tutabilmem için küçük bir envanter defteri, değerli mücevherlerimi saklayabileceğim bir 
mücevher kutusu. Ayrıca karakterler arası konuşmalar can sıkıcı uzunluklarından kurtulmuşlar. Tabi alış-veriş esnasında kolaylık sağlanması da oyunun yeni özelliklerinden bir tanesi. 

Oyunda karakterinizi 1 7.level'a kadar geliştirebiliyorsunuz. İşin garibi; aynı derecedeki düşmanlarınızla karşılaştığınız anda onlarla baş edebilmenin zorluğu. Kolay lokma olmadığını anladığınız 
düşmanlarınızla baş etmek aslında hiç de kolay 
değil. En azından oyunun yapay zekası buna pek 
izin vereceğe benzemiyor. 

Oyunda daha önceki 
versiyondan aynen alınan 
özelliklerde var. Oyun 
içerisindeki figürler kendi 
kahramanlarını kendileri 
yapıyorlar ve yolda başka 
kahramanları yanlarına almıyorlar. 


| 


Oyunun bir diğer güzelliği ise, bu ek paketi oynayabilmek 


için birinci bölümü bitirmek zorunda olunmayışı. Yani daha önce hiç İcewind Dale oynamamış birisi ya da oynadığı 
halde oyunu bitirememiş birisi bu add-on'u alıp rahat rahat oynayabilir. 

Orijinalde olduğu gibi savaşta başarıya götüren anahtar; bilinen sihirle silahın birleşmesi. Çok sayıda güçlü kılıcın, baltanın ve teçhizatın yanında 50'den fazla hokus-pokus formülü, iğrenç yaratıkları geldikleri yere geri 
göndermekte size yardımcı olması için sunuluyor. 


İLK BAKI 
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dosya konusu 


Pentium 11 300 
64 MB RAM 
8X CD-ROM 


« Yapımcı: Lionhead 
Studios 


» Yayıncı: EA 


» Türkiye Distribütörü: 
Aral İthalat 


« Strateji 
» Piyasada 
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şihayet beklenen dev oyun Black& White tamamlandı ve eşsiz bir oyun 
BN &macerası nihayet piyasayı kasıp kavuracak. Ama kafamıza şöyle bir soru takılıyor: Black&White tam olarak nasıl bir oyun? Herhangi bir kategoriye sokmak mümkün değil, çünkü içinde fazlasıyla çeşit barınıyor. Ortaçağdaki teneke şövalyelerin ateş püsküren ejderhaları avladığı veya gözü 
dönmüş kaptanların kötü uzaylıları pembe salyalara boğduğu zamanlar artık geride kaldı. Black&White'da Tanrı rolünü üstlenerek, istediğiniz her 
şeyi yapabileceksiniz. Her şey üç bölümde olup bitiyor: Hayvan yavruların 
yetiştirilmesi (daha sonra bunlar apartman büyüklüğüne erişiyor), kullarınızla ilişkiniz ve bu dünyadaki diğer Tanrılarla hakimiyet uğruna yapılan savaşlar. Bunların yanı sıra dolu dolu yeni fikirler ve diğer oyunlardan etkiler 
de mevcut. Peter Molyneux ve Lionhead ekibi, tüm bunları bir karışım haline getirerek, muhteşem bir oyunun ortaya çıkmasını sağladı. 


n 
Tekli oyuncu senaryosunda, bir tür dinsel savaşta yenmeniz gereken ve ol 


dukça pis bir karaktere sahip olan bir Tanrıyla karşı karşıya kalacaksınız. 
Tüm bunları da beş ada üzerinde yüz adet ana ve yan görev ("guests”) boyunca üstleneceksiniz. Diğer yüce yaratıklarla doğrudan yapacağınız çatışmalar olmayacak. Zafere giden yola, bu yaratıkları yenerek ve toplam sekiz 
halkın size inanmasını sağlayarak ulaşacaksınız. Sizin tarafınızdan yetiştirilen 
varlığa gelince, o insanları etkiler mi, yoksa siz kendiniz mi saygınlık kazanırsınız veya daha fazla inançlı bulabilmek için diğer Tanrıları mı zayıflatırsınız, tamamen size kalmış bir şey. Olanaklar öylesine geniş ki, bu önemsiz 
ayrıntılarla uğraşırken bile bol bol vakit geçirebilirsiniz. Devlerinizin yetiştirilmesi ve bakımı bile kendi başına bir oyunu oluşturacak kapasitede. Kimisi onlarla uğraşırken, kimileri de köydeki yapılanma ve ekonominin düzeni 
ile ilgileniyor. Ancak kesinlikle oyunun başında bütün işleri üstlenmeyin; 
örneğin her göreve atlarsanız, yaratığınızı otomatik olarak ihmal etmiş 
olursunuz. O da bu sayede sizin bilge liderliğiniz olmaksızın kendi başına 
dünyayı keşfe çıkar. Başardığınız diğer görevin sevinci kursağınızda kalacaktır; ne de olsa kendi halindeki o dev, evleri altüst etti, insan yedi, ormanları 
gelişigüzel yıkıp geçti ve köyün ortasını tuvaletmiş gibi kirletti. 


mi | 
- Ferhan Karadeniz 


Black&White'ın diğer oyunlardan ayıran en önemli özellik, her şeyin özgürce gelişmesi. “Doğru” bir oynama şekli veya amacı olmadığı gibi, dilediginiz gibi oyunu yönetebiliyorsunuz da, Siz, neyin nasıl olması gerektiğine 
karar veriyorsunuz. Oyun tamamen sizin kontrolünüzde. Üstelik her 
oyuncu da birbirinden akıl, yaratıcılık ve vicdan konusunda farklı olacağı 
için, her seferinde ortaya yepyeni bir oyun çıkmış olacak. İşte bu da 
Black&White'ın inanılmaz özelliğini oluşturuyor. Oyunun başında da tamamıyla yalnız başınıza kalmamanız için, size moral desteği verilecektir. Başınızın etrafında uçuşan iki karakter, iyiyi ve kötüyü canlandırıp, önemli kararlar veya olaylar öncesinde fikirlerini beyan ediyorlar. İyi taraf, tıpatıp ak 
sakallı dedeye benzerken, riyakarlık ve şiddetten oluşan kötü taraf da yu- 
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BLACK & WHİTE 


ge Mi 


ron du gmat das zbra 
ökây 


Lars Theune 
Zoltan 


varlacık bir şeytancığı andırmakta. İkisinin arasındaki diyalog duyulmaya değer; gerçekleştirmesi size kalmış birçok faydalı ve değerli bilgiler içeriyor. 
Tarlaları yakar, evleri yıkar, insanları kurban ederseniz, halk size korkudan tapacaktır. Dualarını kabul eder, insanlara yiyecek dağıtır, hastaları iyileştirirseniz, halk size sevinç ve minnetle 
yüceltecektir. Seçim sizin. Ancak her iki yolun kesin bir sınır çizgisi yok. En iyimser Tanrı dahi sert 
önlemlere başvurmak zorunda kalabiliyor. İnatçı 
bir insan size inanmamakta direniyorsa, evini ateşe verirsiniz; bu sayede onu yüceliğinizden haberdar etmiş olursunuz. 


KE ALİKGLLİK 


wer 


| Kontrol Olayı 

| Black&White'ı oynayabilmek 
| için, önce kontrolü anlayıp, becermeniz gerekir. Tutorial'ları 
(ne yazık ki bunlar yarıda kesilmiyor veya atlanmıyor) ilk ve 
ikinci dünyadaki hikâyenin parçaları olarak kontrole ve 
önemli fonksiyonlara alıştırın. 
Karmaşık dünyaya böylelikle 
basit bir giriş yapmış oldunuz; 
ancak el kitabını okumayı da 
ihmal etmeyin. İşin iyi tarafı, 
önceden şikâyet konusu olan 
ve kontrolü tekelinde bulundu- 
© ran fare, yapımcılar tarafından 
kaldırılmış. Uzun süren incelemeler gösterdi ki, klavye ile 
—İ wheelmouse birleşimiyle, çok 
kısa bir sürede kontrolü kolay- 
VTİ Zata lıkla sağlamış oluyorsunuz. Klavye desteğine rağmen, ele avuca 
sığan bu fare aslında kontrolün 
ta kendisi. Oku monitörün sağ 

| veya sol kenarına hareket ettirdiğinizde, kamerayı döndürebilirsiniz; üst tarafta da yatay kamera 
| hareketleri yaptırmak mümkün. 
Zoom fonksiyonlarını ise fareyle 
| gerçekleştirmenizde yarar var. 

| Olası girişimler bir sembol ve 
yazı ile ( hareket et, çevir vs.) 
anlatılıyor. Aynı prensip, çevre- 
“| deki sayısız interaktif girişimler- 
> dede mümkün. Ağaçları kökün- 
den sökseniz de, taşları parçalayıp etrafa 
fırlatsanız da, buğday tarlalarını mahvetseniz 
de, insanları denize fırlatsanız da, büyücülük 
veya devlerinizle de ilgilenseniz, fare size neyin 
nasıl mümkün olacağını gösterir. Bu özellik, 
Black&White'ın belirli fare hareketlerini tanıyıp, uygun olan emirleri yerine getirmesine 
bağlı. Büyü sözleri.ve çatışmalardaki özel ataklar bu yolla çözülüyor. Fareyle önceden belirlenmiş geometrik şekiller (pentagram, daireler, 
harfler vs.) çiziyorsunuz; bunlar da ekranda 
kırmızı renkte yanarak, girişimi gerçekleştiriyorlar. Büyülerde işaretçi (cursor) sembole 


dönüşüp, istenilen bölgeye veya hedefe (örneğin 
şimşek büyüsünü seçip, fareyle harekete geçirdinizse, istenilen yerde çakacaktır) yaklaştığınız anda 
etkisini gösterecektir. İlk başta alışılması gereken 
bir özellik; üstelik daha karmaşık durumlarda sorun çıkartıyor. Fakat birkaç saatlik antrenmandan 
sonra başarılabiliyor. Kontrolü kolaylaştıran özellikten bazıları, en hızlı navigasyonu sağlayan bookmark'lardır, yani bir tür işaret. Bunlarla harita üzerinde (Starcraft'taki gibi) noktalar belirleyerek, tek 
klavye tuşuyla o noktaya ulaşabiliyorsunuz. Adalar 
devasa büyüklükte olduğu için, oldukça yararlı bir 
yöntemdir. Yine tek bir klavye tuşuyla kamera 
dev yaratığınıza zoom yapar; aynı şekilde de guicksave veya guickload'u halledebilirsiniz. 


Güç Bende Artık 


Tasarımcıların önceden hayal,edip de uygun bir 
ortama sokmadığı bir şey kalmamış. Şimdiye dek 
hiçbir bilgisayar oyununda olmadığı gibi hareket 
etme özgürlüğüne sahipsiniz. Örneğin köyleriniz- 
den birinin yiyeceği kalmamışsa, çeşitli olanaklar 
çözüm yoluna götürüyor. En yakın ihtimal olarak 
kendi elinizle balıkları, inekleri, domuzları veya 
buğdayı depoya veya köyün orta yerine yerleştirebilirsiniz. Ya da yiyecekleri yaptıran büyüleri 
kullanırsınız. Sizin deviniz de bunu başarabiliyor. 
Onu iyi bir yaratık olarak yetiştirmişseniz, emir 
verilmeden dahi, aç karınları özel bir büyü sayesinde doyurabilir. Diğer bir olanak ise, köydeki 
bazı kişileri çiftçi yapıp, yağmur duası ile (bunu da 
iyi bir dev kendi başına başarır!) tarlaları coşturursunuz. Bunu ister halkınıza bırakın, isterseniz 
de kendiniz halledin; seçim yine sizin. Yaratıcılık 
ve deney isteği genelde yeni büyülerle veya ham- 


Şimşekten hayvan sürüsüne kadar tüm genel büyüler 


Fare hareketi Fare hareketi Fare hareketi Fare hareketi 


Ates Topu , ŞiFırtına Simsek, 
Ateş topu üretir; Seçtiğiniz bölge- 
bunu dilediğiniz de sert bir fırtına 
gibi etrafa fırla- oluşturabilirsiniz. 
tabilirsiniz. Upg- Upgrade mümrade mümkün kün 
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Seçtiğiniz bir 
noktada şimşek 
çakar ve etrafı 
altüst eder. Upgrade mümkün 


Ruhani Kalkan | 
Seçtiğiniz dairsel 
bir bölgeyi düşman büyülerden 
korur. 


Fare hareketi 


Seçtiğiniz dairsel 
bir bölgeyi saldırılardan korur. 


Fare hareketi Fare hareketi 


(Orman o O SYiyecek , | 
Seçtiğiniz bir Seçtiğiniz bir 


bölgede büyülü 
bir orman oluşturur; dua sonunda 
da kaybolur. 


noktaya yerleştirebileceğiniz bir 
yemlik üretir. 
Upgrade mümkün 
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maddelerle ödüllendiriliyor. Bunların yanı sıra yapımcılar, karmaşıklık, oyun süresi ve konu açısından farklılık gösteren her bir görevde fikir zenginliğinin ve özellikle de espri anlayışının olabileceğini 
ispatladı. Yapıların veya arazi üzerindeki yazıtlar, 
görevlerin sizi nerede beklediğini gösterir. Altın 
renktekiler hikâyeye bağlı görevler içindir; senaryo boyunca bu görevi yerine getirmelisiniz. Gümüş renktekiler ise göz ardı edebileceğiniz yan 
görevlerin işaretçisidir. Fakat sırf komiklik ve ilginçlik olsun diye bu yan görevlere şöyle bir göz 
atmaya değer. Bazen şarkı söylemeye hevesli bahriyelilere, deniz yolculuğu için gerekli olan ahşap, 
buğday ve et gibi malzemeleri bulacaksınız, bazen 
ise *68 kuşağının daimi temsilcileri, icraat edecekleri ruhani müzik için sizden değişik taşlardan 


oluşan notalar isteyebilir veya zehirlenen çaresiz 


Kızılderilileri iyileştirmeniz gerekecek. Genelde 
bu tür küçük problemlerin nasıl çözüldüğü apaçık 
ortada oluyor. Diğer durumlarda ise sadece bazı 
emirler alırsınız; “bütün köylerdeki insanların size 
inanmasını sağlayın” gibi. Artık bu sorunu hangi 
yolla çözeceğiniz size kalmış. Köyleri devlerinizle 
mi etkilersiniz, yoksa birkaç evi yakar mısınız ya 
da bambaşka bir yol mu seçersiniz; tek bildiğimiz, 
bu oyuna asla can sıkıntısı eklenmeyecek ve heyecan hiç sıfırın altına düşmeyecek. Ne de olsa farklı 
oyuncuların farklı oyunları olur. 


Devlerin Aşkı Büyük Olur 

En güzel, en heyecan verici ve aynı zamanda da en 
hayati göreviniz, varlığınızı, yani devin yetiştirilmesi, bakımı ve eğitimi. Oyunun başlangıcından 
hemen sonra, siz daha sonra adada temsil edecek 
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bir yaratığı seçeceksiniz. Bunların arasında inek, 
maymun ve kaplan mevcut, ancak tabii ki bebeklik 
halleriyle. Maymun her şeyi kolayca öğrenirken, 
kaplan güçlü bir savaşçı olmasıyla önem kazanıyor. 
İnek ise her iki alanda da yeterince iyi. Hayvanların 
animasyonları ve seslerinin muhteşem olmasının 
yanı sıra, eğlenceli de. Hatta yaratığınızı bir başka 
yaratıkla değiştirme şansınız dahi var. Varlığın karakteri, özellikleri ve bilgileri bu durumda kaybolmamış oluyor, yalnızca vücut ölçüleri birazcık küçülüyor. Senaryonun devamında dost ve ya 
düşman yaratıklara rastlıyorsunuz. Toplam olarak 
on altı hayvan çeşidi var; bunların arasında orangutan, inek, kaplan, aslan, ayı, kutup ayısı, kaplumbağa, zebra, kurt, şempanze ve keçi da bulunuyor. 
Her karşılaşma barış içinde geçmeyebilir. Düşmanlar birbirlerini çekemiyorsa, kavga çıkar. Karşı ta- 
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Fare hareketi 


Fare hareketi 


Fare hareketi 


Tahta... 
Seçtiğiniz bir 
bölgeye koyabileceğiniz büyülü 
bir tahta yığını 
oluşturur. 
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BU 
Tarlaları sulayıp, 
yangınları söndürebileceğiniz 
yağmur bulutu 


üretir. Upgrade 
mümkün 


Yapıldığı yerde 
insanları iyileştirir; yaratığınıza 
da uygulayabilirsiniz. Upgrade 
mümkün 


Fare hareketi 


Kus Sürüsü | 
Bir kuş veya yarasa sürüsünü 
büyüler; insanları 
etkiler. 


Fare hareketi 


Hayvan Sürüsü | 
Kurt veya diğer 
sürüleri büyüler. 
İnançsızları imana getirmek için 
uygundur. 
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Fare hareketi 
Teleporter | 


eleporter 
Yaratığınız ve 
halk, bunun sayesinde büyük 
mesafeleri katedebiliyor. 


Fare hareketi 


Patlama 
Seçtiğiniz bir 
noktada yıkıcı bir 
patlama gerçekleşir. Upgrade 
mümkün 
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raflar, büyülü bir arenada tekme tokat girişmeye 
koyulur. Göz bebeğiniz kendi başına dövüşebildiği 
halde, siz hareketlerini yönetebilirsiniz. Bunun yanı 
sıra etkili bir saldırma şeklini veya büyüyü kullanabilirsiniz; bu sayede hayvanınız düşmana örneğin 
bir ateş topuyla karşılık verir. Ancak en iyisi, bücürü tek başına dövüştürmektir; böylece bunu öğrenmiş olur. Yaratığınız fazla dayak yemeye başlarsa, onu iyileştirin. Yapmasanız bile, o 
ölmeyecektir. Zarar göstergesinde 24100 yazarsa, 
sadece yenilmiş olur; bu da düello bitti demektir. 
Elbette oyunda sadece kavgalar yok. Üstlendiğiniz 
eğitim sırasında göz bebeğinizi ödül-ceza sistemine 
göre büyütün. Onun istediği gibi hareket etmesine 
göz yummayı tercih eder veya taklit etmesi için 
davranış biçimlerini gösterirsiniz. Yaratığınızı okşarsanız, “aferin, bundan sonra hep böyle davran” 
anlamına gelir; döverseniz, “yanlış yapmamalıydın, 
dostum” demektir. Tipik bir örnek vermek gere- 


kirse: Meraklı hayvanın eline köyden birini tutuşturun. Onu hemen ağzına atarsa, iki seçeneğiniz 
var: Onu bu davranışından dolayı kutlarsanız, daha 
çok yer. Cezalandırırsanız, bir daha iştahı kabarmayacaktır. Yavrunuza kendi köylülerinizi yememesini, fakat diğer Tanrıların inananlarını dilediği 
gibi midesine indirebileceğini öğretebilirsiniz. Bebeğinizin düzenli olarak beslenmesini ve dinlenmesini sağlarsanız, yavaş ama emin bir şekilde boyu 
uzayacaktır. Büyümüş haliyle de çevredeki dağlar- 
dan bile daha uzun olabiliyor ve insanların çimenlerin üstünde yürürmüşçesine ormanlarda gezebiliyor. Boyunun yanı sıra görünüşü de değişiyor; 
örneğin şişman inekler, kaslı kaplanlar, zayıf maymunlar görebilirsiniz, burada her şey mümkün. En 
belirgin özellik ise, iyi ve kötü yaratıkların görünüşteki ayrılıkları. Örneğin kötü ruhlu bir inek gitgide daha koyulaşır ve boynuzları büyür; iyi bir 
inekse, resimlerden bildiğimiz klişe ineklere ben- - 
zer, yani bön bakışlı ve siyah-beyaz lekeli. Ha, 
unutmadan: Tanrı olarak tutumunuza göre, işaretçinin şekli şemali de değişir. Kötüyseniz, el giderek 
koyu kırmızı olur ve tırnakları uzar. Oyun açısından hiçbir katkısı olmasa da, epey etkileyici olduğu 
kesin. Gözdenize gelince, ona zamanında öğretmeniz gereken birçok şey var. Devlerinin davranışlarına bakıldığında, ortada bir Yapay Zekâ'nın 
olduğu farkediliyor. Kısacası, gözdeniz sadece sizden öğrenmekle kalmayıp, öğrendiklerini kullanabiliyor ve değişik durumlara gön yili edebiliyor. 
Mesela bir ineğe z 


Yaratıkların büyüleri 


yağmur duasını öğretmişseniz, kendisi daha sonra 
bu bilgisini tarlaları sulamak için kullanabilir. Bir 
gün suyun ateşi söndürdüğünü gözlemledi. Başına 
gelen kötü bir olay sonucu-düşman Tanrılardan biri tarafından bir ateş topuyla yaralanır-anında bir 
ağn bulutunu il oluştlrür ve oyunca in 


gözleri önünde kendisini yağan yağmurla söndürmeyi başarır. Özellikle bu tür ufak olaylar sizi heyecanlandıracaktır. İyimser bir orang-utanınız ilk 
kez bir köylüyü okşuyor veya depoyu tahta parçaları ile yiyecekle dolduruyorsa, insan arkasına 
memnuniyetle yaslanır. Zevkinize hitap etmiyor 
mu yoksa? Ee, bu durumda etrafına taşlar fırlatan, 
düşman köyleri harap eden ve evsiz barksız insanları yiyip yutan bir kaplan tam size göre demektir. 
Yalnız şunu da unutmayın, yaratığınız sizi taklit etmiyor, hepsinin de kendine ait bir kişiliği var ve 
kendi başlarına hareket dei" Bu da Eğ bir 


Fare Fare Fare Fare Fare 
hareketi hareketi hareketi hareketi hareketi 


Buz tutma Elküçültme  MBüyülme BGüç | 


Seçilen yara- 


Seçilen yara- ( Seçilen yara- 


tığı kısa bir tığı kısa bir tığı kısa bir 
süre için süre için kü- (o süre için büdondurur. çültür. yütür. 
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Fare 
hareketi 
Seçilen yara- am yara- Bir A 
tığı kısa bir tığın gücünü (o kısa bir süre 
süre için kuv- kısabir süre ( için görünvetlendirir. için zayıflatır. mez yapar. 


Fare 
hareketi 


Fare 
hareketi 


Fare 
hareketi 


Yaratığı kısa 
bir süre için 
insaflı kılar. 


ei dikkatini arı ve 
benzeri bö- - 
ceklerle dağıtır. 


m kısa 
bir süre için 
kötüleştirir. 
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önem taşıyor, çünkü bir süre sonra gözdenizi tek 
başına bırakıp, başka işlere yönelebilirsiniz. Örnegin halkınızla ilgilenerek, onların inancını kazanabilirsiniz; ne de olsa bu size güç verecektir ve bu 
güç, onların gözlerinde büyümenizi sağlar. The 
Sims'te olduğu gibi, köylülerinizin de ihtiyaçları 
olacaktır; bunlarla ilgilenmeniz de size kalmış. İyi 
birer kişilik olduğumuzdan, kullarımızı yalnız bırak- 


mayıp, onlara yüce gücümüzle destek vermemiz 
doğru olur. Köylülerin istekleri olduğunda, bunu 
hem görsel, hem de duysal olarak belli ediyorlar. 
Köyün deposu önündeki direklerde asılı olan bay- 


raklar, istekler çoğaldıkça yükseliyor. Bu istekler 
hammadde, daha fazla yapı, çocuk veya diğer Tanrılardan korunma da olabiliyor. Ayrıca sesli olarak 
da bu istekleri duyabilirsiniz; “yiyecek, daha fazla 
yiyecek!” veya “affet bizi” gibi. Kullarınız ne kadar 
memnunsa, Black&White'daki ekonomi o kadar 
iyi çalışır. Kaynak ise, çeşitli şekillerde bulunan yiyecek ve tahtalardan oluşuyor. Siz kaynak bulmazsanız, köylülerin kendisi bu işi üstlenecektir. Gerektiğinde de çiftçi, balıkçı veya oduncu gibi meslekler dağıtır ve hatta hangi erkeklerle kadınların 
nesli büyütmekte yardımcı olacağını belirirsiniz. 
Neslin devam etmesi oldukça önemli, çünkü kullarınız öldüğünde, siz işçisiz kalırsınız ve kimse size 
dua etmez. 


Büyücülük yapmak isteyen, halkı tapınağa gönderir. Orada insanlar çeşitli danslar ve ayinler düzenler. Böylelikle kendi tanrısal Mana akünüzü 
doldurursunuz; bu Mana, her büyü sözüyle beraber boşalır (bir söz ne kadar güçlüyse, tükettiği 
enerji de o kadar fazla olur). Ola ki bir köyün 
inanç arzusu kabarmışsa, enerjinin tükenmemesi 
için tapınakta vardiyalar düzenlemeniz gerekecek; 
yani farklı saatlerde kullar ayinlerini yapacak. Yalnız şunu aklınızda bulundurun: Ayinlerdeki danslar, insanları aç ve yorgun bırakır! Bu yüzden her 
ayinden sonra onları yiyecekle doyurup, dinlenmelerini sağlarsanız, kullarınız din uğruna şehit 
düşmeyecektir. Bu iş size zor geliyorsa, B planını 
uygulayın: Ayinde bir canlıyı kurban etmek de büyüsel enerji sağlıyor.elbette ön sıralarda kendi 
kullarınızı göreceksiniz; fakat illa ki onları kurban 
etmek zorunda değilsiniz. Düşman Tanrının kullari ne güne duruyor? Teker teker onları kurban 
edilen yere attığınızda, geri kalan halkı büyüsel 
enerjinizle kendi tarafınıza çekebilirsiniz. 
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İnşa strateji bölümünde, yapı inşaatları da bulunuyor. Evlerin yanı sıra, özel fonksiyonları olan sayısız yararlı yapılar da mevcut. Örneğin halktan biri 
ölürse, diğer insanlar tüm işleri bırakır ve yatarak 
yas tutarlar. Bir mezarlığı inşa ederseniz, böyle görüntüler ortadan kalkacaktır. Zaten işleri başların- 
dan aşkın olan anne ve babaların çocukları için de 
bir kreş açmanız, oldukça memnuniyet sağlayacaktır. En görkemli yapılar ise mucizelerdir. Her sekiz 
halkın da devasa tapınak inşaatıyla ilgili bilgisi vardır. Böylece siz olan inançları hem büyür, hem de 
bazı büyülerin etkileri de artar. Örneğin Keltler 
daha etkili fırtınalar, Mısırlılar ise sizin yaratığınızın 
çatışmalarda yara almamasını ve Norveçlilerin tapınağı da çiftliklerin ve balıkçılığın artışını sağlar. 


Olağanüstü güzelliğiyle ve 3D grafiğiyle, 
Black&White kesinlikle görülmeye değer. Oyundaki dünya, geniş ormanlarıyla, dağlarıyla, şelaleleriyle ve sahilleriyle adeta cenneti andırıyor. Çeşitli 
iklim bölgelerinde palmiyeler, çam ağaçları büyür; 
gece ve gündüzün değişimi gözleri büyüler; büyüleri sembolize eden harika ışık oyunları kamaştırır. Hayal dünyasının bu mükemmel görüntüleri, 
iyi seslendirmeyle ve atmosferik müzikle çevrilmiş. Ancak sanırım tüm bunlara oyunun ilerleyen 
saatlerinde dikkat edersiniz. Ne de olsa bilgisayar 
oyunlarının en muhteşemini, Black&White'ı anlamaya çalışmakla meşgul olacaksınız. 
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Sistem 


Gereksinimleri 


64 MBRAM 


670 MB HDD 
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Clive Barker's 


UND Y ING 


Artık hiç bir şeyin, mantıkla uyuşmadığına karar verdim. Bu uçsuz, bucaksız, evde olanlar, sanki beynimi çürütüyor, beni hapsediyor Karanlığa. 
Yalnızlığımı örtecek tek bir dayanağım bile yok. Yıllar önce olan olayların hepsinin bir anlam Kazandığını farkediyorum sanki. Kardeşlerim... 
Ne oldu onlara? Bunlara bir anlam getiremiyorum. Belki savaşta hayatı 
nı Kurtardığım Patrick bana yardım edebilir. Doğaüstü Konularda uzman 
lık edindiğini duydum. Evet, bana sadece o yardım edebilir... 


gJeremiah 


Ilar önce, 5 kardeşin başından geçen 
geri kardeşlerden dördünü etkileyerek, onların değişmesine, vahşileşmesine neden olmuştur. Kardeşlerden tek normal kalanı Jeremiah, diğer kardeşlerin lanetinin, 
yaşadıkları evden kalkmasını istediğinden ve 
kardeşlerinin onu öldürmek istediğini düşündüğünden, doğaüstü olaylarla ilgilenen sizi, 
yardıma çağırır ve maceranız, Jeremiah'ın devasa evinde başlar. 


Karanlıktan Korkmayın 
Şu sıralar pek meşhur olan, önüne geleni öldür veya Ouake 3, Unreal Tournament tarzı 
takım savaşlarından son derece farklı olarak, 
sağlam bir konu üzerine oturtulmuş olan 
Undying, Clive Barker'ın imzasını taşıması dolayısıyla da, mükemmel bir atmosfer sunuyor. Korku-Gerilim tarzı filmlerde gördüğünüz sahneleri, Undying ile adeta 
yaşıyorsunuz. Görünüşün de FPS türünde olması nedeniyle, atmosferdeki gerilim, adeta içinize işliyor. 

Diğer FPS'lerin aksine, bölüm bölüm ayrılmamış olan 
Undying, belirli bir çevrede, geçişler yaparak ilerliyor. 
Oyuna Jeremiah'ın evinde başlamışken, araştırmanız gereken bir konu yüzünden, dev bir manastıra gidebiliyorsu- 


nuz. 


Attığınız Adıma Dikkat 


Baştan anlatmak gerekirse, maceranıza biraz önce bahsettiğim korkunç ve kasvetli evde başlıyorsunuz. Dev bir avlu 
ve uzun merdivenler ve sürüyle odadan oluşan bu şatoya 
benzer ev, ilk ipuçlarını bulduğunuz mekan oluyor. Şimdi 
sorabilirsiniz, bu oyunda nelerle uğraşıyoruz? Sizin o eve 
çağrılma nedeniniz doğa üstü olaylar olduğundan, karşılaşacağınız düşmanlar da, çeşit çeşit yaratıklardan oluşuyor. 
Bunlar, karanlıktan aniden fırlayacak, size tuzak kuracak 
cinsten yaratıklar ve inanın, hiç birinin size dokunmasını isteyeceğinizi sanmıyorum. 

Deolaştığınız ev, bir dolu odadan oluştuğundan ve labirentimsi bir yapıya sahip olduğundan, bazen yönünüzü kaybettiğinizi düşünebilirsiniz ama evin yapısını ve diğer gezeceğiniz yerlerin şeklini bir kez anladınız mı, neyi nerede 
bulacağınızı da öğreniyorsunuz. 

Oyuncuları belirli bir konuya yöneltme ve bir amaç 
doğrultusunda hareket ettirme çabasından dolayı, sürekli 
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çeşitli anahtarlar, anahtar olaylar ve eşyalar peşinde olacaksınız. Bu anahtarlar ve olaylar ise, düşündüğünüz gibi çılgınca 
gizlenmemiş. Biraz mantıklı düşününce, neyin nerede olduğunu rahatça bulabiliyorsunuz. 


Gizemli Mekanlar 

Belki aklınızda sadece kapalı mekanlarda dolaştığınız düşüncesi 
oluşmuş olabilir fakat oyunun büyük bir bölümü de, açık havada geçiyor. Hatta bu mekanlar o kadar büyük ki, 1024X768 
çözünürlükte, GeForce 2 Mx ekran kartında çeşitli yavaşlamalar meydana geliyor. 

Bütün maceranız boyunca, elde edeceğiniz birçok silah, 
düşmanlarınızın üstesinden gelmenizde size yardımcı olacak. 
Toplam 8 farklı silah seçeneği var, oyunda bulunan tüm silahlar bundan ibaret ama çeşit az diye söylenmemelisiniz. Örnegin basit gibi gözüken bir silahı oyunun sonlarına doğru halen 
kullandığımı hatırlarım. Karşılaştığınız düşmana göre silah seçimi yapmak ise en mantıklısı. 

Silahlarınız bu şekildeyken, yardımıza koşacak bir diğer etken de, büyüleriniz. Diğer oyunların aksine, büyüleri bulmanız 
için özel bir emek sarfetmenize gerek kalmıyor çünkü kendilerini belli edecek şekilde hazırlanmışlar. Büyüleri bir kere elde ettikten sonra ise, onları kullanmanız için sadece mana'ya 
ihtiyacınız var ki, mana'nız da kendini yenileyen bir özelliğe sahip ve dolayısıyla büyülerinizi rahatça kullanabilirsiniz. Büyülerle ilgili daha fazla bilgi için”büyüler” adlı kutuya bakın. 

Büyüler ve silahların dışında, bulacağınız diğer eşyalardan, 
ne olduğunu bir bakışta anlayamayacağınız Amplifier'lar, seçili 


diye seslendiğini duyacaksınız. O mekanda Scrye büyüsünü kullanarak, 
çıkışı açacak olayı görebilirsiniz. Yine mekanlar gibi, karşılaştığınız 
Boss'ların da bir öldürülme şekli bulunuyor. Rastgele atışlarla düşmana zarar veremiyorsanız, anlayın ki ilk önce başka bir şey yapmanız 
gerekiyor. Baltayla saldıran bir Boss'un, baltasındaki yeşil taşı düşür- 


mek, ufak bir örnek. 


Büyüleyici Bir Atmosfer 


Clive Barker'ın en büyük etkisi de, kuşkusuz ki atmosferde yatıyor. 
Oyunun vermek istediği hava o kadar iyi yaratılmış ki, her adımınızda 
kuşkuyla ilerliyorsunuz. Perdelerin uçuştuğu uzun bir koridorda, Resident 
Evil deneyimlerimle de, nası korka korka gittiğimi bir ben bilirim. Hiç bir 
düşman yokmuş gibi gözüken bir ortamda, aynadan arkanızda garip bir ya- 


ratığın durduğunu görmek de, açıkçası pek hoş olmuyor. 


F3 tuşuyla açacağınız ve her konuşmayı not etmiş olduğunuz günlük, takıldığınız yerlerde yardımcı olacağı gibi, ortalıkta bulacağınız günlük eklentilerini de okumanızda işe yarayacaktır. Konuyu takip 
etmek ve ne yapacağınızı öğrenmek için, günlüğün 
hep etkileşim halinde olun. 

Konusu sağlam, atmosferi inanılmaz, silah, büyü ve yaratığı bol bir macera istiyorsanız, Undying mutlaka arşivinizde bulunmalı. Bu tür oyunlardan hoşlanmayanlar bile, bence deneyebilirler. Unutmadan, korku türü mak. iş 
oyun meraklıları da “Ölümsüz”e bakmalı. 
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Scrye 

İşte orijinal bir büyü. Scrye, 
ilk başta karanlık yerlerinizi 
görmeye yarayan bir “Vision" büyüsü gibi gözükse de, 
biraz önce bahsettiğim 
Gil'Zinbar Stone ile yakından alakası var. Gil'Zinbar'ın 
parıldadığı yerlerde, Scrye'ı 
kullanırsanız, normalde göremediğiniz olayları görebilirsiniz. Özellikle tablolara 
bakmanızı öneririm. 


Ectoplasm 

Sahip olacağınız ilk saldırı 
büyüsü ectoplasm, oyunun 
başında işe yarasa da, daha 
sonra pek işe yaramıyor. 
Düşmanlarınıza kontrolsüz 
enerji topları atma gibi bir 
işlevi var. 


Invoke 

Öldürdüğünüz düşmanların 
yerleri pisletmesinden hoşlanmıyorsanız, Invoke ile 


Büyüler 


onları kendi kontrolünüze 


geçirebilirsiniz ama bu yara 
tıkların güçlü olduklarını 
söyleyemeyeceğim. 


Shield 

Oyunda yararlanacağınız en 
iyi büyü. Etrafınızda koruyucu bir kalkan oluşturarak, 
düşmanlarınızın size hasar 
vermesini önleyebilirsiniz. 
Shield'ın görüntünüzü kısıtlama gibi bir özelliği olduğgundan, güzelim grafikleri 
kısıtlı görmek pek hoş olmu» 
yor ama. 


Dispel Magic 

Tüm oyun boyunca sadece 
iki yerde kullandığım dispel 
magic, çeşitli enerji bariyerlerini ortadan kaldırmaya 
yarıyor, başka da bir işe yarıyorsa, hemen bildirin. 


Skull Storm 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


de fırlatmaya yaran bu büyü, aslında oldukça güçlü fakat yakında kullanırsanız, 
siz de patlarsınız. 


Lightning 

Speargun'ı şarj etme özelligi yanında, şarj edilerek açılan kapıları da şarj etmeye 
yaran büyü endikçe, bir 
düşmandan diğerine atlama 
özelliği kazanıyor. En güçlü 
saldırı büyülerinden. 


Haste 

Shield gibi, büyük ölçüde işe 
yarayan hız büyüsü Haste, 
hareketlerinizin tümünü hızlandırıyor. Yani, hızlı koşabilir, hızlı ateş edebilir, hızlı 
yüzebilirsiniz. 

Flight: Diğer büyülerin aksine her zaman kullanımda 
olan Flight, değişik boyutlara geçtiğinizde, istediğiniz 
zaman bir süreliğine uçma 


Yerden ölülerin kafatasları- 


- özelliği kazandırıyor. 
nı kaldırarak, bomba şeklin- 


olan büyüyü güçlendirmeye yarıyor. Örneğin, Shield'ı güçlendirirseniz, daha uzun süre aktif kalacak ve daha çok koruma sağlayacaktır. Size önerim, Shield, Haste ve Lightning'i güçlendirmeniz. Mana Well adındaki eşyalar, maksimum mananıza t10 ekleyecekken, Arcane Whorl'lar, mana yenileme sürenizi hızlandıracaktır. Bunun dışında bulacağınız eşyalar, zaten anlaşılabilir türden. 


Firafa Dikkatli Bakın 
Yine Undying'e özel olarak, gezdiğiniz mekanlarda bulunan hiç bir yer, laf 

olsun diye konmuş değil. Bir yerde takıldıysanız, gidecek yeri bulamıyorsanız, etrafa dikkatlice bakın. Kesinlike bir çıkış yolu vardır. Bazı yerlerde ise, 
mistik bir sesin, “Scryeee” ğ 


Yaratılan mekanlar ve ışıklandırmalar, 
oyunun atmosferine tam uyumluluk 
gösteriyor. Özellikle gölgelerdeki gerçekçilik, üstünde konuşulabilecek bir 


konu. 


Bir düşmanla karşılaştığınızda müziğin 
değişmesi ve oyundaki ses efektleri, 
tek kelimeyle mükemmel. Düşmanlarınizın çığlıkları ve yürürken çıkardıkları 
sesler, oyunun atmosferine kalite katıyor. 


KONTROL 4.0 


Açıkçası kontrollerde bir sorun olduğu 
belli. Hele oyunun başında, Revolver 
ile bir yaratığı vurmaya çalışırken resmen çaba sarfediyorsunuz. Counterstrike oyuncuları için bu kural daha da 
geçerli. 


EĞLENCE 4.5 


Bazı mekanların çok karışık olması dolayısıyla sıkılabilirsiniz ama konunun sürükleyiciliği ve atmosferin etkisiyle, so- 


nuna kadar oynamak istiyorsunuz. 
Ayrıca gerçekten oyunun tadını çıkar- 
"sanız, zorluk olarak Easy 
değil, Medium'da oynayın. Belki biraz 
zor gelecek ama kolay seviyede bitirmenin bir anlamı yok. 
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R Bahsettiğim, kötüleri öldür, devam; şeklindeki 
Sistem 
www oyunların öncüsü olan Doom, FPS türünün de en 


#PLE'GAMLLRO 
onbakıs 


SERIOUS(SAM 


ünyayı uzayılalardan, yaratıklardan, kötü adamlardan kurtarma 

konusu her zaman oyunlara konu olmuştur. Filmlere de olmuştur. Hatta “Dünyayı Kurtaran Adam” isimli Türk filmini Hollywood 
bile duymuş. İşte böyle ünlü bir konu, ısıtılıp isitılıp önümüze binbir 
kez sunuldu ve biz, hepsine “aaa yeni bir (kahramanlık oyunu” ifadesiyle baktık, aldık, oynadık ve orijinalitesi olmayanlardan sıkıldık, bir 
kenara attık. Oyun yapımcıları da, önüne geleni öldür ilerle türündeki oyunların, artık popülaritesini yitirdiğini görüp; konuya ve oynanıştaki taktikselliğe dayanan oyunlar üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. 


Pentium 111 300 ünlü oyunu olarak, bu türün gelişmesine fırsat tanıdı. 
- İlerleyen zamanlarda, Duke Nukem'inden Ouake'ine, 
64 MB RAM i p ı gi 7 
- Blood'ından Unreal'ına, birçok FPS gördük. Yine de, 
150.MB HDD FPS'nin.adı, halk arasında, Doom gibi olarak kaldı. 
İşte tam Doom gibi'lerin ortadan kalktığını düşünürken ortaya çıkan Serious Sam,-her şeyi yoket türündeki FPS'lerin heyecanını yeniden bilgisayarlara taşıdı. Amacınızın, kımıldayan her şeyi yoketmek 


olduğu oyun; isminden.de görüldüğü gibi, ciddi bir heyecan sunuyor, 


SANKİ BİR ORDU 

Şimdilerde moda olan FPS'lerdeki konu temelin- 
den uzak kalan Serious Sam, yine de bir amacınız 
olması dolayısıyla, kendi çapında basit bir konuya 
sadık kalıyor. Dünya varolduğundan beri, başka 

bir gezegendeki uzaylılar, sürekli dünya ile çekiş» m aş yil ği bs 
mişlerdir fakat çeşitli kahramanlar, uzaylı yaratık- © Fi 4) yy 

ları dünyayı ele geçirmekten uzak tutmuşlardır. 

Bunlardan en ünlüsü de kuşkusuz, Serious 
Sam'dir. Zaman geçer, mevsimler değişir, bu 
uzaylılar iyicene azıtır ve dünyayı ele geçirmeye 
yüz tutarlar. İnsalık da; elindeki son teknolojik güçle; Serious Sam'i, geçmişe yollayarak, uzaylıların ilk dünyayla uğraştıkları zamana gönderir ve Dünya'nın kaderini belirleyecek. görevi yerine getirmesi için emir alır. 
Uzaylıların ele başını yoketmek! 


MISIRIN, GİZEMİ ALTINDA 

Uzaylı dedik, teknoloji dedik, herkesin-aklında, oyunun süper teknolojik mekanlarda geçeceği fikri oluştu. 
Ekran görüntülerinden hemen sezeceğiniz gibi, bu sinsi uzaylılar, en enteresan ve gizemli mekan olan Mısır'da aktivitelerini sürdürmektedirler. Siz de Serious Sam olarak, uzaylıların üssünü, Mısır'da bulacaksınız. 
Bunun asıl nedeni, programcıların arka planlarla çok fazla uğraşmadan, konuyu basit tutarak, aksiyona dayalı bir oyun planlamalarından ileri geliyor. Her neyse, insan bulunduğu çevreye alışmalı ve siz de uzaylılarla, Mısır'ı aynı platformda düşünmek zorundasınız. Hem piramitleri kim yaptı sanıyorsunuz. Yaa, işte programcılar da bunu düşünmüşler. 

Artık, Serious Sam'i özel yapan faktörlerden bahsetmeye geldi sıra. Öncelikle, sırf aksiyona dayalı olan 
oyun, Doom'dan ve diğer aksiyon tabanlı FPS'lerden farkli olarak, devasa açık alanlar sunuyor. Unreal'da, 
iki dakika açık alanda gezdik diye sevinirken, Serious Sam'de, zamanınızın ?690'ı açık havada geçiyor. Üstelik, ileri baktığınızda, gidebileceğiniz sınırı göremediğiniz alanlar bile var oluyor. 


GİT GiDEBİLDİĞİN KADAR 
Bu açık alan kavramında biraz daha yogunlaşırsak, oyunda yer şekilleri namına, 
yani doğal tümsekler, yükseltiler gibi toprak şekilleri olmaması, tamamiyle düz bir 
alanda olduğunuzu anlamına geliyor. Yani, 
garip bir doğal olmayan durum var ortam- EM no mn, a 
larda. Sadece çeşitli rampalar eğitim oluşturuyor ve başka yapılar, seviye farklılığı sağlıyor. 
Oyunun neden bu şekilde olduğu da apaçık ortada. Serious Sam'de yaratılmak istenen, adeta 
FPS şeklinde bir Shoot'em Up. Dolayısıyla, mekanların önemi yerine, düşman sayısı ve silahlar 
önem kazanıyor. Arka planda Amazon ormanları, yer şekilleri pamuktan olsa, yine de oynanış 
değişmezdi. 

Oyunu bir'shoot'em up'a benzettikten sonra, düşmanlardan bahsetmenin ne kadar önemli 
olduğu hemen kendini belli etti. Serious Sam'in, uçsuz bucaksız açık alanlarından sonra en bü- 


sane <eemi 


n 
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yük özelliği olan düşman sayısı, başka hiç bir oyunda yok. Oyunun başlarında üstünüze 10 tane yaratık gelince, bir an, ne kadar çok yaratık, diyerek şaşıracaksınız fakat maceranızda ilerlediğinizde üstünüze 100 ve üstü 
yaratık gelince, yok artık diyerek silahlarınıza sarılacaksınız. Sadece Serious 
Sam'de olan bu gani yaratık olayı, oyunun en büyük eğlencesi. Elinizdeki 
kitle yoketme amaçlı silahlarla bu kadar yaratığı yok etmek, tahmin edeceginizden çok daha zevkli. 

© Bütün oyun boyunca sadece cephane ve sağlık malzemesi görebiliyorsunuz. Büyüsüydü, eşyasıydı gibi oyunu komplike hale getirecek hiç bir 
faktör, oyunda bulunmuyor. Tabii çeşitli kapıları açmak için gereken anahtar türü eşyaları saymıyorum. 


NEREYE GİTTİ O FÜZE? 
Yine shoot'em up benzetmesi olacak ama, o tür oyunlarda, ateş gücünüzün bir mesafe sınırı olmaz. Ateş edersiniz ve o ekran boyunca gider, düşman varsa onu yokeder. Serious Sam'de de durum aynı. 1000 metre uzağınızda bir yaratık olsa da, eğer hedefiniz o yaratığı algılıyorsa, atışınız, yaratığı bulacaktır. Bu 
elbette füze, tabanca gibi uzağa gidebilen silahlar için geçerli. Bomba atarın attığı bomba bir süre sonra kendi kendine patlayacaktır. Dolayısıyla, bir yaratığa, çok uzak diye ateş etmemezlik yapmayın. Yi” 
Geniş bir mekan, bekle, yaratık gelsin, öldür, kapı açılsın devam et. Serious Sam'in oynanışı işte aynen bu 
temele dayanıyor. Koskocaman bir mekana geliyorsunuz, her taraf sessiz ve önünüzde duran şirin cephaneyi / 
aldığınız anda, çeşit çeşit yaratık, önünüzde beliriyor. Anlayacağınız şu ki, diğer FPS'lerdeki gibi, yaratıklar 
genelde sizi mekanlarda beklemiyor, siz bir alana geldiğinizde aniden beliriveriyorlar. Hatta bazı yerlerde, | / / 
bir grup yaratığı öldürdükten sonra, yeni bir grubun gelmesini bekliyorsunuz devam etmek için. / 


KORKUNÇ CANLILAR 

Olabildiğince zevkli olan oyunun, elbette aksayan yönleri de yok değil. Bu tür bir oyunda, çeşit çeşit yaratık 
olmasını beklerken, çeşit azlığı, oyunun ilerlerinde monotonluğa neden oluyor. Yaratıkların düşünülüş şekli de 
çok basit. Güçsüz, uzağa atış yapan yaratık, yaklaşan güçlü yaratık, güçlü uzağa seri atış yapan yaratık, vs. gibi 
belirli temellere oturtulmuş düşmanlarla karşılaşıyorsunuz hep. Yapay zeka konusunda ise ciddi şüphelerim 
var. Oyun bir FPS olarak tasarlandığından, az da olsa bir yapay zeka bekliyorsunuz fakat tüm düşmanlarınızın 
tek amacı üstünüze atlayarak, ateş ederek sizi yok etmek. Bin metre ötedeki bir düşman, üstüne 10 saniyede META 
gelen bir füzeden kaçmaya bile tenezzül etmiyor. Oynanışın yanında, grafikler konusunda da ufak bir nahoş- #. 
luk dikkatimi çekti. Tüm grafikler parlak ve iyi iken, yaratıkların esneklikten uzak, adeta bir kütük edasıyla K 


hareket etmesi, bu kadar güzelliğin arasında can sıkabiliyor. &. GRAFİK i 

Z . N Aslında grafikler 5'i hakediyordu alna 

ÖNERİLER dellerin hareketlerindeki donuklu N 

Oyun konusunda birkaç öneri yapmadan'da geçemeyeceğim: > buğu engelledi. Grafiklerdeki en büyü 

4 Yana kayma (strafe) hareketine iyi alışın çünkü tüm yaratıkların ataklarından bu şekilde kurtulabliyorsunuz. güzellik ise, 100 tane yaratık ekranda. k 
2- Oyunu bol bol kayıt edin. Bir saniyede üstünüze 90 tane yaratık gelip, sizi liğme liğme edebilir. bir şeyler yapıyor olsa bile, oyuntun ya-. / 


3- Bir yerde takıldıysanız, gidecek hiçbir yer yok gibi gözüküyorsa, bekleyin. Bir süre sonra gideceğiniz yol, mesaj olarak vaşlamaması (1024X768'de), | 


belli edecektir kendini. Yukarıda unutmuşum, oyunda karşılaştığınız her yeni silah, düşman ve mekan hakkında bilgi, Ee 
mesaj olarak beliriyor ve istediğiniz zaman bunlara bakabiliyorsunuz. AMME) 
4- Düşmanlarınızın zayıflıklarını öğrenmek için, sık sık mesajlarınıza bakın. Silah sesi efektleri tam anlamıylı oyuna 


5- Oyunun sonundaki dev yaratığı ilk aşamada öldüremezsiniz, sadece piramite doğru koşmaya bakın. İkinci aşamada, uygun olmuş. Eğer 5--I ses sisteminiz; 
yaratığı ortaya alarak, 4 enerji platformunu harekete geçirin üstlerine zıplayarak ve uzay gemisinin ışınıyla yara: varsa, yaratıkların hangi» yönden BİZE Ali 
tığı yok edin (Oyundaki tek hileli Boss). Zi yaklaştığını duyabiliyorsunuz. Müzikler | 

6- Düşmalarınızın silahları, diğer düşmanları etkilediğinden, size doğru gelen atışları, diğer düşmanlara yön  / de, düşman olup olmadığına EN - 
lendirebilirsiniz. Ça lık gösteriyor. ğ 


7- Ne olursa olsun, sabit durmayın. Sürekli hareket ederek bir çok ataktan kurtulabilirsiniz. Nİ KONTROL 3 5 di 


Konusu az, aksiyonu bol ve farklı bir FPS arıyorum diyenler için, acilen elde edilmesi gereken dö ti Boş vakitlerin- 
de eğlenmek isteyenler ise, şu anda çıkıp oyunu almalılar. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. 


İster CounterStrike, ister ÜİSYINGE 
oyuncusu olun, kontrol mekanizmasına alışmanız üç saniyenizi alacaktır. Hedefin, yaratığın enerjisine göre yeşil, sarı ve kırmızı renklerde gözükmesi de, 
yaratıkların enerjilerini kontrol etmeniz açısından yararlı (değişik bir kontrol mantığı ama oldu). 


EĞLENCE 4.0 


Oyunun sonunda da göreceksiniz ki, 

böyle bir oyunun devamı her zaman > 
yapılabilir. Zaten mod, add-on gibi seçeneklerle, üstüne binbir çeşit değişik 

oyun modu yapılabileceğini gösteriyor. 
Multiplayer nasıl olur, onu da ilerleyen 

günlerde belirtirim, 
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Sistem 


Gereksi 
Pentium İli 400. , 
64MBRAM 
elZ2MB 3D Grafik Kartı. 


ribes oyunlarına yabancı olan oyuncular için dayanak noktası gayet basit. Tribes 2, arka planında işleii bilim-kurgu öğeleriyle, gelecekte geçen ve takım stratejisine dayanan bir online FPS oyunu. 
Oyun 64 oyuncunun aynı anda devasa açık alan arenalarında, yaya veya onlarca aracın içinde çarpışmalarına izin veriyor. Üstelik pek çok multiplayer oyun çeşidi mevcut. 

Sürü İçgüdüsü 

Aksiyon, özellikle oyuncu sayısının fazla olduğu oyunlarda karmakarışık bir hal alıyor. Tek bir oyunda 64 
oyuncu birbirleriyle kozlarını paylaşırken, bu kadar fazla oyuncu olması da bir çok takımın oluşmasını sağlıyor. Bu da Tribes 2'yi kendi gözünüzden gördüğünüz bir RTS oyununa dönüştürüyor. Aralarından seçmeniz 
için pek çok oyun modu mevcut. Bounty, belli bir düşman oyuncunun peşinden gitmenizi gerektiriyor. Bu 
oyuncuyu elediğinizde, geri kalanlar sizin peşinize düşüyor ve meydanda bir oyuncu kalana kadar bu böyle 
devam ediyor. 

Capture the flag'de, düşman savunma hattını geçip, bayraklarını çalıyor ve onu kendi üssünüze götürüyorsunuz. Capture and Hold'da ise, takımınız kuleler gibi, belli noktaları ele geçirmeye çalışıyor. Rabbit, bir çeşit 
“bayrak taşıyanı öldür” oyunu. Burada, bir takım üssü korurken, bir diğer takım bu üssü ele geçirmeye çalışıyor. Oyunu tek başınıza, çok iyi yapaya sahip bot'lara karşı da oynayabilirsiniz veya bu botları LAN oyunlarında da kullanabilirsiniz. Tribes 2 server'larına, oyunun içindeki menüden de ulaşabilirsiniz. Bu menü, server'ları, ping, oynanan oyunlara veya oyuncu sayısına göre sıralayabiliyor. ham 

z NE Bir oyuna girdiğinizde ve devam etmekte olan bir savaşın ortasına daldığınızda, ne olmak istiyorsanız üstünüze ona göre cephane ve kıyafet almalısınız. Savunma ağırlıklı oynamayı seçebilir ve daha az taşınabilir şeyler 
alırsınız ya da uzun mesafeden dürbünlü silahlarla düşmanı avlamak üzere hafif gözcü kıyafetleriyle nesnelerini 
kuşanırsınız. Çok farklı silah ve cephane seçenekleriniz mevcut: Makinelilerden tutun da lazerli silahlara, 
bomba atan silahlara kadar... Bunlar sadece yakın mesafeli çarpışma silahları. Bütün silahları toplasanız ve bir 
araya koysanız göreceğiniz bir şey var: Hepsi birbirinden kesinlikle çok farklı. Bu yüzden, favori silahınızı seçmeden önce bir çok deneme yapmak zorundasınız. Ayrıca farklı sırh ve özel nesne seçenekleriniz de mevcut. Bu özel nesnelerin arasında, görünmezlik cihazı, sensor bozucular ve turret'lerinizin sensor'lerinin daima 
çalışır vaziyette olmasını sağlamak için kullanacağınız tamir paketleri de mevcut. Oynanışa eklenmiş en güzel 
özelliklerden biri de, zırhınızı, silahlarınızı ve taşıdığınız diğer nesneleri değiştirmek üzere ekipman seçimlerinizi bir envanter istasyonuna gitmeden önce yapabliyorsunuz. Bu da işleyişi epey hızlandırıyor. 
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ALP BURAK BEDER 


Yapımcı: Dynamix 


Yayıncı: Sierra 


Multiplayer: 64 kişi 
Piyasada 


İFiyer2 has jpined the teay. 

İ Teali 01 Rust took a böd Bounce İrem his gi 
İ Sa Dark poe &» lirtim'epir inte Terrapin “ 
Se Derk hes only 2 tergets left! 


Bir Tur Müsaade Eder misin? 

Yaya olarak savaşabileceğiniz gibi, pek çok araca da binebilirsiniz. Bunlar arasında 
birbirinden hoş araçlar özellikle tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Yerin bir karış üzerinde hareket eden bir çeşit hovercraft, Grav Cycle'dan tutun da, üç kişilik kapasitesi (pilot, bombacı ve silah başında) ile ağır bir bombardıman aracı olan Thundersword'a kadar araçlar oldukça etkileyici. Her ne kadar Grav Cycle en hızlı araç olsa 
da, bir o kadar da zor kontrol ediliyor. Çok yavaş gitmediğiniz sürece ağaçlara ve 
tepelere çarptıkça pinball topu gibi zıplarsınız. E, ama işinize baksanıza, burada ciddi 
bir saavş oyunu var. Bir Shrike Fighter veya bir Thundersword'un içinde uçarken 
kontrollerin oldukça marjinal olduğunu göreceksiniz. Eğer pilot sizseniz etrafınıza 
bakamazsınız (görüş açınız aracınızın gidiş yönüne doğru kilitlenmiş durumda), olayın içine bir de sis faktörünü ekleyin. Ne o, önünüzü göremiyor musunuz? Dikkat 
edin çarpacaksınız! Dikkatli olmadıkça sağa sola çarpmamak çok zor. Araç kontrollerindeki duyarlılık sorunu halen devam ediyor hele Tribes'a yabancı olanlar için 
işler biraz daha sinir bozucu olabilr. 

Tribes hastaları için kontrol arayüzü oldukça kolay ve anlaşılır gelecek. Fakat 3 
Unreal Tournament gibi hızlı aksiyon hastaları için kontroller anlamsızca karışık gelebilir. Çünkü farklı komutlara 
ulaşmak ve diğer oyuncularla iletişim kurmak için klavyenin üzerindeki pek çok tuşu kullanmanız gerekiyor. Fakat 
bu tamamen oyunun daha fazla etkileşimi mecbur kılan karışık doğasından kaynaklanıyor. Emirleri kabul etmek ve 
emirler vermek, oyuncuların hareketlerini takip etmek, mesajlar yazmak ve inventory'nizdeki nesneleri idare etmek 
oldukça çetin bir hal alabiliyor. Özellikle de şiddetli bir savaşın tam ortasındaysanız. 


Fmret Komutanım! 
Komuta haritası da, olayları tepeden görmenize ve kendinize göre stratejiler geliştirmenize olanak tanıyor. Burada 
gerçek zamanlı olarak gidilecek yolları belirleyebilir ve gerçek zamanlı olarak emirler verebiliyorsunuz. Oyunun bu 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


noktadaki gelişmişliği gerçekten şaşırtıcı. Bir takım üyesi komutayı eline aldığında ve takımı koordine etmeye başla- : 
— dığında takımın eforu bundan çok etkileniyor. This is relatively simple if you're a Tribes vet who's a clan member 

with regular teammates, but playing pickup games over the internet with strangers is usually chaotic, and not as 

much fun as it should be. Put simply, your mileage will vary as far as online gaming goes, but again, the game does 


have some solid Al bots that you can play against. 


nir bozucu konuşmalar yaptıysa onların sesini kısabiliyorsunuz. Eğer bir mikrofonunuz yoksa hala bir şansınız var. Klavyeden gireceğiniz komutla açılan 
hızlı mesaj listesinden seçeceğiniz sesli mesajlar hem gayet etkili, hem de 
oyundan koparmayacak kadar kolay kullanışlı. 


Görsel Sorunlar 
Tribes 2'deki grafikler, ilk Tribes'dakilere göre epey yol almış görünüyor. Başınızı şöyle bir çevirdiğinizde etrafınızda rastlayacağınız detaylar gerçekten göz 
kamaştırıyor. Yeryüzü grafikleri gerçekçilikten taviz vermiyor, dağlar, tepeler 
ve vadiler pusuya yatmak ve branmak için birebir. Bununla birlikte, 800 Mhz'lik, GeForce 2 takılı bir masasüstü canavarı 
bile, 800X600 çözünürlükte takılmalara engel olamıyor. Özellikle açık 
alanda gerçekleşen yakın mesafeli savaşlarda bu takılmalar hat safhaya ulaşıyor. Oyun GeForce 2 kart ile OpenGL modunda Direct X'in kusmuğu 
andıran görüntüsünden çok çok daha iyi görünüyor. Buna ek olarak Tribes forumlarında tartışılıp belgelenen grafik sorunları da mevcut. Oyunun 
hızını sisteminize uydurmak için değiştirebileceğiniz pek çok seçenek var. 
Oyun içerisinde sis epey büyük bir yer tutuyor, fakat görüş mesafesi gayet 
iyi. Aslında sisin takım oyununu teşvik eden bir yanı var. Sis sayesinde 
uzakları görememeniz, düşmanlarınızın hareketlerini takip etmek için savunma üssünüzdeki sensörlere daha büyük önem vermenizi gerektiriyor. X 
Eğer siz de bir Tribes hayranıysanız, bu paragrafın yazıyı bitirdiğini anladığınızda yerinizden iye SE Tribes 2'yi 
aramaya başlayacaksınız. Eğer Tribes'ı halen bir çeşit sümüklü böcek sanıyorsanız, bazı grafik sorunlarına rağmen oyundaki gelişmeler ve yenilikler, oyunu “alınmalı” sınıfına sokuyor. Bu alınıp kurulduktan sonra içine balıklama dalınacak bir 
oyun değil. Yenilerin ise alması gereken daha çok yol var. Kontroller çok karışık ve takım oyunu işi kontrolleri bir kat 
daha zorlaştırıyor. Bununla birlikte, yapay zekalı bot'lat Tribes 2'de oldukça iyi iş görüyor. Online oyun dünyasına daha 
ilk adımını olacaksa Tribes 2 doğru bir seçim olmayabilir, fakat online oyunlarla uzun süredir ilgileniorsanız ve daha 
komplike ve yeni bir şeyler arıyorsanız Tribes dünyasına girmenizin zamanı gelmiş de geçiyor olabilir. 


GAMEPRO MAYIS 2001 ( 55) 


Tribes 2'yi diğer oyuncularla oynamaya niyetli oyunculara, en yüksek performansı sergileyebilmeleri için bir 
mikrofon ve bir kulaklık olmazsa olmaz bir şart gibi görünüyor. Tamam, olayların akışını klavyenizle de kontrol 
edebilirsiniz ama oyun takım oyununa o kadar fazla odaklanmış ve aksiyon da o kadar hızlı ki, takım arkadaşlarınızla 
bir mikrofon vasıtasıyla bağlı olmak sizi düşünemeyeceğiniz kadar öne geçirecektir. Ve eğer bütün takım üyeleriyle 
sesli iletişim kurabiliyorsanız bu avantaj katlanarak artacak. Tribes 2 ses desteğiyle birlikte geliyor ve bu yüzden 
Roger Wilco gibi ekstra çözümler aramanıza gerek yok. Ayrıca bu ses desteği aktif kanalları ikiyle sınırlayarak ve 
konuşmak isteyen oyuncuları göstererek oyun içinde çok iyi bir performans sergiliyor. Ve eğer diğer oyuncular si- 


GRAFİK 3.0 


Harika yer yüzü detayları ve iyi ayarlanmış detay seçenekleri, uyumluluk 
sorunları yüzünden engelleniyor. Aksiyonun orta yerinde yaşanan takılmalar 
ise sinir bozucu. 


SES 5.0 


Oyundaki baarılı seslendirmeler ve 
oyun içi mikrofon desteği bir yana, siz 
savaşın ortasında ter dökerken arka 
planda çalan müzikler sesleri birinci sınıf yapıyor. 


KONTROL 3.5 


Maalesef, çok karmaşık bir yapıya sahip 
kontrollere mecbursunuz. Araç kontrolleri ise çok fazla uğraş istiyor. 


EĞLENCE 4.0 


Eğer Tribes 2'nin diğer multiplayer 
oyunlardan farkını öğrenmeye karar 
verdiyseniz sonucunda çok şey kazanacaksınız demektir. Sıradam oyuncular 
bir miktar eğlence bulabilir ama FPS 
dünyasında daha fazlasını isteyenler 
için tek ilaç bu! 
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i -üzyıllar boyu bir çok millet, Çin Hanedanlığını Uzak Doğunun bereketli topraklarından atmak için çok 
uğraştı. Yüzyıllar boyu topraklarını korumayı hatta daha da genişletmeyi başaran hanedanlığın en büyük düşmanları dışarıda değil içerideydi; yani sülale yerli Bugün bu savaşlar bir oyuna konu olarak 
ölümsüzleştiler. Fate of The Dragon; ejderhanın yazgısı... 
Çin toprakları uzun süren iç savaşların ardından bölünmüştür. Efsanevi 3 komutan bu toprakları ye- 
i 'niden birleştirmek ve tek bir hüküm altında toplamak için birbirleriyle kıyasıya bir savaşa girişirler. Liu 
Sistem © Bej, Cao Cao ve Sun Ouan... Üçü de farklı amaçlarla imparatorluk koltuğunu arzulamak- 
GÖ uuuN tadırlar. Uyuyan ejderhanın süre gelen kargaşadan daha çok etkilenip uyanmaması ve ül- 
Pentium 1333 keyi lanetlememesi, fakirlik çeken halka hakettikleri zenginliğe yeniden kavuşturma isteği, 
ülke bütünlüğünün dışardan gelecek tehlikelerde bir bütün olmadan savunmasız kalması... |! 
Tek ortak amaçlarıysa parçalanan topraklara sadece tek bir kişnin hükmetmesinin gerekliliği; yani kendilerinin... 


* Kigianın Göz, Yaşları 

Eidos firması tarafından hazırlanan Fate of The Dragon konusu gereği Çin'de geçen bir Real Time Strateji oyu- 
'nu. Yani diğer bir ifadeyle Age of Ampires'daki Çin ırkının biraz değiştirlimiş hali olduğu söylenebilir. Fate of 
The Dragon, aslında hemen hemen Age of Ampires taklidi bir oyun, lakin başarılı bir taklit... 

Oyuna üç komutandan birini (yani bir sülaleyi) seçerek başlıyorsunuz. Her ırkın kendine has özellikleri ve 
amaçları mevcut. Genelde tek bir düşmana karşı savaşmanıza karşın ara sıra da her iki rakiple aynı anda mücadele etmeniz. gerekiyor. Ama birden fazla rakiple mücadele ettiğiniz bölümlerde düşmanlarınızın kendi araların- 
.dada i savaşmalarını göreceksiniz. Tabi eğer bir anlaşma imzalayıp tüm birimlerini size ortak bir kuvvet olarak 

yönlendirmezler i ise. Oyun bu yönüyle Age of Ampires'ın çok çok gerisinde kalıyor. Zira Age of Ampires'da 
© onlarca ırk seçebilirken burada seçenek sayısı sadece İğ li kali ik tamamen gerçek — > 


-32 MB RAM 
va — BX CD.ROM 


Eh, siz de yetinmek durumundasınız. 

Oyun yapısı genel olarak Age of Ampires ile 
aynı. İnsanlarınızı bir merkezden çıkarıyorsunuz 
ve onlara belli görevler veriyorsunuz. Buradan 
çıkan insanlar oyundaki her faliyette yer alabiliyor. Ellerine balta alıp ağaç kesmeye gidiyorlar, 
saman bir şapka takıp mısır yetişiriyorlar, ellerinde çekiçlerle bina inşaatlarına koşuyorlar, ellerine silah alıp iyi bir dövüşçü olmak için ter 
dökmeye koyuluyolar, yani her şeyi direk bu - 
insanlarla yapıyorsunuz. İşçilerin üzerlerinde çıkan ikonlarla o işçinin hangi görevle görevlendirildiğini ayr Age of Ampires'da ei ri nd zi of The 


yönüyle biraz The Settlers 3'ü hatırlatıyor. Fate of The Dr u Age 
of Ampires'dan ayıran bir diğer noktaysa gelir kaynaklarınız; seçmiş 
olduğunuz komutanın belli bir sayıda halkı oluyor ve bu sayı sürekli 
bir artış gösteriyor. Gerçi halkı göremiyorsunuz ama onlar varlar ve 
size vergi vermeye hazırlar. Aman dikkat fazla vergi koyarsanız halk 
bir iki vergi aktarımından sonra size para vermek yerine sizden para 
almakla kalmaz, elinizdeki stokları da alıp götürebilir. Age of Ampires'daki gibi bir market inşa edip odun ve yiyeceklerinizi paraya dönüştürmeniz. Dışardan ne yediği belirsiz bir adam si,z dönüştürme işlmini yaptıktan sonra yük hayvanıyla beraber gelip mal karşılığı size 
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ere ödüyor. lik alışverişten sonra satıcı hakkında. bir bilgide açılıyor. Research olayı Fate of The Dragon'da da karşınıza çıkıyor. 

 Acedemy'de yapacağınız research'ler sayesinde yeni savaş ve inşa bi- 

© rimleri açılıyor, yada birimlerinizin skillerini arttırabiliyorsunuz. Resarch'ler türüne göre belli bir değer istiyor. Örneğin tarımla ilgli bir 

resaerc mısır ve et isterken kereste imalatı ile ilgili resaerchlar beli 

-. bir miktarodun istiyor. Askeri birimlerle alakalı research'ler ise he- 
“men herşeyden istiyor. En çok research çeşidi askerlerle ilgili olan. 
Zira savaşçıların o kadar çok ayrntısı var ki... güç, isabetlilik, kalkan, 

i zirh ve daha bir çok. Bu bir çok özellik kahraman ve komutanlarda 


m 
pr çıkıyor ve resaerch'lerle artıyorlar. 


5. Fate of The Dragon'u kehdinizi kaptırmış oynarken birden bire dep- 

© rem olup ekran (monitör değil ekrandakiler) sallanmaya başlar ise 

Kğ anlayın. ki, karşı tarafın rahibi size kuvvetlice bir bela okumuş demekgm tir. Aynı şeyi sizin de yapmanız için öncelikle bir tapınak inşa etme- 
NİZ gerekiyor. Ardından dinle alakalı research'leri yapmalısınız. Tapı- 

—nağı seçtiğinizde karşınıza çıkan menüden depremle alakalı büyüyü 

© — seçerseniz siz göremeseniz bile aynı deprem olayı düşman toprakla- 

m rında da yaşancaktır. Deprembinalar üzerinde bazı binalar üzerinde belirgen bir tahribata yol 

© — açıyor. Büyüler sadece deprem ile sınırlı değil düşman topraklarını sel sularıyla boğup, insanları- 

: nı vebayla kırıp geçirebilirsiniz. Tabi bununda bir bedeli var. Önce kurbanlık bir insan ve yanında bir miktar altın ve mi feda etmeniz ii 


- Üretim hemen pi ei of Tee daki gibi. İnsanlarınıza önce bir çiftlik kurdurup daha 
© sonra onları çiftlikte çalıştırabiliyorsunuz. Çiftliğe giren işçi sizin seçiminize göre bir çoban (aynı 
im kasap) ya da mısır yetiştiren bir çiftçi olarak çıkıyor. Veya ona bir ağacın altında din- 
in verebiliyor. yada çalıştığı ) yerden kovabiliyorsunuz; tabii başka yerlerde çalıştır- i 
j ınunla beraber özellikle askerler ve karşı düşmanı etkileyen büyüler için şarap - | 


e sebze yetiştirebiliyorsunuz. Bu üretilen şarap ve sebzeler aynı zamanda | İK İğ e) p 
tok olarak da yükleniyorlar. GS 


e Sa 
a 


ücutlarn iki katı gösteren zırhlar, ihtişamlı ve renk cümbüşü savaş aletleri, fazlasıyla ucube sage nal kinaları, y yani oyundaki savaş öğelerinin tamamı gerçek Çin savaş kültüründen yararlanılarak 
sig oluşturulmuş. Öyle ki, savaş aletleri her birliğe yani her kültüre pararel olarak değişmekte. Ama oyun- 
O daki üyük eksiklik savaş öğlerinde de kendini gösteriyor. Age of Ampires serisinde her ırka ait oneli, seçeneği mevcuttu. Bir okçu binasından atlı, develi, zırhlı gibi bir çok asker tipi seçebiliyor- Yi z 
© odunuz. Fate of Dragon'da ise yaptığınız bir okçu binasından sadece tek tip asker çıkıyor. Ama bu çeşit KE ANİ p i 
© azlığiher bir birimin atlı bir birim haline dönüştürülebilmesiyle az da olsa aşılmış. Bir at çiftliğiyle tüm | 
— savaşçı insanlarınızı atlarla donatabilrsiniz. Bunun için birim adedince at üretmelisiniz. Ama atlarınız savaşçılarınızla aynı anda ölmüyor. Savaşlarda bazen önce atın, bazense atın üstündeki savaşçının öldüğü- güldü 
nü görebiliyorsunuz. Atlar genelde savaşçıların hızlarını arttırmaktan öteye gitmiyor. Savaşçı birimleri- | 


ii 
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Piyasada 


TAİ Bİ Lİ 


niz surlarınızın dışına çıktıkları andan itibaren yol katettikçe yorulmaya ve acıkmaya başlıyorlar, buna bağlı olarak enerjileri de düşüyor tabii. Bunu önlemek için makinacılarınıza bir xxxl yapma emri verirsiniz. Çıkan xxx 
ordunuzla beraber yol alıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda seçtiğiniz bölgeye bir kamp kurup ordunuza yiyecek ve 
dinlenme imkanı sunuyor böylece oyunda kuşatma mantığıyla düşmanın size saldırmasını önlediğiniz gibi onun 
ticaret gücünüde kırabilirsiniz.. Ama stoklarınız sınırlı olduğundan ara sıra merkeze götürüp yiyecek yükletmeniz gerekebiliyor. Savaş sahnelerinden o kadar zevk alamasanız da savaş stratejileri ve yapısı hoşunuza gidebilir. örneğin sur kapılarını yada duvarlarını yıkarak düşman sahasına girmekten sıkıldıysanız bir merdiven arabası 
yapın ve surun yanında merdiven kurması için komut verin, kırmızı halı yok merdivenlerde ama surların üzerine çıkmanız için elverişliler. Bu kadar ucubik alet sizi tatmin etmediyse alın bir tane daha; xxx2 sayesinde milattan 
sonra 2. yüzyılda alaturka bir fişek silahına sahip oluyorsunuz. Bu alet bir nevi fener biçimindeki bir küpü fırlatmaya yarıyor. Küpün içinde yanan ateş hem küpü yukarı doğru itiyor hemde büyük bir alanı görmenizi sağlıyor. Bunların dışında catapult benzeri bir taş fırlatıcı, 
kazık fırlatıcı ve gök gürültüsü sesi çıkararak düşmanı etkisiz hale getiren bir makine savaşlara fazlasıyla renk 
katıyorlar. Savaş mantığı Age of Ampires ile aynı, hatta o kadar ki catapult ile saldırdığınızda birimleriniz catapultun saldırdığı noktadaysa Age of Ampires deki gibi hayatını kaybediyor veya ağır yaralanıyor. 


Fjderhanın Kahramanı 


Fate of The Dragon'da kendi kahramanınızı satın almanız mümkün. İnn isimli binayı inşa edin (bir nevi kahramanhane) ve zaman içinde ismini duyurmuş kahramanların listesini görün. Her kahramanın fazlaca bir be- İsuzu 

deli ama bu bedelide fazlasıyla veren özellikleri var. Öyle ki en az seçtiğiniz sülalenin komutanı kadar güçlüler. | kogidi ve ay e keseri cg de mevcut; askerlerinizi hırslandırmak güçlerini arttırmak Age Gi İmplres'dah pek desşağı alir 
gibi. Her lider veya kahramanın kendine ait bir büyüsü var. bir yanı yok. Birimler gayet başarılı ha: 


Fiderhanın Miskinliği zırlanmış ve atmosferi bozmuyor. 


Büyü sözcükleriyle yazılmış kağıtların süslediği binalar, renk cümbüşü ve ihtişamlı kıyafetler, ve oyundaki hemen herşey 
orjinaline sadık kalınarak hazırlanmış ve Age of Ampires'dan pek de farklı olmayan grafik motoruyla oyuna yansıtılımış. 
Grafik motoru nerdeyse Age of Ampires ile aynı. Öyleki, gölgelendirmeler, ve efektler tamamiyle aynı (komutanın askerine büyü yapma sahnesindeki muhteşem manzarayı saymaz isek). Ama Age of Ampire'daki birim animasyonlarını gördükten sonra, oyunda kullanılan animasyonların fazlasıyla komik ve yavaş olduğunu anlıyorsunuz. Iki adımda dağ bostan 
deviren işçiler, bir baltayı iki harekette ve oldukça yavaş bir şekilde ağaca saplamaya çalışan eller, kaplumbağları hatırlatan 
yürüyüşler ve haraketler fazlasıyla miskin ve donuklar. Bu kötü animasyonları kötü sesler daha da kötüleştiriyor. O kadar 
kötüler ki, bina inşa ederken işçilerin çekiçlerindne çıkan cılız sese güleceğiniz dahi geliyor. Oyunun genelindeki seslerin — Ara birim anlaşılır ve sade hazırlanmış. 
tamamı vasatın altında, fazlasıyla cılılz, gülünç, ve sinir bozucular. Tüm bu ses kirliliğini iyi bir müzik kuratırır diyorsanız o Üretim ve gelişim aşamalarında pek 
hiç beklemeyin çünki bu oyuna müzik yerleştirmeye tenezzül dahi etmemişler, sadece oyunun filmlerinde kullanılan hoş sorun yaşamıyorsunuz. 
müzikler mevcut, ki bunları oyunda dinlemeyi beklemeyin. a 

Fate of the Dragon genel açıdan bakıldığında iyi bir oyun. Konununda sağlam oluşuyla bu oyun alıp oynanmaya değer. 


Ama nediyelim, eğer Age of ER oynamadıysanız önce bir onu deneyin ve ondan hatrı sayılır birşekilde sıkıldıktan (o Ağır strateji oyunlarını sevenler, Fate 
sonra bu oyuna bir göz atın. of the Dragon'da beklediklerini bulabilirler. 


SES 2.5 


Seslerin birçoğu sinir bozucu. Yer yer 
çıkan sinir bozucu sesler, oyundan soğumanıza bile sebep olabilir, ama sakin 
olun. 
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Piyasada 


e çizgi filmini severek izledi- B U4sB Y ANİ di 


iniz karakterleri bilgisayar ekranınızda 
görmek, onları kendi kontrolünüz altına almak ister misiniz? O halde Bugs Bunny&Taz 
tam size göre bir oyun... 

Oyunda Looney Toons çizgi filminin ördek karakteri Daffy Duck'ın, Granny'nin evin- 
deki fareyi yakalamak isterken zaman makinesini bozması ve parçalarını dört bir yana saçması sonucu, 
bu parçaları tekrar bir araya getirmek için çizgi filmin en karizmatik ve muzur karakteri Bugs Bunny 
ve yardımcısı Taz'ı kontrol ediyoruz. 

Bu iki ana karakterin dışında oyun boyunca karşınıza Yosemite Sam, Elmer Fudd, Count Bloodcount ve diğer çizgi film karakterleri karşınıza çıkacak. Bu karakterler Kimi zaman düşmanınız kimi zaman da 
yardımcınız olacak. Oyunda 4 çeşit zaman ve birbirinden hoş 30 görev bulunmakta. En güzeli de bu görevleri ister tek başınıza isterseniz 
de'arkadaşınızla birlikte ortaklaşa olarak aynı bilgisayar üzerinden biww tirebiliyor olmanız. 

Gereksinimleri Oyundaki başlıca amacınız makine- 

Pentium 233 den dağılan somun, elmas, vida vs. 
parçalarını bulmak. Tabii bu işlemleri 
gerçekleştirirken karşınıza birçok engel çıkacak. Oyunun ilk bölümlerinde 
bu engelleri nasıl geçebileceğinizi sevimli karakterimiz Tweety ve Granny size öğretecek. Ancak; temel olayları öğrendikten sonra sizi yalnız bırakacaklar. 

Oyunda kullanılan motor The Grinch'inki ile tamamıyla 
aynı. Hatta neredeyse kullanılan tuşlar da öyle denebilir. Eğer The Grinch 
oyununu oynadıysanız bu oyuna çok kısa bir sürede adapte olacaksınız demektir. Yani oyundaki kontrol gerçekten de çok basite indirgenmiş ve kısa 
sürede alışıyorsunuz. 


© 32 MBRAM 
4 MB 3D Ekran Kartı 


OK, MİSTERBUNNYİRABBIT. TIME TO GO' VOYR 
FRST OBJECTIWE 15 OYİTE SİMPLE GO GET 10 
GEARS SCATTERED AROUND HERE İN THİS AREA 
THEY ARE ESSENTİAL TO OPEN THE AZTEC , 


İsli ev To Ex 


Grafiklerde piksel piksel görüntüler ortaya çıkıyor ancak oyundaki görevleri tamamlamak için uğraşırken bu türden görüntü bozuklukları hiçte gözünüze batmıyor doğrusu, Çünkü oyun gerçekten de çok zevkli. Oyun içindeki 


birçok puzzle sizi gülmekten yerlere yatırabiliyor. Hatta işin ilginç yanı bazen 
aniden yerinizden bile hoplayabiliyorsunuz. (Ne yani Ouake mi oynuyoruz 
demeyin oluyor işte :) Örneğin bastığınız anda yere yıkılan bir köprüden geçerken öncelikle zıplıyor ardından da tavşan kulaklarımızı kullanarak köprünün diger ucuna geçiyoruz. Ancak; biraz ilerledikten sonra tavşanımıza hemen bir köpek 
saldırıyor ve ekranda bir kargaşa oluşuyor! Ne olduğunu anlayamadan tavşanımız 
paldır küldür yere düşüyor. Tabii siz de hiç ummadığınız bir olayla karşılaştığınız 
için birazcıkta olsa heyecanlanabiliyorsunuz. 

Oyundaki görevleri tamamlarken Bugs Bunny ve Taz birbirlerine sürekli olarak 
yardım ediyorlar. Bugs Bunny'nin yapabildiği şeyleri Taz yapamıyor, Taz'inkileri de 
Bugs. Taz genellikle güç kullanılan işleri yaparken Bugs Bunny de 
çevik hareketler gerektiren işleri yapıyor. Nerede kimi kullanacağınıza da sizler karar veriyorsunuz. 

Oyun genel olarak güzel. Her zaman dediğim gibi tatlı belanız, 
bir kardeşiniz varsa en azından onun için bu oyunu alabilirsiniz. Ancak; ona alıyorum 
deyip de kendiniz.de oynamaya başlarsanız hiç şaşmayın. Hadi arkidişler tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi 
bakın... N 


İsli Ev TOE 


v z # 
Oyundaki grafiklerin çok güzel olduğu- © 
nu söyleyemem ancak karakterlerin ve 
seçilen mekanların oldukça şirin olması sonucu hoş görünebiliyor. 


Seslendirmeler için güzel diyebiliriz 
ama oyunda neredeyse müzik yok gibi. —“ 
Anca ara demolarda çizgi filmdeki müzikleri duyabiliyoruz. ; 


KONTROL 4.0 


Oyunun kontrolü çok basit. Tek sorun 
oyun esnasında kamera açısının sizin isteğiniz dışında değişiyor olması. Ancak 
bunu da kamera açısını sağa ve sola oynatan tuşlar yardımıyla düzeltebiliyorsunuz. 4 


5 


Her gün okuldan gelince çizgi filmini 
seyrettiğiniz karakterleri Kontrol edip 
görevden göreve atılmak ne kadar eğlenceliyse bu oyun da o kadar eğlenceli. « ” 
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e vi va Yapımcı: Digital Extremes 


Adventure Pinball: 
Forgotten Island 


ir tilt oyunundan en fazla ne olabilir ki? veya bir tilt oyunundan neler bek- 
Berin! Hmm... Biraz düşünmek gerek... Sanırım yeni masalar ve birkaç da 
ekstra bölüm beklediğinizi fazlasıyla karşılayacaktır ve daha farklı şeyler arama- 


EEE ya gerek duymayacaksınızdır. Öyle mi? O zaman alın size Ad | (G 
kekili venture Pinball. i 


Pentium 11 300 
Eee Ne Var ki Bunda Şimdi! 


Digital Extremes'in yapımcılığındaki Adventure Pinball: Forget- 
8X CD-ROM en m bek ilginç v.ğ fikirle geliyor. Peki nedir bu ve 


Yayıncı: Electronic Arts 
Piyasada 


64 MBRAM 


motoru kullanılıyor. Hem de o Fes 
oyunu Ünreal! Bir tilt oyununda, bir 
FPS oyununun motorunun kullanılması, belki size saçma gelebilir, ama Un- i > : 
real motoru o kadar esnek ki, bir lt | yz a ği Müd bıraklığ izleri 'aörebik ri Tol ma 
oyununa bile uyarlanınca sonuç başarılı kaplanması yalnızca görüntüye yansımıyor. herhangi bir yere çarptıkça daha fazla 
olabiliyor. Oyundaki görüntüler, haliy- puan da alabiliyorsunuz. 
le Ünreal'ı hatırlatıyor, ama Unreal'daki kadar detaylı değil. Buna karşın k 
Unreal motoru oyuna çok iyi oturmuş ve gözünüzü rahatsız eden her- ln R 


A Topu 'Super Ramp'a veya herhangi 
bir yere attıktan sonra gidişini izleyebili- ii 
yorsunuz. Yani bu görüntü oyunun İçin- hangi bir şey yok. 


den. K k iyi takip edi 
reka ik ag 047 Gerçek Tehlike, Gerçek Macera... 


Oyun FPS motoru kullandığı için, tamamıyla 3D hazırlanmış ve sabit bir 
ekranınız yok. Eskiden Amiga'da oynadığımız Pinball Ouest gibi, kamera i 
topu takip ediyor ve siz de o anda ekranın belirli bir kısmını mi 5 
sunuz, ama bu kameralar o kadar başarılı ki, oyunu takip etmeniz ii 35 
kolay bir hal alıyor. Gözünüz de yorulmamış oluyor. 

Oyunun Unreal motorunu kullanması ve 3D olması dışında diğer tilt i A Oyunun sö görselleri oldukça etkileyici. 
lerden pek bir farkı yok. Yine bildiğiniz gibi topu raylara atıp puan kazanı- O pese PLEYEN TBB 
yorsunuz veya bonus bölümlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bonus bölümler 

zi D darty ganz. | ayrı bir yerde bulunuyor ve asıl puanı bu bölümlerde alıyorsunuz. Oyunda- 
A e Forsotten | island. ki bir diğer yenilikse power-up'lar. Bu power-up'ları, topu belirli yerlere 

p PLEYER RE 8h atınca alabiliyorsunuz. Daha sonra topu nereye atarsanız atın daha fazla e ll Mr bir Mz can alıcı kısmı da, çok fazla ani- 
#1 masyon içermesi. Bu şekilde tam 
bir action oyunu havası oluşuyor. 

Adventure Pinball: Forgotten 
Island'ın, 3D Ultra Pinball seri- Zİ arr m ea 
sinde olduğu gibi bir konusu var. A Topu sokmanız gereken yuvalardan biri. 


Oyun bir adada geçiyor. Oyun boyunca İERAFİK yaşi 


i Aa ep yerme esli yapp Unreal motoruyla her şey mükemmel 
A yorsunuz. Bu diğer bir anlamda, birbir- gözüküyor. 
A Patlama efektleri çok başarılı. —— erinden çok farklı olmasa da, 9 ayrı 


PLaYeR 1; ReBeLLiOl masanız var demek oluyor. 


Unreal... Seslerin de grafiklerden aşağı kalır bir 


i : ğ anı yok. 
Forgotten Island, tilt sevmeyen oyunculara bile ğa 


“ 


Bir tilt oyununun kontrolü ne kadar 
zor olabilir ki? Zaten iki tuş kullanıyorsunuz şunun şurasında. 


EĞLENCE 4.5 
Adventure Pinball: Forgotten Islani , 


çok farklı ve eğlenceli bir tilt oyu i 
Tile oyunu sevmiyorsanız bile, Unreal N 


venler içinse daha iyi bir oyn < Kür 


> 


se 


vin « 
.. 


b 
# 


i şe” 


görmek için alın. ük ii 


z eee | 


i 


kendisini sevdirecek kadar i iyi bir oyun. me G Sİ KONTROL 5.0 BN 


motoruyla bir tilt oyununu aynı potada" bi 


: ” i i ç 
A Oyundaki böle bölümlerden biri... Bunları iyi ilikin ai A Başlıyoruz. Sıkı durun. wi ÇE ça GN ie SX : #i 
>. ; AİN 
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ir.tilt oyunundan en fazla ne olabilir ki? veya bir tilt oyunundan 

neler beklersiniz? Hmm... Biraz düşünmek gerek... Sanırım yeni 
masalar ve birkaç da ekstra'bölüm beklediğinizi fazlasıyla karşılayacaktır ve daha farklı şeyler aramaya gerek duymayacaksınızdır. Öyle 
mi? O zaman alın size Adventure Pinball. 

Oyunumuz Software 2000 firmasının hazırladığı simülasyon tarzı 
bir oyun. Oyundaki amacınız iyi bir pizza şirketi kurup, şirketinizi o 
şehirde yaşayan insanlara beğendirmek. Tabi bunu yaparken de para 
kazanmak, yeni pizza salonları hatta pizza kompleksleri falan kurmak. 

Oyuna, size sunulan zorluk derecelerinde (bulaşıkçı, aşçı, garson, - müdür, patron vs.) biriyle başlayıp 
kariyerinizi günden güne arttırıyorsunuz. Şehrin çeşitli 
yerlerine, farklı kişilere hitap eden pizza salonları kur- 1 
İZ MBRAM nz ntimkün. Örneğin; çocuklara yönelik bir salön di a a er 
450 MB HDD tasarlayabilir ya da yapacağınız küçük değişikliklerle (70 
pizza salonunuzu romantik bir ortama dönüştürebilirsiniz. Gençlerin Gi YEN 
takılabileceği bir ortam dahi yaratabilirsiniz. Salonunuza bilardo masaları, tiltler ve bunlar gibi oyun araçları koyabilirsiniz. Salonunuzda çalan müziğin türünü salonun dizaynına ve sizin belirlediğiniz amaca yönelik.bir şekilde değiştirmeniz de mümkün. Pizza salonlarınızda her yaşa ve her damak zevkine hitap edebilecek pizza çeşitleri hazırlamanız da mümkün. 

Oyuna başlamadan önce oyunun zorluk derecesini ve çalışmak istediğiniz şehri belirliyorsunuz. Seçtiginiz şehir oyunu en az Zorluk derecesi kadar etkileyebiliyor. Örneğin seçtiğiniz şehir turistik bir yer ise 
hazırlayacağınız pizza çeşitlerine daha bir önem vermelisiniz. Çünkü farklı ülke insanlarının farklı damak 
tatları olabileceğini de düşünmelisiniz. İnsan nüfusunun az olduğu bir şehir seçerseniz, rakipleriniz sizi bir 
hayli terletebilir. Böyle'bir durumda salonlarınızı şehrin en işlek caddelerinin üzerine kurmalısınız. Tabi 


Pentium 166 


s Yapımcı ve Yayıncı: Software 2000 
s Simülasyon 


"e 
lenger have te boy your ingredients 
at high prices at the nearest 

dep ha 


rakipleriniz sizden önce davranmazsa, 


Siz kurduğunuz salonların'iç dizaynını tasarlıyor, gerekli personeli 
kiralıyor, bu personelin-çalışma saatlerini düzenliyor, salonunuzda 
yapılmasını istediğiniz pizza çeşitlerini belirliyor, salonunuza malzeme temin edecek depolar kiralıyor, bu depolar için mal satın alabileceğiniz toptancıları belirliyorsunuz. Salonlarınızdaki personeller, müşterilerle gerektiği şekilde ilgileniyorlar. Tabi tüm bu işleri 
yapmak her zaman yeterli olmuyor. Bu işlerle uğraşırken, rakibinizin neler yaptığını da kontrol etmeli ve iflas etmemek için ona 
ayak uydurmalı,“hatta her zaman onun bir adım önünden gitmeli- 


Oyunda, yönettiğiniz her hangi bir karakter yok. e 


siniz. Çünkü müşteriler en iyi, en temiz, en hızlı, en ucuz, en kaliteli hizmet veren yeri tercih ediyorlar. 
Tabi herzaman dürüst bir çizgi izlemeyebilirsiniz. Rakiplerinizden daha fazla kazanmaya başladığınızda 
şehirdeki saygınlığınız artmaya başlar. Şehrin en zengin kişisi olduğunuzda ise yavaş'yavaş paranın gücünü 
anlamaya başlarsınız. İsterseniz yatırımlarınıza yenilerini ekler daha fazla'kazanırsınız. İsterseniz de dürüst 
çizgiden uzaklaşıp kendinize bir çete kurar ve rakiplerinizin salonlarına hasar verebilirsiniz. Polisi de satın 


alabiliyorsanız rakiplerinizi bu yolla iflasa sürükleyebilirsiniz. 

Konusunun bu denli ilginç olduğu oyunun grafikleri pek fazla iç 
açıcı değil. İki boyutlu grafikler kullanılmış olmasına rağmen, grafik 
sorununu pek dert etmeden oynayıp, oyunu beğeneceğinizi umuyorum. Zaten bu tarz bir oyundan grafik konusunda pek fazla bir 
şey umut etmiyorum. Önemli olan oyunun bu tarz içinde ne denli 
orijinal gözüktüğüdür, Bence bunu başarabilen bir oyun. 

Oyunda, pek fazla ses denilebilecek şeyler yok. Herhangi bir salonunuza personel alırken seçtiğiniz persönelin birkaç kelime konuştuğunu duyuyorsunuz. Bunun dışında; en güzeli salonunuzda çalacak olan müzik türünü belirleyebiliyor oluşunuzdur. 
Caz, pop, rock, romantik müzik, klasik müzik ve bunlar gibi türler arasından, o salonun hangi tür müşterilere hitap ettiğini de düşünerek bir seçim yapabiliyorsunuz. Ancak her müzik türünden yalnız bir parçanın olması üzücü bir durum. 

Oyundaki kontroller oldukça basit. Yalnızca fareyi kullanarak istediğiniz her şeyi yapmanız mümkün. Ekranın sağındaki menüler gayet kullanışlı tasarlanmış. Oyuna ilk başladığınızda menüler biraz kafanızı karıştırıyor fakat çok kısa bir süre 
sonra menülere tamamen hakim oluyorsunuz. 

Birçok artısının yanında bir çok eksisinin de bulunduğu bu oyunun, ciddi anlamda içine dalarsanız eminim ki çok'eğleneceksiniz. Eğlence faktörünü arttıran en önemli unsurun, sıra dışı konusu olduğunu ve oyun piyasasının da durgun ok 
duğu şu günlerde bizleri bir müddet oyalayabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. 


GRAFİK 3.0 


Daha iyisi olabilirdi fakat bu tarz bir 
oyun için bu grafikler fena sayılmaz. 


SES 3.0 


Pizza salonlarınızda çalacağınız müzik 
tarzını belirleyebiliyor oluşunuz çok 
orijinal ama hepsi bu kadar. 


KONTROL 3.5 


Yalnızca fareyi kullandığınız basit kontroller ve kullanışlı menülere sahip bir 
oyun. 


EĞLENCE 4.0 


Her şeyden çok konusunun ilginçliği ile 
ön plana çıkan oyun eğlence isteyenlere birebir. 


en 
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UNCLE DUST 


Yapımcı: Volition 
Yayıncı: THO 
Piyasada 


Red Faction 


Küçük Ama Lezzetli 


THO, çığır açan yeni shooter'ının piyasaya çıkışını geciktirdi, ama Red Faction'ın preview versiyonuyla yaşadığımız 
tecrübeye dayanarak, sabırsızlıkla bekleyenlerin hayal kırıklığına uğramayacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz bu oyun, 
oyun dünyasını çok hareketlendireceğe 
benziyor. Çok kısa bir demoya rağmen, 
Geo-Mod ortamları karşımıza birçok 
heyecan verici unsur ve strateji çıkardı. 

İlk bölümlerde ortalıkta yeteri kadar 
C4 patlayıcı dağıtılmıştı. Oyuncular bu 
sayede kilitli kapıları parçalayarak yollarına devam edebilecekler— hatta buzdağında bir denizaltının bile geçebileceği 2 : 
kadar büyük bir delik açabilecekler. Denizalu ği ve sualtında savaşmanın — pedgra dilan; iri Serson shooler'in heyecan verili doğasını 
dışında yer üstünde de yeteri kadar heyecan bulunuyordu; bir sürü Ultor güven- inanılmaz bir gerçekçilik seviyesine yükseltecek gibi gözüküyor. 
lik gücüne, taretlerine, hatta uçan bir saldırı gemisine karşı savaşmak, koşuşturmak. Oyuncular bol miktarda silahlar arasında seçim yapabiliyor. Bir tabancayla 
başlıyorsunuz (opsiyonel 
olarak bir susturucuya sa- yi l 
hip) ve makineli tüfekler, 
roketatarlarla devam ediyorsunuz. Ayrıca taret kullanarak duvarları, sütunları 
ve yolunuza çıkacak kadar 
salak olan herkesi hücreleri- 
ne ayırabileceksiniz. 


Şampiyon Edasıyla 


Preview versiyonundaki grafikler güzel ve detaylıydı. Etkileyici patlamalar (sualtındakiler bile) ve 
Geo-Mod efektleri çok iyi hazırlanmıştı. Kontroller daha çok PS2'deki Timesplitters veya Unreal Tournament'ınkiler gibi ekstra rahat ve hassastı. Oyunun tek gerçek problemi yavaş bir frame rate'e sahip olmasıydı ama bunun üstesinden ri 

de tamamlanana kadar geleceklerdir. 

: Red Faction'dan ağzımıza bir parmak 
bal çalındı ki bu bize oyunu daha çok oynama arzusu içine soktu. Ayrıca Geo-Mod 
sisteminin muhtemelen çığır açan bir teknoloji olacağını gördük. Geo-Mod sadece 
first person shooter'cılara yeni bir strateji 
getirmiyor, ayrıca oyunların geçirdiği evrimde büyük bir adım olacak gibi. 
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UNCLE DUST 


Yapımcı: Snowblind Studios 
Yayıncı: Black Isle Studios 
Piyasaya çıkış tarihi: Eylül 


Dark Alli Cİ 


PSzde D&D 


Interplay, aşırı derecede beğeni 
toplayan PC RPG serisi Baldur's 
Gate'de yeni bir bölüm açıyor-bu 
sefer PS2 için. Bu yeni bölüm, 3rd | 
Edition Dungeons & Dragons ku- | .*. 

© Falları gibi Forgotten Realms or- | 
tamlarını içerecek. Ama 
Dark Alliance bir PC dönüşümü değil-Realms dünyasını temel 
alan, tamamen yeni bir destansı macera 
olacak ve oyundaki her parça PS2 için 
sıfırdan ekilerek yetiştiriliyor. Bu çok 
riskli bir iş gibi gözükse de, Dark Alliance'ın bizde bıraktığı ilk intiba, eği in 
doğru yol üzerinde olduğu. 


PC'deki en Ni yol RPG sölüdan biri, PlayStation 2'yi Baldur's Gate: Dari Alliance ile fethetmeye hazırlanıyor. 


Dark Alliance'ın inanılmaz grafikleri göze ilk olarak (ve en çok) 
çarpan özelliği. Oyunun ortamlarındaki pürüzsüz, gerçekçi detaylar meşalelerin kompleks gölgeleri, hoş su efektleri, ağaçlardaki 
poligonal yapraklar ve kaplamalardaki neredeyse sınırsız çeşitli- Lâ 

lik (bu karmaşık teknolojiye teşekkürler) gibi özelliklerden oluşacak. 
Hepsi bu değil; tüm karakterler de-NPCler ve canavarlar da dahil 
kıyafetlerinden silahlarına inanılmaz derecede ayrıntıya sahip olacaklar. Her karakter sizinle konuşurken dudak hareketleri de söyledikleriyle senkronize olacak. 
Dark Alliance'ın önceden render edilmiş sinematiklere ihtiyacı yok—hikayesi oyunun içindeki 
ara sahnelerde anlatılacak. 


Kayıp Kardeş, 
Bardağı Savaş 


Dark Alliance'ın 
destansı hikayesi 
Baldur's Gate topraklarında geçecek 
ve tüm Sword Coast savaşın kıyısında 
olacak-ama sizin için en önemlisi, kız kardeşinizin kaçırılmış 
olması. Bu iki hikaye, siz kız kardeşinizi canavarlar, bulmacalarve çok daha fazlasıyla dolu 30 bölümde ararken, birbirine 

» geçecek. Dark Alliance'dan elde ettiğimiz ilk izlenimler gerçekten çok etkileyici. PlayStation 2 için hazırlanan RPG oyunları arasında, bu oyunun zirveye çıkması zor olabilir. 


GAMEPRO MAYIS 2001 63 | WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Hatırlarsanız, Sega, bundan yaklaşık 15-20 gün önce bir açıklama yaparak 
tüm Dreamcast sahiplerini üzmüştü. Açıklamaya göre artık konsol üretimi 
durdurulmuş, yeni konsol projeleri iptal edilmişti. En kötüsü de, Dreamcast için oyun üretimi sene sonunda bitirilecekti. Bu olayın bir diğer yüzü 
ise, PlayStation ve benzeri konsol sahiplerinin sevinmesine yol açtı. Artık 
Sega ve Sega'ya bağlı firmalar, diğer bütün platformlara oyun yapımına 
başlanacağı haberini verdiler. Bu oyunların başında Crazy Taxi, Shen-mue 
gibi sevilen yapıtlar yer alırken, firma karşımıza çok daha büyük bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor; Virtua Fighter 4! 


Daha önce birçok mükemmel oyunla karşımıza çıkan AM2 (ve de Yu Suzuki) 
bizi en son Shen-Mue ile tanıştırmışlar ve de başımızı döndürmüşlerdi hatırlarsanız. Şu günlerde arcade makinaları için oyun hazırlayan Yu Suzuki ve ekibi bu oyunların ev versiyonlarını yaratmak için uygun platform arayışına girmişler ve sonuç olarak günümüzün en güçlü konsolu Playstation 2'de karar 
kılmışlar. (Dreamcast sahipleri bana çok kızmayın; bende de bir adet Dreamcast var ve ben de makinamı çok seviyorum, ama gerçekler acıdır!) İşte bu 
kararın ne kadar haklı olduğunun ilk göstergesi; Virtua Fighter 4. 


Dövüş oyunu severler gerçekçi oynanabilirliği ve her zaman rakiplerini geride 


bırakan grafikleri ile uzun süreler beğenerek oynamışlardır Virtua Fighter serisini, Bu yeni versiyonda, alıştığımız sade oyun tarzı geri dönüyor. Fakat çok 
daha akıcı ve daha gerçekçi haraket animasyonları sağlayan yeni bir motion 

capture tekniği sayesinde, çok daha heyecanlı ve güzel bir oyun olacağa benzer Virtua Fighter 4. Eski karakterlerin çoğu (örneğin; Kage, Pai ve Wolf gibi) 
oyuna geri dönmüş durumda. Yine de firma henüz tam listeyi açıklamış değil. 


Bunlara ek olarak, VF4'de 2 yeni karakter olacak. Bunlardan biri kadın bir dö- 


vüşçü, ama maalesef hakkında hiçbir açıklama 
ya da bir fotoğraf yok. Diğeri ise yaşlı ve kötü 
görünüşlü bir dövüş ustası: İsmi Lau olan bu 
yeni karakter için, oyunun senaryosunda 
önemli bir rol oynadığı açıklaması yapılmış. 
Oyunda dövüştüğünüz arenalar inanılmaz büyük, detaylı ve büyüleyici güzellikte tasarlanmış. Üstelik bire bir etkileşim içinde olabileceginiz bu arenalarda (kırılan çitler vb.) havanın 
farklı durumları ile karşılaşabileceğinizi de 
unutmayın diyor oyunun yaratıcıları. 

Eski ya da yeni karakterler veya dev arenalar... Hangisi iştahınızı daha çok 
kabarttı bilemem, ama PS2 için yapılan bu illk Sega oyunu muhteşem olacağa 
benzer. Yalnız çıkış tarihi kesin olmadığından, biraz sabır diyorum. (37 
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MELİH GÜVEN 


m Yapımcı: Sega-Am2 


FE) 


PLAYSTATION 31 


İLK BAKI 


N sDövüş 
| «2 oyuncu 
mPiyasaya çıkış tarihi: 2001 sonu 


Oyunun preview versiyonunu ilk gördüğümde adeta ağzım açık kaldı. Hatta 
salyalarımı yerlerden toplamaya çalıştım. "İnanılmaz" kelimesi yeterli bile değil. 
Durun hemen size basitçe anlatayım. Şimdi; Shen-mu&'deki yüz detaylandırmalarını alın, bunları Tekken Tag Tournamenti'ın parlak grafiği ile birleştirin 
ve üzerine biraz Soul Calibur animasyonu ekleyiverin. Çözünürlüğü azıcık 
arttırıp (1600*1200 kadarcık) karıştırdınız mı, oyununuz hazır demektir. Afiyet olsun. Ama bana sorarsanız, yemeyin de yanında yatın derim. Çünkü 
oyun geldiği zaman, zaten birçoğumuzu uykusuz bırakacağı garanti. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Ad Soyad Görevi 


Yaşı — Firma İsmi 
Adres 

Semt emin suv Şeflpas kk em Posta Kodu 
el Mei iv lele Pakş edenle seemngli 


Ü Faturanın şirket adına kesilmesini istiyorsanız, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtiniz. 


Vergi Dairesi V. Numarası 


Medal of Honor Abone bedelini o Lİ Banka hesabına yatırdım 
Allied Assault e Lİ İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. Garanti Bankası Unkapanı Şubesi Hesap No: 160-6299855 


öv Lİ İleri Magazin Gaz. Yay. San. ve Tic. A.Ş. İş Bankası Şirinevler Şubesi Hesap No: 1106-589927 
A rım V M e n (Lütfen abone formuyla beraber banka dekontunu göndermeyi unutmayınız.) 


0 Yy u n | d ri ; Lİ Kredi kartı hesabımdan tahsil ediniz 


(A Visa Lİ Master/Eurocard 
Kart No: Son Kullanma Tarihi: / 


İmza: 


Aboneliğimin ayından itibaren başlamasını istiyorum. Son geçerlilik tarihi: 31 Mayıs 2001 


2000 ve 2001 yıllarına ait sayıların herbiri 1,000,000 TL. 
Dergi ulaştırma masrafları okuyucuya aittir. Dergi ulaştırma tarifesi: 
GamePro CD 15 1-5 adet dergi için: 1,000,000 TL, 5 adetten fazlası için ücretsiz. 


Poster 


he lisesi (Ulaştırma masraflarını dergi ücretine ilave etmeyi lütfen unutmayınız) 


GamePro CD 16 
A4 aeyad 
e 
Poster 


2000 


GamePro CD 3 


200 Yılı Cep Ajandası 
Ocak Takvim Poster 


at 


Nisan Gamer De Posta Kodu Şehir 
——... — Tel 
GamePro CD 7 i LE 
Haziran Vergi Dairesi. OOO V.Numarası 


Ci İleri Magazin Gazetecilik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. adına bankaya 


TL ödeme yaptım. 
0G Garanti Bankası Unkapanı Şubesi 160-6299885 nolu hesap 
O İş Bankası Şirinevler Şubesi 1106-589927 nolu hesap 
(Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 


Temmuz ar 
Ağustos GamePro CD 10 
Eylül be 
Ekim EE İİ 
Kasım Eli 


Kart No (| & | | 


NOT: Kutuların içinde yazılanlar e ) 
dergi ile beraber verilen eklerdir. Son Kullanma Tarihi | || / 
Lütfen hangi sayıları istediğinizi, 


kutuları işaretleyerek (v ) belirtiniz. : p Ni 
Siparişlerinizi ödemeyi yaptığınızı GamePro, İMG Bilişim Yayınları, 29 Ekim Cd. No: 23, Medya Blok Kat: 1 


belirten bir dekont ile birlikte 34530 Yenibosna-İstanbul 
yandaki adresimize gönderiniz. © Faks: (212) 454-2188 Imza 


TL kredi kartı hesabımdan alınız. 


D Visa O Master/Eurocard 


Son geçerlilik tarihi: 31 Mayıs 2001 


Ci 


OZAMITILUA 


İMG Bilişim Yayınları 
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Medya Blok Kat: 1 
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İMG Bilişim Yayınları 
29 Ekim Caddesi No: 23 
Medya Blok Kat: 1 
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Faks: (212) 454-2188 


GAMLI 
Dergisine 


Abone Olun! 
Yıl İçerisindeki 
Fiyat 


DAN ELEKTRO 


Yapımcı: Runecraft 


Yayıncı: Activision 
Piyasada 


DENEDİK 


PO 


Hoffman ve gisikleti 
Tony Hawk's Pro Skater'ın elde ettiği 
başarı Activision için bir sıçrama tahtası 
oldu: Firma şimdi içlerinde zirvedeki atetlerin bulunduğu bir grup ekstrem 
spor oyunlarını çıkarmaya hazırlanıyor-ve bisiklet cambazlarından Mat “Condor' 
Hoffman da ipi göğüsleyecekler arasında. Mat Hoffman's Pro BMX, Tony'nin 
motorunu kullanıyor ama tamamen yenilenmiş fiziklere sahip olacak-diğer bir 
deyişle, Pro Skater'a benzeyecek ama oynanış disiplinleri farklı olacak. Tony 
Hawk's oyunlarına alışkın olan herhangi biri Mat Hoffman'ın gidonunu rahatlıkla 
eline alabilecek. 


e ri 


a 


İZ, 


şten sonra Mat Hoffman's Pro BMX zirveye çıkmaya hazırlanıyor. 


Pro BMX'de Hoffman'ın kendisine ek olarak, içlerinde Joe “Butc- 
her” Kowalski, Dennis “DMC” McCoy, Cory “Nasty” Nastazio 
ve diğerlerinin bulunduğu, yedi profesyonel BMX sürücüsü yerini alacak. Cadde, çamur ve yarışma parkurları, Hoffman Bikes firması parkı, 
terkedilmiş Londra metrosu, New York, Kaliforniya gibi mola yerlerine ve oyunlarla haşır neşir olanlara tanıdık gelecek birkaç gizli ortam 
gibi yerlerden oluşacak. Eğer bu kadarının yeterli olmadığını düşünüyorsanız, aynı THPS2'deki gibi Course Editor'ü kullanarak bu oyunda 
da rampalar, trabzanlar ve ilginç hüner bölgeleriyle dolu ortamlar 
oluşturabileceksiniz. 


26108 477 7 
4 “7. 


Henüz tamamlanmamış Pro BMX versiyonuyla oynayınca piyasaya çıkması için 
: sabırsızlığımız arttı— oyunun tamamlanmış çok hoş üç parkuru çeşitliliğini ve 
farklılığını ortaya koyuyordu. Runecraft her bölümü birbirine “bağlamak” için çok 
“| uğraşıyor. Bu sayede usta sürücüler, aynı kombo numarasını yaparak tüm parkuru dolaşabilecek ve türlü türlü hünerlerini gösterebilecekler. Special metrenizi 
yere inerken yapacağınız numaralarla doldurma gibi yeni oynanış elemanları 
THPS hayranlarını da kendisine bağlayacak. 
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JAKE THE SNAKE 


Yapımcı ve yayıncı: Konami 


Strateji 


PROjnceleme 


Tek oyuncu 
Piyasada 


oş görsellere ve iyi bir dayanak noktasına rağmen—düşük 
H teknolojili mech'ler 1960'ların bölünmüş Japonya'sında savaşıyor-Ring of Red'de yapabilecekleriniz sınırlı. Sanki yüksek 
teknolojili bir dama oyunu gibi tekrar ediyor ve sıkıcı olabiliyor. ipucu: Keep the four-legged (long- 


Ama yine de Ring bağımlılık yapıcı bir eğlence sunabiliyor. range) mechs back from the enemy, so 

they can't be attacked at <close-range 
Mech'lerle Kıyasıya © where thev're vulnerable. 
Çarpışma e 


Çok da anlamlı olmayan karışık bir hikayede, Japonya / 

Kore gibi komunist kuzey ve kapitalist güney oalrak IŞ 
ikiye bölünmüş (Amerikalılara uyması için hikaye 
budu Be a e il Japon versiyonundan ayrılıyor. Burada Yankee iş- 


de mech'in kendisini yok etmeye uğraşın. Zaten galciler düşmandı). Askeri teknoloji İkinci Dünmech'in işi bittiğinde onlar da halledilmiş oluyor. ya Savaşından bu yana çok değişmedi; zırh 


giydirilmiş mech'ler savaş alanındaki tankların yerini aldı. Oyunda bulunan çok değişik mech'ler 
çok iyi gözüküyor-eski tankların evrim geçirdikleri hemen göze çarpıyor; mesela zırhları ve 
yanlarında silahlar var. 

Maalesef bunları tam olarak kontrol ettiğiniz söylenemez. Bu bir straeji oyunu (kısmen turnbased, kısmen real-time), aksiyon değil. Bu yüzden mech'leriniz ateş ederken kontrollere olan 
etkiniz kısıtlı. Yani tam olarak hedef alıp tetiğe aılmıyorsunuz. 


Dikkat, Hazır, Nişan Al... Ateşş! 


Kontroller gayet iyi ama yapabilecekleriniz sınırlı. İlk olarak mech'lerinizi dama tahtası 
tarzı haritalarda hareket ettiriyorsunuz. Aksiyon bir mech diğerine saldırdığında ortaya 


çıkıyor ve göz kamaştıran görseller- / 


gi 


le karşılaşıyorsunuz: 3D arkaplanları, mech'leri ve askerleri destekleyen real-time görünüm. 
Buradaki her şey mükemmel 
görünürken, çoğunlukla 


Düşük teknolojili mech'ler ve 3D arkap- 


bc öimsilalilarını doldur 77 lanlar tatlı bir görünüm sunuyor. Birinci 
- z 7 . 
in EZLMGESUuZ sonra N ş 4 ve İkinci Dünya savaşlarında kullanılan 
y / i tankların evrim geçirmiş halleri oldukla- 
da hedef alması—atışın yüz- 44 


, rını hemen göreceksiniz: perçinlenmiş 
desi zamanla artıyor. So- 


nunda bir atışın vuruş 
ihtimali sizi tatmin et- # 


# 


zırh, yan bölgelerdeki silahlar ve gürüldeyen motorlar. Fakat strateji sıkıcı bir 
dama tahtası haritasında geçiyor. 


İPUCU: Zamanınız kısıtlı olmadığı si sürece vuruş yüzdesini her seferinde 70 ila 90 arasında tutun-bu tiğinde tetiğe basıateş edip kaçırmaktan daha etkili. yorsunuz. Bu iki 

- sarhoşun girdiği düelloya benziyor. Her mech yanına kendisini destekleyecek iki piyade alabiliyor. Bunların yetenekleri-özel silahlar, hizli tamir ve dahası-karışımı zenginleştiriyor. 

Sürükleyici bir hikaye işleri daha enteresan yapabilirdi ama Ring'de ne sinematiklere ne de sesli diyaloglara rastlıyoruz. Aptal yazılar fışkırtan sadece anime-tarzı yüzler (ses efektleri ise daha düzgün). Yine de oynanış akıcı ve hoşa İPUCU: Saldırı gücünüzü artırmak in; 
gidebilir cinsten, tabi eğer atışlarınız hedefini bulursa. Eğer mech'leri seviyor- o Mech'lerinizin her birine anti-AFM silah- : 


sanız ve yavaş bir strateji oyunu için yeterli sabrınız varsa muhtemelen Ring © !arı-güdümlü atış, bomba ateşi-taşıyan o Kontroller size düşen tarafıyla iyi ama 
öt Red seveciksiniz. €J ve HEAT veya APC mermileri taşıyan zaten size yapacak fazla şey kalmıyor. 


ekip verin. Sadece mech'inizi dama tahtası tarzı bir 
haritada hareket ettiriyorsunuz. Sonra 
da yakın görünümde, genelde mech'inizin silahını doldurmasını ve hedef almasını bekliyorsunuz. Bu kadar bekleyişten 
sonra size ateş etmenin zamanını belirlemek kalıyor. 


EĞLENCE 3.5 


Yavaş, tekrar eden oynanışına ve zorlayıcı bir hikayeden yoksun olmasına rağmen genel olarak fena sayılmaz. Bazıları 
Ring of Red'i çok eğlenceli, bazıları ise 
uyku getirici olarak bulacaklar. 


SES 3.5 


Ses efektleri fena değil-motor gürültüsü, patlayan toplar ve makineli silahların 
sesleri-ama oyunda sesli konuşmalar 
bulunmuyor. Belki de Japon versiyonunda çevrildiğinin bir kanıtıdır. 


em dl Movo into firing rangel Blast | 
Mİ the enemy AFW to pieces! Gol i 


İPUCU: Mech'lerinizi her zaman birbir- İPUCU: Eğer bir anti-AFM adar bir anti-AFM adamınız İPUCU: Düşman Mech'e tek sırada birlerine yakın tutarak saldırılar esnasında varsa, ilk atışınızı yapmadan önce bu kaç mech'le saldırın ki tamir edilemebirbirlerine destek olmalarını sağlayın. o adamınızla saldırın (onu ilerletin). den tamamen yok edebilesiniz. 
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Multiplayer 
Piyasada 


SPORTS” 


<A.sports'un uzun süredir beklerilen basketbol oyununun Playstation 2 versiyonu parlak görünü- 


yor. Ama bana sorarsaniz bu uzun 
beklemeye değecek Kadar parlatamamışlar. 


Hepimizin-bildiği gibi E.A Sports üçüncü: parti yapımcıların en büyüklerin- 
den biridir. Senelerdir bir çoğumuzun zevkle oynadığı FİFA ve NBA Live 
serisinin yaratıcıları, daha önce bilgisayardan Game Boy'a kadar bir çok 
platformda çıkarttıkları başarılı oyunlarını günümüzde de PlayStation 2'ye 
aktardılar. İlk oyunlardan FİFA 2001: Major L&aüge Soccer 'ile hayranlarına 
tekrar futbol zevkini tattırmayı başaran firma aynı başarıyı NFL 2001 ve 
Madden.2001” de.de göstermeyi başardı. Bu klasik spor serilerinden bir 
oyun eksikdi ki'o da basketbol severlerin vazgeçilmez oyunu NBA 
2001'di. Oyunun çıkışı gecikdikce hayranları merak içinde kalıyor hatta 
toplu:yas ve umutsuzluk törenleri düzenleniyordu! (ühüü ya hiç çıkmazsa?) . Nihayetinde bir kaç aylık gecikmenin ardından piyasaya çıkan oyun 
meraklılarında tek bir yorum uyandırdı; ÇIKMAZ OLAYDINI! 


Öncelikle şunu söylemeliyim ki'oyun grafiksel açıdan oldukça değişime uğramış; tabii PlayStation'a oranla!!. Yahu vicdansizlar! O kadar 
bekletdikden sonra bunu mu yaptınız? Aslında karakterler güzel görünüyor, ama:hareket etmedikleri müddetçe. Hareketler sanki motion 
captüre (hareketleri gerçek'insan modellerden yararlanarak yaratma 
tekniği) değilde elle çizilmişcesine gerçek dışı görünüyor. Hareketleri 
görmemezlikten gelip karakterlere yoğunlaştığınızda ise bir kuklanınkinden farksız kafa ve surat grafikleri, ağızınızın tadını kaçirma işlemini devralıyor. Seyirciler ve saha grafikleri ise PS2 
çözünürlüğüne rağmen orta halli bir görünüm 'içinde. Anlayacağınız grafikler nerdeyse PC versiyonundan-bile kötü. 
Sesler: onlar sizin kurtarıcınız olacak inanın bana. Girişdeki açılış şarkısı gerçekten müthiş. Bunun dişinda tirübün 
sesleri ve oyun içindeki diğer müziklerde PlayStation 2'ye yakışır nitelikte. Kontroller eski NBA Live'lere oranla daha kötü. Eski ayarların çoğu oyundan çıkarılmış. (oyunun:hızını arttırmak 
vesaire gibi) Gerçi menüler güzel ve oyun içi kontrollerin eskisinden pek bir farkı yok ama eskisinin kusursuz olduğunu kim 
söyledi ki? Oyunun modları eskisi ile aynı olarak geri dönüyor. 
“Bu sefer tamam eskisi gibi eğlenebileceğim “dediğiniz anda rakiplerinizin zorluk derecesi ile oynayamadığınızı görüp bir hayal 


kırıklığına daha uğruyorsunuz. 


Eğer oyunu beraber oynayabileceğiniz birisi'varsa eğlenme şansınız var, Tabi.bu'da sizin klasik NBA Live oynanabilirliğini ne kadar sevdiğinize bağlı. Çünkü oyuna eklenen hiç bir şey olmadığı gibi size yeni nesil konsolunuzun o büyülü 
havasını yakalatabilecek değişimler de olmamış. Oyunun çok sıkı fan'ıysanız bir deneyin. Ama öncelikle başkasının almasını beklemenizi tavsiye ederim. Satın almadan önce ödünç almak akıllıca olabilir?! 


: i z el a : 
Aslında çok kızgın ve'de üzgün ruh ha- - Sessiz oyun: çekilmez olabilir. Ama bu“ “Her ne kadar serinin eski oyunlarından ““Eğer' yakınlarınızda -beraber NBA. Live 
lim içinde bu oyuna | bile vermezdim - oyun eğer bu kadar güzel müziklere (. daha kötü olsalar bile hala-sımaçlarınız.“ oynayabileceğiniz bir arkadaşınız yoksa 
ama GamePro'da objektif olmak zorun- “açılış müziğini tekrar tekrar dinleyecek- © ve üçlükleriniz için size yeteri kolaylığı * zeka seviyesi tartişılmaz”böyutlarda(!!) 
dayım.( Dergi dışında yakalamıyayım!!!) * siniz) ve ses efektlerine sahip-olmasaydı,. “ sağlıyorlar. Menülerin güzel görünümü- . “ olan bilgisayara kaldınız demektir. Eğlenbırakın çekilmezliği: yanına bile yaklaşıl- * nü de unutmamakta fayda yar! cehiz'en az diş çektirmek:kadar çok olamaz olurdu. caktır: Kolay gelsin. 
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PRSoinceleme ERE 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


Yayımcı: Sguare Electronic Arts 
Yapımcı: Dream Factory 
Action 
Multiplayer 
Piyasada 


epimizin merakla beklediği büyük oyun nihayet çıktı. Bu çıkışın hemen ardından, bütün oyun severler ve eleştirmenler bir çırpıda bitirdikleri yapım hakkında bir savaşa tutuştular. Oyun, Sguare klasiği bir baş yapıt mı? 
yoksa inanılmaz derecede kötü bir hayal kırıklığı mı? Bence ikisi de değil. Neden mi?... 


İşte bu derecede inanılmaz grafikler başınızı döndürürken sesler de onlardan 
hiç de geri kalmıyor. İngilizce ve Japonca seslendirmeler güzel ve hareketlerle 
uyum içinde. Bununla beraber jet motorları ya da patlayan trenlerin çıkarttığı sesler de oldukça gerçekci. Gerçi dövüşlerdeki bazı sesler biraz daha iyi 
olabilirdi ama o kadar kusur da olsun artık. Unutmadan oyun Dolby Digital 
5.V'i de destekliyor. Eğer gerekli ekipmanınız varsa kulaklarınız bayram edecektir. Grafikler ve seslerden bahsedip de kontrollerden bahsetmemek olmaz. Oyunun kontrolleri temel olarak Tobal ya da Ehrgeiz'le aynı. ( hemen 
hatırlatayım bu oyunlar PSI'deki Sguare/Dreamfactory oyunlarından ikisidir) 
Yani yüksek, orta, alçak saldırılarınız ve bir de gardınız var. Tek bir farklılık 
var o da artık analog olan tuşların yaptığınız basınca göre daha güçlü ya da yavaş vuruşlar yapmaları. Biraz 
çözünce bu yeni kavramda oldukça kolay ve zevkli. 


Farkında iseniz şu ana kadar bahsettiğim şeylerin hepsi oyunun güzel yönleriydi. Kötü habere hazır olun; 
oyun hepimizin beklediği gibi bir R.P.G değil, bir beat em up. Yani bir dövüş oyunu. Yıkılmayın hemen, toplayın biraz kendinizi. İlk başlarda ben de biraz üzülmüştüm ama yine de zamanla bu duruma alışdım. Hem bu 
kadar güzel grafiklere sahip bir başka oyunda yok PS2'de. Sanırım biraz kendimi kandırıyorum. “Ühhüüü nasııı yaparsınız bunu banağğ!!” lıhımm neyse dağıtmadan konumuza dönelim. Nerde kalmıştık? hah! Konu Fate 
adında bir barda başlıyor. Siz bu barı korumakta olan olan üç bodyguard'ı (bouncer'ları) oynuyorsunuz. Herşey huzur içinde devam ederken bir gün barınızın maskotu olan şirin Dominigue, Mikado gurubu adında büyük, güçlü ve herşeyden önemlisi kötü adamlardan 
oluşan bir şirket tarafından kaçırılıyor. Siz de kahramanlarımız olarak hemen kötü adamların peşine düşerek 
hem onlara hakettikleri dersi vermek hem de barınızın şirin maskotu Dominigue'i kurtarmaya çalışıyorsunuz. 
Tahmin edebilececeğiniz üzere konu ilerledikçe giderek karmaşıklaşıyor ve süprizli bir finalle noktalanıyor. 
Ama bu güzel ve alıştığımız tarz senaryoda ilerlerken hiç de alışmadığımız bir monotonluk yavaş yavaş oyuna 
hakim oluyor. Oyun boyunca dövüşüyor, ara demoları izliyor ve save'liyorsunuz. Bu sürekli aynı şekilde devam ediyor, ta ki siz oyunu bitirinceye kadar. Gerçi firma sıkılmamanız için her dövüş öncesi karakterinizi degiştirmenize olanak tanıyor, ki bu da senaryonun her seferde farklı bir rota izlemesini sağlıyor. Ama yine de 
ne şekil de oynarsanız oynayın, story modunu tamamlamanız 4-5 saati- 


nizialıyor. Gerçi bu bir macera ya da bir R.P.G değil ama yine de bu süre bu kadar güzel grafiklere ve bu kadar değişik bir hikayeye sahip Bouncer'a doymanız için yeterli değil. Eğer joypadinizi bir süre daha 
bırakmak istemezseniz bir de dövüş modunuz var. Yapısal olarak Tobal'ın kopyası niteliğini taşıyan mod sizi sadece bir süre daha oyalayacak vasat bir oyundan başka bir şey değil maalesef! 


Sion, move it! 


Herne kadar bazı yönleri ile beni hayal kırıklığına uğratmış olsa 
da Sguare'e has o büyülü hava hala oyunda var. Sırf bunun için 
bile oynamaya değer. Unutmadan grafikler inanılmaz derecede 
güzel ve dövüşlerde oldukça zevkli. Ön yargı ile yaklaşmadan bir 
dövüş oyunu olarak bakıldığında mucizevi bir oyun Bouncer. 
Hemen alın derim. Eğer Sguare hayranıysanız zaten çoktan al- 


mışsınızdır... Bye... 
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Eğer notlarımızın arasında 6 olsaydı hiç 
düşünmeden verirdim. Bir kez görün, 
ne demek istediğimi anlayacaksınız. 


Demolardaki ya da oyun içindeki sesler sizi alıp bambaşka bir dünyaya götürecek. Müzikler ise alıştığımız Sguare 
tarzından biraz uzaklaşmış. Bu da sizi 
bir parça üzüyor. 


KONTROL 5.0 


Oyunlarda Dual Shock 2'nin özelliğin- 
den yararlanılarak yeni yapılmaya başlanan analog düğme sistemi kusursuz 
işliyor. Menüler ise görkemli ve kullanışlı, 


EĞLENCE 4.0 


Bu kadar güzel grafiklere, bu kadar güzel demolara, seslere,kontrollere; gönül isterdi ki 5 vereyim 7 vereyim hatta 10 vereyim. Ama çok kısa. Ve de 
yaptığınız çok fazla bir şey yok oyunda. 
Sgurare'in değil de başka bir firmanın 


olsaydı bu notu da alamazdı. 
ii 
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İ Yapımcı: Namco 
(| “Yarış 


M. (9 |) 7 Pp pe 


amco PlayStation 2'deki dördüncü oyunu ile karşımızda; Moto GP! Oyun belki Ridge Racer ya da Gran Tourismo değil ama türü seven herkesin beğenerek oynayabileceği sıkı bir yapım. Üstelik grafikler süper! 


Hocam Bak Televizyonda 

Motorsiklet Yarışı var! 

Yukardaki sözler aynen ağzımdan dökülmüştür efenim. Hem de “yuhh be!! bu 
oyunmuş” kelimelerimden hemen önce. Olayın başına dönmek gerekirse... Geçtiğimiz günlerin birinde; ben ve benim kanka Trunç aylak aylak gezip vitrinlere 
bakınıyorduk (zaten çok zamanımıs var ya!!). Baktığımız vitrinlerin birinde televizyona gözüm takıldı. Ekrandaki Moto GP'nin ta kendisi idi. Devamı malum sözlerle geçen afallama sürecinden hemen sonra kendimi evde buldum. Yanımda 
MotoGP de vardı. Yahu etkilendik işte anlasanıza. Gerçi “eee oyuna bir türlü gelemedin” dediğinizi duyar gibiyim ama anlatmazsam çatlardım. (ne demek çatla! 
Bak gelmiyeyim oraya!!) 


Sirnulation..Önemli Bir Faktör 
Oyunu açtığınız zaman ilk olarak gözünüze çarpan şeylerden biri hareketli ve güzel menülerin Ridge Racer 5 dekilerle benzerlik göstermesi oluyor. (nihayet oyuna geldim) Bu menüler güzel görünmeleri dışında oldukça da kullanışlılar. Bu da oynanabilirliği bir kat daha güzelleştiriyor. Modlara geldiğimizde ise 
bir çok yarış oyununda görebileceğiniz Arcade ,Season ve - 

practice gibi modlar bu oyunda da karşınıza çıkıyor. Arcade 
mode, oyunun 2 sene önce system 22 boardla arcade'lere çıkan ilk halinden oldukça farklılaştırılmış. Bu yeni Moto GP aslında Arcade ve simulasyon tarzının oldukça ilginç bileşiminden 
oluşmuş bir oyun. Season mode ise hem eğlenceli hem de kısa. İlk başta Simulation on-off seçeneklerinin verildiği modu 
gerçekçi oynamak isterseniz ( tabi zorluğuna katlanırsanız) simulation on olarak oynamanız gerekiyor. Bu seçimi'yâparken 
yapacağınız olası kazanın sizi emekli edeceğini göz önünde bulundurmanızı öneririm! Seçiminiz ne olursa 
olsun sizi üzecek bir faktör var oyunda, o da maalesef kısalık. 15 yarışla bitiveren Season mode yüzünden hevesiniz biraz kursağınızda kalıyor. Çünkü eğer iyi bir yarışçıysanız, | saat oyunu tamamlamak için 
yeterli oluyor. Bu da bünyesinde arcade ve simulasyon tadları barındıran bu zevkli oyun için hiç de yeterli bir süre değil. 


Namco bu işi biliyor. Grafikler kusur- 

Replay'ler suz ..olmayı kılpayı kaçırıyor. O kıl da 

Oyunun grafikleri inanılmaz derecede güzel. Hele o replay'leri yok hepimizi KIL eden aliasing den başka 

“ mu! Kimi zaman helikopterden kimi zaman pist kenarından yapı- (birşey değil. (uyus oluyom! Bunu yapalan çekimlerdeki akıcılık ve zoomlardaki gerçekcilik televizyonda yarış izli- (nı bi elime geçirirsem!!) 


yormuş hissine kapılmanızı sağlıyor.(benim gibi!) Hatta pistte 21 yarışçı ,toz 
duman ve onca hareket olmasına rağmen bir kare bile yavaşlama görmeniz ANNE 7 


mümkün değil. 60 frames'lik hız ve hiç sonradan oluşma olmaması da gör- O Vallahi menülerdeki sesler ve de repselliği doruğa taşıyan faktör- - lay'lerdeki helikopter efektleri olmasa 
lerden. Fakat hatasız kul ol- bu notu da vermezdim ya... 

mayacağı gibi maalesef hatasız 
grafik de olmuyor.( öff be ne 
cümle Orhan baba duysa gurur duyardı) Aliasing; bir yerden tanıdık geldi mi? Bu baş belası sorun bu 
güzel oyunda da karşımıza çıkıyor ve gerçekçi grafiklerin kenarlarında dalgalanma ve tırurlanmalar yaratarak sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. 
Seslere gelince ; gelmeyin isterseniz, çünkü sizi pek memnun etmeyecekler. Bu kadar güzel grafiklere sahip bir oyuna hiç yakışmayan ses 
efektleri sinirleri bozan bir başka faktör. Motor seslerinin nerdeyse hiç olmayışı, lastik ve fren efektlerinin yetersizliği ve de 


KONTROL 5.0 


Motorlarınız Dual Shock 2 lerinize tam 
yanıt veriyor. Bu sayede Honda veya 
Yamaha'larınızla uçarken herhangi bir 
sorun yaşamadan hızın tadına varıyorsunuz. Menülerin muhteşem görünüşleri ve kolay kullanımları oyunun kontrollerini kusursuz kılıyor. 


EĞLENCE 4.0 


vasat bir sound track sizi rahatsız etmezse sizin için bir sorun TEE 5 MotoGP arcade versiyonundan iki se- 
yok demektir. Ama ben oyunun sesini kısıp müzik setini açmanı- 15 g yü i 1 ne sonra hayli elden geçmiş olarak evpm Pe 1 N:Aoki - a : . deni N p “le sez 
zı öneririm. aiiü sg lerimize geliyor. Klasik oynanabilirliği- 


3 PLAYER © 40.655 — ne yapılmış eklemeler hem artılar hem 
de eksiler getirmiş bu yeni versiyona. 
Yine de yapacağınız yarışlar Playstation 
2'nin süzgecinden geçince oldukça eğlenceli bir hal alıyor. 


Yine de... 

Seslerinin zayıflığı ya da ufak tefek aliasing hatalarına rağmen 
oyun oldukça etkileyici. Hız tutkunlarına heyecanlı saatler sunabilecek bir yapım. Bence kaçırmayın! 
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Yapımcı ve yayıncı: Konami 


Dans/Ritim 
2 oyuncu 
Piyasada 


GRAFİK 


tanmaya son! Dance Dance Revolution-oynamaya can attığınız 
ama aritmik beceriksizlikten korktuğunuz arcade oyunu- sonunda 
PlayStation için geldi. Şimdi, Konami'nin muhteşem çevrimi kendi evinizde ve artık özgürce istediğiniz gibi aritmik beceriksizlik yapabilirsiniz! 


Müzik Durdurulamıyor 
Dance Dance Revolution'ın dev disko-zemin arabirimi arcade halkını kendine çekti ama bazıları herkesin ortasında kıvrak hareketler 
yapmaya çekiniyor. Oynanış çok kolay olmasına rağmen-dance zemindeki okların üzerine çıkıp ekrandakileri takip etmek-DDR bazıları için seyirlik bir spor oyunu olarak 
kaldı. Bu yüzden ev versiyonu imdada yetişti. PaRappa ve onun 
öncesinde Bust-A-Groove gibi DDR'ın ritim-tabanlı oynanışı herkesin 
rahat ve istediği bir biçimde dans edecek kadar cesur olmasını sağlıyor. 
Kolayca akılda kalan yirmiyedi şarkı müziğin kesintisiz devam etmesini 
garanti ediyor ve dans pad kontrolörü (kutucuğa bakınız) arcadetarzı bir işleyiş sunuyor-tam olarak. Oyunun ev versiyonunda yaptığınız hareketlere göre ne kadar kalori harcadığınızı takip eden 
bir egzersiz modu bulunuyor. Ayrıca özel iki kişilik modla birlikte iki dans pad'inin kullanıldığı ileri düzey tek kişilik oyun 
bulunuyor (tabi Dual Shock kontrolörünüzle de oynayabilirsiniz...ama neden!) 


Ayak Dövüşçüleri 
Yetersiz grafikler-köşeli dansçılar- 
dan, akıp giden oklar ve baş ağrısına neden olan 
paternlerden fazlası yok<iş çıkartıyor ama bu 
oyunun PS2 versiyonunu çıkarmanın anlamı yok. Dance Dance Revolution arcade 
versiyonunun'tüm eğlencesini sağlıyor, küçük düşüp utanmak hariç. (3 


DDR'den enn aş anahtarı 


R 
opsiyonel olarak gelen dans pad'i gitrerree 


germe OV 
ve oyunla birlikte veya ayrıca satılıyor. Konami'nin diğer müzil/ritim 
oyunlarındaki gibi DDR'ı kendisi 
için dizayn edilen kontrolörü ile 
oynamak çok daha eğlenceli, Eğer 
istemiyor veya Konami'nin pad'ini 
bulamıyorsanız Thrustmaster, Blaze ve diğer üçüncü parti firmaların 
uygun kontrolör lerine göz gezdirebilirsiniz. 


STANDARD... - STANDARD 


nn YERSUR 


— 


erg 
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İPUCU: Her şarkının doğal ritmini bulmak için adımınızı atın ve orada kalın. Sonra da o ayağınızı doğel dengenizin elverdiği kadarıyla tekrar hareket ettirin. Diğer bir deyişle, bırakın müzikler ayaklarınızı 


Şu renklerin güzelliğine bir bakın! Ekrandaki desenler ve 16 dansçı siz oynuyorken sadece dikkatinizi dağıtma görevi 


görüyorlar. 


DDR orijinal oyundaki parçalara ek olarak yeni tınılara da sahip ve burada her 
tür temsil ediliyor—70'lerin retro'sun- 
, dan hip-hop'a ve sara nöbetlerini andıranlara. Kendinize uygun bir şey bula- 


KONTROL 
gel özel kontrolünü kullanmayacaksagr niz ğzülmeyin- Dual Shock'lar da kullarillabiliyor. Ama dikkat etmezseniz kısa 
zamanda yenisini almak zorunda kalabilirsiniz! 


EĞLENCE 4.5 


Kendi kendinize öğrenebilme özgürlügü, müzik tarzlarının çeşitliliği ve ayaklarınıza uyarak yaşadığınız eğlence-Dance 
Dance Revolution çok iyi bir biçimde ev 
için çevrilmiş. Hadi ne duruyorsunuz! 
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m Yapımcı ve yayıncı: 3DO 
s Action/combat 


GB AAYTANIN 
PROjnceleme 7 anmanın Da 


s2 Oyuncu 
© mn GE TE JA Men: World War  € m Piyasada 
ARMY MEN 4 gelm Gaal” 


Front hayal kırıklığından başka bir şey getirmedi. Kağıt üzerin- Gül 


MORAL hn) de, Final Front alışılmış yeşil askerlerle heyecanlı bir 3D savaş- e A 
/ tan oluşuyor. Ayrıca oyuncular bir takım araçları kullanarak e ğ 


Tan kuvvetlerini yenmeye çalışıyorlar. 

Savaş alanında, aksiyon biraz sönük. Kontroller sezgisel-askeriniz diz çökebiliyor, sürünebiliyor, yanlara hareket edebiliyor ve butonlara basarak daha birçok hareket basitçe yapılabiliyor ama yön butonlarını 
kullanarak askeri istediğiniz yönde yürütmek veya koşturmak çok güç. Zayıf 
grafikler oyunun en kötü yanı. Tonlarca hata ve 
kötü ışıklandırma efektleri tüm cam- ğ 


nirken mümki 


paign'in havasını mahvediyor. Patla» “m. Jİ ) â duğu k ıdar ii bu şekilde ç« 
e yan toplar ve gaza getirici müzikler bile dd, A ağ | su düşman torpid 
Vi Final Front'u kurtarmaya yetmiyor. 7 SA oi 
| < , .i H : . 
| Eğer Final Front görevlerinde bir tur atmak 3 k.. ) 
; 

istiyorsanız, parlak madalyaları olmayan zahmet- # e « 

ibi 8 j oi 

li bir savaşla karşılaşacağınızı unutmayın. (3 i EN 


7 FOUR-EYED DRAGON 
4 


Z aten doyuma ulaşmış bir tarzda, Toy Story ekibi İd K yapimez Erivellor Silales 
kendilerine ait bir kart yarışı ile tekrar karşımıza Lök önle eyi 

çıktı. Yalnız Toy Story filmlerindeki heyecanli sürüş- 12 oyuncu 

lerle karşılaşacağınızı ummmayın-burada sadece ale- » Piyasada 

lade bir yarışçı var. 

Toy Story'deki 10 karakterden birinim kontrolünü alarak 19 Toy Story temalı ortamda bir dizi karşılaşmaya katılacaksınız. Bunların içinde hünerli sürüşler, nesne toplama ve yarışlar bulunuyor. Aslında 
oyunun en iyi yanı karşılaşmaların zenginliği ve bu özelliği ile diğer kart yarışlarından ayrılıyor. Oynanış 

ise oldukça basit. Kullanmanız gereken sadece 

üç buton var-hızlanma, geri, ve ateş— Bu yüzden karakterinizin kontrolünde zorlanmıyorsunuz. Maalesef rengarenk grafikler pikselli 

gözüküyor ve parkurlar küçük. Oyunun müzikleri filmindekilere benziyorken sesler kısa 

sürede tekrar etmeleri yüzünden can sıkıcı olmaya başlıyor. 
Toy Story Racer, yeterince farklı özelliği içinde barın- 


z ye GE — dırarak taze sürücüleri bir müddetliğine oyalayabilecek iyi 
Ipucu: sarı may- Ipucu: Eğer sıradaysanız nesneleri : : Maimimi MN 
ğ peşi n i nak için böl i id bir kart. Eski kartçıların ilgisini fazla çekmeyebilir. (2 


> 7/70 FOUR-EYED DRAGON 
— 


bin m Yapımcı ve yayıncı: Namco 


KONTROL EĞLENCE 


m Shooting 
m8 oyuncu 
m Piyasada 


Namco'nun ele avuca sığmaz atış galerisi Point Blank 3 ile parmaklarınızı hareket ettirmeye ediyor. Ataları gibi bu oyun da bol miktarda 
mini oyun ve silahla kontrolörünüzle yaptığınız atışların doğruluğunu 
test eden modlar içeriyor. Ekstra bir $10 ile oyunun paketinde Namco'nun Guncon'unu alıyorsunuz. Bu tartışmasız şimdiye kadar yapılmış 2 
en iyi PlayStation tabancası. Atış doğruluğu süper ve eliniz rahat bir İPUCU: Resimli kartları vurmak her zaman en 
biçimde oturuyor. yüksek puanı kazandırır. 

Point Blank 3 mükemmel kontrollere sahip ama oyunun diğer 
özellikleri biraz sönük kalıyor. Basit fakat piksel sayısı yüksek grafiklere ateş ederken gereğinden fazla kullanılmış tuhaf müzikler size eşlik 


İPUCU: Bu egzersizde silahınızı ekra- 


nın ortasına odaklayın. Aynı anda çıkacak hedefler için sıkı bir atış gerekiyor. ediyor. Yine de süper yaratıklara, komik suratlara ve yuvarlak içine 


alınmış hedefler gece yarılarına kadar rehin alıyor. Özellikle de bir arkadaşınızla karşı karşıya oynadığınızda. Point Blank 3 bütün aile için iyi 
bir seçim. 6 
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(yk AMCA 


Pkoinceleme EEE 


GRAFİK SES oOKONTROL EĞLENCE 


Yayıncı: Sega 
Yarış 

2 oyuncu 
Piyasada 


aytona'sız geçen yıllardan sonra Amusement | 
İon imdadımıza yetişerek oyunun son 
versiyonunu DC'e taşıdı. Hem de ne taşımak! 


Bir Pistte Tam 20 Araba 
Sega AV'nin, Genki ve Wave Master'ın yardımları ile hazırladığı bu son Daytona önceki bütün 
versiyonları gölgede bırakıyor. Her zamankin- A am 
den çok daha güçlü bir grafik motoru kullanan yapımcılar, yüksek çözünürlüklü ve çok detaylı pistlerde 60 fps h- o p” 
zından hiçbir şey kaybetmeden aynı anda tam 20 arabayı kıyasıya yarıştırıyor. Üstelik bunu hiçbir sonradan oluşma 
ve grafik bozulması olmadan yapıyor. Oyunu ilk oynayışımda araba üzerindeki yansımalar, gerçek zamanlı gölgelendirme ve detaylı hasar grafikleri beni çok etkilemişti. Daytona, yarış severleri sadece görselleri ile etkilemekle kak 
mıyor. Wave master, müzikler ve ses efektleri konusunda yine harikalar yaratmış. Eski parçaların remixleri ve yeni 
parçalardan oluşan müzikler gerçekten oyuna yakışır kalitede. Oynanabilirliğe gelince, siz 300 kilometre hızla uçarken önünüzdeki arabaların kazalarından kaçmak ve sizi yol dışına atmak isteyen diğer arabalardan kurtulmak zorundasınız. Bu eski yarış oyunlarındaki kadar kolay olmayacaktır; çünkü Genki'nin geliştirdiği yeni yapay zeka ile artık 
rakipleriniz sizin sürüş tarzınızı öğrenip ona göre davranıyorlar..Bü da oyundaki adrenalini iki katına çıkarıyor. 


——J Eğlence ..Üstelik Her Çeşidi İlel 


| Daytona, içinde Single race, Championship, Versus battle, Time attack 
ve Online battle'in bulunduğu 5 mod'la çıkıyor karşınıza. Single race 
modunda ilk olarak 4 araba ve 8 pist seçeneğiniz bulunuyor. Önceki 
versiyonların hiçbirinde bulunmayan seçenekler sayesinde arabalarınızın tekerlek, vites ve renk ayarları ile oynayama fırsatı buluyorsunuz. 
Bunlara ek olarak, oyunda istediğiniz renk ve stili kullanabileceğiniz 
araba boyama modu da mevcut. 

Daytona 2001'deki pistler ise eski ve yeni versiyonların tam bir karışımı; içinde Tree Seven Speedway'in de bulunduğu 3 pist arcade versiyonundan, 2 pist D.C.C.E'dan alınmış (Desert City de bunlara dahil); 
bunlara ek olarak Dreamcast için 3 yeni pist yapılmış. Eski ya da yeni 
İ bütün pistlerin eğlence seviyeleri çok yüksek tutulmuş ki, bu da oyunu 
| cazip kılan bir başka faktor. 

Championship modu araba yarışı hastalarına bile kafayı yedirtecek 
cinsten. Her ana yarış 5 round'dan oluşuyor ve bir sonraki yarışa geçebilmek için bu roundlar'ın sonucunda en az 5. gelmeniz gerekiyor. İlk 


bakışta yapılması kolay gibi gö- 

: .. Mi i rünse de, rakiplerinizin üstün GRAFİK | 50 
performansı ve pistlerin çok değişik şekillerde karşınıza çıkması Detaylı ve yumuşak grafikler, etkileyici 
(reverse, miror, reversemiror gibi) oyunu bitirmenizi nerdeyse | lastik izleri ve duman efektleri, gerçek 

imkansız hale getiriyor (ben bitirdim haberiniz olsun): Sanırım ya- ( Zamanlı gölge ve araba yansımaları, süpımcılar da bunun farkına varmış olacaklar ki, oyuna daha önce He vi çizgisi ve 60fps'lık bir hız! 

İ hiçbir yarış oyununda rastlayamayacağınız bir özellik eklemişler. O Başka bir arzunuz? 

i Her round'un başında araba değiştirmenize izin veren bu özellik Km a 

| sayesinde, zor pistleri farklı özelliklerdeki arabalarla daha kolay ta- HARE 

i 7 — , i Wave Masters, müzikleri ve süper momamlayabiliyorsunuz. Eğer devamlı aynı araba ile oynamak isterse- ya a 

- EN öy i 5 tor sesleri ile oyuncuyu hemen etkisi- 

| niz, Hornet iyi dengelenmiş hız, yol tutuşu ve kalkışı ile başarılı ol- Sİ p 

| di << (5 di ne alan bir iş çıkarmış. Buna, güzel çev- 

KE air Sonuçta, oyunu e elişeniz ri re sesleri ve lastik cayırtıları eklenince 

i birçok gizli araba olacaktır (bunların içinde eski Nazi motosikletle- değmeyin keyfinel! 

rinden bozma P.Barchetta da bulunuyor). 


| 
| 
| 
| 


Oyunun Versus battle modu gerçekten bir harika. Diğer yarış 
i oyunlardaki benzer modlardan en büyük farkı, Sega'nın üstün gra- 
| fik motoru sayesinde arkadaşlarınızla heyecanlı yarışlar yaparken 
ne ufuk mesafesinden, ne yüksek.hızdan, ne de grafik kalitesinden 
ü fedakarlıkta bulunmak zorunda kalmamanızdır (sadece pistteki 

| araba sayısı 10'a düşüyor). Online özelliği ise, beklenenin aksine 
ücretli (ayda 300 yen). Bu da online yarış tutkunlarını bir parça da 
i olsa hayal kırıklığına uğratacaktır. Ama sonuçta yüksek hız, düşük 
İ ping ve uluslararası yarışlardan vazgeçemeyenler için ayda 3 dolar 
vermek çok da zor olmasa gerek. 
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KONTROL 4.0 


Analog pad ve trigerler saatte 300 km 
ile giden canavarınızı kontrol etmekte 
yetersiz kalıyor. Oyunun belki de tek 
kusuru bu (o kadar da olsun canım) 


EGLENCE 5.0 


Zorlu bir Championship modu, süper 
eğlendirici multiplayer seçenekleri ve 
çok sayıdaki gizli araba ile yarış severlerin odaları şenlenecek. Hem de uzun 
bir süre... 
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TUNA ŞENTUNA 


s Yapımcı: CRI 
Yayıncı: Crave Entertainment 
Yarış 

s2 oyuncu 

# Piyasada 


TOTAL TIME 

0"03"a80 
© OLAP.TIME 
Wir o3“512 


KEN — — gra 
ii ( DA 


OSITION 


TİME iğ 
1/6 77 


3 undan aylar önce, Seadoo Hydrocross adında, Playstation için hazırlanan vd A 
2.5 bir Jet-Ski oyununundan bahsetmiştim fakat gelin görün ki, bu oyunu he- yi i # BEST.LAP 
nüz piyasada göremedik. Bunun dışında ise, Playstation olsun, Dreamcast ol- e... den, 
sun, su yarışlarıyla ilgili, çok oyun haberi alamadık. Bunun en büyük sebebi de, 
su fiziği yaratmada, su efektini grafiğe dönüştürmede çekilen zorluklardı. Yine 
de, bazı firmalar cesaret ederek, bu tür oyunlara imza atabildiler, Midway'in 
Hydro Thunder'ı oldukça iyiyken, şimdi açıklayacağım Surf Rocket Racer, biraz sönük kalıyor. Nedenlerine şimdi geçiyoruz. 


İlinde Sirlerreder 


Pek fazla bir şey beklememeniz gereken oyun, klasik tarzda bir Jet-Ski yarışın- 
dan fazla değil. Diğer yarış oyunlarında olduğu gibi, burda da birkaç tane oyun modu, bir tutam parkur ve bir demet yarışçı bulunuyor. 


Normal bir yarış moduna başladığınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken, yarışçınızı seçmek. 
Evet oyunda yarışçılar seçilebiliyor ama Jet-Ski'ler 
seçilemiyor. Bu aslında beni pek üzmedi; zaten 
bu tip oyunlarda hep rengi en güzel olan su aracını seçerdim. Yarışçılar ise, azami hız, hızlanma, 
yol tutuşu gibi özelliklerle donatılmışlar ve her 
özellikleri, birbirlerinden farklı. Toplamda altı 
adet bulunan yarışçıdan hangisini beğendiyseniz, 
onu seçerek, parkur seçimine yönlenebilirsiniz. 

Pist sayısı dokuza varırken, yarışabileceğiniz A m mlılihhlln İİ 
yerler arasında, ormanlık Amazon'lar, Niagara şelaleleri, mükemmel manzaralı Bahama'lar ve Roma'nın kanalları, en dikkat çekici olanlar. Bu esnada ise Roma'nın kanalı kavramı, paradoksa neden oldu çünkü kanallarıyla ünlü olan Venedik veya Floransa yerine, niye Roma değiştirilerek konmuş, pek anlayamadım. Manhattan'ın pis kanalları da oyunda bulunuyor ama suyun rengi bile bir garip. 


mılearcak Birker Ta 
IUNLUULUZS DILSUL 15... 


Eğer, hızlı bir şekilde, birkaç parkur görmek istiyorsanız, Single Race tadındaki Racing Games ile, bir parkur 
seçip, birincilik için yarışabilirsiniz. Championship modu, artık alıştığımız üzere, bir dizi pistte, her yarışta, siralamanıza göre aldığınız puanlarla, bitirmeye çalıştığınız şampiyonayı İGRAFİK | 3.5) 
kapsıyor. ai, al da, iğ açılmamış pistleri açmak n Su elele, ök Balay gok iyi özükür. 
daha uzun bir mücadele, Tricks&Technigues modunda, Crazy Taxi ken, aslında bu efektin oyuna uymadıtadında, değişik dokuz adet mini oyun oynuyorsunuz. Hazards & ğını anlıyorsunuz. İşık ve suyun sıçrama 


Obstacles olarak adlandırılan son modda ise, pistlere serpiştirilmiş değişik renklerdeki puan toplarının üstülerinden geçerek, yarışı bitirmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar çok 


. 


“. 


Bu tip yarış oyunlarında en önemli olan konu da, efektlerin ne kadar iyi tasarlandığıdır. Görünüş olarak, su, kımıldayan bir jel/jöle efektinde ve bazı 
bölümlerde, örneğin Amazon, jetinizin havada mı, suda mı gittiğini pek an- 


11006224 


puan topu, o kadar iyi sonuç. fel, yık 


si ye Gm ES LAR, 


layamıyorsunuz. Ayrıca, yüksek bir rampadan uçtuktan sonra, suya “foşş” 


şeklinde, sakin bir iniş yerine, daha şiddetli bir iniş beklerken, bunu da göremiyoruz. Çeşitli taklalar ve akrobatik hareketlerin kontrolü kolayken, ortaya çıkan görüntü, daha çok robotları 
anımsatıyor. Sanki A, B, C şeklinde üç hareket var ve sadece bunları yapa- 


biliyorsunuz. Daha çok hareket eklenmeliymiş gibi hissettim. 


reketler satın almak, oyunun ömrünü büyük ölçüde uzatabilirdi. 


di t — i 5 — ei 
4 mi, hOr intermediate and expert racers 
bU? 
a 


A” handiing is great, but also S'ips easler 


po wen | Jar piyasanın her köşesinde. 


Varılan sonuç gayet açık aslında. Surf Rocket Racer, tam anlamıyla bir 
Arcade oyunu olmalıymış. Pistleri açmaktan başka, oyunda yapmanız gereken pek bir şey olmuyor. Oysa ki, puanlar toplayarak, yeni jetler, yeni ha- 


Çok fazla eğlence sunmayan ama ara ara hatırlayınca oynayacağınız Surf 
Rocket Racer, paranız gani ganiyse almaya değer. Tersiyse, daha iyi oyun- 


efektleri ise görmeye değer. Ekranı ikiye böldüğünüzde, hiç bir yavaşlamanın 
olmaması da *0.5 ekleyebilir grafik konusuna. 


Müziklerin sürekli tekrarlamasını bir 
kenara bırakırsak, ses efektlerinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. 


KONTROL 4.5 


Varolan birkaç hareketi kolayca öğrendikten sonra, zorlanabileceğiniz bir 
kontrol kavramı kalmıyor. 


EGLENCE 4.0 


Şampiyonadan ve diğer modlardan 
çok, Tricks bölümü eğlenceli ve o da 
kısa sürede bitiyor. Yarışları bitirdiğinizde elinize bir şey geçmemesi yüzünden, yarışmak da eğlenceli gelmiyor bir 


“süre sonra. 
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TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Bimboosoft 
Yayıncı: Xicat Interactive 


Simul 
epimiz küçükken, ailemizin, bizi çeşitli konularda başarılı olmaya yönlen- aliş 


dirdiğini görmüşüzdür. Mesela inatla, org/piyano dersleri aldırmaya çalışmak, cimnastiğe yollamak, elektrik devrelerini birleştirerek çeşitli teknik 
aletler yaptırmaya uğraşmak vs. Aileniz bu konuda çabalarken, sizin canınız, dışarı çıkıp basitçe 
oyun oynamak istemiştir oysa ki. Şimdi de tam 
tersine, isteğiniz evde sakince oturup, bir 
roller coaster (türkçesini kesinlikle bulamadım, lunapark'taki hızlı giden trenlerde 
bahsediyorum) dizayn etmek olabilir. Tabii o zamanlar bu tip oyunlar olmuş olsa, 
aileniz, "hadi çocuğum, şöyle 2 360 derece dönüşlü, 4 burgulu bir roller coaster dizayn et" diyebilirlerdi. Diyemediler.... 


Daha Hızlı ve Daha Hareketli 


İlk olarak şunu belirtmeliyim ki, Coaster Works, Sim Theme Park ve 
türevi eğlence parkı oyunlarından farklı. Diğer Theme Park türevi oyunlarda, amacınız bir parkın işletimini ele almaktı fakat Coaster Works'te 
durum daha farklı. Burada amacınız sadece roller coaster dizayn etmek. 
Türevlerinin aksine Coaster Works, biraz büyük oyunculara hitap 
ediyor çünkü oyunu ilk görenler, bir oyun olduğunun aksine, mühendis- 


Tek oyuncu 
Piyasada 


lik programına benzetiyorlar. 

Oyuna ilk başladığınızda, ekranın dörde bölünmüş olduğunu göreceksiniz. Kurduğunuz coaster'ın, önden, yandan, yukarıdan ve trenin ilk sırasından perspektif görüntüsü ile, dizaynınızın neye benzediğini çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. 


Alışılmadık Görüntüler 

Biraz önce söylediğim, büyük oyuncular için düşünülmüş bir 
oyun olma kavramı, görüntülerle de destekleniyor. Şöyle ki, 
oyun aslında vektör grafiklerden oluşuyor ve ne zamanki coaster'ınızın hareketini izlemek istiyorsunuz, o zaman kaplamalar vektörlere ekleniyor. Aynı 3D Max gibi. Sanki oyun değil 
grafik programı diyesiniz geliyor. 


Şimdiye kadar anlattığım kısmıyla, oyun belki oyun gibi değil de daha 
zor bir kavram gibiymiş gelebilir ama oyunda bulunan Tutorial modu, 
tüm temel öğeleri anlattığı gibi, oyunun büyük ölçüde basitleşmesini de 
sağlıyor. 

Oyun kısaca, bölümlere ayrılmış durumda ve bölüm geçtikçe, daha inanılmaz roller coaster'lar dizayn etmenize yardımcı olacak parçalar elde 
edebiliyorsunuz. 

Coaster'ınızı dizayn ederken, size yardımcı olacak üç adet gösterge bulunuyor. Yatay, dikey ve eğim yaratmak için tasarlanmış bu üç gösterge yardımıyla, ray sistemlerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Tabii yukarı doğru 
90 derecelik bir ray yapmanın anlamı olmaz; coaster'ınız o raya duvarmışcasına çarpar, herkes can verir, siz de vicdan 
azabından... Ne diyorduk? 

İşte bu göstergelerle, çılgın dizaynlar yapmanız gerekiyor çünkü dizaynınız bittikten sonra, ne kadar iyi bir dizayn yaptığınız, bizim okulda olduğu gibi 44 hocanın kararına kalmıyor, ziyaretçilerin bayılma, kusma, kendilerini kaybetme oranlarına bakıyor. Ne kadar çok kişiyi heyecandan çılgına çevirirseniz, o kadar iyi bir roller coaster yapmışsınız demektir. 


Uçuk Tasarımlar 
Evet, bölümleri geçmeniz için, belirli bir orandaki ziyaretçiyi çılgına çevirmelisiniz. Bu yüzden de, değişik tasarımlar üstünde yoğunlaşmalısınız. Dik inişler veya ani dönüşler çok işe yaramasa da, 360 derecelik bir dönüşten sonra, tekrar bir 
360 derecelik dönüşe girmek, ziyaretçilerin kendilerini kaybetmelerinde etkili olacaktır. Tabii değişiklik derken, fizik kurallarını da unutmamak lazım. Yanlış bir yaklaşım ile, coaster'ınızın raylardan fırlamasına neden olabilirsiniz. 

Birkaç bölüm oynadıktan sonra, oyundaki yeni parçalar da etkisini kaybediyor aslında. Biraz Caesar'a benziyor oyun 
bu yüzden. Uğraşıp didinip bir şey kuruyorsunuz, sonra bölüm değişince, tüm yaptıklarınız gidiyor. Bir süre sonra da, artık eğlenceden çok, sıkıntı hakim oluyor oyunda. Yine de, değişik bir tür arayanlara, öneririm. 
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GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


GRAFİK 3.5 


Daha çok vektör grafiklerle haşır neşir 
olacağınız oyunda, kaplamalardaki poligon sayısının azlığı, zaten grafiksel olarak pek bir şey sunmayan oyunda, kö- 


tü bir izlenim yaratıyor. 


SES 3.5 


Ciyak ciyak bağıran ziyaretçilerin 
efektleri dışında, iyi olan pek bir şey 
yok. Müzikler de pek iyi sayılmaz. 


KONTROL 4.5 


Aslında mühendislik dehası isteseyen 
roller coaster tasarımı, bu kadar iyi bir 
oyuna dönüştürülebilirdi. Kolay kontrol mekanizması sayesinde, zor tasarımların üstesinden kolayca gelebiliyorsunuz. 


EĞLENCE 4.0 


İlk birkaç bölüm, oyundan çok zevk 
alacağınız kesin ama daha sonrası, sizin 
rollercoaster dizayn etme merakınızla 
orantılı olarak gidiyor. Ben seviyordum, eğlendim. 
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Acele Edin" mma 572 


ir günlük bir çalışma ziyareti için Cstanbul'a gelen Intel 
Mimari Grubu Genel Müdürü ve Yü: 
rütme Kurulu Başkanı Paul Otellin, verdiği konferansta teknoloiticaret ilişkisi, teknolojinin rekabette sağladığı avantajlar, Intel'in e-iş vizyonu ve firmaların 
internet ekonomisine uyumlarması alanındaki İntel çözümlerine değindi. Devamı Sayfa 2048 e 
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Bilişim Yayınları 


dosya konusu TOKYO GAME SHOW 2001 


Sho 


Acar muhabiriniz Mitsurugi onca önemli kenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo Game 
(samuray) işine rağmen sizler için taaa Ja- (Show fuarını sizler için gezip izlenimlerini 
ponya'lara gitti (ya da gitmiş kadar oldu). sizlerle paylaşmaktı. 
Gidiş sebebi ise dünyanın teknoloji baş- Meli i 

- Melih Güven 
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Bu fuarı bu kadar farklı kılan şey isminden de anlayacağınız gibi videogamerlar ile ilgili olması. Daha da açmam gerekirse; Tokyo Game Show, her altı ayda bir düzenlenen 
ve dünyanın en büyük oyun firmalarının en son ürünlerini (yeni konsollardan en son 
oyunlara kadar) dünyaya tanıttığı dev bir organizasyondur. Anlayacağınız dünyanın en 
büyük ve en eğlenceli videogame olayıdır. Bütün videogamerların düşlerini süsleyen 
show bu sene de her sene olduğu gibi dünyanın en büyüklerine ev sahipliği yapıyor. 
Sguare Soft, Namco, Konami, gibi devlerin hepimizin merakla beklediği yapımlarını tanıttıkları showda, ilgi X-Box ve PlayStation 2 üzerine yoğunlaştı. İki konsol da birbirleri 
ile büyük bir yarış içindeydiler. Biri bir bomba patlatıyor diğeri ise hemen ona cevap verirmişcesine kendi bombasını açıklıyordu (anlayacağınız çok kanlı bir show oldu Heheh 
huh huh|). Her neyse sözü fazla uzatmayalım ve bu seneki showun süprizlerine hep beraber bir göz atalım isterseniz !) 

Not: Oldukça zengin çeşitliliğe sahip show hakkında herşeyi rahatlıkla ve hiçbir karışıklık olmadan öğrenebilmeniz için yazımı konsollar halinde başlıklara ayırmayı uygun 
buldum. Umarım beğenirsiniz.. 


Not2: Sona en iyileri sakladım. Umarım daha çok hoşunuza gider 


Not3: Eeee sanırım bu kadar:) Umarım....." 


m Hepimizin öldüğünü düşündüğü Dreamcast henüz ölmemiş. Diğer firmalar kadar çok ve büyük oyunlar tanıtılmasa da Dreamcast'in bu fuarda yer bulması 
Sega fanatikleri için sevindirici oldu (ha gayret Sega bastırrr!!). Showdan hemen önce yapılan ve basına show esnasında duyurulan bir anlaşma ise ortalığı iyice karıştırdı. Sega, X-Box'a tam 11 adet oyun çıkaracağını açıkladı ve 
biz konsol severlerin kafasını iyice allak bullak etti. Bu oyunların bazılarının 
isimlerini de açıklayan firma yetkilileri isimleri açıklanan oyunların X-Box'ın çıkışı ile bir- 


ne diyorum ben Ya!!" 


> 


likte piyasaya sürüleceğini söyledi (bunları X-Box ile ilgili yazımda söyleyeceğim azıcık sabır!). Neyse 
biz X-Box'ı bir kenara bırakalım. Fuarın birinci gününde Dreamcast için tanıtılan ilk oyun SNK'dan geldi, buyu- 


run bir göz atalım: 


Mark Of The Wolves 


Neo Geo arcade makinalarından hoşlananların oynamaya doyamadığı oyunlardan biri olan Mark of 
The Wolves DC sevenlerle bu sonbaharda buluşabilecek. Unutmadan belirteyim 2 boyutlu dövüş 
oyunu olan M.o.W eskilere dayanan bir oyun. Bu 
haberi bize veren SNK, oyunun hayranlarını sevindirirken, bu oyunu hiç tanıma fırsatı olmayanları 
da etkilemek istiyor. Ben eski yapımı oynayan 
şanslı kişilerden biri olarak size söylemeliyim ki 
M.o.W grafik olarak bütün SNK oyunlarından daha kalitelidir ve oyun tarzı da Street Fighter Alpha 
3 ile oldukça benzerlik gösterir. Zaten firma bu 
oyunu çıkarttığı dönem eğer az sayıda dağıtım yapmış olmasaydı ya da ev versiyonunu Neo Geo'nun 
kartuşlu makinesinden öteye taşısaydı Street Figh- 


ter Alpha 3'ün pabucunu dama atardı. Merak et- 


tiyseniz sonbahara kadar beklemeniz yeterli. 


Showun ilk gününü bir haber (ki o da pek Dre- 


 amcastle ilgili değil) ve bir oyunla geçiren Sega di- 


ger firmaların açıklamaları için ertesi günü bekledi. 


“Nihayetinde ikinci gün iki oyun birden tanıtıldı 


Dreamcast için. 


Benebin vs SNK 
Millenium 2000 Pro. 


Herhangi bir fiyat ya da tarih açıklamayan Capcom 
oyun hakkında yaptığı açıklamada; bunun bir devam bölümü olmadığını, sadece kolleksiyon sürümü niteliğini taşıdığını ve ilk versiyondaki gizli karakterlerin başta seçilmesinin dışında oyunda pek 
bir değişiklik olmadığını söyledi. Gerçi gösterdikleri demolarda ve fotoğraflarda iki yeni karakterin 
oyuna girdiğini görüyoruz ama yine de firma kendisi daha iyi bilir; öyle değil mi? Yeni karakterlerin 
kimler olduğunu sorarsanız; biri SNK'nın çılgın çocuğu Joe Higashi, diğeri i ise vii un ağak Öğ 
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ii gin fuarın bir e firması 


Capcom vs SNK'nın bu yeni versiyonun eskisinden ne kadar güzel olacağını merak ededururken bir başka oyun daha tanıtıldı Capcom tarafından. 


Heavy Metal Geomatrix 
Daha önce PC için çıkarılan Heavy Metal 
FAKK2'deki kaslı piliçlerin yer aldığı bu yeni oyun 
arcade tarzı bir yapım. Filmin lisansını Capcom'un 
almasından sonra Dreamcast için hazırlanan Heavy 
Metal Fakk 2 iptal edildi ve onun yerine Spawn 
tarzında, daha arcade ağırlıklı, kısa soluklu bir 

oyun olan Heavy Metal Geomatrix hazırlanmaya 
başlandı. Oyunda bol bol adam keseceğinizi ve deliler gibi araç kullanacağınızı şimdiden söyleyeyim. 
Kameralar hala eski tarz ve oldukça sinir bozucu 
olsa da grafikler Spawn'dan daha güzel. Bu showda 
sadece Dreamcast versiyonu tanıtılmış olsa da bir 
arcade versiyonun da yolda olduğu haberler arasında. Umut edelim de oyun Spawn kadar sönük 
kalmasın. 

Bu kadar oyun hiç yoktan iyidir diyorum ve 3 
günlük show süresince başka DC oyunun gösterilmediğini üzülerek belirtiyorum. Neyse üzmeyin 
kendinizi hiç çıkmayadabilirdi. Ne de olsa firmalar 
çok yakında Sega'nın yaşlı konsoluna oyun yapmayı 
kesecekler (nasıl da moral veririm ama!). Eveecet a 
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Game Boy Advance 


Nintendo, beklendiği gibi Gdme cube oyunlarını sonraya saklayarak sadece Game Boy Advance oyunlarına yer verdiği fuarda ilgilerin yoğunlaştığı bir 


SAME BOY ama. 


başka firma oldu (Game Boy Advance'i bilmeyenler için hemen söyleyeyim; bu yeni 

alet eski Game Boy boyutlarında 32 bitlik bir oyun makinasıdır). Yeni nesil konsol savaşına 

iki koldan birden giren firma her zamanki gibi büyük projeler içinde ve hepimizi eğlendirmeye hazır durumda. 
Showun ilk gününde Game Boy Advance için çok sayıda oyun tanıtıldı. Neler miydi bunlar?... 


Yeni konsolun (gerçi buna konsol demeye pek dilim varmıyor ama) ilk oyunu Camelot'un geleneksel bir R.P.G'si olan Golden Sun idi. Demosunun 
başına toplanan kalabalık, yapımın ne kadar başarılı 
olduğunu kanıtlar nitelikte yoğundu. Grafiksel olarak bir çok SNES oyunundan bile üstün görünen 
Golden Sun oynanabilirliği ve kompleks yapısıyla 
da ilgi çekeceğe benziyor. Üstelik daha önce hiçbir 
el makinasında yapılmamış büyüklükdeki mekanları 
ile oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Tarzı 
Alundra'yı andıran oyunun bu ilk versiyonunda 
maden arabaları kullanmaktan değişik bilmeceler 
çözmeye kadar birçok şey yapıyorsunuz. Finalinde 
ise R.P.G lerin vazgeçilmez unsurlarından olan bir 
ejderhayı müthiş büyü efektleri eşliğinde altediyorsunuz. Müzikleri ise oldukça etkileyici ve güzel. 
Zaten almayı düşündüğüm Game Boy Advance, 
bu tarz yapımlardan sonra iyice zorunlu oluyor 
benim için. Siz hala ikna olmadıysanız bir de bu 
oyunlara bakın bakalım... 


Takara'nın süper garip araba yarışını daha önce 
başka konsollarda oynayanlar, oyunun kendine 
has bir çekiciliği olduğunu bilirler. Bu cazibeyi yeni nesile aktarmak isteyen firma, ilk denemesini 
G.B.A ile yapmış. Showda görüldüğü kadarı ile 
oyundaki eski sürüş-savaş tarzı olduğu gibi yeni 
grafik motoruna aktarılmış. Bu da eski eğlenceyi 
yeni şekli ile yaşayacağız. Metne oluyor. Görece- 
© giz bakalım... erimi 
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Capcom herhalde nostaljik günler yaşıyor olmalı. 
Önce DC'e çıkartarak hepimizi şaşırttıktan sonra 
şimdi de G.B.A'e çıkartacağını açıklayarak hepimizi 
bir şoka daha sürükledi. Neyi mi? Tabi ki morukluk derecesinde eskimiş olan Super Street Fighter'ı. Açıkcası firma ne gibi düşünceler içinde anlayabilmiş değilim ama DC versiyonunun oldukça 
başarılı satışa ulaştığı da bir gerçek. Gerçi Street 
Fighter sevenlerin oyunu halen zevkle oynadıklarına eminim (bir de Midway bizim yüzümüze baksa 
da MK2'yi tekrar yapsa; nerdeee o günler!!). Hakikaten böyle eski oyunların yeni versiyonlarının yapılması iyi oluyor bizler için. Oyunun grafikleri 
müthiş derecede güzel. Özellikle de bir el makinası için. Sesler de güzel uyarlanmış. Bir ya da iki 
oyunculu modlar çok iyi ayarlanmış. Bütün bunlar 
iyi güzel de kontroller ne olacak hiç düşündünüz 
mü? Malum aletin düğme sayısı Street Fighter gibi 
çok düğme gerektiren bir oyun için yeterli değil. 
Düğme konfigürasyonları ile ilgili sınırsız ayar imkanı tanıyan firma bu sorunun da üstesinden gelecek gibi görünüyor. Hep beraber göreceğiz. 

Hâlâ makinayı satın almak için ikna olmayanlarınız mı var? Bakalım bundan sonra dayanabilecek 
misiniz? Gerçi ismi bile oldukça iddialı bir oyun 
için hiç bir yoruma gerek de yok ama... 


son örneği. Yani yine bir Amerika-Japonya isim 
kargaşası ile karşı karşıyayız. Her neyse gördünüz 
mü nasıl bir süpriz yaptı Sguare bize? Üstelik sonradan çıkan bu yeni versiyonun grafikleri eskisine 
göre çok daha güzel. Konu ve karakterlere hiç 
dokunulmazken oyunun daha kolaylaştırıldığı bir 
ekstra mod eklenmiş. Sesler de gelişme gösteriyor 
oyunda (iyice heyecanlandım bak şimdi!). Eski macerayı özleyenler için hoş bir de süprizi var firmanın. Kısıtlı sayıda üretilecek paketlerde, makina ile 
birlikte satışa sunulacak oyunun içinde kolleksiyoncular için posterler ve çıkartma benzeri eşyalar da yer alacak. Japonya'da olmak vardı. Neden 
mi? Maalesef oyun başka bir ülkeye çıkmayacak da 
ondan. Ama ben yine de eminim ki Yoshitaka 


Amano ustanın müthiş karakterlerini özleyen eski 
ve deneyimli gamerlar (benim gibi|) ne yapıp edip 
bir tane edineceklerdir. FF2'nin çıkışı ise her hangi 
bir aksaklık olmazsa konsolun çıkışı ile aynı anda 
olacak. Sabret sabredebilirsen. 

Bir çok süprize tanık olduğumuz showumuz 
daha yeni başlıyor. Birinci gün bitti diye bir yere 
ayrılmaya çalışmayın. İkinci gün daha da çok süprize gebe. İşte isbatı.. 


Capcom, Game Boy Advance desteğini tam gaz 
sürdürdüğünü showun ikinci gününde de belli etti. 
Müthiş bir dia gösterisi ile başlayan tanıtım her 

türden videogamerı başına topladı. Ne de olsa hepimizin bir zamanlar okuldan çıktıktan sonra oynadığımız arcade oyunu idi; Final Fight. Yeni hali nasıl 
acaba düşüncesi en başta ben olmak üzere herkesin merakını kabartıyordu. Sizi daha fazla heyecanlandırmadan hemen oyunun neye benzediğini anlatayım. Grafikleri ilk gördüğümde inanamadım. Siz 
de küçücük ekranda gördüklerinize inanamazdınız 
benim yerimde olsaydınız. Pixel kalitesi arcade ile 
birebir aynı. Karakter animasyonları ise arcade'inkinden çok daha gelişmiş ve sanki bir SNK oyunu 
yumuşaklığında. Şimdi bana hak veriyorsunuzdur 
herhalde. Konu ise eskisi ile aynı yerden başlıyor 
ve siz karakter olarak tanıdık dörtlüden herhangi 
birini seçebiliyorsunuz. Haggar, Cody, Guy ve Gi. 
İki kişilik olarak da oynayabileceğiniz oyunun çıkış 
tarihi Mayıs 25 olarak belirlenmiş durumda. 

O standdan bu standa koşturmaktan yorgun 
mu düştünüz? Sıradaki oyun yogunluğunuzu alacaktır. Ha gayret! gelin benimle... 


Klonoa Empire Of Dreams 

Namco şirin platform R.P.G'sini Playstation 1'den 
sonra Playstation 2'ye çıkarma hazırlıklarında iken 
sanırım başka planlarla da uğraşıyormuş ki G.B.A. 


versiyonu showda tanıtılmaya başlandı bile. Bu ka- 


rışık cümleden sonra (siz ne demek istediğimi anladınız umarım) şaşkınlığımı dile getirmek istiyorum. Sanırım bildiğimiz bütün oyunların bir Game 
Boy Advance versiyonu hazırlanıyor. Yeni ufaklığı 


ile inanılmaz bir çıkış yapan Nintendo Namco'nun z 


bu eğlenceli oyununu da bünyesine alarak büyü- 


meye devam edecek gibi görünüyor. Oyun hakkında çok fazla bir bilgi verilmediği için sizinle paylaşa- : 


bilecek fazla bir şeyim yok. Fakat söylenilenlere 
göre oynanabilirlik bakımından PSI'deki ile aynı 
olacak olan oyunun senaryosu hiç bir versiyon ile 
aynı değil. Grafiksel olarak konsolun en iyilerinden 


olacağı da firmanın iddalı açıklamalarından bir diğe- : 


ri. Görmeden anlayamayacağımız için beklemekte 
fayda var diyorum. 

UF Puff! Oldukça yorucu bir turdu, üstelik Game Boy Advance oyunları sizi sıkmasın diye sadece en iyilerinden bahsetmeye çalıştım. Sizlere detaylı olarak anlatmadığım (çok da önemli 
bulmadığım) ya da hiç gösterilmeyen oyunlardan 
birkaçı şöyle: 

Breath of Fire, Rushun Raphsody, Battle N. 
Rockman-Capcom 

Akumajyou Dracula(Castelvania), Play Novel 
Silent Hill, Sutakomi-Konami 


Bomber Man Story, Mahjong Police, Ouest Of : 


Heart-Hudson Soft...., 
ve uzayıp giden bir liste. Hemen görmek için 


sabırsızlandığınız standların önüne doğru yaklaşıyo- larına yine Konami ile devam ediyoruz Bma'bu 


ke ek Canik Siyahfon i sefer daha büyük bir yapımla. Huzurlarınızda... 


üzerine lacivert-mor yazılar...efendim? Biri Playstation 2 mi dedi. Eveeet işte beklediğiniz büyük 
makine büyük oyunları ile ... 


GAMEPRO MAYIS 2001 


KV EE) PLAYSTATION 2 


m Vaw! sanırım artık yazım daha he- 


TOKYO 


yecanlı bir hal alacak. Bana "herşeye heyecanlanıyorsun sen zaten" diyenleri bir de elimdeki listeyi okuduktan sonra görmek isterim. Ne mi var elimde? Tabi ki 

T.G.S'da gösterilecek Playstation 2 oyunlarının bir listesi. Size hepsini 
saymayacağım. Zaten saymaya kalksam sıkıntıdan patlarsınız. Ama 
saydıklarım af buyurun kafayı yemenize yetecektir. Devil May Cry, Jo Jo's 
Bizzare Adventure-Capcom, Gauntlent: Dark Legacy, Ready To Rumbler. 
2-Koei, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Wining Eleven 5, Age Of Empires 
2-Konami, Final Fantasy 10-Sguare (tek başına hepsine bedel!!!) Gran 
Turismo 3, Sky Gunner-Sony Computer Entertainment, Gallop Racer 5- 
Tecmo, Ace Combat 4, Klonoa 2-Namco, Bloody Roar 3-Hudson soft. Bu 
liste sadece birkaç tanıdık oyundan oluşuyor. Buraya yazmadığım 50'ye 
yakın oyun daha var. Üstelik snowdan hemen önceye kadar saklanmış 
açıklamalar tam bir stratejik savaş niteliği taşıyordu firmalar için. Savaşta kazanan tek tarafsa biz videogamerlar olduk. Oynanabilir kısa 
hallerinin showda bulunacağını bildiğimiz Devil May Cry ve benzeri büyük yapımların yanı sıra, sadece demolarının gösterileceği duyurulan 
oyunlar da vardı fuar öncesi. Fakat fuarın başlamasına birkaç saat kala 
öyle büyük bir bomba patladı ki show alanında bütün basın ve oyun severler ilk olarak sesin geldiği standa üşüştüler (henüz boş olmasına rağmenl!). Bu akıllıca taktiği kullanan firma Sguare'den başkası değildi üstelik ve silahı da oynanabilir durumda bir Final Fantasy 10'du. Eee nasıl, 
sizi heyecanlandırabildim mi? Siz bir de oyunların incelemelerini yaptığım zaman görün heyecanı. Yoo Final Fantasy'e öyle kolay geleceğimi 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Dedim ya en iyileri en sona saklamayı se- 


verim diye. En merak ettikleriniz ve göze çarpanlar işte karşınızda... 


: Age Of Empires 2 

i Microsoft'un meşhur gerçek zamanlı stratejisi 

: A.O.E 2 uzun bir aradan sonra Playstation 2 sahip- 
i leri ile buluşuyor. Oyunun satışını Japonya dahilin- 
i de üstlenen firma ise oldukça şaşırtıcı. Açıkcası 

i Konami'yi daha önce bu tarz oyunlarda görmedigim için ister istemez oyunun da kötü olacağını 

£ düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Grafikler televiz- 
i yon ekranından oldukça güzel görünüyordu. Yani 
: yüksek çözünürlük için bir PC monitörüne ihtiyağ cınız yoktu. Üstelik firma tarafından oldukça iyi 

i düşünülmüş kestirme düğme sistemi, mouse ya da 
: klavye olmadan Dual Shock 2'lerinizle oyunu yö- 

i netme fırsatını da veriyor. Bu oldukça eğlenceli 

z olacağa benzer yapım için kötü bir haberim var 

i sizlere; o da multi konsolla oynanamaması. Yine 

İ de bir konsol için yapılmış en iyi strateji oyunu 

: olacağı şimdiden kesin gibi. Çıkış tarihi mi? Maale- 
: sef ben de bilmiyorum. 

Konami'den giriş yaptığımız Playstation 2 oyun- 


Winning Eleven 5 

Futbol meraklılarının Gran Turismo'su diye adlandırmak istediğim Winning Eleven (1.S.S. Pro) serisi, 
hepimiz tarafından hala zevkle oynanıyor öyle değil 
mi? Bundan birkaç ay önce oyunun ilk Playstation 
2 versiyonunu çıkartan firma bizi bir parça hayal 
kırıklığına uğrattığını anlamış olacak ki, bu kadar kısa bir aradan sonra hemen yeni bölümünü hazırlanmaya başladı. Eğer 1.S.S'in P.S 2 versiyonunu oynamadıysanız size neyin kötü olduğunu 
söyleyeyim; herşey. Evet grafiklerden oyun dinamiğine kadar her şey kötüydü eski versiyonda. İyi 
ki firma yetkilileri durumu çabuk farkettiler de bizi 
güzelim oyundan soğumaktan kurtardılar. Winning 
Eleven 5 her yönü ile bir önceki bölümden güzel. 
Herşeyden önemlisi ise kontroller ve oyun dinamiği eski versiyonun geliştirilmişi şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer P.S | versiyonundaki eğlenceyi 
tekrar yaşayabilecek isek zaten herşey yolunda demekdir; Öyle değil mi? 

Konami standında dolaşmaya devam ediyoruz. 
Ne o artrık başka firmaların standlarına konuk olmak ister gibi bir haliniz var. Pekala siz bilirsiniz. 
Metal Gear Solid 2'yi görmek istemiyorsunuz öyleyse. 
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Oyunun adını ya da neye benzediğini hepinizin bildiğini düşünerek söze başlıyorum (Metal Gear'ı 
bilmeyenler parmak kaldırsın. Kıracağım o parmakcıkları!!). Peki ya kaçınızda Zone Of The Elders'ın içinden çıkan demo versiyonu var. Sanırım 
bu hepinizde yok. O zaman açıklayayım.. Bundan 
bir ay kadar önce Z.O.E isimli R.P.G benzeri Konami oyununun Amerikan versiyonu ile birlikte 
edinmiştik bu demo versiyonunu (çok mu karışık 
oldu?). Oyunu alan herkes gibi ben de öncelikle 
Metal Gear'ın demosunu oynadım. Hala bu kısa ve 
ağız sulandıran demonun etkisinde olduğumu söyleyebilirim. Tam versiyonun çıkacağı günü 4 göz, 6 
kulak ve 9 kucakla beklerken bir haber ilgimi hat 
safhada celbetti. T.G.S'da oyunun bir başka oyna- 


nabilir versiyonu tanıtılacak. Uçarak gittiğim standda oynamaya başladığım oyun evdeki versiyondan 
uzun sürmek yerine daha önce bitiyordu (önceki 
demoda bulunan boss battle'larından biri yoktu). 
Eklenen tek şey ise oyun arasındaki demoların kameralarını kontrol edebiliyor olmanızdı (LI ve RI 
tuşları ile). Yine de bu muhteşem grafikleri bir de 
büyük ekranda görmek oldukça etkileyiciydi. Snake hayranları sanki kulaklarını kabartmış bana sorar gibiler; oyun ne zaman çıkacak da biz de 1000 
kezdir bitirdiğimiz demosunu oynamaktan kurtulacağız ( ben 1001 kez oynadım). Bütün dünyada aynı anda satılması planlanan oyun için ne yazık ki 
senenin sonunu beklemek zorundayız. 

Gördüğünüz gibi Konami standında süprizler 
bitmiyor. Son olarak bir kez daha misafir olacağımız firma bizi eğlendirirken korkutacak büyük hitini az ötede gösteriyor. Kalbi sağlam olanlar benimle gelsin. 
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Survival horror (korku-macera) tarzından hoşlananların vazgeçilmezlerinden biri olan (diğeri de 
Resident Evil'dır) Silent Hill geri dönüşünü yeni 
nesil konsolla yapma kararı aldığında hepimizi sevinçten havalara uçurmuştu (ne kadar uzun cümle 
oldu yahu!). Benim için türünün en iyisi olan oyun 
diğer tarzlardaki oyunlar arasında da en iyilerden 
biri. Durum böyleyken hepimizin merakla beklediği ürkünç oyunun standına heyecandan (korkudan değil!) titremekte olan adımlarla yaklaşıyorum 
ve; o da ne? İnsanlar ellerinde joypadlar oyunun 
oynanbilir kısa versiyonunu benden önce oynamaya başlamışlar bile. "Açılıyn Uleaaan" der gibi 
kibarca baktıktan sonra nazik hareketlerle bir joypad de ben alıyorum. Gerçi hareketlerimin nezaketinden midir nedir, joypadini aldığım ufaklık ağ- 


layarak annesine koşuyor ama olsun. Kafamı 
başka hiçbir şeyle meşgul edemem. Oyunun grafikleri Playstation | versiyonunu hayli sollamış. 
Yahu merak ediyorum 32 bitlik grafiklerle bile 
had safhada korkarak oynadığımız bu oyunu (ki 
birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmıştır) 128 bit 
gerçekliğinde nasıl oynamamızı bekliyorlar? Pixel 
kalitesindeki değişim animasyon yanında sıfır kalıyor. Silent Hill 2'deki karakterlerin hareketleri o 
kadar gerçekçi ki inanın kendinizi oyunun içinde 
hissediyorsunuz. Bu da pek sağlığa faydalı bir olgu 
değil. Başındaki demodan anladığım kadarı ile senaryo ilk bölümden tamamen farklı. Ufak bir detay dışında ; şirin(!) Silent Hill beldemiz ve içindeki cici(!) çocuklar yine sizi bekliyorlar. Siz de eski 
karınızın çağrısını reddedemiyerek Silent Hill'e giden oldukça zeki(!) ve şanslı(!!) bir şahsiyeti oynuyorsunuz. Anlayacağınız bolca konukseverlik(!) ve 
iyilik(!!) ile karşılaşacağınız kasabamıza (tam da 
kurtulduk derken) geri dönüveriyorsunuz. İşte 
böylesine ünlem yüklü bu oyunun kameraları eskisine oranla çok daha iyi. Artık Code Veronica'da da olduğu gibi dar olan birçok açıda kamera 
sizi takip ediyor. Bu sayede görüş açınız asla sıfıra 
düşmüyor. Kontrollere hiç bir ekleme olmayan 
oyunun çıkış tarihi ise hala belli değil. Bu 
arad...hı? Hanımefendi siz de kimsiniz. "chunga 
jua kayıciri kamera ve de kiaaa!!!" ahh uhhh. Az 
önceki çocuğun annesi olduğunu sandığım nazik 
bayanla yaptığımız hoş sohbetten sonra, joypad'i 
geri vermeye karar verdim. Ne de olsa ben yeterince oynadım öyle değil mi? Ighhh! 

Ufak yaralardan sonra hala dimdik ayaktayım ve 
sizi diğer büyük oyunların standlarına götürmeye 
kararlıyım. Yok canım abartmayın o kadar da 
önemli değil. Ne de olsa görevimiz. 
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Geldik bir diğer dev firmaya; Namco. Ace Combat'ların en sonuncusu olan 4. bölümü çıkartma- 
dan önce son bir kez daha tanıtmayı amaçlayan 
firma oldukça iyi hazırlanmış doğrusu. Gerçi işleri 
kolay; çünkü sadece iki oyun ile katılıyorlar showa. Bu oyunlardan en merak ettiğim Ace Combat 
4'ün başına oturup da elime joypad'i aldığımda 4 
seçenek çıktı karşıma. F-14 (pro.), F-22(pro), F- 
14(acemi), F-22(acemi). Anlayacağınız iki farklı 
uçağın iki farklı zorluk modu vardı. Vaw dan başka 
bir şey söyleyemiyeceğim grafikler fotoğraf kalitesinde. Kontroller ise her iki mod için de oldukça 
başarılı. Durun bir dakika grafiklerin bir sorunu 
var sanırım. Yere yaklaştıkça kaplamaların kalitesi 
oldukça düşük görünmeye başlıyor. Nerdeyse 
N64 grafiklerine benzeyen yer şekilleri siz uzak 
durduğunuz zaman film hissi verecek kadar gerçekçi. Bu kadar güzel bir oyunun kalitesine gölge 
düşürebilecek bir faktör değil bu inanın bana. 
Oyunu oynadıkça oynayasım geliyor çünkü eski 
eğlencesinden hiçbirşey kaybetmemiş gibi gözüküyor. Upps! Demo versiyonları da ne çabuk bitiveriyor canım. Neyse oyunun | ay gibi kısa bir zamanda çıkacağını düşünürsek daha kolay 
sabredebiliriz sanırım. 

Aslında merak edenleriniz var mıdır bilmiyorum ama zamanım azaldığı ve gezilecek çok fazla 
stand (daha X-Box var) olduğu için Klonoa'yı es 
geçiyorum. Sanırım Konami bana oldukça fazla zaman kaybettirdi. Ama oyunlar süperdi ne yapayım. 
İştee Capcom, hemen yanaşayım. Hem yeni oyunlara bir göz atarım hem de Onimusha'nın (daha 
yeni bitirdim ve de bayıldım) güzelliği için onlara 
teşekkür ederim. 


Capcom'un yeni bombası yarı insan yarı şeytan 
olan karakterin başından geçen oldukça sürükleyici 


bir hikayeyi anlatıyor. Joypadi elime aldığımda ise 
oldukça şaşırdım. Bu şaşırmam sandığınız gibi grafikler, ya da seslerden değildi. Sadece ekranda olup 
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biten hiçbirşey yoktu. Hemen bir görevli çağırdım 
ve "bu rezalet de ne?" diyerek kibarca sordum. 
Adam bana anlanmsız bir şekilde gülerek oradan 
uzaklaştı. Daha sonra anladım ki oyunun oynanabilir versiyonu showa gönderilmemiş. Ama Capcom! 
bunu bize nası yaparsın? Daha önce showda olacağını açıklamıştın halbu ki. Ettiğim bütün teşekkürlerimi de geri alıyorum. Neyse daha fazla sinir bozacağımız yere demomuzu izlesek iyi olacak. 
Kahramanımızı bir şatoda atlayıp zıplarken, cana- 
var doğrarken ve de kötü adamları delik deşik 
ederken gösteren demo da hiç fena değil doğrusu. 
Bu arada oyunu bilmeyenler için bunun Resident 
Evil ile Sword of Berserk karışımı bir yapım oldugunu söyleyeyim. Grafikleri çok güzel oyun, tamamen 3D mekanlarda geçiyor. Üstelik baş karakteriniz de oldukça karizmatik bir tip. Çıkış tarihi ise 
henüz belli olmayan oyunu merakla bekleyin diyor, 
çalışmayan(!) joypadi yerine bırakarak oradan 
uzaklaşıyorum. Hımm bu da tanıdık görünüyor 


Dövüş oyunu severlerin tanıyacağı oyunlardan biri 
olan Jo Jo's Bizzare Adventure, Playstation 2 versiyonu ile oldukça kısa bir süre sonra piyasada olacak. Nereden mi, biliyorum? Buradaki Japon amcamlar öyle söylüyor da ondan. Yok! henüz 
Japoca'yı tam kapamadım ama az önce nazik hareketleri ile enseme doğru yanaşan bayan bana acımış olacak ki konuşulanları bana tercüme ediyor. 
Gerçi demoda da pek bir numara yok ama...Sadece bazı karakter modellemeleri ve çizimlerden 
oluşan demo, yine oynanabilir bir versiyona sahip 
değil, Sinirleniyor ve hemen Capcom'la olan ilişkilerimi kesiyorum. (eve gidip Onimusha'yı açınca 
tekrar barışırız nasıl olsaj) 

© Capcom'un hayalkırıklığını atlatmanın en iyi 
yöntemi biraz savaş izlemek olacak sanırım. O z2- 
man biraz da Koei zamanı. 


gion'un. Bunların hepsi bizim Midway'in değil mi 
yahu? Durun bir dakika şimdi anladım sanırım. 
Midway oyunlarının Japonya'daki satıcısı Koei ol- 


muş. Neyse bu oyunları zaten bildiğimiz için hemen yana doğru kayıyorum ve bir yeni yapıma 
doğru yaklaşıyorum. Bu yapım bir kaç gün önce 
satışa sunulan (tabi sadece Japonya'da) Kessen 2 
imiş meğersem. Starateji severler için oldukça tatmin edici bir yapım olan Kessen |'in başarısı üzerine hemen devam bölümünü çıkartan firma oldukça iyi bir iş yapmış gibi görünüyor. Özellikle 
grafiklerin göz kamaştırıcılığı ve de seslerin muhteşemliği konusunda. Showun en iyi grafikli oyunlarından biri olduğunu rahatlıkla söylemenin mümkün olduğu oyunun eğlencesi de oldukça iyi. Gerçi 
firma tanıtım konusunda şanslı; ne de olsa oyunun 
tamamını oynattırıyor misafirlerine. Bu da yarım 
ve eksik versiyonlardan çok daha etkileyici oluyor. 
Oyunun çıkış tarihi ise iki gün önce!?? Hebelep 
hübülüp!! İyice kafayı yemeye başladım galiba. Nereye baksanız oyun dolu olan bu ortamda olmak 
ve de gördüklerimi sizlerle paylaşmak oldukça heyecan verici. Sanırım bazen bu heyecan biraz fazla 
geliyor da ondan arada sapıtıyorum. Neyse standdan ayrılmadan önce göz atmak istediğim bir oyun 
daha var. 


Midway'in en son oyununu burada değil de kendi 
memleketinde inceleyeceğimi söylemiş olmama 
rağmen, oldukça ilginç görünen bu oyuna kısa bir 


— bakış yapmanın hiç kimseye bir zararının olmaya- 


cağına kanaat getirmiş bulunuyorum. Diablo tarzı 
oyunları (yani F.R.Plleri) sevenleriniz için özenle 


— hazırlanmış bu yapım, görüldüğü kadarı ile strateji 


emo da oynanabilir değil. 
meyen oyun sanki bir 


- mi? Bu oyun her görc 
yor. Yeni arabalar, 


güzel. Bu durumda denenebilecek nitelikte bir 


oyun olan Legion'u merak etmelisiniz diyorum. 
Ama grafik olarak çok fazla birşey beklemeyin 
oyundan. Ne de olsa yapımcı Midway. 

Koei'yi incelemeyi burada kesiyorum ve hiç vakit kaybetmeden bir sürü oyun tanıtan (fakat benim bunlardan sadece birini tanıyabildiğim) bir firmaya konuk oluyoruz.; Hudson Soft 


Ne kadar da çok oyun varmış burda böyle? Aaa! 
Neymiş bu oyunun adı bir bakalım; Hu! bu ne abi 
ya!! Yahu bunların hepsi mi abuk oyunlar? Hah! 
Sanırım tanıdık bir tane buldum. Playstation | döneminde oynadığımız arcade dövüş oyunlarından 
Bloody Roar serisinin üçüncü bölümü showda tanıtılan bir başka yapım. Gerçi bu standdaki tek tanıdık (ya da adam gibi görünen) yapım bu ama yine de oldukça iyi bir gösterime sahip. Sadece 
izleyebileceğiniz bir demosu olmasına rağmen arka 
planda çalan müzik ve sahnelerin kurgulanışı oldukça etkileyici görünüyor. Grafikler Tekken 
Tag'deki kadar güzel olmasa da yine de etkileyici 
bir parlaklığa sahip. Oyundaki eski kombo sistemini aynen korunduğunu söyleyen firma eğlencenin 
devam edeceğinin sinyalini de vermiş oluyor bizler 
için. Bloody Roar'u sevin ya da sevmeyin yine de 
çok heveslenmeyin. Çünkü oyun sadece Japonya 
için yapılmış durumda. 

Durun azıcık dinleneyim yahuu! Bu kadar gezmek kolay mı sanıyosunuz. Bu arada çevreye de 
bir göz atalım. Şuradaki araba yarışı da neymiş? Fena bir şeye benzemiyor. Biraz daha yakından bakayım bari. Amaninnn!!!! O da Nesiji!!1! Labada luba- 
da (koşma efekti) 


lun wriun iğgğğğk (araba efektleri). "Aman deymesin! Şunu da geçtik mi" . Hu! Ne? Sizi unutmuştum 
pardon. Bir parça Gran Turism ie 
Gelin bakın şuna ne kadar da inanılmaz değil 


halde çıkıncaya kadar 
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(bence şimdi bile inanılmaz). Grafikleri 20 milyon 
poligonun üstüne taşıyan firma yeni i.link özelliği 
ile aynı anda 6 kişinin yarışmasına izin veriyor (daha zevkli bir şey düşünemiyorum). Arabalar ise 
yeni sarı Corvette ile daha zenginleşmiş durumda, 
Zaten müthiş ötesi olan modellemeler ise bir kat 


- —a 
LE 


daha parlama ile kaplandıktan sonra uçmamıza sebebiyet veriyor. Altı kişilik yarışta hiç lag olmaması 
ya da grafiklerde en ufak bir bozulmaya rastlanamaması firmanın ne kadar sıkı çalıştığına (ya da 
uzaylılardan yardım aldığına) bir diğer işaret. Bu 
oynanabilir versiyon oldukça geniş tutulmuş. Bir 
çok mekan ve araba seçmenize izin veren demo, 
showdaki en uzun ve en etkileyici demoların başında geliyor. Mekanlar arasındaki yağmurlu 
S.S.R.5 isimli pist (Gran Turismo 1-2'de de vardı) 
o kadar gerçekci görünüyor ki yolun güzelliğine 
bakacağım diye bolca kaza yaptırıyor. Arabalardan 
en beğendiğim müthiş modellemesi ile Dodge Viper. Çıkış tarihini ise Haziran sonu olarak belirten 
yetkililere onca duygu sömürüm ve yalvarmam et- 
ki etmiyor. Yani yarına çıkarmaları için ikna edemiyorum (afedersiniz) adileri! Yahu bari bu halini 
satın! ben buna da razıyım diyorum; nafile L. 


.00D; YEAR 


: Durun, rahat bırakın azıcık daha yarışayım. Ne? 
O arafta daha vE oyunlar mı v var? Siz nerden 
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İşte rüyalarım en sonunda gerçek oldu. Önündeki 
kalabalığa bakılacak olursa doğru yere gelmişim. 
Büyük ekranlı televisyonumuz da varmış. "Bilader 
şu kafayı biraz kenara çekebilirsek bi zahmet". 
Vaw alışdığımız tarzda bir Sguare demosu D.V.D 


(mpeg 2) formatında ne kadar da farklı görünüyormuş meğersem. Baş karakterin (genç, sarışın 
ve kısa pantolonlu) bir gemi ile sular içindeki müthiş güzellikteki bir şehire yaklaşması ile başlayan 
demo, büyücü kızımızın su üstünde dansetmesi ile 
devam etti. Bu sırada arka planda çalan müzik klasik Final Fantasy tarzını koruyan baş döndürücü bi 
yapımdı. Demoda olaylar giderek kızıştı ve arada 
birkaç summonun görünmesiyle son buldu. Böylesine etkileyici bir demo izledikten sonra oyunun 
büyüsüne kapılmamak mümkün değil. İzlediğim 
şeyin etkisinden henüz çıkamamışken oynanabilir 
versiyonlarının makinalara takılıp insanların beğeni- 


sine sunulduğunu gördüm. Tabi ki ışık hızı ile olay 
yerine giderek bir joypad de kendime kaptım. Baş 
karakterin güzel bir fotoğrafının ilk ekranında bulunduğu versiyonda sadece yeni oyun ve görsel 
demo seçenekleri bulunuyordu. Eğer görsel demoyu seçerseniz büyük ekrandaki silikon grafikli 
demoyu tekrar izleyebiliyordunuz. Bunu sonraya 
saklayarak oyuna girdiğinizde ise karşınıza iki mekan seçeneği çıkıyor. Tropikal orman ya da karanlik zindan. Bu seçimi de yaptıktan sonra kocaman 
ve detayları inanılmaz grafiklere sahip baş karakterinizle şelaleler ile çevrili bir ormanda koşuşturuyorsunuz (daha doğrusu ben öyle yaptım. Siz isterseniz karanlık zindan mekanını seçebilirsiniz) 
Arka planlar da tamamen üç boyutlu ve en az karakteriniz kadar detaylı. Güneş, ışık ve gölge gibi 
efektler ise büyüleyici. Battle'lara geçişler eskisi 
ile oldukça benzerlik gösteriyor. Fakat battle'ların 
geçtiği mekanlardan karşınıza çıkan yaratıklara ya 
da karakterlerinizin savaşırken yaptığı hareketlerin 
gerçekciliğine kadar herşey daha önceki hiçbir Final Fantasy'de bulunamayacak kadar gelişmiş durumda. Büyü efektleri ise her zamanki gibi başınızı 
döndürüyor. Final Fantasy severlerin hayranlık 
duyduğu summonlardan birini de görme fırsatınız 
oluyor bu demo versiyonunda. Battle esnasında ilk 
başta bahsettiğim büyücü kızımızın (Yuna) yetenekleri arasında bulunan İfrit'i seçiyor ve gözlerime inanamıyorum. Bir dakikaya yakın süren summoning sırasında, parçalanan topraklardan İfrit'in 
bakışlarındaki sinir ifadesine kadar herşey o kadar 
güzel ki anlatacak kelime bulamıyorum. Zaten bu 
oyunu anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. O 
yüzden sizi fazla yormadan kısaca şunu söylemek 
istiyorum. Final Fantasy yine en iyi olacak. Her şe- 


yiyle. Ve kesin olarak! Bunu öğrenmek için senelerce beklemenize gerek de yok üstelik. Oyun yazın ortasında sevenleri ile buluşacak. 

Vaw, amma güzel günler geçirdik öyle değil mi 
sevgili okurlar? Her türlü oyunu gördük, Ke 


izledik. Yeni olan herşey hakkında bilgi edindik. 
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m Microsoft yetkililerinin evinden uzaklarda, Japonya'nın göbeğinde bulunma 
sebebi, fuardaki diğer firmalar tarafından da çok iyi bilindiği gibi bir meydan 
okuma. Videogame otoritelerince Microsoft'un kendi pazarı (Amerika) dışına çıkarak, konsolun ilk tanıtımı ve satışı için Japonya gibi konsol cenneti bir ülkeyi 


seçmesi hem büyük bir cesaret örneği hem de oldukça riskli bir hamle. Ama 256 bitlik yeni konsoluna çok güvenen Bill Gates, Tokyo Game Show'dan kısa bir süre önce metrolardan alışveriş 
merkezlerine kadar Japonya'nın dört bir köşesini X Box reklamları ile süsletmiş. Bu da firmanın kararlılığını 
gösteriyor. Fakat Microsoft'un T.G.S. standını gördüğünüz zamanki etkiyi hiç bir reklam afişi veremiyor. Lazer 
efektleri ile süslü standın her yeri inanılmaz özenli görünüyor ve önünde de bir pano bulunuyor. Metrelerce büyüklükteki dev panonun üzerinde şu sözler yazılı: Spor, sürüş, macera v.s..hiçbir şey eskisi gibi olmayacak X 
Box 2001. Oldukça iddialı sözlerle başladıkları showu etkileyici tanıtımlarla sürdürmeyi başaran firma showun 
en ilgi çeken standı olmayı hak ediyordu aslında. Ama beklendiği gibi olmadı ve PlayStation 2 en çok tutulan 
konsol seçildi (show sonrası mini bir anket yapıldı da). Yine de ben bu kadar süpriz isimler beklemezdim Mic- 


rosoft'dan. 


Ummp unmp (yemek efekti) pardon! Hazır ara vermişken bir şeyler atıştırayım demiştim de. Buranın sushi'si 
meşhur ama ben yine de hamburgeri tercih ediyorum. Neyse! Şuradaki büyük panoyu görüyor musunuz? İşte o 
hepimizin merakla beklediği X Box' ait. Hadi gidip bir göz atalım. 


EN 


Sega X Box Anlaşması 

Fuarın illk gününde açıklaması ile ziyaretçileri şaşırtan Sega, X Box için oyun yapacağı söylentilerini 
doğruladı. Bu anlaşmaya göre Sega önümüzdeki 
bir yıl içinde X Box'a tam Il adet oyun çıkartacaktı. Bu oyunlardan bir kısımının ismi henüz açıklanmazken, isimleri açıklanan oyunların çıkış tarihleri konusunda herhangi bir şey söylenmedi. İşte 
süpriz oyunlar ve detayları 


ZDRİRITA—UMRIRUI 
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Gun Walkyrie 

Bundan bir sene kadar önce Dreamcast'e çıkartıl- 
.ması planlanan oyun, Sega'nın Dreamcast üretimini 
durdurması ile birlikte iptal edilmişti. Projeyi kaldı- 
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Jet Grind Radio Future 
(Tentative) 

Sega'nın X Box'a çıkartmayı düşündüğü süpriz 
oyunlardan biri de Dreamcast'den tanıdığımız 
müthiş yapım Jet Grind Radio. Hepimizin beğenerek oynadığı bu çılgın rooler blade-grafiti oyununun yeni versiyonu X Box'ın çıkışı ile birlikte piyasada olacak (tabi herhangi bir aksilik olmazsa). 
Grafiksel olarak eskiye oranla 3-4 kat daha iyi görünecek olan oyun belki konsolun internet ve 
broad band bağlantılarıyla da uyumlu olabilirmiş. 
Tabi bunlar firmanın açıklamaları. Konu hakkındaki 
bilgim şu an için oldukça kısıtlı. O yüzden beklemekten başka çare yok. 


Panzer Dragoon 
Saturn sahiplerinin severek oynadıkları Pazer Dragon serisini (Panzer Dragon |-2-Saga) biz Dreamcast'e bekleyeduralım, Sega oyunun X Box versiyoi unu hazırlamaya ia bile (Kendi 


LİLİ 
- 
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iyi biliyorsunuz demektir (her üç bölüm de halen 
elimde var ve gözüm gibi bakıyorum). Oyunun 
bahsettiğim değerini anlayan Microsoft, hem R.P.G 
hem de shooter versiyonunun hazırlanabileceği 
müjdesini verdi. Ben de bir açıklama yapmak istiyorum izninizle. Hain Sega!! Bizi (Dreamcast sahiplerini) aylarca beklettikten sonra bu yaptığın reva! mıdır? 


Sega GT 2 


Vay vay! Burada ne varmış böyle. Demek Sega'nın 
Gran Turismo katili olarak adlandırdığı (sonradan 
yanına bile yaklaşamadığı!!) oyun yepis yeni grafiklerle X Box yolunda. Gerçi arka plandaki büyük 
ekranda gösterilen demo oyunun Dreamcast versiyonuna ait ama açıklamayı duymak bile heyecan 
verici doğrusu. Sega Gt isminin değişebileceğini belirten yetkililer oyunun temelinin korunacağını söylediler. Çıkış tarihi ise yılbaşına yakın olarak belirtilen yapım için şimdiden birşey söylemek çok zor. 
Adı açıklanmayan yapımlar ve bahsettiğimiz bu 
oyunların görüntülerini ya da demolarını önümüzdeki aylarda basına tanıtacağını söyleyen Sega yetkilileri bir de konuşma yaptılar. Konuşmalarında 
Microsoft'u bol bol öven (yağcılarL) Sega yetkilileri 
bunun sadece bir başlangıç olduğunu ileride daha 
çok yapım ile X Box severlerle buluşacaklarını 
açıkladılar. Olası bir Sonic ya da Shen-Mue bölümü 
var mı sorusuna ise "neden olmasın" diye yanıt veren yetkililer objektiflere bolca poz vermeyi de ihmal etmediler. (magazin yazarlığına mi eyi a 
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oyun" ihtiva eden bir şeyler bulalım. İşte aradığımız şey yine Konami'den geliyor. Yahu bu Konami 
herhalde showdaki en faal standa sahip firma (fuar 
yetkililerince showda en çok oyun tanıtan firmanın 
Konami olduğu açıklandı). 


ei 
kü 

yi 
Sai 


Showdaki az sayıda oynanabilir X Box oyunlarından birine rastladığım için oldukça şanslı sayılırım 
(tabi siz de). Bu sayede konsolu ilk defa yakından 
görebileceğim. Ne kadar heyecanlıyım anlatamam. 
Konsolu kabaca tarif edecek olursam siyah renkli 
kasası yukardan bakıldığında bir X'e benzer şekilde 
dizayn edilmiş. Önünde dört adet joypad portu 
bulunuyor ve herhangi bir memory kart slotu yok. 
Bunun sebebi konsolun içinde bir hard disk bulunması ve sizin savelerinizi bu hard diske yapabilmeniz. Neyse brakın makinayı incelemeyi de oyuna 
geçelim. Hemen joypadimizi kapıyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Durun bir dakika bu joypad internette tanıtılan X Box joypadinden farklı gözüküyor. Start düğmesi ve daha birçok şeyin yeri 
değişmiş. Durumu bana izah eden bir görevli Japonya ve Amerika için üretilen konsolların birbir- 


lerinden farklı joypadleri olduğunu söylüyor. Ben 
de hemen oyuna dönüyorum. Fazla uzun ve detaylı oynayamadığınız demo versiyonunda grafikler 
hemen dikkatinizi çekiyor. Yoo! Öyle sandığınız gibi muhteşemlikleri ile değil. Dreamcast'e benzerlikleri ile. Yahu nasıl olur? Bu 256 bitlik bir makina 
değil mi diyenlerinizi duyar gibiyim. Ben de aynen 
size katılıyorum. Gerçi poligon kalitesi oldukça 
artmış durumda haksızlık etmeyelim. Bulut efektleri ya da su üzerine düşen ışıkların parlaması fena 
görünmese de Ace Combat 4'dekiler ile kıyaslanamaz bile. Ama grafiklerin bir artısı var Ace Combat 4'e göre; x-buffer filtering. Bu yeni filtreleme 
sistemi (X Box'a özgü) oyunun genelini çok etkilemese de yere yaklaştığınız zaman grafiklerin bozuk 
görünmesini engellemeye yetiyor. Bu da iyi bir gelişme. Yine de beklediğim tadı vermeyen oyunun 
standından hızla uzaklaşmayı tercih ediyorum.. 
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Konami'nin oyunları bitecek gibi görünmüyor. 
Şimdi de Playstation'ın vazgeçilmez futbol oyunlarından olan |.W.S'ı X Box'a hazırlamışlar. Nasıl 
bir şey olacağını merak ederek yaklaştığım standda 
oynanabilir versiyona rastlayamadığım için hevesim 
bir parça kursağımda kalıyor. Ama yine de oyun 
hakkındaki demoları incelemek de oldukça zevkli. 
Oyun içinden alıntılardan oluşan gösterimde bile 
grafiklerin ne kadar büyüleyici olduğunu görmemek imkansız. Futbolcuların yüz ifadelerindeki gerçekçilikten rüzgarda dalgalanan forma ve saç animasyonlarına kadar her şey makinanın gerçekten 
de 256 bit olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Staddaki 
bayraklar ya da patlayan flaşların canlı renkleri ise 
ayrı bir görsel şölen. Animasyonlar Playstation 
2'deki 1.S.S pro'ya göre oldukça gelişmiş. Anlayacagınız oyun görsel olarak her yönü ile muhteşem. 
Bu sene sonunda Japonya'da çıkması beklenen 
oyunun başka ülkeler için hazırlanıp hazırlanmayacağı ise henüz belli değil. 

Evet Konami nihayet konsolun gücüne yakışır 
bir yapım tanıttı. Bir de oynanabilir versiyonu olsaydı harika olacaktı ama hiç görmemekten iyidir. 
O!Da! Ne! Silent Hill 211! Gözlerime inanamıyorum!1?? 


PlayStation 2 standında oynamaya doyamamıştım 
sana müthiş şey. Nerdeymiş bakayım senin CD'in. 
Yok mu ? Olamaz; bari bu oyunun oynanabilir 
versiyonu olsaydı. Yine demoyu izlemekle yetineceğiz desenize! Neyse gidelim de demoyu kaçırmayalım bariL. Gösterim, daha önce PS 2'de oynadığımız versiyondaki sahnelerden oluşuyor. Sadece 
sizin yerinize bir başkası oynamış ve bunu kaydetmiş. Mekanlardaki ufak tefek farklılıklar dışında 
grafiksel olarak PS 2'dekinden hiç bir farkı yok X 
Box versiyonunun. Işıklandırma efektleri, karakter 
kaplamaları, mekan detaylandırmaları birebir olarak aynı görünen oyun hakkında, yetkililer bir de 
açıklama yapıyorlar. Henüz yüzde otuzunun tamamlandığını söyledikleri oyunun 2002'deki çıkı- 


şından önce grafiksel değişime uğrayacağını ve burarada gösterilenin sadece PS 2'den uyarlanan bir 
iskelet niteliğini taşıdığını belirtiyorlar. Ve bence 
oldukça abartıyorlar. Ben PS 2'me laf söyletmem 
arkadaş!! Hem Playstation 2'deki grafiklerle bile altıma kaçırıyorum, 256 bite çıkınca ne yapacağım? 

Konami standını terkettikten sonra etrafta dolaşmaya devam ediyorum. Artık yorgunluk iyice 
üzerime çökmüş durumda. Yine de çok tatlı bir 
yorgunluk bu. Hmmm ileride bir duyuru yapılıyor 
duyabiliyor musunuz? Sanırım daha işimiz bitmedi 
çünkü az ilerde... 


Vaw, Tecmo ve Team ninja bize oldukça büyük 
bir süpriz yaparak en son yapımlarını Tokyo Game Show'a taşımışlar. Ama daha da büyük bir süpriz oyunun sadece X Box'a hazırlandığını duyurmaları oldu sanırım. (Eyvah ne yapacağız şimdi?). 
Standa sokulduğunuzda ise sakın oynanabilir birşey 
beklemek hatasına düşmeyin. Normalde böyle bir 
oyunu göremiyecektiniz bile! 

Hemen dev ekranın karşısına geçiyoruz ve gösterim başlıyor. Bir şelalenin içinden çıkan saatin 
ekrana çarpıp paçalanması ile başlayan demo, sırası 
ile Hayabusa-Bass kavgasını, karakterlerin üzerlerinde bulunduğu bazı yeni mekanları, Ayane'nin 
çevresinde uçuşan kuşları gösteriyor ve Hayabusa'nın büyük binalar arasında kata çizmesi ile son 
buluyor. Daha sonra anlıyoruz ki bu demonun birinci bölümüymüş. Yalnız şunu söylemeliyim ki 
grafikler gerçek zamanlı ve silikon grafikli demolardan neredeyse hiçbir farkları yok. İkinci bölümde ise iki yeni karakter bizlere kendilerini tanıtıyorlar. Bu karakterlerden biri portakal rengi 
kıyafet giymiş genç bir dövüşcü. Bu genç dövüşcü 
Kr girerken lede evre dolu bir le 


düşüyor. Ve ani harakeclerie ik di ei 
ru dönerek kafasını ovuşturuyor. esini SA 


ia 


terlerden diğeri, platin sa 
bir kız. Dolunayın altında bir man 


tasını Yak izlediğimiz 


WWW.GAMEPRO.COM. 


MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


TOKYO GAME SHOW 2001 


çekci hareketlere sahip ki; konu hakkında bilgisi 
olmayan herhangi bir kimse demoyu rahatlıkla bir 
film sanabilir. Demonun geneline gelecek olursak 
mekanlardaki büyüklük ve gerçekciliği ile, ya da 
karakter grafikleri ile oyun, showdaki en iyi grafikli 
oyun. Özellikle bir kumsal mekanı var ki kıyıya vuran dalgaların kum tanelerini tek tek taşıyışını bile 
görmek mümkün. İnanılmaz bir şey bu! Söyleyecek kelime bulamıyorum. Sanırım X Box almak da 
artık benim için şart oldu. Oyunun çıkış tarihinin 
çok uzak olmadığını sizlere hatırlatmak (ve de ağzınızı sulandırmak!!) isterim. Böylece sizin için de 
şart olsun!! (yaşasın kötülük!!!) 

Dead or Alive 3 inanılmaz bir oyundu hala etkisinden çıkamıyorum. Ama çıksam iyi olacak galiba çünkü konsol hakkındaki açıklamalar tam gaz 
sürüyor. Glee eli en son haberler: 


Sega'nın açıklaması üzerinden henüz az bir 
zaman geçmişken bir bomba da Namco'dan 
geldi. Firma X Box için iki tane oyununun yapım aşamasında olduğunu belirtirken; bu 
oyunların isimleri ya da kesin çıkış tarihleri- 
nin ne zaman olacağını açıklamadı. 

Namco ve Sega'dan sonra Genki de X 
Box için oyun hazırlaycağını duyurdu. Bunun bir yarış oyunu olacağı ve yapımında 
Microsoft'un da yardım edeceği belirtilen oyunun 
çıkış tarihi ise makinanın piyasaya sürülmesi ile 
aynı zamanda olacakmış. Bakalım acaba yeni bir 
Tokyo Extreme Racer daha mı geliyor!!? 


Strateji oyunlarının vazgeçilmez isimlerinden 
— olan Koei, X Box için Crimson Seas adında bir 
# RP: G hazırladıklarını. duyurdu. Oyunun. geçmişe 


| tarihini i ise 2002 ortaları olarik belirledikleri- 


Bültenimizin sonuna gelmeden önce Sega'dan 
aldığımız en son haberi vermek istiyorum. Visual 
Concepts, yani Sega'nın spor oyunlarını hazırlayan 
yapımcılar, X Box için de spor oyunları hazırlamakta olduklarını bildirdiler. 

Bu akşamlık da bu kadar sevg..hı! Ne !! Bu haber spikerliği işine iyice kaptırdım kendimi, ne dersiniz.?? :) 


© canlanıverdi. Daha sonra bu uzzuuuuun yazı çıktı 
gi Umarım show hakkında merak mele. 
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İşte 3 günlük eğlence dolu, heyecan dolu, herşeyden önemlisi videogamingle dolu maratonumuzun sonuna geldik. Biliyorum hepinizin gözleri daha birçok yapımı (Tekken 4, Haloo, Munch 
Oddyse...) aradı bu showda, ama ne yapalım bu 
seferlik de bu kadarmış. Buradaki fuar boyunca sizin için her detayı, her oyunu anlatmaya çalıştım 
uzun uzun. Ama yine de arada kaçırdığım ya da ilginizi çekmeyeceğini düşündüğüm oyunlar da olmadı değil. Yine de ben çok eğlendim. Show benim için olduğu kadar sizin için de güzel olmuştur 
umarım (hele bir olmasın katanamı kaptığım gibi!!). 
Bir dahaki büyük videogaming olayında buluşmak 
dileği ile hepinize sevgiler saygılar... Mitsurugi 

(muhabir-yazar--acar*-samuray :)) 


Sevgili Gamepro okurları, ben bu yazıyı hepinizin 
anlayacağı üzere Tokyo'dan değil de maalesef 
evimden yazıyorum. Gönül isterdi ki bu büyük organizasyona gerçekten gidebileyim ve yaşadığım 
herşeyi sizlerle Japonya'dan paylaşabileyim. Ama 
Türkiye şartları dolayısı ile (bir uçak bileti! 500 dolar civarında) böyle birşeyi yapmam mümkün degildi. Yine de siz okurlarımızı bu kadar 
önemli bir organizasyondan mahrum birakmanın doğru olmayacağını düşündüm 
ve günlerce süren zahmetli bir çalışmanın 
ardından bu yazımı sizlerle paylaştım. Şimdi 
bahsettiğim bütün herşeyi kafamdan attığımı, 
bu yazının tamamen hayal ürünü olduğunu 


> düşünebilirsiniz. Hayır tam tersi; oyunlar ve 


firmalar hakkındaki bütün bilgiler, standların 
görünüşleri, anons şekilleri,kendimde olduğundan 
bahsettiğim oyunlar, fuarda yapılan anketler, hatta 
oyunun oradakiler tarafından tutulup tutulmadığına kadar herşey gerçek. Günlerce süren internet 
araştırmalarım sonucunda (15 ayrı adresi harmanladım) , yazarların görüşlerinden fuardaki en ufak 
detaya kadar herşeyi araştırdıktan sonra oyunların demolarını buldum ve hepsini tek tek izledim. Anlayacağınız oyunların yorumları da tamamen bana ait ve gerçek. Zaten Metal 
Gear Solid 2 ve benzeri oyunların 
oynanabilir versiyonlarının elimde olması işimi bir parça kolaylaştırdıktan sonra yazımı daha gerçekci 
yapmak için geriye kalan tek 
şey orada geziyormuş hissini sizlere yaşatmaktı. 
Fuar alanındaki atmosfer ve standların konumları 
hakkındaki bilgileri de topladıktan sonra kendimi 
sizinle birlikte Tokyo'da farzetmem, showun gerçek bir misafiri olarak hissetmemi sağladı. Bu sayede de dolaştığımız kısımlar kafamda olduğu gibi 


MEKTU 


Bi günlerin bir tanesinde, laf olsun diye girdiğim bir mağazada, laf olsun diye gördüğüm PS2'nin fiyatı, beni şoktan şoka sürükledi. Rahatlıkla 
bir bilgisayar alabileceğiniz bu miktar, açıkçası ufak, siyah bir kutuya değmez. 
550 milyondu o fiyat ve Türkiye'de, konsolların neden geri kaldığını bir çırpıda açıklıyordu. Tam PS2'nin yanında ise, 220 milyonluk değeriyle Dreamcast 
duruyordu ama Dreamcast'in pek bilinmemesi nedeniyle, o da rağbet görmüyordu. Gerçi PS2'ler de kendi hallerinde duruyorlardı ama. Her neyse, sonuçta anlatmak istediğim, Türkiye'den PS2 almanın çılgınca bir davranış oldugudur. Siz de benim gibi, yurt dışında varolan, akraba, eş, dost, tanıdık gibi 
faktörlerden rica ederek, PS2'nize, Türkiye fiayatının yarısı bir fiyata kavuşabilirsiniz. PS2 konusunun dışına, Crouching Tiger&Hidden Dragon'a gidin, diyeceğim ama aylardan Mayıs olmuş, film bitmiştir çoktan. Yine de bir şekilde izleyin ve beğenin. 


PS2 Aksesuarlarında 
Yeni Bir Yüz 


Daha önce Dreamcast için hazırlanmakta olan fakat Sega'nın, donanım işinden elini eteğini çekmesiyle ne olacağı belirsiz olan Zip sürücüsü, PS2 için dizayn edilmekte. lomega tarafından üretilecek olan Zip Drive, geniş bir kayıt 
olanağı süreceği gibi, taşınabilir özelliğiyle de, dev bir kayıt kartı olarak da 
kullanılabilecek. PS2'nin USB portuna takılacak olan sürücünün, yıl sonunda 
piyasada olması bekleniyor. 


Spider-Man Hem F a Hemde... 


Tam anlamıyla gelecek yıl sinemalarda 
göreceğimiz süper, şahane, inanılmaz 
kahramanın, dayanılmaz filmi Örümcek 
Adam, aynı zamanda oyun da olacak. “E zaten vardı oyunu, 
Tony Hawk'ın motorunu kullanıyordu, Neversoft 
yapmıştı” diyebilirsiniz a, 
fakat, filmle aynı zamanda çıkması planla- 


>. 
ik 


iz 
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nan oyunun hakları çoktan Activison firması 
tarafından alındı ve tamamiyle filmle 
paralel bir oyun olarak hazırlık aşamasında. Şu an için hangi platformlar- 
da göreceğimiz belli olmayan oyun, 
büyük ihtimalle Xbox'ta görülecek. 


Soğuk Kan Amerika'da 

GamePro'da posterini gördüğümüz, Avrupa'da bir süre önce çıkmış olan In 
Cold Blood'u, nedense Amerika'lılar bir türlü görememişti. İngiltere asıllı bir 
yayıncı olan Revoultion Software, en sonunda oyunu Amerika'ya dağıtmaya 
da karar verdi ve bu vesileyle Dreamcatcher ile anlaştı. Ben de, sadece Ame- 


rika bazlı oyunlar edinen birisi olarak, bu habere çok sevindim fakat sanki 
oyunu oynamak için biraz geç kaldım. Bu ay içersinde bir gün oyunu görmek 
mümkün olacak. 


Silent Hill 2, 
Adının Aksine... 


.. gayet sesli bir oyun olacak. Neden 

mi? Konami, son yaptığı açıklamaya göre, Silent Hill 2'nin, Sony'nin 3 boyutlu 
ses teknolojisi, S-Force 3D Sound Library'yi kullanacağını açıkladı. Şimdi bu ne demek, hemen özetleyeyim. Normalde, 3 boyutlu, 
“surround” ses için, 5X1 veya 
4*tl şeklinde, ekstra bir hoparlör aksesuarına ihtiyaç duyarız. 
Sony'nin teknolojik ses olanağı 
ile, televizyonunuzun, 2 hoparlöründen, sanki surround sistem 


bir hoparlör setiniz varmış gibi, 
3 boyutlu ses olanağına kavuşabileceksiniz. Nasıl bir şey olacak bu, çok merak ediyorum. 


Konami'nin 
GameBoy Advance Planları 


Japonya'da bir süre önce çıkan, Amerika'da Haziran | l ve Avrupa'da Tem- 


muz'da görülecek olan GameBoy Advance'e hazırlanan oyunların ardı arkası 
kesilmiyor. Sega'nın Sonic'inden sonra, Konami de, iki oyununu açıkladı. Gaversiyonu ile, içinde bir- 
a? çok Konami karakteri 
cers, şu sıralar piyasaya çıkmış olacak. Eylül'e kadar, 3 
oyun için düşünüyor. Futbol hayranları ise, ISS'yi GameBoy'da Mart 2002'de 
görebilecekler. 


meBoy'un ilk oyunlarından biri olan Castlevania'nın yeni ve gelişmiş bir 
OE bulunduracak olan Go- 
Kart oyunu Krazy Ra- 
oyun daha üretecek olan Konami, kaykay, golf ve konusunu bir filmden konu alacak olan türleri, bu 3 
kn dan kn Bir Başlık 
EZ Daha Dreamcast'te ve Arcade'lerde 
yeni sayılan Capcom vs. SNK'nın yeni 
versiyonu CvsS$NK 2, 
Tokyo Game 
Show 2001'de 
seyirci karşısına 
çıkacak. İlk 
oyundan çok daha fazla karakter içerecek olan oyun, aynı zamanda gelişmiş grafikler de sunacak. Capcom vs. 
SNK: Millennium Fight'ın yeni versiyonu Millennium Fight 200 Pro da, yine 


Capcom tarafından üretilecek. Bu versiyonda yeni 2 karakter ve tüm gizli karakterler oynanabilir olacak. 


Yine Oyunlar, Yine Ödüller 

The Academy of Interactive Arts & Sciences (AlAS), 4. yılında, yine ödüller 
dağıttı. Oyun firmaları için büyük önemi olan yılın ödülleri, hangi oyunlara gitti, hep birlikte bakalım: 

En iyi konsol oyunu : SSX (PS2) 

En iyi aksiyon/macera: Legend of Zelda: Majora's Mask (N64) 

En iyi RPG: Final Fantasy IX (Psx) 

En iyi dövüş: Dead or Alive 2 (DC, PS2) 

En iyi yarış: SSX (PS2) 

En iyi aile oyunu: Mario Tennis (N64) 

En iyi spor: SSX (PS2) 

Konsol oyunlarındaki en iyi yenilik: Snenmue (DC) 
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Xbox'a Aksesuarlar 


Direksiyon ve simulatör aksesuarlarıyla tanıdığımız Thrustmaster, Microsoft ile anlaşarak, Xbox için çeşit çeşit aksesuarlar 
üreteceğini açıkladı. Firmanın planlarında, 


snowboard/kaykay aksesuarları, kayıt kartları, silah kontrolörleri ve dans 

matları bulunuyor. 2001 sonbaharında birçok aksesuarını görebileceğimiz 
Thrustmaster, direksiyon kontrolörleri de 
üreteceğini ekledi. 


Komando Detayları 


Eidos, Tomb Raider serisini bir 
kenara bırakıp, Commandos 2 
konusunda birkaç detay yayınlamayı akıl edebildi en sonunda. 
Commandos hayranları için büyük önem taşıyacak olan detaylar şu şekilde: Yeni bir 3 boyutlu 
oyun motoru. Artık kameralarla 
görüntüyü istediğiniz gibi dön- 4 sr Sö 
dürebileceksiniz. Hırsız Lupin, li çıkarıcı Natasha ve ke Whiskey gibi 
yeni karakterler, oyunda bulunacak. Takım arkadaşları istedikleri gibi silah taşıyabilecek ve grup içinde değişim yapabilecek. 2. Dünya Savaşı'na uygun birçok yeni araç eklenecek ve yeni multiplayer modları oyunda görülebilecek. 
PS2, DC ve PC için planlanan oyun, PC'de Haziran'da görülecekken, diğer 
konsollarda ancak Eylül'de görülebilecek. 


Galactic Games 

http://www.galactic-games.com 

Galaksisel oyunlar ya da Galaksinin tüm oyunları. İlk bakışta bir sitenin bir 
şeyler ifade etmesi gerekir ismi vasıtasıyla ama Galactic Games, oyunlarla ilgili olmak dışında, pek bir şey anlatmıyor. Her neyse, sitemiz, Nintendo'yu 
konu edinmiş bir site fakat Nintendo'nun gelmişini, geçmişini anlatmıyor. 
Sadece yeni çıkacak olan Gamecube sistemi üzerinde odaklanmış durumda. 
Sitenin en orijinal bölümü, Nintendo Ansikolpedisi adında toplanmış olan, 
Nintendo tarihi, Mario tarihi, Donkey Kong tarihi gibi başlıkları bir araya 
toplayan kısım. Gamecube hakkında bilmek istediğiniz tüm teknik detaylar, 
resimler ve oyun görüntüleri de F.A.O kısmında görülmeyi bekliyor. Herhangi bir sorunuzun yanıtını alabileceğiniz bölümün adı ise, Letters. Burada, 
çeşitli sorulara yanıt verilirken, başka insanların ne gibi sorunları olduğunu 
da görebilirsiniz (bunu neden istersiniz orasını bilemem ama). Hazırlık aşamasında olan oyunları görmek içinse, Games bölümüne göz atmanız yeterli. 
Geçmişte kalan haberleri veya mektupları görmek isterseniz, Archieves bölümü de her zaman hizmetinizde. Diğer sitelerden de alışık olduğumuz mesaj panosunu da sitede görmeniz mümkün. Herhangi bir konu hakkında, bir 
şeyler yazmak için kullanabileceğiniz Chaos bölümü de, Galactic Games'e 
özel bölümlerden. Dizayn olarak da siteyi eleştirmek lazım ki, site bu esnada biraz çuvallıyor. Sitenin GameCube ile alakalı olduğunu anlatacak herhangi bir öğe göremediğimiz gibi, genel olarak da pek parlak 

bir dizayn görebildiğimizi söyleyemem. Yine 

de, okunabilir ve sade 

bir yapı taşımasıyla, 

Galactic Games, ziyaret etmeye değer bir 

site. 
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PS ONE Paketi 
Değişiyor 


2001'in sonlarına doğru, artık ortalıkta PS One mı 


kalır diyenlere cevap olarak, PS One paketi yenileniyor. Yapılan açıklamaya göre, PS One, önceki pakettekiyle aynı donanım 
özellikleri taşıyacak fakat şu an 
ayrı bir aksesuar olarak satılan LCD ekran, pakete dahil 
edilmiş olacak. Paketin fiyatında meydana gelecek herhangi bir değişiklikten ise hiç haber yok. 


Lucas Arts ve PS2 


Monkey Island serisi, varolduğundan beri sadece 
PC'de görülmüştür ve nedense Lucas Art$, bu muhteşem seriyi konsollara uyarlamayı hiç düşünememiştir. 

Lucas Arts'tan yapılan son açıklamaya göre ise, Escape from Monkey Island'ın, 2001 baharında PS2'ye 
uyarlanmış olarak piyasaya sürüleceği açıklandı. Macera severlerin bu oyunu kaçırmaması gerek. 


Music for 

Games 

http//www.music4ga- 

mes.net 

İşte Konsol Dünyası'nda 

bir ilk. Şu ana kadar, eğer 

tüm GamePro sayılarına 

sahipseniz ve internet 

konsol merkezini takip 

ediyorsanız, oyunlarla il- A 

gili geniş bir site arşivine sahip olmuşsunuzdur. Bu l 

sitelerin arasında, her türlü oyunun grafiklerini ve oynanışını yakından inceleyebilmişsinizdir fakat oyunların müzikleriyle ilgili özel bir site görememişsinizdir. İnternet'te gezinirken, hiç dikkate almadığım bir banner yardımıyla 

ulaştığım Music 4 Games, oyunların oynanışları veya görüntüleri yerine, müzikleriyle ilgileniyor. Siteye ilk adım attığınızda, oyun müzikleriyle ilgili son 

haberleri ekranlarınızda görebiliyorsunuz. Features bölümüyle, belirli bir konu üstünde uğraşılmış, detaylı bilgilere ulaşabilir ve çeşitli oyunların müziklerinin detaylı incelemelerini bulabilirsiniz. Reviews bölümü, her ne kadar, 

oyun müziklerinin tanıtımlarına, incelemelerine ağırlık veriyor olsa da, çeşitli 

müzik sistemlerinin incelemeleri de, ara ara yer alıyor. Music bölümü, her 

ne kadar çok geniş bir arşiv sunmasa da, oyunların Mp3'lerine ulaşmanızda 

yardımcı oluyor. Directory kısmı da, oyun müzikleri geliştirmekle uğraşanların, oyun firmalarıyla tanışmasını sağlamak üzere tasarlanmış, orijinal bir 
bölüm. Sitenin son orijinal özelliği ise, siteyi ilk açtığınızda yüklenmeye başlayan ve “Play” tuşuna bastığınızda çalmaya başlayan ufak bir MP3 Player. 
Sitede geçirdiğiniz zaman boyunca, çeşitli müzikler dinleme imkanı elde 
etmiş oluyorsunuz. Oyun müzikleriyle ilgileniyorsanız, bookmark'larınıza 
eklemeniz gereken bir site Music 4 Games. 
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KonsolDünyası 


Fantezi Yıldızı 2 


Dreamcast'i ailecek ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Phantasy Star Online'ın da ne kadar iyi bir online RPG olduğunu ise duymayan kalmadı zaten. 
Biz de ailecek bu Gyunu oynamak isterken, bir de 
baktık ki, Sonic Team Phantasy Star Online 
Ver. 2.0 ile, Phantasy 
Star severlere yenilikler sunacakmış. $40 fiyatında olacak ve Japonya'da 17 Mayıs'ta görülecek olan Version 2.0, anladığınız 
üzere bir eklenti paketi olacak. Bu haberin bizi ne kadar ilgilendirdiği ise Ateş 
Hattı'na tartışma konusu olarak sunulabilir. 


Dreamcast'e Ne Oluyor? 


Geçen ayların birinde, Dreamcast'in 2001 programında, birbirinden şahane 
birçok oyun görmüştük ve sabırsızlıkla beklemeye başlamıştık. Bunlardan birçoğunun | 

iptal edildiği haberi ise haber merkezimizi hüsrana uğrattı adeta. Metro3D, 
Sega'nın donanım işinden çekildiğini duyunca, Armada 2 ve Dark 
Angel: Vampire Apocalypse 
oyunlarının hazırlıklarını durdurduğunu belirtti. Fox Interactive de, Metro3D'den az kalmayarak, Alien Resurrection ve World's 
Scariest Police Chases'ı iptal ettiğini açıkladı. 
Buffy the Vampire Slayer ve Planet of the 
Apes'in geleceği ise halen belirsiz ama iptal edilme oranları yüksek gözüküyor. Eidos'un Soul 
Reaver 2 projesini de Dreamcast'ten çektiğini 
daha önce söylemiştim herhalde. 


Daha Çok Shenmue 
2 Detayı 


İlk Shenmue'da görülen tekdüze çevre ilişkileri ve şehirlerde kaybolma gibi 
faktörleri yokeden yeni sistemler, Shnenmue 2'yi hit yapacak gibi gözüküyor. 
Ryo'nun, eşyalara olan yakınlığına göre, artık ufak bir menü ile karşılaşacaksınız ve bu menüde, eşya ile yapabileceğiniz birkaç değişik hareket yer alacak. 
Action Selector adındaki yenilik ise, diğer karakterlerle konuşmaya başladığınızda, tek bir konu yerine, birkaç değişik konu üstünde konuşmanıza olanak 
sağlayacak. Shenmue 2'de bulunacak diğer ve en büyük yenilik, gezdiğiniz şehirlerde, çeşitli makinalardan alabileceğiniz haritalarla, şehirde nereye gittiğinizi görebilmek. Bu haritalar, siz hareket ederken ekranın sol alt köşesinde her 
zaman varolacak. 


0 Pril öy ABE Eğ agi 
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TOP 10 OYUN AĞI 
1- Unreal Tournament (DG) 


PC'de yüzyıl önce çıkmış olan, PS2'de ise bir süre 
önce görmüş olduğumuz ve pek de rağbet görmeyen Unreal Tournament, Dreamcast'in en iyi FPS'si 
olarak yerini almış bulunuyor. Ouake 3'ten çok 
daha iyi bir oynanış sunan ve grafikleriyle 
de büyüleyen Unreal, her DC sahibi- 
nin arşivinde bulunmalı. 


2- Record of Lodoss 
War (DC) 

Eğer hem Phantasy Star Online'ı, hem de 
Diablo'yu seviyorsanız, ilk önce benle tanışın, 
sonra Lodoss War'u ele geçirin. Daha çok 
Diablo'yu andıran oynanışıyla ve yüzlerce silah seçeneği ile, oldukça iyi bir RPG sayılan 
oyun, uzun süre oynanabilecek bir kalite su- 


nuyor. 


3- Metal Slug X (PSX) 

Bu oyunun ne kadar zevkli olduğunu anlamak için, ilk önce yanınıza bir arkadaş almalısınız çünkü oyunun zevki ancak 2 kişi 
oynayınca ortaya çıkıyor. Grafikler 3 
boyutlu olmasa da, orijinal tasarımlarla 
dikkat çeken bir grafik sistemi ve mükemmel bir oynanış, hepsi Metal Slug X'de. 


4- Metropolis Sirset Racer (DE) 
Yakında Xbox'da da görülecek olan bu mükemmel yarış oyunu, bu ay da 
beni büyük ölçüde oyaladı ve tekrar, ne kadar iyi bir yarış olduğunu kanıtladı. Hemen alınmalı. 


5- Ghrono Cross (PSX) 

Evet, eski bir oyun Chrono Cross ama belki halen RPG sıkıntısı çekiyorsunuzdur ve Chrono Cross'u hiç duymamışsınızdır. IO'larca çeşit karakter ve 
birçok silah/büyü seçeneğiyle, bitirdikten sonra bile oynanabilen yegan 
RPG'lerden. 


6- Faar Effect 2: Retro Helix (PSX) 


Her ne kadar ilk Fear Effect kadar etkileyici olmasa da, yine de değişik bir 
macera sunan Fear Effect, hem aksiyon, hem macera, hem de kaliteli grafikler arayanlar için ideal. i 


7- Persona 2: Eternal Punishment (PSX) 

Yedi numaramız, değişik bir RPG. Üstelik Playstation'da. Ne gelecek ne de 
fantezi dünyasını konu alan, şimdiki zamanda geçen bu Matrix havasındaki 
RPG, grafikleriyle olmasa da, orijinal karakter dizaynları ve karakter geliştirme özelliğiyle, mutlaka oynanması gereken RPG'ler arasında. 


8- Typing of the Dead (DE) 

Roadkill, tamam. Fire, tamam. Destroy, tamam. Iwantyoutobedeadnowandforever, Game Over. İşte TotD'yi anlatmanın en orijinal yolu. Yaratıkların 
üstünde çıkan kelimeleri, Dc klavyesiyle yazarak, onları yoketmek ancak bu 
kadar zevkli olabilirdi. Deneyin. 


9- Gountersirike (PE) 


Bir oyun bu kadar uzun zaman oynanabilirdi herhalde. I.I versiyonu ile de 
yeni haritalar gördüğümüz Cs, tek kelimeyle, zevkli. 


10- Tekken Tag Tournameni (PS2) 
Maalesef TT T'yi, yazıdan önce oynama şerefine ulaşamadım. Artık gelecek 
ay, oyun hakkındaki görüşlerimi, buralarda bulabilirsiniz. 
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Bahar Kıpraşmaları 


Hayat Irmaklar 
ile doludur ve 
herkesin bir 
Irmak'ı vardır. 
Asıl önemli olan 
olrmak'ın size 
akmasıdır. 
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B: çizgi film karakteriyim ben. Oyuncak bir tabancayla dünyaya savaş açan bir rüya kahramanıyım. Kutsal 
savaşçı olduğunu sanan bir fırlama, seçilmiş kişi olarak seçileceği günü bekleyen bir hayalperestim. Yazar 
değilim, editör hiç değilim. Çok pis yazarım o ayrı. Oynar-yazar bir yapım vardır. Çenem düşüktür. Sohbetime doyum olmaz. 3 boyut yetmez bize, 7 boyutlusunu isteriz. Etkileşimli çevremize de 16-6 sarmalama 
efektlerini yaydık mı, kimse aramıza giremez. Uçuk kaçık bir insan olduğum bellidir. 

Her bilgisayarcı gibi Commodore ve Amiga'dan yetişmedim ben. SEGA konsolları, Nintendo makineleri ve 
Arcade salonlarıydı benim olayım. Hayatını iki kelime ile özetle deseler “Insert Coin”, tek kelimeyle ifade et 
deseler 'SEGA' derim ben. Hiç telefon jetonum olmadı benim. Bu yüzden hiç telefon klübesine de giremedim. 
Girsem de konuşacak arkadaşım yoktu zaten. Benim jetonlarımın kullanıldığı klüpler başkaydı. Eğlence şehri 
miydi neydi öyle birşey asılıydı vitrinde. Değilim evet değilim, ben bilgisayar oyuncusu değilim. Öncesiyle, şimdisiyle, hayalleriyle ben bir video oyuncusuyum. Bilgisayarın ekran/grafik/görüntü kartına 'video kartı” demeyi 
sevenlerdenim. Hoşlanırım ben video belleğinden, olsa şimdi şöyle gıcır gıcır Deli Divane RAM, bilmem ne 
çok megabytes. Sayarsanız markete birkaç yüz dolar, pixel/texel görüntüleme üniteniz de bir anda dolar, taşar. 
En vidia, 3'de f(x), Arctic Thunder Integral hiç fark etmez. Bu arada, fanatik bir oyuncu olduğum söylenebilir. 

Bugüne kadar oynadığım tüm video oyunları beni etkilemiştir. Hepsi birşeyler vermiştir bilincimin derinliklerine. Hepsi birşeyler katmıştır benliğime, gelişmekte olan ve gerçek hayatta kullandığım “esas” karakterime. 
Her oyun değişik renkler getirmiştir monoton hayatıma ve kolay kolay kurtulamam ben oyunların etkilerin- 
den. Deneyimlediğim her aksiyon, her sahne benim için repertuarıma giren yeni sesler, müzikler, yeni bir hayal dünyasına açılan pencere demektir. Farklı bir olaydır “Pencereler 98”, bazen bezdirir insanı. 

Bilgisayarcılar neden hep uykusuz olurlar? Acaba 'bilgisayarcı' 
olup da uyku düzeni sağlıklı olan birileri var mıdır? Aşırı ısınma 
sorunları neden oluşur? Internet 2 ne zaman çıkacak? Nedir bu 
kızlardan çektiğimiz? What is the Matrix? Bilemem bunları ve yanıtlayamam. Bildiğim tek şey birşey bilmediğim. Bilgi saymanın inceliği bilgiyi işlemekte yatar. İşleyen mikro işlemci buz tutmaz, 
toz tutmaz. Dönen fan tozu püfler. Ama toz bir türlü ölmez. Gider entegrelerin üstüne kamp kurar. Orada 'kir” kılığına girer. 
Böyle durumlarda gecenin bir vakti dura-shine cila sipariş eder, 
kirin izini kaybederiz. Hızlı geyik yaparım. Daldan dala atlarım. 
Oysa; 

Hayat Irmaklar ile doludur ve herkesin bir Irmak'ı vardır. Asıl 
önemli olan o Irmak'ın size akmasıdır. Sevmek de fayda etmez 
bir yerden sonra, kalpler kırıldıysa eğer. Benim sevdiğim 'River 
Raid” bilgisayar oyunu değil, en az gözyaşı kadar gerçektir. Dokunmayın bana ağlayabilirim. Gelmeyin üstüme atlarım yoksa 
pencereden. Zaten ateşe karşı direncim sıfır. Bu akşam ölebilirim 
beni Baş-melek Tyrael bile tutamaz. Yine de, o haritada Irmak 
yoksa oynamam ben. Ve hayat, keşfedilmesi gereken devasa bir 
haritadır. Fakat birileri bizi gözetliyor. Evet, bu doğru. Denizin en 
dibine baktığınızda bilin ki oradan da size bakan biri mutlaka vardır. Zaten nedir ki 
hayatın anlamı? Artı eksi eşit sıfır. O yüzden; 'Always Run: Yes” 

Koşarken bazı yenilikler gözünüze çarpabilir. İlkbahar gibi, kuşlar, kelebekler, çiçekler ve böcekler gibi. O böceklerden bir tanesi de ben'im. Yeniler pek sevilmezler. Ama belki beni de seversiniz. Merhaba GameProcular! Derginize yeni bir sayfa 
daha eklendi bundan böyle. Bazen hayat sıkıcı olabilir. İşler iyi gitmeyebilir. Sorunlarınız olabilir. Kız arkadaşınız sizi terk edebilir ya da hiç kız arkadaşınız olamayabilir. Diyeceğim şudur ki, bütün kapılar kapalı bile olsa buralarda bir yerlerde, bu 
sayfa her zaman açıktır. Belki probleminizin tam çözüm'ü yoktur, ama saçma da olsa mutlaka bir yanıt bulunur burada. Bu paragrafı “Aylardır GamePro okuyorum, 
Online Gaming köşesi vardı burada, nereden çıktı şimdi başımıza bu uğur mudur 
böcek midir her neyse işte?!” sorusuna yanıt olarak yazdım. Online, offline, hayatın 
kendisi zaten bir oyundur. Takmayın derim ben. Maksat gönüller bir olsun. 

Bir yerinde bu sayfanın, deniz vardır, sahil, kumsal ve bikinili kızlar vardır, Alex 
Kidd vardır, ters dönmüş bir böcek ve bir oyuncunun yansıyan gölgesi vardır. Bu 
sayfa özel bir şifreleme yöntemiyle basılmıştır ve bahar gözlüğü olmayanlar çözemez yazıları, göremez resimleri. Hissedemez onlar yağmurun ağlamasını, duyamazlar yıldızların seslerini. Buraya kadar algılanabilenler ise sadece bir ön bakıştı. Esas 
show içeride. Şimdilik bu kadar. Kredim bitti. Jeton da yok. Gidiyorum ama döneceğim. Ben geri gelene kadar, sevgiyle kalın... 
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öpectrumdum... 


—© 1982 Sinclair Research Ltd... 
Spectrum'un açılış ekranı. Tuşlara basınca pit pıt diye ses çıkardı. 
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Atic Atac: Korkardım oynarken... 
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Super League: Championship Manager 
da neymiş? 
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O" canım çok sıkılıyordu. Okulda bir çocukla kavga etmiştim ve öğretmen diğer çocuklara yıldızlı pekiyi 
verirken, bana 0 üzerinden 4 vermişti. O kadar da uğraşmıştım. Sayı doğrusunun çizgisi yamuk olmuş. Bir 
dahakine "yamuk doğru sayısı” diye bir şey çizdim verdim. Çok sevdi. Çocuk da, tenefüs zamanında kafama çakıl 
taşı atmıştı. Ben tam oksijen alıp karbondioksit verirken, okuduğum Hayat Bilgisi kitabı kandan kıpkırmızı oldu. 
Sonra da gidip bağırdım çağırdım işte. Koca kafa dedim ona. O can sıkıntısıyla akşam eve gittim. Zorla yediğim 
ıspanağın etkisiyle uyuyakalmışım. Hep de kandırdılar beni, ıspanak kas yapar diye. Kafam da uf olmuş zaten. 

I saat kadar uyumuşum. Kalkar kalkmaz kapı çaldı. Sanırım babam... Çocuğun kafama nasıl hasar verdiğini de 
anlatacağım ya, kapının hemen önünde, kirişe yaslanmış, babamın gelmesini bekliyordum. Sonra merdivenlerden 
gelen ayakbağı (9 zamanlar ayakkabı diyemiyordum, dilim dönmüyordu) sesinden, babamın bizim kata yaklaştığını 
anladım. Kolunun altında siyah bir kutu vardı. Spectrum'u ilk orada gördüm. Ben onun ne olduğunu anlamaya çalşırken, babam neredeyse benim boyum kadar olan kutuyu elime tutuşturdu (sonra devrildim, ağır geldi) Kutuyu 
alıp, sağa sola çarpa çarpa odama gittim. Çok heyecanlıydım. Kutunun içinden klavye ve diğer parçaları çıkarıp 
tozlu masanın üstüne koydum (o zaman tozluydu işte, pismişim). Spectrum karşımdaydı... 


Panama Joe 

Panama Joe... Bu oyunun yeri benim için çok ayrı. Belki uzaktan sadece bir platform oyunu gibi duruyordu, ama 
oyunun farklı bir havası vardı ve biraz içine girince bir daha çıkamıyordunuz. Panama Joe'da, şapkalı ve şişko bir 
adamınız vardı. Onu bir sağa bir sola koşturuyordunuz. Karşınıza çıkan kuru kafaları, üzerlerinden atlayarak geçiyordunuz ve anahtar toplayıp kapıları açıyordunuz. İnanılmaz tatlı bir oyundu. Panamalı Co derdim eskiden bu 
oyuna, ama artık büyüdüm ve ismini doğru söylüyorum. Ufak kalsaydım ne olacaktı ki sanki? Ben yine eskisi gibi 
Panamalı Co ve ayakbağı demek istiyorum :| 


Bombjack 

Bombjack Spectrum'da en çok oynadığım oyunlardan biriydi. Oyunda, çevredeki garip gurup canavarlara yakalanmadan, bombaları toplamaya çalışıyordunuz. Zamanın geçmesiyle canavarlar çoğalıyordu ve siz de ortada kalıyordunuz. Bu da sizi çok zorluyordu. Havada uçabiliyordunuz ve bu çok eğlenceliydi. En son 140.000 yaptım. 
Geçemezsiniz işte. 


Atic Atac 


Atic Atac, hayaletli bir şatoda geçiyordu ve o zamanın korkunç oyunlarındandı. En azından ben yalnız başıma 
oynayamıyordum. Korkuyordum. 3-5 arkadaş toplanıp beraber oynardık. Oyunda bir sorun vardı ve her zaman 
çıkmıyordu. Biz de oyun yüklenirken sessiz kalınca, oyunun çıkacağını sanırdık. Hep de çıkardı, ama ben buna 
inanmazdım... veya inanırdım. Bilemiyorum tam. 


Commando 

Commando oynadığım en iyi savaş oyunuydu. Yukarı doğru ilerleyerek karşınıza çıkan askerleri vuruyordunuz. 
Bölüm sonlarındaysa, yüzlerce askerle aynı anda tartışmaya giriyordunuz (tamam savaşıyordunuz). Space tuşuyla 
da bomba atabiliyordunuz ve bomba atınca adamlar nedense yerin dibine giriyordu. Utanıyorlardı demek. 


Super League 

Yanlış hatırlamıyorsam, bu yapılan ilk menajerlik oyunuydu ve o zaman için de kapsamlı sayılırdı. Karşılaşmaları 
sadece izleyebiliyordunuz. Yalnız, oyuncular o kadar komik hareket ediyorlardı ki, maçı unutup çoğu zaman yere düşerdik (gülmekten). Kaleler hatırladığım kadarıyla kaleme benziyordu. Hep de, neden bu kaleleri kalem 
yapmışlar diye kızardım, ama sonradan anladım, onlar kalem değilmiş. Perspektif yapmaya çalışmışlar. İlk zamanlar bu oyundan hep uzak durdum, ama baktım ki abim Doruk sabah akşam oynuyor (şimdi de sabah akşam 
Championship Manager oynuyor, o zamandan belliymiş zaten), ben de sardım sonradan. Oynadığım tek menajerlik oyunu olarak da kaldı. 


Nostalji 11 


Oyun Sistem Tür 
1. | River Raid Atari 2600 Action 
2. | Sensible World of Soccer Amiga 500 Futbol 
3. | Emliyn Hughes International Soccer Commodore 64 Futbol 
4. | Lemmings Amiga 500 Strateji 
5. | Panamajoe Spectrum Platform 
6. | Dark Earth PC Action/Adventure 
7. | Wolfenstein PC FPS 
8. | PrinceofPercia PC Platform 
9. | Commando Spectrum Action 
10. | Dune Amiga 500 Strateji 
11. | Frogger Spectrum Action 
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OvunBahcesi 


Günlük Yayın Akışımız 


Hanımefendi, 
hangi yağ daha 
hafif? Sağdaki! 
Aa, nasıl bildiniz? 
E, baksana 
bardağın yarısı 


boş. 
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B' ay biraz fazla televizyon seyrettim galiba. Oyunlardan da epey bir uzaklaştığımı hüzünle fark ettim. Fakat 
acaba bundan pişman mıyım? Hayır, pişman değilim. Çünkü bilgisayar oyunları gençlere şiddet aşılıyor, E, 
ben de henüz yaşlanmadım... deeer mişiiiiiim! 

Tamam, şaka yaptım. Yoksa anlamadınız mı şaka yaptığımı? Aşkolsun. Bakın bir espri daha yapacağım, buna 
öleceksiniz: Adamın birisinin kafasına kağıt peçete düşmüş, adam ölmüş, neden? Filli Selpak'mış. Hahahaha, ölmeyeyim e mi! Ne kadar da komiğim değil mi? Komiğim değil mi? Yaa, niye gülmüyorsunuz? Hay Allah! Ne 
yapsam, ağlatmayı denesem, tamam bakın şimdi sizi ağlatacağım. Biraz kağıt mendil bulsanız iyi olur! Bakın şimdi: Ühühü, sevgilim beni terk etti, köpeğim kaçtı, üheee, dayanamayacağım artık, üheeüüü, param da... umm, 
tamam bitmedi ama, hmm, üheeeüüüühüüü param azaldı. Hünk, ne kadar etkileyici bir replikti değil mi? Tamam, geçti, ne olur ağlamayın, bakın beni de ağlatacaksınız. E, ama siz ağlamıyorsunuz da! Yahu, kardeşim size 
de bir şey beğendirilmiyor. Ne yapalım, bari reklamları seyredelim, reklamlardan sonra yine burada olacağım 
anacığım. 


Reklamlar 


Bi adadayım ada ıssız değil, saçlarım da çok sönük, adanın yaklaşık 10 mil açığından geçen gemiler beni fark etmiyor, ama nedeeeeen? Sebebi basit, çünkü saçlarımı Blendüks'le yıkamıyorum. Yazık bana... Saçlarınız, Blendüksün içinde bulunan radyoaktif Pluto-vitamin B5 sayesinde radyoaktif ışıma yapar. Böylece 10 mil açıktan geçen gemiler sizi rahatlıkla görür. 

Aryağ, bunu kutlamalıyız, manyak ucuz tarifelerimizi hele bi görün. 

Ablanın önündeki koltuğa geçiverin abi, Ablanın 180 sıra önüne, soldaki boş koltuğa oturun abi, ablanın 2 
kilometre ötesindeki 28. sokaktan sağa dönün, düz gidin, 
orada açık bi eczane vardır abi. Bana baksana, sen çok oluyosun artık. Buyur abla? Gösterecek başka yer bulamıyo 
musun? Hayır abla, biraz salağım. Yumitel, telefon satıyoruz, 


sinema salonumuz yok, yanlış anlaşılmasın! 

Hanımefendi, hangi yağ daha hafif? Sağdaki! Aa, nasıl bildiniz? E, baksana bardağın yarısı boş. 

Reklamlardan sonra yine beraberiz. Nasıl, özlediniz değil 
mi beni? Neyse, nerede kalmıştık? Efendim, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, sigara sağlığa zararlıymış. Aaa, zararlı miymııış? Bu akşam neler izleyeceksiniz bir göz atalım 
isterseniz: 

Hmm, az sonra Biri Bizi Tökezliyor var, arkasından Çarkı”tekerlek” var, hmm ondan sonra da TeleKöle, hemen arkasından da, Üvey Dadı varmış. Ne güzel. Neyse sırada ne 
vardı? Sırada güzel bi şarkı var, hep beraber dinleyelim. 


Tamam, Baştan Alalım! 


Her gün televizyonlardan akan oluk oluk rezaletten kısa bir 
parça az önce karşınızdaydı. Sizi enayi yerine koyan onlarca 
zeka özürlü televizyon kanalı, sabah akşam bunun gibi özürlü ve sakat bir yayın akışına sahip. Ama, ülkemiz televizyonlarındaki bu kalitesizlikten ve düzeysizlikten dolayı televizyonun kendisinden nefret etmeyin. Televizyon, kaliteli haber 
programlarıyla, klas filmlerle, belgesellerle ve arkasında bulunan PlayStation veya Dreamcast bağlamaya yarayan scart girişiyle gerçekten yararlı bir icat. Belki de insanoğlunun en faydalı icadı. 

Fakat salak yerine konmaktan bıktık artık. İnsanlar artık bu kalitesizliğe mahkum olmak zorunda bırakılmamalılar. 

İşte ben de, sırf bu yüzden, uzun süreden beri aynı kuruma ait iki tane, gerçekten kaliteli kanalın dışında 
hiçbir kanalı seyretmiyorum. Siz de aynısını yapın. Çünkü artık birileri bir şeyler yapmalı. Kim olursa olsun. 
RTÜK, sivil toplum kuruluşları veya TBMM. Çünkü akşam eve gelip televizyonu açtığımda, zeka özürlü bir adamın sunduğu, otistik bir yarışma programını; bir evin içine doluşup haftalar boyunca engelli muhabbetler yapan 
bir grup zavallıyı; VTR'lerinin hepsinde izleyicilerini “güya” aptal yerine koyarak haber konusu kişiyi veya nesneyi kocaman daireler içine alan ama aslında haberi yayına hazırlayanın kendi “salaklığını” yansıtan haber bültenlerini; kişilik gelişimini tamamlayamadığı halde arsızlığıyla prim yapan müzik kanallarının şebek Vf'lerini; ciğeri beş para etmez şarkıcı ve manken gerzeklerinin saçma sapan özel hayatlarını bilmek ve görmek istemiyorum 
artık. Çünkü, YETER! 3 

Yaşasın kaliteli televizyon yayıncılığı! Yaşasın kalitesizliği yasaklaması için RTÜK! G 
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e Vault'un üçüncü sayısında yeniden sizlerle beraberiz ve RPG dünyasını keşfimizi sürdürüyoruz. İlk iki ayki yazılar genel bilgiler içeriyordu. Ve 
yavaş yavaş sizin de düşündükleriniz ve merak ettikleriniz, gönderdiğiniz emailler sayesinde bana ulaşmaya başladı. Ben de bu ay bunları biriktirmeden 
hemen yanıtlamaya karar verdim. Bana gönderdiğiniz mailleri zaten elimden 
geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum ama gelen maillerdeki en sık raslanan 
yada en önemli soruları burada da yazıp herkesin işine yaramasını sağlamak 
iyi olacak. İşte başlıyoruz... 


Yalnızım 


Maillerde çoğunlukla RPG'ye ilgi duyduğunuzu ama çevrenizde bu konuyla ilginenen tanıdık birini bulamadığınızdan yakınmışsınız. 

Şu anda Türkiye tahmin ettiğinizden daha çok insan RPG oynuyor yada en 
azından ilgi duyuyor. Bu insanlar belki sizin kapı komşunuz değil, hatta belki 
mahallenizde de olmayabilir ama biraz soruşturarak eminimki ulaşabileceğiniz 
uzaklıkta RPG ile ilginenen insanlar vardır. Araştırmaya yakın arkadaşlarınız- 
dan başlayın, elinde RPG kitabı gördüğünüz insanları sokaktan çevirerek sormaya kadar bu işi götürebilirsiniz (tabiki bunun için sizlere gösterebilecekleri 
tepkileri göze almış olmanız gerekiyor). Bunların yanı sıra internet üzerinde 
RPG oyun gruplarıyla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. 

Merak etmeyin yalnız değilsiniz... 
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aynak Kitap 


RPG hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayanlar ve oyunu, her ay bu iki 
sayfayı okuyarak öğrenecek kadar sabırlı olmayanlar (ki zaten bu sanırım 2 — 
3 yıl filan sürer) benden bu konuda yardımcı olabilecek kitapların isimlerini 


sormuşlar. 


Özellikle FRP'nin kutsal kitabı sayılabilecek Player's Handbook yeni başlayan biri için çok faydalı olacaktır. Farklı oyun sistemleri için farklı başlangıç kitapları bulunur ama esaas olan kitabın oyunculara yönelik olmasıdır. 

Oyun dışında RPG'lerin genel havaları ile ilgili kitap okumak isterseniz romanlar sizin için güzel bir başlangıç olacaktır. Bu romanlar sizlere oyun hakkında doğrudan bir bilgi sağlamaz ama oyuna başlamadan önce hayalgücünüzü 
nasıl çalıştırmanız gerektirdiği konusunda size çok yardımcı olacaktır. 


Bilgisayarı Unutun 


Sizlerden gelen mailler de sık sık karşılaştığım diğer bir soru da RPG'lerin 
hangi bilgisayar sistemlerinde oynanabildiği oldu. Bu tip maillerin benim için 
biraz moral bozucu olduğunu itiraf etmeliyim. Çünkü ilk yazıdan itibaren bu- 


nun bir bilgisayar oyunu olmadığını sizlere söylemiştim. Bilgisayarda oynanabilen RPG'ler de var (Baldur's Gate yada Fallout gibi...) ama bu köşe masaüstü 
RPG'lerini konu alıyor. Dolayısıyla bu köşeyi okurken bilgisayarları ve oyun 


konsollarını unutmalısınız... 
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Masaüstü RPG'lerinin, bilgisayar RPG'lerine 
oranla çok daha eskilere 
dayanan bir geçmişi var. 
Yani RPG'ler oyuncuların ilk önce masaüstünde ilgisini çekmişti. Daha 
sonra bu ilgi bilgisayarlara taşındı ama bazı fedakarlıklarda bulunularak. 
Bu fedakarlıklardan belki 
de en büyüğü senaryo 
konusunda yaşandı. Masaüstü RPG'lerinde gerçekleşen olayın daha önceden planlanmış bazı 
noktaları, belli bir başı 
ve sonu olabilir ama 
bunlar son derece esnektir. Oyunu idare 
eden (ve Dungeon Master yada Game Master denen) hakemin dikkatini çeken en ufacık bir nokta tüm senaryonun yönünün değişmesine neden olur. 
Örneğin daha çok savaşmayı seven bir grubun, entrikalarla ve diplomasiyle 
uğraşmayı tercih eden diğer bir guruba göre aynı senaryoyu bambaşka tadlar- 
da yaşayacaklarına şüphe yoktur. Ayrıca pek çok bilgisayar oyununda karakterleriniz, önceden planlanmamış şeyleri yapamazlar. Fakat masaüstünde tek 
sınır; haygücünüzdür... 


MtG vs RPG 


Bazı maillerde “RPG oynamak için sürekli kart mı almam gerekiyor?” gibi sorular da vardı. Magic The Gathering adlı kart oyununu duymuş olanlarınız 
vardır. Bu soruları soran arkadaşlar MtG ve RPG'yi biraz birbirine karıştır- 
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Sorular, Sorular, Sorular... 


mışlar. RPG oyunlarında genellikle kart kullanılmaz. Sadece çok azında zaman 
zaman zarlar yerine kartlar kullanılır (SAGA sisteminde olduğu gibi). MtG'de 
ise oyun tamamen kartlar üzerine kuruludur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi 
için kutu içindeki yazıyı inceleyebilirsiniz. 

Ingilizce 

Sorulardan biri de FRP oynamak için İngilizce gerekip gerekmediği. İngilizce 
şart değil ama ne yazıkki büyük oranda gerekli. Şu anda piyasada bulunan 
oyunla ilgili kitapların hepsi İngilizce. Eğer oyun hakkında hiçbir fikriniz yoksa 
ve size öğretecek birine ulaşamıyorsanız bu kitapları okumanız gerekecek. 
Aslında D&D 3th Edition kitaplarının Türkçe'lerinin çıkarılması düşünülüyordu ama sanırım o proje biraz daha ertelendi. 

Ama FRP romanları okumak istiyorsanız hala şanslısınız çünkü Türkçe'ye 
çevrilmiş epey bir roman oldu. Tabiki henüz okumayanlar için özellikle JRR 
Tolkien'in kitapları çok iyi bir başlangıç olacaktır. Daha sonra ise özellikle 
FRP oyunlarının geçtiği dünyaların romanlarının serileri (Ejderha Kargısı olarak çevrilen Dragon Lance gibi...) devam için güzel olacaktır. 


Arkadaş Arıyorum 

Daha önce FRP bilen arkadaşı olmayanların ne yapmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Bir de FRP oyanayan fakat küçük gruplarını daha da büyütmek isteyenler var. Ve bu oyun ne yazıkki her ilimizde aynı yoğunlukta oynanmıyor. 
Böyle olunca da her yerde, her zaman aardığınızı bulmanız zorlaşıyor. Bu konuda sizlere bir GamPro kıyağı yapıyoruz ve bundan böyle kendi civarınızda 
oyun grubunuza katılacak yeni elemanlar aradığınızda bu sayfalarda haberini 
biz veriyrouz. Yapmanız gereken şey, Oynadığınız yada oynamayı düşündüğünüz sistemleri, bulunduğunuz şehri, büyük bir şehirdeyseniz ilçeyi ve iletişim 
için e-mail adresinizi bana göndermek olacak. Sakın telefon numarası göndermeyin. Gereksiz sorunlar yaşamamak için sadece e-mail adresi yayınlamak en 
mantıklısı olacak. 


Giderayak 
Sanırım sizlerden gelen maillerdeki en önemli konuları sıralayabildim. Bana 
aklınıza takılan her konuda mail göndermeye devam edebilirsiniz. Sorular, fikirler, eleştiriler hepsine kapımız açık. Bu tip ilginç sorulardan oluşan özel köşelerimizi belirli sıklıklarla yapabiliriz, bu sayede hem sorunuz ve cavpaları daha kalabalık bir kitleye ulaşır, hem de köşeyi yeni takip etmeye başlayanlar 
için bir nevi geçmiş bölümlerin özeti gibi olur. 

Gelen her maili tek tek okuduğumdan ve fırsat buldukça hemen hepsini 
cevaplamaya çalıştığından emin olabilirsiniz. Sadece mailinizin cevaplanması 
için bana | — |,5 hafta bir süre vermeniz gerekebilir. 
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İ REHBERİ 


Bram Stoker, Dracula adlı kitabını 
Yazarken gerçekte Bathory'den 
söz ediyordu. Sonsuz güzelliğe 
sahip olabilmek için 7 sene içinde 
yaklaşık 650 bakire fızı 
öldürmüştü Bathory. Hatta zamanla 
onların kanlarını içmeye, böylece 
daha çabuk gençleşeceğine, 
güzelleşeceğine inanmış oluyordu. 
Stoker da, Bathory'deki bu olguyu 
kendi hayal gücü ile birleştirerek 
Dracula efsanesini başlatmış oldu... 


Bizde bu ay sizler için efsanevi 
oyunun tam çözümünü yayınlıyoruz. 


— Atalay Kelestemur 
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WORLD i 
GARFAX () 


Evin sağ tarafında duran ağacı inceleyin. Ağacın 
yanındaki yağ tenekesini alın. Sağ taraftaki duvara 
gidin. Duvarı inceleyin ve çalıların arkasındaki yuvarlak objeyi alın. Arkanıza dönüp havuza gidin. 
Havuzun arkasındaki yuvarlak objeyi de alın ve 
evin kapısına yönelin. Envanterinizdeki anahtarı 
kapı üzerinde kullanıp içeri girin. Yukarı çıkın. 
Odaya girin ve sağ tarafınızda duran çalışma masasının çekmecisini açın. İçinden silindir anahtarı, 
pusulayı, mumu ve Dracula'nın kırmızı defterini 
alın. Sandığı açın ve içinden teleskopla şamdanı 
alın. Şimdi kabine gidin. Üzerinde 3 tane yuvarlak 


metal kutu göreceksiniz. Öndekini açın ve içinden jetonu, kartı ve kibriti alın. Kabinin üzerinde- 


ki resme bakın ve resmin arkasında saklı olan ka- 


gıdı alın. Arkanıza dönün. Perdeli bölmenin içine 
girin. Şamdanı masanın üstüne koyun. Envanterinizde mum ile kibriti kullanın. Yanan mumu şamdana koyun. Böylelikle perdeli bölme biraz daha 
aydınlanacak. Şamdanın sağ tarafındaki ışık huzmesine dikkatli baktığınızda duvarda bir anahtar 
olduğunu göreceksiniz. Anahtarı alın ve sol tarafınızda duran kilitli kapı üzerinde kullanın. İçeri girin ve oyununuzu save edin. Envanterinizde kurşunları tabancanıza doldurun. Kapının önünde 
duran adama gidin ve inceleyin. Adamın kemerinden anahtarı alın. Burada bir yaratık size saldıracak. Envanterinizden kurşun dolu tabancanızı çıkartın ve arkanızdaki kapının kilidine ateş edin. 
Kapıdan içeri girin. Burada biraz daha hızlı olmalısınız. Kapının sol tarafındaki mobilyayı, kapıya dayayın. (bir adım gidin ve arkanıza dönün) Şöminenin önündeki sandalyeyi yuvarlak pencerenin 
altına koyun. Şömineye girin ve içindeki yuvarlak 
obje ile sağ taraftaki ocak demirini alın. Sandalye- 
ye çıkın ve ocak demirini, pencerenin önündeki 
tahtalarda kullanın. Kapının sağ tarafındaki aynayı 
odanın ortasına yerleştirin ve aynanın yanına gidin. Yüzünüzü kapıya doğru dönün ve önündeki 
mobilyayı tekrar eski yerine koyun. Böylelikle ilk 
yaratığı öldürmüş olduk. Kapının sağındaki diğer 
aynayı da alıp Dracula'nın çalışma odasına gidin. 
Bir başka yaratığın kapının önünde olduğunu gö- 


receksiniz. Burada oyununuzu yine save edin. 
Çünkü yanlış bir adım atmanız sonucu her şeye 
baştan başlayabilirsiniz. Odanın ortasına kadar gelin ve aynayı yere koyun. Diğer yaratığı da öldürdükten sonra kapıdan dışarı çıkın. 3 yaratık daha 
sizi bekliyor. Sola dönün ve merdiven korkuluğunun sonuna gidin. Sağa dönün ve avizeye atlayın. 
Diğerlerini de öldürdükten sonra kiler kapısının 
önüne gidin. Kapının önündeki tahtaları yine ocak 
demiri ile parçalayın. Kilere girin ve sağ taraftaki 
kutuyu yerinden oynatın. Tel kesiciyi alın. Kutuyu 
tekrar diğer tarafa oynatın ve duvardaki yuvarlak 
objeyi alın. Bahçeye geri dönün ve havuzun 


önündeki mekanizmanın üzerine tıklayın. Zincirleri tel kesici ile koparın. Kapı menteşesine yağ 
tenekesini kullanarak yağlayın. Kapıyı açın ve 
Dracula'nın odasında bulmuş olduğumuz dokümanı üzerinde kullanın. Yağı bu sefer de dokümanın üzerinde kullanın. Karşınıza çıkan şekil 
doğrultusunda envanterinizdeki yuvarlak objeleri 
yerleştirin. Altlarında duran üçgen sembollerini 
de dokümandaki şekiller doğrultusunda çevirin. 
Mekanizmanın altındaki vanayı çevirin. Böylelikle 


havuzun suyu dolmuş, kilerdeki kilitli kapı da açıl- 


mış olacak. Şimdi tekrar kilere geri dönün. Kilerdeki diğer kapıya tıklayıp kanalizasyona girin. Sola 
dönün. Yol sonunda sol tarafınızda demir merdiven göreceksiniz. Buradan yukarı çıkın. 


L97) 


ASYLUM 


Avluya geldiğinizde hemen kapıyı çalın. Doktor 
Seward'ın asistanı sizi içeri davet edecek. Kapıdan içeri girin ve Seward ile mevcut her konuda 
konuşun. Doktor, Mina'yı hipnotize ettikten sonra size bir anahtar verip HighGate'e gitmenizi isteyecek. Odadan dışarı çıktıktan sonra çıkış kapısina doğru gidin ancak çıkmayın. Arkanıza dönün 
ve masanın yanındaki kapıya gidin. Bu kapının da 
kilitli olduğunu göreceksiniz. Doktorun verdiği 
anahtarla kapıyı açın ve içeri girin. 


SEWERS 


Bir adım gidin ve sağa dönün. Sağ taraftaki duvarda asılı olan halatı alın. Yola devam edin. Sol tarafınızda kırmızı ışıkları olan bir kontrol paneli gö- 


receksiniz. Bunun karşısında da bir valf var. Aşağı 
doğru eğildiğinizde valfın tam altında kırık bir valf 
daha olduğunu göreceksiniz. Bunu alın ve yolunuza tekrar devam edin. Yol bitiminde karşınıza bir 
su birikintisi çıkacak. Envanterinizden halat ile kırık valfı birleştirip oluşan bu yeni nesneyi su birikintisinin üstünde asılı olan merdivende kullanın. 
Karşıya geçin ve yerde duran alet çantasını açın. 
İçinden İngiliz anahtarını alın. Kırık valfı aldığınız 
yere geri dönün ve duvardaki valfa İngiliz anahtarını kullanıp vidalarını gevşetin. Valfı alın ve tekrar 
su birikintisinin olduğu yere geri dönün. Merdivenin tam üstündeyken sağ tarafınızda bir boru olir. —. 


duğunu göreceksiniz. Bu borunun üzerindeki deliğe envanterinizdeki valfı yerleştirin. İngiliz 
anahtarı ile valfı sıkın ve valfı çevirin. Böylelikle su 
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çantayı açın ve içinden kazık ile istavrozu alın. silindirinin yanına gidin. Takılı olan silindiri dinle- 
Burada oyununuzu save edin. Aşağı inin. Karşını- o yin. Ardından envanterinizdeki silindiri takıp bunu 
za bir vampir çıkacak. Animasyondan sonra istav- — da dinleyin. Odadan çıkın ve sağ taraftaki kapıdan 
rozu (haç) vampirin üzerinde kullanın. Vampir, girerek Asylum'a girin. merdivenlerden aşağı inin. 
kendi kazdığı çukurun içinde düştüğünde yanına i 
gidin ve kazığı vücuduna saplayın. Üzerinden saati 
ve defteri alın. Envanterinizde iken bu defteri 


okuyun. Tekrar iki kurdun olduğu yere gidin ve 
yukarı çıkın. Envanterinizdeki pusulayı kullanın ve 
kuzey batı yönüne gidin. Bu yönde iken imleciniz 


boşalmış olacak. Şimdi bir adım daha gidip kapının olduğu yere gidin. Arkanızı dönün ve merdiveni yerden alın. Daha sonra merdiveni sağ köşe- 
ye koyun. Aşağı inin ve merdiveni tekrar alın. 
Dümdüz ilerleyin ve duvara merdiveni yerleştirin. 
Yukarı çıkın. Tavandaki kanalizasyon kapağına silahınızla ateş edin ve yukarı çıkın. 


Karşınızda duran masanın önüne gidin. Çay tabağının yanındaki küp şekerini alın. Envanterinizde, 
şekeri kibrit kutusu ile kombine edin. Şekerli kibrit kutusunu da masanın üstüne koyup biraz bekleyin. Bir süre sonra şekere bir sinek yapışacak. 
Sinekli kibrit kutusunu alın ve kapıların dizili oldu- 
yine büyüteç şeklini alacak. Tıklayın ve vampirin gu yere çıkın. (yukarı) Kapıları inceleyin. Kapılarsaatini kullanın. Saat 6 olduğunda envanterinizde- o dan bir tanesinin üzerinde Hopkins'in resmini gö- 
ki teleskopu kullanarak animasyonu seyredin. 
Aşağı inip Dracula'nın girdiği yere gidin. Sağ taraftaki kafanın gözüne tıklayın. Kapıya tıklayın. Bu sirada bir animasyon daha çıkacak karşınıza ve 
kendinizi bir süre sonra tekrar Doktor Seward'ın 
ofisinin bahçesinde buluyorsunuz. 


HIGHGAYE 

Dümdüz ilerleyin. Karşınıza kocaman demir parmaklıklı bir kapı çıktığında sağa dönün. Arkanızı 
döndüğünüzde duvarda yatay bir şekilde asılmış 
bir merdiven göreceksiniz. Merdivene tıklayın ve 
envanterinizdeki küçük anahtarı üzerindeki kilide 


receksiniz. Envanterinizdeki anahtarı kullanarak 
içeri girin. Hopkins'e sinekli kibrit kutusunu verin. Adamla aranızda kısa bir diyalog geçecek. Ardından odadan çıkın ve en sondaki odaya gidin. 
(Sol taraftaki kapı) Bu oda laboratuar gibi bir yer. 
Yalnız içerde bir vampir sizi bekliyor olacak. 


ASYLUM (2) 


Ofise girin ve Seward'ın masasına gidip sol taraftaki çekmeceyi açın. İçinden stateskobu alın. Şöminenin karşısında, yerde Mina'nın yüzüğünü alın. 
Şöminenin yukarısındaki resme tıklayın. Envanterinizden stateskobu çıkarın ve 4 kilidin üzerinde 


kullanın. Merdiveni alın. Büyük geçide geri dönün 
ve arkanızı dönün. Kanalizasyon deliğinin olduğu 
yere geri döndüğünüzde sağa dönün. Bir adım 
ilerleyin ve sol tarafınızda beton bir yapı ve üzerinde iki tane kurt heykeli göreceksiniz. Kapının 
önüne merdiveni koyun ve yukarı çıkın. Yerdeki 


(Onu hatırladınız di mi?) Envanterinizden istavrozu çıkarın ve adamın üstünde kullanın. Adam sendeleyip tekerlekli sandalyenin üzerine düşecek. 
İstavrozu tekrar adama kullanın. Böylelikle onu 
etkisiz hale getirmiş oluyoruz. Kemerinden 
anahtarı alın. Merdivenden aşağı inin ve şeker al- 
“ dığımız masanın yanına geri dönün. Az önce vampirin kemerinden almış olduğumuz anahtarı masanın çekmecesinde kullanın ve içinden şırıngayı 
alın. Tekrar laboratuara gidin ve şırıngayı vampirin kolunda kullanın. Kanını çektikten sonra sol 
tarafınızdaki kabini açın. İçine kasadan almış oldugumuz yeşil şişeyi koyun ve şırıngadaki kanı, şişe- 


kullanarak düğmeleri çevirin. Tık sesi duyduğu- 

- nuzda diğer kilide geçin. Bu işlemi 4 kilit üzerinde 
de uygulayın ve hepsinin kilidini açın. Kasa açılınca içinden dragon ring'i alın. Çantanın içinden fotoğraf negatifini, gramofon silindirini, sarımsak sıvısını ve defteri alın. Anahtarı da alıp gramofon 
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ye dökün. Şişenin sağ tarafına doğru imlecinizi 
götürdüğünüzde icon'un “#” şekline, sol tarafına 
götürdüğünüzde ise “-” şekline dönüştüğünü gö- 


receksiniz. “*” durumundayken iki kere tıklayın. 
Isının arttığını göreceksiniz. Isı, 35 dereceye geldi- 


ğinde bir kere “—” tuşuna basarak ısıyı sabit seviyede tutun. Bir süre sonra şişe kaynamaya başlayacak. Yeni oluşan bu solüsyonu envanterinizde 
iken silahınızla birleştirin. Silahtaki kurşunların yeşil bir renkle kaplanmış olduğunu göreceksiniz. 
Hopkins'in hücresine geri dönün. Hopkins ile 
mevcut her konuda konuştuktan sonra size vampir gözlüğünü verecek. Konuşma bittikten sonra 


telefon sesi duyacaksınız. Seward'ın ofisine geri 
dönün ve masanın üstündeki telefona tıklayarak 
Dracula ile konuşun. Tekrar laboratuara geri dönün. Vampirin olmadığını göreceksiniz. Tekerlekli 
sandalyenin olduğu yerde tuzak kapısı göreceksiniz. Buradan aşağı, kanalizasyona gidin. 


SEWERS (3) 

Hopkins'in gözlüğünü kullanarak yerdeki ayak izlerini takip edin. Ana odaya geldiğinizde biraz 
ilerleyin ve sol tarafınızda bir kontrol paneli göreceksiniz. Üzerindeki manivelayı kaldırın ve yukarı çıkın. Burada yine o vampir size saldıracak. 
Tekrar Hopkins'in gözlüğünü kullanın ve envanterinizden silahınızı alın. Hopkins'in gözlüğünü 
kullanarak vampirlerin en can alıcı noktalarını görebiliyoruz. Yani vampirin kalbine doğru olan bölgedeki kırmızı yere ateş edin. Vampir öldükten: . 
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sonra yolunuza devam edin. Duvarda sağ tarafınızda bir kapı göreceksiniz. Kapıdan geçemiyorsunuz. Kapının yanındaki aparata tıklayın. Karşınıza bir puzzle çıkacak. Envanterinizdeki silindir 
anahtarını kırmızı deftere kullanın. Ekranın sağ alt 
köşesinde Hopkins'in gözlüğünün iconunu göreceksiniz. Buna tıkladığınızda defterde sayılar belirecek. Kilit sistemindeki sembole göre anahtarı 
defterdeki sembole kaydırın. Kilit sisteminin üze- 


rinde 6 haneli bir sayı göreceksiniz. Ancak bu 6 
hanenin bazı hanelerinde sayı olmadığını göreceksiniz. Örneğin | - boş - 4 - 3 - boş — 2. Defterde 
gördüğünüz sayıları sırasıyla bir kenara not edin. 
Şimdi defterdeki sayıların üzerine de yukarıdaki 
sayıları ve boş yazılarını yazın. İ'e denk gelen sayıyı en öne yazın. 2'ye denk gelen sayıyı bir yanına, 3'e gelen sayıyı yine bir yanına ve son olarak 
da #'e denk gelen sayıyı sona yazın. Böylelikle şifreyi çözmüş olacaksınız. (Çözemeyen arkadaşlar 
için yine de cevabı yazıyorum: 3582) Şimdi envanterinizdeyken silindire tıklayın ve sırasıyla üzerindeki numaraları 3582 yapın. Daha sonra silindir anahtarını silindire takın. Anahtarla 
birleştirilmiş olan silindiri alıp kilit sistemindeki 
kilit yuvasına yerleştirin. Tıkırtı sesi duyduktan 
sonra silindiri geri alın. Kapıdan içeri girin. 


STWX 


a 


“aşağı inin. Projektörün önüne gelin. Envanterinizdeki jetonu projektöre kullanın. Dracula'nın Mina'yı kaçırırken çekmiş olduğu kaydı izledikten 


sonra soldaki merdivenlerden tekrar yukarı çıkın 
ve yol sonuna kadar gidin. Karşınızda bir kilise 
orgu göreceksiniz. Envanterinizdeki notu orgun 
sağ tarafındaki yere koyun. Bu esnada odaya gaz 
yayılacak ve Jonathan bayılacak. Animasyondan 


sonra yatağın altından silahınızı alın ve odadan çikın. Karşınıza yine bir vampir çıkacak. Tekrar 
Hopkins'in gözlüğünü kullanarak vampirin üzerindeki kırmızı bölgeye ateş edip öldürün. Dümdüz 
ilerleyin. Bu sırada Seward'ın bir asansörle aşağı 
indiğini göreceksiniz. Arkanızı dönün ve duvarda 
yeşil, kırmızı ışıklar olan bir kontrol paneli daha 
göreceksiniz. Paneli açın ve kapağın iç tarafındaki 
düğmeye basın. Bu sırada Dracula'nın robotu size 
saldıracak. Sağ tarafınızdaki heykelin üzerinde duran kılıcı alın ve robotun üzerinde kullanın. Sizi 


bir kere daha kovalayacak. Karşınızdaki halatları 
kılıçlı kesin. Platformun üzerine çıktığınızda sola 
dönün ve yerdeki halat ile krankı alın. Geri dönün ve merdivenleri kullanarak bir kat daha çıkın. 
Arkanızı dönün ve aşağı doğru bakın. İmleç, büyüteç şeklini aldığı zaman tıklayın. Karşınıza bir 
mekanizma çıkacak. Mekanizmanın üzerindeki deliğe az evvel almış olduğunuz krankı koyun. Kran- 
ka tıklayarak mekanizmayı aktive edin. Animasyonu seyrettikten sonra sağa dönün ve köprünün 
sonuna kadar gidin. Karşınızda duran halatı kılıcınız ile kesin. Projektör devrilecek. Üzerine çıkın. 


NE yukarıdaki dünele girin. Tünelde ilerle- 


yin. Karşınıza hareket halinde olan ve büyük bir 
havalandırma deliği çıkacak. Bu havalandırma deligine kılıcınızı sokun ve böylelikle çalışmasını durdurun. Karşıya geçin ve sola dönün. Yerde bir 
kapak olduğunu ve kapağın üzerinde bir anahtar 
olduğunu göreceksiniz. Anahtarı alın ve geri dönüp bu sefer sağ tarafa gidin. Yerdeki kapağa az 
önce almış olduğunuz anahtarı kullanarak kapağı 
açın. Aşağıda Dracula'nın robotunu göreceksiniz. 


Envanterinizden kancalı halatı alın ve robot üzerinde kullanın. Robot parçalandıktan sonra yanına 
gidin ve üzerine tıklayın. Göğüs kısmındaki obje- 
ye tıklayıp robotu tamamen öldürün. Ardından 
robotun sağ eline tıklayın. Elini ters döndürün ve 
parmağındaki anahtarı alın. Arkanızdaki asansör 
gidin. Asansörün içindeki deliğe robottan almış 


olduğunuz anahtarı yerleştirin. Tekrar kilise orgunun olduğu odaya gitmiş oluyoruz. Aşağı inin. 
Yerde Seward'ın oturuyor olduğunu göreceksiniz. Seward ile konuşun. Kısa bir diyalogdan sonra laboratuarının anahtarına karşılık sizden silahınızı isteyecek. Ardından kilise orgunun arkasında 


rev 
e 
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gizli bir geçit olduğunu söyleyecek. Şimdi orgun 
önüne gidin ve Hopkins'in gözlüğünü kullanın. 
Orgun üzerindeki düğmelerden bir tanesinin 
farklı olduğunu göreceksiniz. Buna basın ve gizli 
geçitten içeri girin. Kanalizasyona geldiğinizde 
karşınızda duran kayığa binin ve kayığı kullanın. 
Yol bitiminde kanalizasyonda ilerleyin. Az sonra 
karşınıza yine kilit sistemi çıkacak. Bundan önce 
yapmış olduğumuz şeyleri madde madde yerine 
getirerek kilidi açın ve kapıdan içeri girin. (8462) 


CARFAX (2) 


Kilerdeyken üzeri örtü ile kaplanmış 3 kasayı alın 
ve odadan dışarı çıkın. 3 kasayı sol tarafınızdaki 
merdiven boşluğuna yerleştirin. İçlerinden makası, balyozu ve baltayı alın. Dracula'nın çalışma 
odasına çıkın. Balyozu Dracula'nın çalışma masasında kullanıp masayı kırın. Yerdeki tahta parçalarını alın ve paravanın arkasındaki mumu alın. Üze- 


rinden anahtar aldığımız adamın (Kurt adamın 
bize saldırdığı oda) bulunduğu odaya gidip pencerenin önündeki perdeyi kesin. Yere düşen perde 
parçasını alın ve tekrar kilere geri dönün. Sağ tarafinızda duran Dracula'nın tabutunu balta ile 
parçalayıp yere saçılan tahta parçalarını alın. Hole 


gidin. Merdivenin altındaki kasalara az önce almış 
olduğunuz tahta parçalarını ve perde parçasını 
koyun. Envanterinizdeyken kibrit ile mumu yakın. 
Yanan mumu kasaların üzerinde kullanıp yakın. 
Animasyondan sonra kilerdeyken arkanıza dönün. Kapıya doğru gidin. Kapının sol tarafına doğ- 


ru bir çıkıntı göreceksiniz. Çıkıntının üzerinden 
anahtarı alın. Anahtarı, yandaki kapıda kullanıp 
içeri girin. Sarnıçtayken bir adım ileri gidin ve kapının yanındaki vanayı çevirin. Burada oyunu save 


edin. Su seviyesi yükselince suya atlayın ve dibe 
dalın. Suyun altındaki diğer vanayı da açın ve nefes almak için yukarı çıkın. Tekrar suya dalın ve 
vanayı çevirmeniz sonucu açılan geçitten ilerleyin. 
Kanalizasyona ulaştığınızda ilerleyin ve merdivenlerden yukarı çıkıp avluya ulaşın. 


ASYLUM (3) 


Eve girin ve soldaki kapıdan içeri girin. Vampirin 
olduğu odaya gidin. (Tekerlekli sandalyenin oldugu oda) Sağ taraftaki dolabı Seward'ın size verdiği 
anahtar ile açın. Dolabın içindeyken alt taraftaki 
perdeye tıklayın ve bir çeşit fotoğraf banyosu göreceksiniz. Envanterinizdeki fotoğraf negatifini sol 


tarafa yerleştirin. Ortadaki düğmeye basarak ışığı 
söndürün. Sol taraftaki kağıda basın ve sağ tarafa 
geçmesini sağlayın. Böylelikle resim belirmiş olacak. Bu resme bağlı olarak perdenin yukarısındaki 
aleti devreye geçireceğiz. Şimdi VLS'ye bakın. 
(Yukarıdaki alet) Önce nala benzeyen parçayı 
yerleştirin ve 8'e ayarlayın. Ardından elektroliz 
tüpünü yerleştirin ve 4'e ayarlayın. Ardından ampermetreyi yerleştirin ve son olarak ta reostayı 
yerleştirin. Ampermetreyi 7'ye ayarlayın. Aletin 
üstündeki yıldızımsı şekli çıkarıp yerine envanterinizdeki çatalımsı şekli yerleştirin. Yanındaki krankı alın. VLS'yi alın ve odanın sol tarafında duran 
tuzak kapısından tekrar aşağı, kanalizasyona inin. 
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Dümdüz ilerleyin. Karşınıza farelerden oluşmuş 
bir barikat göreceksiniz. Envanterinizdeki notu 
okuyun. Sayfanın arkasını çevirip farelerin nasıl 
yok edileceğine dair şekillere bakın. Envanteriniz- 


de krankı VLS üzerinde kullanın. Daha sonra VL- 
S'ye tıklayıp sol taraftaki düğmeye basın. Farelerin olduğu ekrana geçtiğinizde yıldız şeklindeki 
imleci farelerin üzerinde birkaç saniye gezdirin. 
Daha sonra sağ tıklayın ve ardından envanterinize 
geri dönün. Tekrar VLS'ye tıklayın. Bu sefer sağdaki butona basın. Yine farelerin bulunduğu ekrana geri döneceksiniz. Bu sefer imleciniz farelerin 


üzerindeyken tıklayın. Böylelikle farelerden kurtulmuş olduk. Kontrol panelinin bulunduğu ana 
kanalizasyona geri dönün. Envanterinizdeki anahtarı, kontrol paneli üzerindeki delikte kullanın. 
Sağ taraftaki manivelayı kaldırın. Köprü yön de- 


başka su birikintisi kesecek. Yerdeki tahta parçalarını alıp su birikintisinin karşı tarafına kullanın. 
Karşıya geçip yukarı çıkın. Mezarlıktayken siyah 
mermer taşların olduğu bölgeye gidip Bram Stoker'ın Saint George'a teşekkür ettiği taşı bulun. 
Taşa tıklayın. İçinden notu ve Dragon Ringi alın. 
Fareleri öldürmek için yaptığımız işlemi burada 


bir kere daha yapacağız. Envanterimizde iken 
krankı VLS üzerinde kullanın ve VLS'nin sol düğmesine basın. Ardından duvarlarda Gargoyle'ları 
arayın. 3 gargoyle'u da patlattıktan sonra Dracula'nın mezarına gidin. İçeri girin. Vampir kilidine 
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siyah mermer taşın içinden almış olduğumuz notlardaki sayıları girin. (9: sol üst, 2: sağ üst, 7: sol 
alt, 8: sağ alt) Mezar açıldığında içeri girin ve taş 
ocağına gidin. 


WoRL) 2 
THE GUARRES 


Dümdüz ilerleyin. Karşınıza yine bir vampir kilidi 
çıkacak. Kilidi açmak için 9: sol üst, 4: sağ üst, 6: 
sol alt, 2: sağ alt olarak numaraları dizin. Kapı 
açıldıktan sonra içeri girin ve dümdüz ilerleyin. 
Karşınıza Dragon ağızlı bir kapı daha çıkacak. Bunun önünde, sağ tarafınıza doğru bir kutu bulunmakta. Kutuyu açın ve içinden crowbar ile küreği 
alın. Tekrar büyük odanın olduğu yere geri dönün. Sol taraftaki tahta platformun bulunduğu 
bölgede bir taş bulunmakta. Taşı, crowbar'ı kullanarak yerinden oynatın. Kabloyu çekin ve detonatörü alın. Taşlardan yukarı çıkın ve arkanızda 
bulunan çekiç ve çiviyi alın. Aşağı inip masaya gidin. Çekiç ve çiviyi masa çekmecesinde kullanarak çekmeceyi açın. İçinden sarılmış kabloyu alın. 
Çekmeceye tekrar çekiç ve çiviyi kullanın. Çekmeceyi iyice açın ve içinden anahtarı alın. Masanın arkasındaki kutuya gidin. Çekmecenin içinden 


almış olduğunuz anahtarı kutu üzerinde kullanın 
ve içinden dinamiti alın. Dragon ağzına geri dö- 
“nün. Dinamiti, ağzın içine yerleştirin. Kabloyu da 
“dinamitin üstüne koyun ve geri dönüp kablonun 


öbür ucunun bulunduğu yere gidin. Detenatörü 


kablo ucunda kullanın. Dinamiti patlatın ve ağzın 
bulunduğu yere geri dönün. Yerden mücevheri 
alın ve içeri girin. Böylelikle Dracula'nın zindanlarına gelmiş oluyoruz. 


DRACULA'S PRISONS 

Sağ tarafınıza döndüğünüzde duvarda bir başka 
dragon suratı olduğunu göreceksiniz. Üzerine tıklayın ve sol göz boşluğuna az önce almış olduğunuz pembe mücevheri yerleştirin. Böylelikle gizli 
bir geçit açılmış olacak. Geçitten içeri girin ve 
koridor boyunca dümdüz ilerleyin. Yol bitimine 
gelmeden soldaki hücre kapılarına bakın. Kapıdan 
içeri girin ve sola dönün. Biraz ilerledikten sonra 
yerde duran iskelete tıklayarak yerinden kaldırın. 
Envanterinizden küreği yere kullanın ve toprağın 


altından çıkan kemiği alın. Bir sonraki iskeleti de 
yerinden kaldırın ve altını kürekle kazın. İçinden 
kuru kafayı ve parşömen kağıdını alın. Geri dönün ve karanlık geçide gidin. Karşınıza bir sürü 
küçük kuru kafa ile çevrili bir kapı göreceksiniz. 
Hemen yanında ise bir başka büyük kapı var. Bu 
büyük kapıdan içeri girin. Masanın üstündeki yayı 
ve lambayı alın. Masanın üstüne çıkın ve rafın üstündeki okları alın. Aşağı inip masanın çekmecesini açın ve içinden madalyonu alın. Odadan çıkın. 
Envanterinizde madalyon ile kemiği birleştirin. 
Kibritle lambayı yakın. Kurukafayı kapının önüne, 


yere koyun. Kemikli madalyonu, kurukafanın üzerine koyun. Yanan lambayı da kurukafanın arkasına yerleştirin. Animasyonu seyrettikten sonra 
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açılan kapıdan içeri girin. Burada oyununuzu save 
edin. Dümdüz ilerleyin, karşınıza aşağıya doğru 
inen merdiven geçit göreceksiniz. Hemen yukarıda ise bir kurt size saldırıyor. Envanterinizdeyken okları, yaya yerleştirin. Yeşil şişeyi de yaya 


kombine edip okların yeşilimsi renge bürünmesini sağlayın. Daha sonra yaya tıklayın ve yukarıdaki 
kurdu öldürün. Kurt öldükten sonra aşağı inin ve 
dümdüz ilerleyin. Karşınıza asılı bir iskelet çıkacak. İskelete yaklaşın ve maskesini açın. Ağzındaki 
parçayı alın. Bu sırada karşınıza bir animasyon daha çıkacak ve Jonathan aşağı düşecek. Buradayken tek bir gidiş yönü var. Buradan geçerek mezarlığa gidin. 


THE BORGO GEMEYERY 

Bulunduğunuz yerden çıkın ve Dracula'nın mezarlığının arkasına gidin. Yeri, kürekle kazın. Top- | | 
- ağın içinden bir resim parçası çıkacak. Bunu alın 

ve geri dönün. Köşedeki. mezarlığın arkasından 

haçlı el heykelini alın. Üzerinde resim olan mezarlığa gidin ve az önce almış olduğunuz resim 


: miş olduğunuz. haçlı el heykeli mavi ve 
e ışının. üzerinde si Dracula'n mezarlığın 
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kapısı bu sayede açılacak. Kapıdan içeri girin ve 
sağ alt köşedeki geçitten geçerek Dracula'nın şatosuna gidin. 


THE CASTLE 

Dracula'nın anıtından dışarı çıkın. Avluya geldiğinizde dümdüz ilerleyin ve sol taraftaki geçitten 
içeri girin. Merdivenlerden aşağı inin. Az ilerde 
Dorko (cadı) sizi bekliyor. Cadı ile konuşun. Daha sonra envanterinizdeki parşömen kağıdını cadıya verin. Size üzerindeki pentagramların ne manaya geldiklerini anlatacak. Ardından Radu'nun 


üzerinden almış olduğunuz taşı Dorko' ya verin. 
Dragon Ring ile bu taşın birleşmesi ile Dracu- 


—la'nın yok edilebileceğini anlatacak. Ancak bu es- 


nada bir başka dişi vampir tarafından öldürülecek 
ve vampir, Dragon Ring'i çalıp kaçacak. Şimdi 
tekrar avluya çıkın. Vampir etrafına kırmızı bir 
barikat oluşturacak. İki kurt heykelinin olduğu 
merdivenlerden yukarı çıkın. Arkanızdaki kapı kilidini inceleyin. Hopkins'in gözlüğü ile kilide bakın 
ve Dorko'nun ölmeden önce size vermiş olduğu 


“altın yüzüğü kilide kullanın. İçeri girin. Koridorda 


ilerleyin. Yel bitiminde taş yığıntısı göreceksiniz. 
“Bu yığıntının önünde ucunda tırmanma kancası 


bulunan bir halat bulacaksınız. Kancalı halatı alın 


.ve envanterinizde yay ile birleştirin. Geri dönün. 


ve kapıdan dışarı çıkar çıkmaz avlunun diğer tara- 


a geçmek için yayı kullanın. “Kanca karşı tarafa 
ulaştığında karşıya geçin. Kapıya uklayıp kütüpha- 
- neye girin. Karşınızda duran kabini açın. ln 
damalı rep alın. Sol taraftaki küçük cebi 
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crowbar ile açın. Ruloya tıklayın. Açılan parşömen kağıdına envanterinizdeki diğer parşömen 
kağıdını kullanın. Kağıdı bütün şekiller üzerine 
gezdirin ve hangi şekle hangi sayının geldiğini bir 
kenara not edin. Şimdi kağıdı envanterinize koyun. Envanterinizdeyken kağıdı tersine çevirin ve 
tekrar şekillerin üzerinde gezdirin. Yine hangi 
şekle hangi sayının geldiğini bir kenara not edin. 


(Bazı şekillere sayılar gelmeyebilir.) Geri dönün 
ve sağ tarafınızda iki kitaplığın arasındaki sütuna 
göz gezdirin. İmleç, büyüteç şeklini aldığı zaman 
tıklayın. Şimdi 1. sayıya hangi şekil geliyorsa o 


— şekle tıklayın. Daha sonra 2. sayıya hangi şekil ge- 


liyorsa ona ve 4. sayıya kadar bu işlemi tekrarla- 


yın. İşlem bittiğinde mekanizma çalışacak ve altın 
bir istavroz çıkacak karşınıza. İstavrozu alin ve 
odadan dışarı çıkın. Kırmızı barikatın içine girin. 
Sol tarafınızdaki mezarlığı crowbar'ı kullanarak 
açın. İskeletin üzerinden madalyonu alın. Envante- 
- rinizdeyken madalyonla altın istavrozu birleştirin. 


Şimdi sağ tarafınızdaki mezarlara Hopkins'in gözlüğü ile bakın. İçlerinden bir tanesinde pentagram 
göreceksiniz. Pentagramın üzerine altın istavrozu 
kullanın. Böylelikle barikatı patlatmış oluyoruz. 
Tekrar kütüphaneye geri dönün. (Bu sefer normal yolu takip ederek kütüphaneye erişebiliyorsunuz.) Kütüphanedeyken sağ tarafınızda duran 
kapı kilidine Hopkins'in gözlüğü ile bakın. Kilit ağ- 


zında yine bir pentagram belirecek. Buraya da altın istavrozu kullanın ve kapıyı açın. İçeri girin ve 
satranç tahtasına tıklayın. Envanterinizdeki damalı 
kağıdı satranç tahtasının içine yerleştirin. Envanterinizdeyken Dracula'nın kırmızı defterini açın 
ve Hopkins'in gözlüğü ile satranç tahtasının oldu- 


ğu sayfaya bakın. Şimdi tekrar satranç tahtasına 
dönün ve sırasıyla FPBHEACDG tuşlarına basın. 
Mekanizma çalıştığında kağıdı alın. Merdivenlerden aşağı inin ve büyük satranç odasına gidin. Buradayken oyunu save edin. Bu puzzle biraz zor 
doğrusu. Ama korkmanıza da hiç gerek yok. Şimdi envanterinizden az önce bazı yerlerini delmiş 
olduğumuz damalı kağıda bakın. Üzerindeki delikleri sırasıyla bir yere not edin. Şimdi bu deliklerin 
sırasında ilerlemeye başlayın. Yanlış bir hamle sonucu ölebilirsiniz haberiniz olsun. Ortaya geldiğinizde Dracula yine dayanamayacak ve hile yapıp 
diğer taşları parçalayıp yere düşürecek. Karşınızda duran kapıya envanterinizdeki teleskopla bakın. Ardından Hopkins'in gözlüğünü kullanın ve 
Dorko'nun size vermiş olduğu yüzüğü kullanın. 
Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Kapının önüne geldiginizde tekrar Hopkins'in gözlüğünü takın ve karşınıza çıkan pentagramın üzerine yine altın istavrozu kullanın. Şimdi teleferik odasına gidin. 


THE GASYLE GABLE CAR 


Sağ tarafınızdaki manivelayı kaldırıp teleferiğin 
gelmesini sağlayın. Teleferik gelince sol tarafınızdaki diğer manivelayı da kaldırarak teleferiğin altına platformun yerleşmesini sağlayın. Teleferiğin 
yanında bir düğme daha var. Buna da basıp teleferiğin kapısının açılmasını sağlayın ve teleferiğe 
girin. Teleferiğin içinde iki düğme bulunmakta. 
Önce sağ taraftakine basıp kapısının kapanmasını 
sağlayın. Ardından kırmızı düğmeye basıp teleferiği harekete geçirin. Teleferik durduğu zaman 


içinden çıkın. Bu sırada Hopkins ile karşılaşacaksı- 


nız. Ancak kısa süren bir diyalogdan sonra Hop- 


kins de bir başka vampir tarafından saldırıya uğra- 


yıp öldürülecek. Ölmeden önce de size bir 
anahtar verecek. Tekrar teleferiğe girin ve için- 


deki merdiveni alın. Teleferiğin içinde, kapının 
tam karşısındaki yere merdiveni yerleştirin. Merdivene çıkın ve yukarıdaki kapağı açıp teleferiğin 
çatısına çıkın. Bir adım ilerleyin ve bir kez daha 
yukarı çıkıp tavandaki yuvarlak kapağı da açın. 
Burada oyununuzu hemen save edin. Hopkins'i 
öldüren vampir adamlarını üzerinize salacak. 


Dümdüz ilerleyin. Yol bitimindeyken (duvarın arkasında) yerde Saint George'un kafasının heykelini göreceksiniz. Crowbar ile heykeli yerinden oynatıp adamların ölmesini sağlayın. Ardından 


merdivenlerden aşağı inin. Yerde duran tahta 
parçasını alın. Diğer tahta parçasını daha sonra 
alacağız. Sol taraftaki topun olduğu odaya girin ve 
topun sol tarafındaki kovayı alın. Odadan dışarı 
çıkın. Tekrar yukarı çıkın. Kovayı yerdeki kar birikintisi ile doldurun. Önünde delik olan topa 
doğru yaklaşın. Delikten içeri girin ve bayrakla 
tahta parçalarını alın. Delikten yukarı çıkın. Envanterinizdeki tahta parçasını deliğe doğru kulla- 


nın ve karşıya geçip topun yanına gidin. Topu yerinden oynatın ve gülleyi yerden alın. Tekrar 
deliğin diğer tarafına geçin ve tahtayı yerden alın. 
Tekrar merdivenlerden aşağı inip top odasına girin. Envanterinizdeki tahta parçalarını kibrit ile 
yakın. Topa sırasıyla karla doldurmuş olduğumuz 


kovayı, bayrağı ve yanan tahta parçalarını koyun. 
Böylelikle top ateş edilmiş olacak ve Hopkins'i 
öldüren vampir de ölecek. Şimdi odadan dışarı 
çıkın ve yere tahta parçasını koyun. Geri dönüp 
yerdeki diğer tahta parçasını alın. Yere koymuş 
olduğumuz tahta parçasına basar durumdayken 
envanterinizdeki tahta parçasını da koyun. Bir 
adım daha ileri gidin ve bu sefer arkanıza dönüp 


yerdeki tahta parçasını alın. Bunu da karşınıza koyup ilerleyin. Böylelikle karşıya geçmiş oluyoruz. 
Küçük kuleye gidin. Pencerenin orada vampirin 
ölüsünü göreceksiniz. Vampiri inceleyin ve üzerinden anahtarı alın. Odadan çıkın ve karşınızda 
duran kapının kilidine Hopkins'in size vermiş olduğu anahtarı kullanın. Kapıdan içeri girin. Asansöre binin. Alttaki düğmeye basıp asansörün aşağı 
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inmesini sağlayın. Asansör aşağıya indiğinde az 
önce vampirin üzerinden almış olduğunuz anahtarı, düğmelerin altındaki slota yerleştirin. Bu sefer 


AM 
; b 


üstteki düğmeye basıp hemen asansörden inin. 
Burası biraz zor olduğundan birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Asansör yukarı çıkmadan sizin inmeniz gerekiyor. Bunu da başardıktan sonra karşı- 
—nızda duran köprüye teleskopla bakın. 


Envanterinizden yayı çıkartıp teleskopta görmüş 
olduğunuz zincirlere nişan alın. Zinciri kopardıktan sonra köprü aşağı inecek ve böylelikle karşıya 
geçebileceksiniz. Karşıya geçin ve ortada duran 


ili il bü 
il 


üçgen kutuya göz atın. Merdivenlerden aşağı inin. 
Burada oyununuzu save edin. Sol tarafa gidin ve 
yerdeki kurukafayı alın. Karşınızda her basamak 
arasında sembollerin bulunduğu bir merdiven göreceksiniz. Envanterinizdeki yeşil deftere bakıp 
sembolleri inceleyin. Ardından merdivenlerden 
inerken sırasıyla |. 3. 6. 7. 9. ve 10. basamaklara 
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basın. Doğru şekilde indiğiniz 
taktirde yine bir tıkırtı sesi duyacaksınız. Aşağı indiğinizde hemen 
sola dönün ve elin içindeki kulpu 
almaya çalışın. El kapanıp tekrar 
açılacak. Bu sefer elin içine az önce yerden almış olduğunuz kurukafayı yerleştirin. El kapandığında 
crowbar ile kurukafaya vurup 
üzerinde delik açın. Kurukafanın 
içinden kulpu alın. Odadan dışarı 
çıkıp tekrar üçgenin olduğu yere 
gelin. Üçgen kutunun kapağını 
açın ve ilk kulpu yerine yerleştirin. Üçgen kutunun altındaki çekmecelerden bir tanesi böylelikle 
açılmış olacak. Açılan çekmecenin 
içinden diski alın. Şimdi karşıdaki odaya gidin. 
Şimdi lav odasındayız. Sol tarafınızdaki zinciri çekin ve göbekteki yuvarlak taşa gidin. Şimdi yüzünüzü şeytan kafasının olduğu kapıya doğru döndürün. Yani giriş kapımız arkamızda olsun. 
Sırasıyla aşağıdaki tabloya göre zincirleri çekin. 


Zincirleri doğru çektiğiniz taktirde dragon kafalarından çıkan ateşler teker teker sönecek. Bütün 
zincirler doğru çekildikten sonra bir başka platform daha oluşacak. Platformdan yürüyerek dragon kafasının olduğu kapıya doğru gidin. Dragon 
kafasının üstünden kulpu alın ve tekrar üçgen kutunun olduğu yere gidin. Bu kulpu da yerine yerleştirin ve diğer çekmeceden de diski alın. Şimdi 
yukarıdaki odaya gidin. Bu odaya geldiğinizde 
dümdüz ilerleyin. Odanın sonunda bir yaratık yumurtası göreceksiniz. Yumurtayı inceleyin ve için- 


deki kulpu aye çalışın. Bu esnada Jonathan'ın 
bir benzeri yumurtanın içinde oluşacak. Şimdi 
odanın ortasına gidin ve Hopkins'in gözlüğünü 
yanınızdaki (sağ tarafınızdaki) ağaç üzerinde kulla- 


nın. Envanterinizdeyken yayınıza tekrar ok koyun. 


Ardından ok dolu yayın üzerinde de yeşil sıvıyı 
kullanın. Şimdi ağacın ağzına ateş edin. Şimdi de 


sol tarafınızdaki ağaca Hopkins'in gözlüğü ile ba- 
.kın ve aynı işlemi bu ağaç üzerinde de tekrarla- 


yın. Ağaçtaki hareketlenme bittikten sonra envanterinizdeyken yeşil sıvıyı şırıngaya doldurun. 
Şırıngayı alın ve ağaç üzerine sıvıyı enjekte edin. 


- Böylelikle yumurta ölmüş olacak. Şimdi yumurta- 


nın yanına gidin ve son kulpu da içinden alın. 
Tekrar üçgen kulpun yanına gidin ve son kulpu 


da yerine yerleştirip diğer çekmeceden de üçüncü diski alın. Şimdi tekrar lav odasına geri dönün. 
Ortadaki yuvarlak platformun sağ tarafındaki çelik küreye bakın. Kürenin altındaki silindirin içine 
sırasıyla diskleri yerleştirin. Şimdi tekrar üçgen 
kutunun yanına gidin ve kulpları yerinden alın. 
Lav odasına geri dönün ve bu sefer demir küre- 


nin içine kulpları yerleştirin. Şimdi kulpların sağ 
tarafındaki manivelaya basın. İki dragon kafası küreye yaklaşıp disklerin üzerine sıvı akıtarak dragon şeklinde yeni bir kulp oluşturacaklar. Oluşan 
bu yeni kulpu da alıp tekrar üçgen kutunun yanına geri dönün. Yeni kulpu da üçgen kutunun üzerine takın. Burada tekrar oyunu save edin. İnen 
asansöre binin ve animasyonu seyredin. 


LAST SAN UREY 

Dracula'nın tesirinden Mina'yı kurtarmak için evlilik yüzüğünüzü Mina'nın üzerinde kullanın. Mina, 
kendine geldiğinde Radu'nun üzerinden almış olduğumuz (Maskeli iskelet) mavi taşlı diski, Dracu- 


la'nın önündeki yuvarlak boşluğa yerleştirin. Dra- 


cula'nın ölümünü büyük bir zevkle oi ka 
Geçmiş olsun... :) (3 
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Her seyi gördüğünüzü mü sanıyorsunuz? 


Daha hiçbir şey görmediniz! 


gamepro 


GAMEPAO 


PlayStation 2 © Dreamcast 


Phantasy Star Online 
Ekstra Kostüm 


Top Gear Dare Devil 


Farklı Renkleri ve Motion Blur'u Açma ler ve Gizli Resimler 


'CHARACTER SELECT 
iii - 


OY1ONS 


CAY 


OBUTTON:'OK UTTOM: OYIT 


Farklı Renkler: Ana menüde Aşağı, LI, Aşağı, RI, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, HARA e CÖSTUME 
O, O, L2, LW'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, oyuna başladığınızda ara- ) 


banızın farklı bir rengi olacak. 


| ag maas 
İML 
3 


METLON GLUF mi e) Ekstra Kostümler: Karakter seçim ekranından bir karakter çeşidi seçin. Charma A ELAN acter Creation ekranında, Character Name'i seçin. Character Name ekranında 
OBUTTON: Ok BUTTON: CANCEL i : seçtiğiniz karakterin cinsine göre aşağıdaki kodları girin. Eğer kodu doğru 

AŞI girdiyseniz ekstra iki kostüm aktif hale geçecek. 


Motion Blur'u Açma: Ana menüde Yukarı, Sol, O, Aşağı, Sağ, (), Yukarı, 
Aşağı, Sol, Sağ, O, D'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, Options menüsünde Motion Blur belirecek. “Motion Blur”un üzerine gelin ve artırmak için 
yön tüşlarını kullanın aktif hale getirmek için X'e basın. 


Fonewearl: XSYGSSHEOH 


RUUHANGBRT 


Hunewearl: MOUEOSRHUN 


SOUDEGMKSG 


(0) ABSTRACT.TXT 
O BIBLIOGR.TXT 
“İ COPYRIGH.TAT 


b İğ 1280X1024 


b (EEE 


Toy Story 2 


Gizli Günlük Animasyonlar 


Name 
) 800. 6OOIMAGEO1.BMP 
| 800. 6OOIMAGEO2.BMP 
l 800. 600IMAGEO03.BMP 
| 800. 600IMAGEO04.BMP 


R 800. 600lMAGEOS.BMP 


e 

1 
ci 
ci 


Disk 3'te Supplemental Features seçeneği bulunuyor. Supplemental Material 
ekranından Toy Story 2'yi seçin. Supplemental Material menü ekranından Story'i seçin. Story ekranından Jessie's Song'u seçin. Jessie's Song ekranında Sol'a 
basın. Ekranın sol tarafında bir soru işareti belirecek. X'e basarak Toy Story 
2'nin gizli animasyon sahnesini ortaya çıkarın. 


Gizli Resimler: Oyun diskini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. CD 
dizininin içine girin ve Extra isimli dizine girerek gizli resimleri ortaya çıkarın. 


Dreamcast 


Seaman PO 
Gizli Mesaj ç  İLAYMUN| Beri HANTASY STAR 
Oyun diskini CD player'a takarak Seaman'dan gizli | (O NLINE 


bir mesaj dinlemek için play tuşuna basın. 
A m ie KA İL 
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PlayStation 2 


Rayman 2 Revolution 
Bonus Bölümü ve Hile Menüsü 


YOLCES 


ENGLASK 
VOİCES 
Nü SRANGAKS 


DEOTSCM 
RAYMANLAN 


$ONUS LEYELS MENÇ 


6108 DİSK 


MISSCLE DOGFIĞMTI 


BABY SOCCER 


Bonus Bölümü: Ana menüden Options'ı oradan da Language'ı, sonra da Voices'ı seçin. Voices menüsünde, “Raymanian” seçip aynı anda Lİ ve Rİ'e 
basıp bekleyin. Daha sonra L2, R2,L2, R2, L2, R2'ye basın. Eğer kodu 
doğru girdiyseniz, Bonus Level menüsü belirecektir. 


MATNHENO a a 


: yakar? 
5/1000 


LORD, — EYYECTS Vörces 


<p ib) v 


Kür 
MEZAİMALİ İON 
ari dr nak 
ALSOUND SOY 
ALAM SAT OY EANEMES 


MN ETA LOM) 


Hile Menüsü: Oyunu durdurup ana menüden Sound'u seçin. Sound menüsünden “Mute”u seçin. Aynı anda LI ve Re basıp bekleyin ve sonra da 
L2,R2,L2,R2, L2, R2'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Cheat Menu” 
belirecektir. Cheat menüsünü seçip aktif hale getirmek için X'e basın. 


Razor Freestyle Scooter 


Tüm Karakterleri ve Bölümleri Açma 


RESTART LEVEL 
EnD Run 
OUT GAME 


Oyunu durdurun ve Sağ, Aşağı, Sağ, Sol, Sağ, Yukarı, Sağ, Sağ'a basın. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, timpani'nin davul seslerini duyacak ve yeni bir 
oyun başlattığınızda tüm karakterler ve bölümler açılmış olacaktır. 
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İ Tomb Raider Chronides 


Bölüm Atlama ve Özel Özellikler 


Ny Üsme 
Load Game 
Öptioms 


Bölüm 2'ye Atlama: Ana menüde aynı anda L ve R'ye basıp bekleyin ve 
daha sonra Yukarı'ya basıp bekleyin. Bölüm 2 yüklenene kadar tüm üç 
düğmeyi de basılı tutun. 


Bölüm 3'e Atlama: Ana menüde aynı anda L ve R'ye basıp bekleyin ve 
daha sonra Sol'a basıp bekleyin. Bölüm 3 yüklenene kadar tüm üç düğmeyi de basılı tutun. 


Bölüm 4'e Atlama: Ana menüde aynı anda L ve R'ye basıp bekleyin ve 
daha sonra Sağ'a basıp bekleyin. Bölüm 4 yüklenene kadar tüm üç düğmeyi de basılı tutun. 


Statistics 
di 
Streeiş GE Rome 
Time Taken gir  om0028 
Distance Travelleb m 
Ammo Vseb 0 
Health Packs Vseb 0 
Secrets Fownb 3/36 


Tims TAK 


me 


Special EENFAYEŞ 


k Öptioms 
Muse Volume aa anan 


© SEX Volume milinin 
ContrölMethob ra Analog 
© Awbdio setting Stereo 


Storyboards Part 1 
Seenery Gallery 
Storyboards Part 2 
Lara önllery 


Special Features 


|| Özel Özellikler: Oyunu durdurup İnventory'i seçip, oradan da Timex-TMX'i 


seçin. Statistics ekranında YYe basıp “Secrets Found reads 36/36” yazısı görünene kadar bekleyin. Oyunu Ouit edin ve ana menüden Options'ı seçin. Eğer kodu İba Special Features Options münüsünde açılacaktır. 


Kia itlun 


Star Wars Demolition 


Tüm Karakterleri Açma ve FMV Sırasını Görme 


RİDE a A 


Auto Targeting on 
Smart Cc on 
Refi - Di 
kz on 
ower-ü 


PASSCODE: YATTO. SHOP 


Gini a sadanthınavı 5 Sitn Speedenii | 


Ana menüden Options'ı oradan da Preferences'ı seçin. Preferences menüsünde, aynı anda LI ve RI'e basıp ekranın altında hile giriş alanı açılana kadar 
bekleyin. Hileleri aktif hale getirmek için aşağıdaki kodları girin. Eğer “Tüm Karakterleri Açma” kodunu doğru girerseniz bir patlama sesi duyacaksınız. Eğer 
FMV Sırasını Görme kodunu doğru girerseniz, FMV filmi hemen başlayacaktır. 


Not © ” bir boşluk anlamına gelir 


Tüm Karakterleri Açma: WATTO SHOP 


Kaybeden FMV Sırasını Görme: SAD MOVTIES 


Kazanan FMV Sırasını Görme: MOVTE SHOW 
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Nintendo 64 
Forsaken 64 


Gore Modu, Sınırsız Temel Silah Kurşunu ve dahası... 


Gore Modu: Tittle ekranında Z, Aşağı, Yukarı-C, Sol-C, Sol-C, Sol-C, 
Sol-C, Alt-C'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Gore Mode On” ekranda yazısı belirecektir. 


Sınırsız Temel Silah Kurşunu: Tittle ekranında A, R, Z, Sağ, Üst-C, Sağ- 
C, Alt-C, Alt-C'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Infinite Primary 
On” yazısı ekranda belirecektir. 


Tek Atışta Düşmanı Öldürme: Giriş ekranında B,B,B,L, R, Sol, Aşağı, 
i Aşağı'ya basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “One Shot Enemies On” yazısı 


M ekranda belirecektir. 


Ü Psychedelic Modu: Giriş ekranında A, R, Sol, Sağ, Aşağı, Üst-C, Sol-C, 
| Alt-C'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Psychedelic On” yazısı ekranda 


Mİ belirecektir. 


Limitsiz Nitro: Giriş ekranında B, B, R, Yukarı, Sol, Aşağı, Üst-C, Sol-C. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Turbo Crazy On” yazısı ekranda belirecektir. 


İskelet Görüntüsü Modu: Giriş ekranında L, L, R, Z, Sol, Sağ, Üst-C, sağ- 
C'ye basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, “Wire Frame On” yazısı ekranda beli- 


 recektir. 


PlayStation 
Mega Man X 


X-Buster's Süper Nova Armor'ını ve 
Zero'nun Black Armor'unu Açma 


X-Buster'ın Süper Nova Armor'unu Açma: Player Select ekranında “X-Buster”ı seçip sonra da Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, 
Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı'ya basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir ses 
duyacaksınız. X'e basıp bir oyun başlatın. X-Buster, Süper Nova Armor kıyafetiyle gözükecektir. 


Zero'nun Black Armor'unu Açma: Player Select ekranında “Z-Saber”ı seçip 
sonra da Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, 
Yukarı, Yukarı, Yukarı'ya basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir ses duyacaksınız. X'e basıp bir oyun başlatın. Zero, Black Armor kıyafetiyle gözükecek- 


PlayStation 


Tony Hawk's Pro Skater 2 
Tüm Bölümler Oynanabilir, Disko Işıkları ve dahası... 


Oyunu durdurun ve hileleri aktif hale getirmek için karşısındaki tuş kombinasyonlarını girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz ekran titreyecektir. 


Şuanki Kaykaycıya 5000 Dolar Verme: LI'e basıp bekleyin, 


W) dahasonrada X, Aşağı, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ'a basın. 
Tüm Bölümler Oynanabilir: LI'e basıp bekleyin, daha sonra da Yukarı, 


A, Sağ, Yukarı, Aşağı, A, Sağ, Yukarı, Sol, (|, (1, Yukarı, O, O, 


© Yukarı, Sağ'a basın. 
©) Aynı Kaykaycıyla Tüm Oyunun Hakkından Gelme: LI'e basıp bekeyin, 


| Disko Işıkları: LI'e basıp bekleyin, daha sonra da Aşağı, Yukarı, 


daha sonra O, Sol, Yukarı, Sağ, O, Sol, Yukarı, Sağ, X, O, Sol, 
Yukarı, Sağ, O, Sol, Yukarı, Sağ'a basın. 


O, 
Yukarı, Sol, Yukarı, X'e basın. 


Çift Ay Fiziği: Lİ'e basıp bekyin, daha sonra da Sol, Yukarı, Sol, 
Yukarı, Aşağı, Yukarı, (|, A, Sol, Yukarı, Sol, Yukarı, Aşağı, Yukarı, 
0), A'e basın. 

Yarışmayı 10,000 dolar'la Bitirme: LI'e basıp bekleyin, daha sonra da 
(O, Sağ,(I, O, Sağ, LI, O, Sağ'a basın. 

Tüm Boşlukları Getir ve Özel Carrera'yı Açma: LI?e basıp bekyeni, daha 
sonra da Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, O, Sol, Yukarı, A, A, Yukarı, Sağ, 
O, O, Yukarı, X'e basın. 


4 Ters Bölüm: LI'e basıp bekleyin, daha sonra da Yukarı, Aşağı, Sol, 


7 


lk Rİ 


OE 


A Eş 7 


Sağ, 4, X,L(1, O, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, A, X, Aşağı, O'ye basın. 


Ay Fiziği: Lİ'e basıp bekleyin, daha sonra da X, (|, Sol, Yukarı, Aşağı, 
Yukarı, O, A'e basın. 

Mükemmel Denge: Li?e basıp bekleyin, daha sonra da Sağ, Yukarı, 
Sol, LI, Sağ, Yukarı, (1, A'e basın. 

Slo-Nic Mode: Lie basıp bekleyin, daha sonra da O, Yukarı, A, LI), X, 
A, O'ye basın. 


İskelet Görüntüsü Modu: LI'e basıp bekleyin, daha sonra da Aşağı, O, 
Sağ, Yukarı, (1), A. 


Ef 


Game Boy Color 
Street Fighter Alpha: Warriors" Dreams 


Akuma ve M. Bison Dövüşü 


ii Akuma Dövüşü: Arcade modunda karakterinizi seçin. Manual veya Otomatik 
İ seçimi yapmanız istendiğinde, aynı anda A ve B'ye basıp bekleyin. Eğer ko- 
g du doğru girdiyseniz, Akuma dövüşü hemen başlayacaktır. 


M. Bison Dövüşü: Arcade modunda karakterinizi seçin. Manual veya Otomatik seçimi yapmanız istendiğinde, aynı anda A, B, ve Select'e basıp bekyin. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, M. Bison dövüşü hemen başlayacaktır. 
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Dreamcast 


Sega Smash Pack Volume 1 


Altered Beast 


Hile Menüsü: Giriş ekranında A'ya basıp bekleyin ve daha sonra Start'a 
basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz hile menüsü can, bölüm seçme ve diğer ekstra özelliklerle ekranda belirecektir. Aktif hale getirmek için Round'u seçip herhangi bir Round seçin. Start'a basıp giriş ekranından çıkın. X'e basıp bekleyin 
ve sonra da Start'a basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, seçtiğiniz Raund'da 
otomatik olarak yeni bir oyun başlayacaktır. 


Golden Axe 


3 3€ 263 

kar 
Bölüm Seçme: Arcade modunda bir oyun başlatın, ve Select Players ekranında, 
yön tuşlarında W'a basıp bekleyin, böylece karakterler sürekli döner. W'a 
basmaya devam edip aynı anda A ve Start'a basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz 
ekranın sol üst köşesinde bir rakam belirecektir. Yukarı veya Aşağı'ya 
basarak numarayı değiştirin. Böylece oyundaki bölümleri değiştirmiş olacaksınız. 
Start'a basarak bu bölümden oyuna başlayabilirsiniz. 


Dokuz Kredi: Arcade modunda bir oyun başlatıp Select Player ekranında yön 
tuşlarında W'a basıp bekleyin, böylece karakterler sürekli döner. MW'a basmaya devam edin ve aynı X ve B'ye basın. ardından yön tuşlarını ve 
butonları bırakın. Herhangi bir karakterle oyuna başlayın. Artık tüm üç hakkınızı da kaybettiğinizde üç yerine dokuz devam hakkınız olacak. 


The Revenge of Shinobi 


OPTTONS 
RR RR 


SOUND TEST THE SHINOBI 

LEVEL NORMAL 

SHURIKINS © 

CONTROL TYPE | 
A-NINJITSU 
8-ATTACK 
C-JUHP 


Sınırsız Shurikin: Options menüsünü açıp “Shurikins”in üzerine gelin. Numarayı 00 
olarak ayarlayın ve cursor'ı en az 15 saniye boş bırakın. Bu süre sonunda 00 sonsuzluk sembolüne dönüşecek. Oyuna başladığınızoa Shurikin'e sahip olacaksınız. 
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Sonic the Hedgehog 


a 
” 
Y , z m gi TACA 
ge b k 
SARANÖ “VAAD ZÜNE Vk 
t . WCİHLD STACE 


TME MEDGEMOG 


gi uu, STAĞA 
serap #RAFN ONE STAG 
p» . STAG 
STAGE 
FİNAL ZONE 


SPECİAL STAGE 
SOUND SELECT 


#0 

Bölge Seçme: Giriş ekranında Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ'a basın. Daha sonra 
x'e basıp bekleyin ve ardından da Start'a basın. Eğer kodu doğru olarak 
girdiyseniz, Zone Select menüsü belirecektir. 


Streets of Rage 2 

Aynı Karakterle Oynama: Giriş ekranında kontrolör I'de aynı anda Sağ ve 

A'ya basıp bekleyin. Aynı anda kontrolör 2'de ise Sol ve X'e basıp bekleyin. Tüm butonları, yön tuşlarını ve kontrolör 2'nin üzerindeki B butonunu basılı tutun. Eğer kodu doğru girdiyseniz, iki oyuncu modunda aynı karakterle daha güçlü bir şekilde oynayabileceksiniz. 


0ETMONS 


MAdtaA 
09 


(EVE 
PLAYERS 
#6M 


S6 00 


I PLAYER 
2 WLAYERS 
00EL 
OEVA.ONS 


00 


YO 00 


>» 


MOMO 
#xır 


Gizli Option Menüsü: Kontrolör ikiyi kullanarak giriş ekranında Start'a basın. 
Sonraki ekranda “Options”ı seçip aynı anda X ve A'ya basıp bekleyin. Daha sonra da Start'a basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, secret options ekranına 
yeni bir skill ayarı, Mania ve dokuz canla gideceksiniz. 


Vectorman 
Vectorman'in Etrafına Beş Nokta Koyma: Oyunu durdurun ve X, A, X,B, X,A, 
A'ya basın. Oyuna geri döndüğünüzde Vectorman'in etrafında beş nokta olacak. 


Farklı Vector Numaraları Görme: Oyunu durdurun ve A, X, Sol, Sol'a basın. 
Oyuna geri döndüğünüzde ekranın altındaki vektör numaralarında farklı numaralar göreceksiniz. 


Vector Numaralarını Görme: Oyunu durdurun ve A, X, Sol, Aşağı'ya basın. 
Oyuna geri döndüğünüzde ekranın alt kısmında vektör numaralarını göreceksiniz. 


Vurulduğunda Vector'un Yavaşlaması: Oyunu durdurun ve Aşağı, Sağ, X, B, 
Yukarı, Sol, X'e basın. Oyuna geri döndüğünüzde Vectorman her vurulduğunda oyun gitgide yavaşlar. 


DIFFICULTY. 
YU TAR, 
SONİK EET 


BUTTONS 


MAYAN NR. vi, a 
Yal ep Se eş 

- MIT STGRT TO CONTINUE. ET START TO CONTİ 
O. Orbot'un Özel Option Ekranını Reddetme: Options menüsüne girin ve X, 
A, A, Xx, Aşağı, X,A, A, X'e basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, O. 
Orbot'un Özel Ekranını otomatik olarak reddedeceksiniz. Numaraları ve hakları 
ayarladığınız Özel Option Ekranı'ndan istediğiniz bölümü ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 
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Serious Sam 


Ölümsüzlük, Tüm Silahlar ve dahası... 


- 


Oyun sırasında FI'e basarak konsol penceresini açın. Aşağıdaki kodlardan herhangi birini yazıp, Enter'a basın. Tekrar FI'e basarak hileyi aktif hale geçirebilir- 
SİNİZ. 


Kodlar 


Tüm Silahlar cht bGiveAll 
Duvarlardan geçme cht bGhost 


Uçuş mod'u cht bFiy 
Hileler 


"un, 


-"ya basarak konsolu açın. Aşağıdaki komutlardan herhangi birini girerek, hileyi aktif hale getirebilirsiniz. 


please killall Tüm düşmanlar ölür 
please open Tüm kapılar açılır 


please ghost Duvarlardan geçme 


SWAT 3: Cose Ouarters Battle 


Ölümsüzlük ve Tam Cephane 


Oyun sırasında FI'e basarak konsol penceresini açın. Aşağıdaki kodlardan herhangi birini yazıp, Enter'a basın. Tekrar FI'e basarak hileyi aktif hale geçirebilir- 
SİNİZ. 


biggerpockets Tam cephane 
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TOCA 2: Touring Cars 


Tüm Parkurlar, Tüm Arabalar ve dahası... 


Sezon dışı yarış: Şampiyonaya başlamadan önce, isminizi POSHKID 
olarak girin. Tiff'i dinleyin ve ardından sürücünüzün ismini girin. Eğer daha 
önceden oynadığınız bir şampiyona varsa, yeni single race açın. Daha sonra 
ESC'ye basarak ana menüye geri dönün. 


Aşağıdaki hileleri isim girme ekranında girerek hileleri aktif hale geçirin. Hileleri 
tekrar girerek kapatabilirsiniz. 


Arabalar yolunuzdan çekilir. 
CARTASTIC Tüm arabalar 


HIGHJUMP Düşük yerçekimi 


Hile kodları: 


OUCH Battle mod 
SKINNY Sadece tekerler 
ge Tam mesafe 
FASTBOY 


ICCKLE Ufak arabalar 


OUTTAKE Spiker 


The Mummy 


Tüm Silahlar, Sonsuz Hak ve dahası... 


Tüm silahlar 


En az 35 gem toplayın. 


Sonsuz cephane En az 45 gem toplayın. 


Bonus bölüm Kahire bölümü için en az 35 gem. 


Sonsuz hak En az 60 gem toplayın. 
Ölümsüzlük En az 65 gem toplayın. 


Tüm hileler En az 78 gem toplayın. 


MechWarrior 4: Vengeance 


Ölümsüzlük, Sınırsız Cephane ve dahası... 


Ak İŞ 


ni aynı anda basılı tutun. Ardından 
aşağıdaki kodlardan istediğinizi yazın. 


IY ç Ölümsüzlük 


Uvo Sınırsız cephane 


HF Isı takibini kapama 


IB Düşman Mech'lerini öldürür. 


ML Bölümü başarıyla bitirir. 
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|l Warlords 3: Reign of Heroes 


: Tam Harita, 10000 Para ve dahası... 
00 RT 5 YESARİ) | 


F8'e basın ve kodları girin. 


just for grant Tüm üniteler tank olur. 


hiho hiho Üretim zamanları tüm şehirlerde | olur 


purple heart Tüm üniteler medal olur 


king of the castle Tüm şehirler Citadels olur 


dragon Üniteler Dragon olur 


run spot run Tüm üniteler için hareket 99 olur 


there can be only one Seçili kahraman için 100 XP 


but now i can see Tam harita 


not easy being green Su yeşile döner. 


if i were a rich man 10000 para 


show me the mana 20 mana 
burn baby burn Tüm siteler yok olur 


iam lazy conguer Tüm şehirler 


name that tune Yeni arka plan müziği 


lord of the mana 


Mana olmadan şehirlerde tur atlama 


The Settlers IV 


Bölüm Kazanma ve Zamanı İlerletme 


N 


Hile modunu açma: Oyun esnasında 'wgsa yazın. 


win O anki bölümü kazanırsınız. 


FIZ Zamanı bir dakika ilerletir. 


peer. re Sn 
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Game Boy Color 5 Game Boy Color 


X-Men Mutant Wars 8 Wacky Races 


Bölümleri Açma Tüm Yarışçıları Açma 


WOLUERİNE 


DIFFTCULTY 
PRE 
SPEED 
İİ 6 
EODARAUDE İl SA» rasswer» 
vel ulyte e) eh 
il) Ti (iL 
grid) 


Ana menüde Password'ü seçin daha sonra bölümleri açmak için karşısındaki 
kodları girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bölüm hemen oynamaya başlayacaktır. 


Bölüm 12: OKNGG6HWB Bölüm 16: 1KPF7H 
Bölüm 13: OLNG6HXO Bölüm 17: 1K 
Bölüm 14: OLNF7HY Bölüm 18: 1K 
Bölüm 15: OKPF7JH Bölüm 19: 1KPF” 


Game Boy Color 


Ana menüden Options'ı oradan da Password'ü seçin. Kod olarak MUTTI 


Tony Hawk's Pro Skater 9 rip sonra da A'ya basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, ana menüye geri dö- 


neceksiniz. Herhangi bir oyun başlatın. Racer seçme-ekranında tüm yarışçıların 


dl yda ve açılmış olduğunu göreceksiniz. 
Board'ları Açma, Bölümleri Açma ve dahası... EA 


Game Boy Color 
iü ka lk Ky ki 


G BBB B/Y)| 


iza! 


A Button : Select Charartei 
B Button: Exit 


SKAT € HEAVEN E 


Spider-Man 


Bölüm Açma 


SBE N 
4009 bd 
ACCEL a 
.... . 


CONTROL 
54000 Bosi 


Giriş ekranında Continue'u seçip bölümleri açmak için karşılarındaki kodu girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, otomatik olarak bölüm başlayacak. 


Laboratory: 


Ana menüden Password'ü seçip, hileleri aktif hale getirmek için karşılarındaki 
kodları girin. Hileleri girdikten sonra, End'i seçin. Eğer kodu doğru girdiyseniz 
otomatik olarak Skate Shop gidecek ve tüm boardları alabileceksiniz. 


Boards'ları Açma, Bölümler ve 
Tony Hawk için 63,450 dolar 


K«TONYİHAWK'S eğ 
(ERO SKATERİY 


5, ii ğ 
GAMEPRO MAYIS 2001 OM.TR MEKTUPGEGAMEPRO.COM.TR 


YE AI 
SELİ 


TSİ 
KL 127 


,* 
Ne 


3 
OX 


N 
Ma 


1 


a iii 
0001 


A) ” 
İS 
İK 


. 


Kelkofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


e Yy e İmei... 


VEB a Gi PC : m m m 
> LA A Ai 
Ml e 


LİV UIYUMESİRIR 


er > LFE | 


"3 mi 


PL WORLD, 


e rc git LE: penonıDiiPCLIF 


M0 NS 
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AZI MİN? 


: 0212 650 44 64 


73 Fax 


0212 5ra 


İstoç 6. Ada N*-8, Mahmutbey-İstanbali 


ARAL İTHALAT LTD. ŞTİ. 
Tel 


ARE YOU 6000... 


www.white.ea.com 


www.black.ea.com 


DA EVİL? 


Find out who you really are 


LONHEAD 
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